De duivel: wat zegt de Bijbel daarover?

Inleidende opmerkingen
	a. We zijn in de kerk totaal verblind voor het werk van de duivel en onderschatten de realiteit van satan. 

b. Zijn we op de hoogte van de listen van de duivel?


	Efeze 6: 10-13 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listen van de duivel. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de beheersers van deze duistere wereld van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verricht te hebben, staande blijven.

H.C. Zondag 52 spreekt over 3 doodsvijanden, die ons niet ophouden aan te vechten. (duivel, wereld en ons eigen vlees)



	c. Satans opstand en val
Satan is niet als tegenstander geschapen; zijn schepping is ook goed geweest. 


	1 Timotheus 3:6  Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.

Jesaja 14: 12-14  Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Lees voor jezelf Ezechiël 28: 12-17. Hier vinden wij een beschrijving van Satan, gepersonificeerd in de koning van Tyrus.



	d. De demonen ontkennen geenszins het bestaan van God.
	Jakobus 2:19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

	e. De satan weet dat hij een kleine tijd heeft.
	Openbaring 12:12  Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.



	f. De gevallen engelen zullen door de gelovigen geoordeeld worden en daarnaar geworpen worden in de poel des vuurs.
	1 Korinthe 6:3  Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

Openbaring 20:10  En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

	g. Er is een verschil tussen de val v/d  engelen, met satan als hoofd en de val van de mens.
	Hebreen 2:16  Want waarlijk, Hij neemt de (gevallen) engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad van Abraham aan.


Verschillende benamingen en listen van de duivel
	a. Satan is zeer machtig.

De grote vijand & tegenstander van God.
	Judas 1:9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!



	b. De overste van deze wereld heeft de mensheid en wereld in zijn macht.
	Johannes 12:31  Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. (ook: Joh. 14:30 en 16:11)

Lees Mattheüs 4: 8-9. Als vorst van deze wereld bood satan al de koninkrijk v/d wereld aan. De Heere Jezus ontkende  de macht en de eigendomsrechten van satan geenszins. De hele wereld is in zijn greep.

Satan kan slechts werken onder de toelating van God. Satans macht is geen almacht.  



	c. Satan verhindert het Evangelie. 
	1 Thess. 2:18  Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.

	d. Als een ongelovige niet nadenkt, kan „de boze“ het Woord wegroven. 
	Mattheus 13:19  Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en niet verstaat, komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; 

	e. Mensen moordenaar van de beginne & Vader van de leugen

	Johannes 8:44  Gij zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerte  van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en een vader van de leugen.



	Voor de duivel is waarheid niet het uitgangspunt van zijn leven. Hij geeft een verkeerd Godsbeeld. De leugen is de basis van waaruit hij handelt. Gods waarheid brengt satan aan het licht. Geloof in Gods waarheid en de strategie v. satan zal doorkruist worden. Waarheid bevrijdt! 

	f. De god van deze eeuw verblindt de gedachten van de ongelovigen.


	2 Korinthe 4:4  In wie de god van deze eeuw de gedachten verblind heeft, namelijk v/d ongelovigen, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van Gods is, hen niet zou bestralen.

	g. Als engel v/h licht probeert hij: 

~ theologische dwaalleringen te leren ~ aandacht afleiden v/d persoon van Christus.
	2 Korinthe 11: 13-14  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel van het licht. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich voordoen als waren zij dienaars v/d gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken.

	h. Aanklager van de gelovigen.

Maar wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus! (1 Joh. 2:1)
	Openbaring 12:10  En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. (lees ook: Zach. 3: 1-5).

	i. Satan heeft macht om tijdelijk de verhoring v/d gebeden tegen te houden.
	Daniël 10: 11-14 Daniël van de eerste dag af heb Ik u gehoord (...) maar de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover Mij, 21 dagen, en ziet, Michaël kwam op Mij te helpen.

	j. De briesende leeuw wil gelovigen Christus laten verloochenen.


	1 Petrus 5:8  Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

	k. De slang verleidt de gelovigen, zodat zij niet als een reine maagd Christus zullen ontmoeten. 


	2 Korinthe 11:3  Doch ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, zo ook uw gedachten bedorven worden, om af te wijken van de eenvoud, die in Christus is.

	l. Er is geen harmonie tussen Belial en Christus. Daarom: scheidt u af! 
	2 Korinthe 6:15  En welke overéénstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige?

	m. De grote draak en de oude slang.
	Openbaring 12:9  En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. (meer teksten: Openb. 12 en 13 + Openb. 20:2.

	n. De duivel.
	Openbaring 20: 1-3  En ik zag een engel afkomen uit den hemel (..), en wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.


Onze houding tegenover de duivel
	a. Een ongelovige is ongehoorzaam aan God en een kind v/d duivel. 
	Efeze 2:2  Waarin gij vroeger gewandeld hebt, naar de tijdgeest van deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

	b. De strijd tegen satan is door Christus Zèlf gestreden. Hij heeft op het kruis volkomen overwonnen.
	Kolossensen 2:15  En Hij (Christus) heeft de overheden en de machten ontwapend, en die in het openbaar tentoongesteld, en erdoor over hen getriomfeerd. In Christus zijn de gelovigen ook overwinnaars.

	c. Geen enkele gelovige kan door de duivel ten onder gebracht worden.
	Joh. 10:27-28 Mijn schapen horen Mijn stem (…) en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader.

	d. Dwaling: gelovigen hoeven niet meer te strijden. In kracht v/d Heere.
	Jakobus 4:7  Onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten. Efeze 4:27 Geeft de duivel geen plaats.

1 Petrus 5:9 Weerstaat hem, standvastig in het geloof.



	e. ‘N gelovige kan onmogelijk blijven leven in de zonden. Dat is duivels.
	1 Johannes 3:8  Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt van het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.



	f. Er is hoop op bekering en vergeving voor hen die in de strikken van satan gevangen zijn.
	2 Tim. 2: 24-26 Een dienstknecht van de Heere moet vriendelijk zijn jegens allen (…) opdat zij weer ontwaken mochten uit de strik van de duivel, door wie zij gevangen waren tot zijn wil.

	g. Christus bidt als Pleitbezorger dat ons geloof niet zal bezwijken.
	Luk. 22: 32 Simon, de satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden.

2 Thess. 3:3  De Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van de boze.

	h. De verzoeker moet bestreden worden met het Woord.
	Mattheüs 4: 3, 10 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.



	i. Christus is Overwinnaar!

Hij zal satan verpletteren voor mij!
	1 Johannes 3:8  Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.

Romeinen 16:19-20 bevat een vermaning en belofte: Ik wil dat gij wijs zijt in het goede, maar onnozel in het kwade. En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.


Met vriendelijke groet, Ev. Arjan baan – a.baan@filternet.nl

