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“En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees juist bevreesd
voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel”, Mattheus 10:28. Het leven op aarde is tijdelijk en
het is zo voorbij. “Zie, U hebt mijn dagen slechts één hand breed gemaakt en mijn levensduur is voor U als
niets”, Psalm 39:6. Het dodenrijk wacht op ons, is zeer gulzig! “Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren
en zijn muil wagenwijd opendoen, zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen”, Jesaja 5:14.
Hab. 2:5, Matthe 16:18, Fil 3:19.

Satan wil ons bezighouden met vleselijke dingen zodat we niet in staat zullen zijn ons te richten op de eeuwige
dingen. Waar eindig je?

7.

Hem vrezen die lichaam en ziel kan verderven

“En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees juist
bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel”, Mattheus 10:28. “Omdat wij
dus weten hoezeer de Heer te vrezen is, bewegen wij mensen tot het geloof”, 2 Korinthe 5:11. We
moeten proberen mensen te overtuigen en heilig ontzag hebben voor God.

Kuil van vernietiging

“Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk”, Psalm 40:3. “Immers, het graf zal
U niet loven, de dood U niet prijzen; wie in de kuil neerdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen”, Jesaja
38:18. In de hel zal geen enkele hoop zijn. “En hem werd de sleutel van de put van de afgrond
gegeven”, “en zij hadden een koning boven zich, de engel van de afgrond”, Openbaring 9:1,11. Dit is
een genadeloos oordeel! “De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen
door de verschijning bij Zijn komst; hem wiens komst overeenkomstig de werking van satan is, met
allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid
in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te
worden”, 2 Thessalinicenzen 2: 8-10.

Eeuwige scheiding

“En de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal
men jammeren en tandenknarsen”, Mattheus 8:12. “En velen van hen die slapen in het stof van de
aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen”, Daniél
12:2. Er zal scheiding zijn van God en van wedergeboren familieleden.

Eeuwige Godverlatenheid

“Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de
heerlijkheid van Zijn sterkte”, 2 Thessalonicenzen 1:9. “Voor de goddelozen is er echter geen vrede,
zegt de HEERE”, Jesaja 48:22. Het leven zal zinloos zijn, zonder hoop, vreugde en blijdschap en, het
allerergste, uit de tegenwoordigheid van God.

Buitenste duisternis

“En de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis”,
Mattheus 8:12. “Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind
voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt”, 2 Petrus
2:17. “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervioekten, in het
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”, Mattheus 25:41.

Eeuwig vuur

“En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn
gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle
vlees een afgrijzen zijn”, Jesaja 66:24. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga
weg van Mij, vervioekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”,
Mattheus 25:41. “En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe
en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn
in deze vlam”, Lukas 16:24. Eeuwig vuur en eeuwige dorst. “En de rook van hun pijninging stijgt op tot
in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust”,
Openbaring 14:11. In de hel zal het één chaos zijn.

Eeuwige dood




Eeuwige vernietiging, eeuwig verderf. “[...] Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is
de tweede dood”, Openbaring 21:8.

8. Graden van straf
“En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet
naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend
heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van
ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggegeven worden en van hem aan wie men veel
toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen”, Lukas 12:47,48. “Maar Ik zeg u dat het voor het land
van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u”, Mattheus 11:24. “[...] Hun
deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood”, Openbaring 21:8.

9. Foltering door demonen en goddeloze mensen
“En hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van de huichelaars, daar zal men
jammeren en tandenknarsen”, Mattheus 24:51. “Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen,
haar genodigden liggen in de diepten van het graf”, Spreuken 9:18.

10. Geen genade en verlossing
“Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben
en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en
de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te
brengen”, Hebreeén 6:4-6. “Heden, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet”, Hebreeén 4:7. “Want
als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er
geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel
en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden”, Hebreeén 10:26-27. “En als medewerkers
roepen wij u er ook toe op dat u de genade van God niet tevergeefs ontvangen hebt. Want Hij zegt: Op
de aangename tijd heb Ik u verhoord, en op de dag van de zaligheid heb Ik u geholpen, Zie, nu is het de
welaangename tijd, zie nu is het de dag der zaligheid”, 2 Korinthe 5,6.

Tijdens deze lezing kwam de oproep tot bekering duidelijk aan de orde. Je hoort mensen regelmatig zeggen dat
je moet uitkijken met een ‘gestolen Jezus’ naar de hel te gaan. Ds. Maritz heeft aangegeven dat dit onmogelijk
is, omdat Jezus ons reeds geschonken is. We moeten komen, met een eerlijk en open hart voor God. Hij werkt
het verlangen in ons hart.

“Namens Christus smeken wij u: Laat u met God verzoenen! Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij
voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem”, 2 Korinthe 5:20,21.
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