Opwekking betekent dat christenen wakker worden

Een opwekking betekent niet direct dat mensen uit de wereld tot geloof komen. Dat is een veelvoorkomend misverstand. Opwekking begint namelijk eerst bij christenen in de kerk. Zij worden door Woord en Geest uit de slaap opgewekt. Zij komen tot echt geestelijk leven. Daarin gaat het om dagelijkse innerlijke vernieuwing. Het oude leven wordt steeds meer met Christus gekruisigd op Golgota. En het nieuwe leven van Christus krijgt in hun totale leven steeds meer gestalte. Christus groeit in christen- levens en het oude-ik wordt steeds minder. Een christen is bestemd gelijkvormig aan het beeld van Christus te worden (Rom.8 vers 29). Christenen hebben passie om in Woord en daad het Evangelie bekend te maken aan verloren zielen. Zondaren uit de wereld komen tot geloven. 
Een echte opwekking kent enkele kenmerken. Er komt verootmoediging voor God, reiniging en heiliging. Dit is persoonlijk en als kerk. Lees bv. het gebed van Nehemia of Daniel. Opwekking begint bij je zelf. De Geest maakt je door Woord en Geest concrete zonden (Joh.16:14) bekend. Gods wil in de Wet is concreet voor dagelijks praktisch christenleven. En Paulus noemt concrete zonden op in Galaten 5: 19 – 21). Dit is nb. voor christelijke gemeenten te Galatië (Gal.1:2).Het is de Heilige Geest die je van persoonlijke zonden overtuigd. Dat geldt ook voor plaatselijke gemeenten bv. zonden van laksheid, onverschilligheid, ontrouw, dwalingen etc. (Openb.2 en 3). 
Vervolgens is het de Geest die het uit Christus neemt en het je geeft (Joh.16:16). Denk b.v. aan de vruchten van de Heilige Geest (Gal.5:22). Denk bv. aan de vrucht van liefde. De Heilige Geest neemt van Christus’ liefde en geeft van Zijn liefde in je hart. Bovendien doet de Heilige Geest die negenvoudige vrucht in je groeien. Opdat Christus steeds meer door christenen heen gaat schitteren. 
Verder komt er bij opwekking in de plaatselijke gemeente meer toewijding aan Christus. Gemeenteleden volgen Christus daadwerkelijk na. De Heere Jezus leed en stierf aan het kruis. Dat hoeft niemand over te doen. Maar toewijding brengt o.a. lijden om Christus met zich mee. De apostelen, christenen in de vroege kerk (van 70 – 300 na Chr.) leden door verdrukkingen. Rond de Reformatie zijn vele Reformatorische christenen op de brandstapel om het leven gekomen. En ook nu, zoek de sites van Open Doors en Christenvervolging op. Maar hoe zit het met de toewijding van christenen in kerken van de Lopikerwaard? Is er lijden om Christus? Is er standvastig geloven (Dan. 3:17,18) met Sadrach, Mesach en Abed-Nego in de steeds vuriger en hetere oven van 2012? Want wat staat er bv. in het regeringsakkoord van het nieuwe rood-oranje kabinet? Bij alles wat al is uitgelekt op ethisch terrein, betekent dit voor christenen niet veel goeds. Zullen christenen in hun toewijding aan Christus verslappen? (Lees Hebreeën). Of is het juist een kans om daadwerkelijk door Gods Geest te laten zien echt christen te zijn? Onvoorwaardelijk en onverschrokken Evangeliebelijders te zijn. Wat de consequenties van bv. pesten, uitlachen, degradatie etc. ook zijn. “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Rom. 1 :16)
M.a.w. christenen en christelijke gemeenten zullen tegenstand ervaren maar zij zullen geen duimbreed (Luther-lied)wijken. Ze ontvangen een krachtig en volhardend geloofsvertrouwen om staande te blijven. 

Kortom bij opwekking wordt de kerk krachtig wakker gemaakt uit haar slaap. Een slapende kerk wordt een levende kerk. Een opwekking is niet maakbaar. God wil er om gebeden zijn, persoonlijk en in bidstonden. De tijd van “make-overs” in kerken is echt voorbij. Een kerk die zich door kracht van Woord en Geest niet innerlijk(!) vernieuwt, sterft op de duur uit. Daarom hebben we passie en liefde om verloren zielen in kerken en erbuiten in te winnen voor Christus? 
“Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en leef!” 
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