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Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. 

(…) Hem nu, Die machtig  is meer dan overvloediglijk  te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt.

Efeziërs 3:17-20

Hoe weinig wordt dit woord verstaan of geloofd. Dat de zonde is toegenomen weten we al te goed. Maar hoe weinig wordt het geloofd dat ‘de genade meer dan overvloedig is geweest’ en ons in staat stelt om over de zonde te heersen. En juist dat geloof is nodig om tot het overvloedige leven in Christus te komen.

Andrew Murray

Robert Murray M’Cheyne zegt ergens: ‘O God, maak mij zo heilig als een verzoende zondaar gemaakt kan worden.’ Als ieder hart dat wil zeggen – en het ernstig wil zeggen –  als dat gebed ook  in uw hart  leeft, komt dan heden en  laat ons  in een verbond treden met de eeuwige en almachtige Jehova en ons met grote hulpeloosheid, maar  tevens met grote gerustheid  in Zijn handen plaatsen.

Andrew Murray in een toespraak in Londen op 23 november 1895

Inhoudsopgave boek
Inleiding en verantwoording  7

Hoofdstuk 1   Uit Schotse wortels  12

Hoofdstuk 2   In en buiten de pastorie van Graaf-Reinet  25

Hoofdstuk 3   In het land van de vaderen  38

Hoofdstuk 4   Voorbereid tot de heilige dienst  52

Hoofdstuk 5   Bloemfontein, de eerste ‘wijngaard’  70

Hoofdstuk 6   De verstrooide schapen in Transvaal  88

Hoofdstuk 7   De Kaapse Kerk in de branding  103

Hoofdstuk 8   Herleving in het land  119 

Hoofdstuk 9   Aan de fronten van de kerk  142

Hoofdstuk 10  In de moederkerk van de Kaap  159

Hoofdstuk 11  Wellington, een veld door de Heere gezegend   177

Hoofdstuk 12  Scholen voor werkers in de wijngaard  189

Hoofdstuk 13  Met al de heiligen wereldwijd  205

Hoofdstuk 14  Keswick: totale overgave  222

Hoofdstuk 15  De gebedsbeweging en de Geest van vrijheid   241

Hoofdstuk 16  Waardering en kritiek  254

Hoofdstuk 17  Oorlog en vrede  277

Hoofdstuk 18  Het einde van de baan  300

Hoofdstuk 19  ‘De gedachtenis van de rechtvaardige’  322

Hoofdstuk 20  Andrew Murray ‘Immergroen’? Een evaluatie  351

Noten  378

Selectie van geraadpleegde boeken  409

Jaartallen  412

Kaart van Zuid-Afrika  414

Register van personen en plaatsen  415
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Blz. 12 De bakermat: Clatt in Schotland

Wie waren de voorouders van dr. Andrew Murray en waar kwamen zij vandaan? 

De bakermat van zijn geslacht  ligt  in Schotland. In het  land van de hervormer 

John Knox werden de Murrays geboren  en gevormd. Zij waren de  leer van de 

Reformatie toegedaan. De Schotse vroomheid, die zo’n invloed uitoefende op het 

karakter van het volk, werd  in hun huizen gevonden. Deze  traditie drukte een 

grote stempel op verschillende generaties van de Murrays. Zo werd het leven met 

God voortgeplant, van het onbekende dorpje Clatt tot Graaf-Reinet, Bloemfon-

tein en andere plaatsen in de kolonie aan de Kaap. De Schotse vroomheid, waar-

van de levende Christus het middelpunt vormt, bevruchtte vanuit de pastorie van 

zijn vader  in Graaf-Reinet het denken van de  jonge Andrew en gaf hem gedu-

rende zijn lange leven inspiratie. Zij vormde de basis van zijn geestelijke en theo-

logische ontwikkeling.

Het dorpje Clatt was de geboorteplaats van de vader van dr. Andrew Murray. 

Het is te vinden in een afgelegen gebied ten noordwesten van de stad Aberdeen, 

waar de gure zeewinden vrij spel hebben. Om precies te zijn: het ligt in een heu-

velgebied aan een binnenweg van Huntly naar Alford, ten westen van de heuvelrij 

van Bennachie. Clatt telde eeuwenlang enkele honderden zielen. De meesten van 

hen  vonden  hun  broodwinning  in  de  schapenteelt,  die  hun  een  karig  bestaan 

verschafte. Het leven op het land was zwaar. De oude en kleine boerderijen boden 

nauwelijks beschutting tegen de gure winden die over het met weinig bomen be-

dekte land joegen. Aan het einde van de achttiende eeuw was de armoede groot. 

Velen uit de bevolking weken uit naar de grote steden, waar dankzij de opkomst 

van de industrie beter betaald werk was te vinden. 

In het midden van Clatt staat het kerkje van de Church of Scotland. Rond 

1750 behoorde de gehele bevolking, uitgezonderd één rooms-katholieke huisva-

der, tot deze staatskerk. Omstreeks 1760 was Robert Findlay hier predikant. Hij 

klaagde over het weinige geestelijk  leven dat hij onder de enkele rijken van het 

dorp aantrof, maar was wel positief over het geestelijk leven van de overwegend arme schapenboeren. Hij merkt op: ‘Er is misschien niet zo veel uiterlijke verto-

ning onder het volk als  in  sommige andere gebieden,  in het bijzonder waar de 

Secession, de afscheiding van 1733, ingang gevonden had, maar onder de gewone 

stand is veel fatsoen, en het is te hopen, niet weinig ware vroomheid.’ 

Blz. 26, 27, 28 Het gezin Murray (vader van Andrew)

Een jaar later werd het echtpaar verblijd door de geboorte van John. En twee jaar 

later, op 9 mei 1828, volgde Andrew. Na Andrew kwam William in 1829, twee 

jaar  later Maria en  twee  jaar daarna Charles.  In 1855 werd de  jongste dochter, 

Eliza, geboren; toen bestond het gezin uit elf kinderen. Eerder waren vijf kinderen 

op  jonge  leeftijd  overleden. Zo wisselden  vreugde  en droefheid  zich  af  in de 

pastorie van Graaff-Reinet. Te midden van alle gebeurtenissen in het gezin waren 

vader en moeder Murray het voorbeeld van de vreze des Heeren.

In het  grote witte huis  aan de Pastoriestraat  groeide het  gezin Murray  op. 

Dochter Helen schreef  later:  ‘Wij werden allen geboren in de oude pastorie, de 

Parsonage van Graaff-Reinet, en groeiden op in die heerlijke oude tuin, met zijn 

brede paden, schaduwrijke bomen en overvloed aan fruit. In één woord: het was 

het kinderparadijs.’ Op sprekende wijze tekent haar oudere zuster Maria het leven 

in de pastorie. Het ruime woonhuis was voor hen ook een plaats van spel en ver-

tier. De statige trap naar de grote voordeur ging over in een ruime voorkamer, wel 

genoemd ‘het kleine voorhuis’. Het ‘grote voorhuis’ was een grote eetkamer met aan alle kanten deuren: van de studeerkamer, een kleine eetkamer en de slaapka-

mers. Achter het huis was ook een trap die naar de grote tuin voerde. Hierachter 

was het onderhuis met de kelder, de houtopslag, de  ‘kalkkamer’ en het  ‘wagen-

huis’. Hier stond de grote wagen, die onder meer gebruikt werd als het gezin naar 

Kaapstad reisde. De tuin was vol bomen en struiken, en aan een kant ‘bezaaid met 

haver voor de paarden van de leraar’. 

Van Andrews  jeugd  is weinig bekend. Hij was uitbundig van karakter; zijn 

broer John was stil en bezadigd. In de pastorie werd de basis gelegd voor het ver-

dere  leven van Andrew  junior. Hier maakte hij de kracht van godzaligheid van 

nabij mee. Met veel achting spreekt hij later over de sfeer waarin hij opgroeide. 

Hij merkt op:  ‘Een godvrezende familie  is een onschatbaar geschenk. De zegen 

hiervan rust niet alleen op de kinderen van de eerste generatie, maar trekt vaak 

zijn sporen in vele opvolgende geslachten. Maar al haar zegeningen zullen afhan-

gen van het vasthouden van de geest van het gebed, met het directe besef aan God 

toe te behoren.’ Dit schreef hij in 1913 aan de groot geworden familie Murray.

Blz. 58, 59 Over zijn bekering tijdens zijn studietijd in Utrecht
Er is grote blijdschap in Andrews ziel vanwege de hem geschonken genade. 

‘Wat kan ik nu zeggen, lieve ouders, behalve om u op te roepen om met mij de 

Heere te loven. “Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heili-

gen Naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. Die al 

uw ongerechtigheid vergeeft, Die  al uw krankheden geneest.” Op dit ogenblik 

ben ik in een toestand van vrede. Ik kan niet zeggen dat ik tijden van bijzondere 

vreugde geniet, maar ik meen dat ik een waar vertrouwen op God heb.’ Niet altijd 

bleef deze blijdschap hem bij, want het gevoel van zijn zonden bracht steeds op-

nieuw verstoring in zijn gemeenschap met God. Tien dagen later vatte hij weer de 

pen op om zijn brief af te maken. Dan voelt hij opnieuw deze hapering  in zijn 

geestelijk leven, die hem van de volle vreugde afhoudt. Hij schreef: ‘Soms denk ik 

eraan, hoe heerlijk het zal zijn, wanneer het eens onmogelijk is om iets anders te 

doen dan Hem te loven Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen 

heeft in Zijn bloed en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode.’

 Een goed beeld van de geestelijke strijd die Andrew had te voeren, krijgen we 

uit zijn dagboek, dat bewaard  is gebleven en dat aantekeningen  laat zien vanaf 

augustus 1845 tot het einde van dat jaar.

Het begin van  de nieuwe dag in zijn leven werd in die tijd overschaduwd door 
donkere wolken van bestrijding. Zo  schreef hij over een preek van ds. H.P. Scholte, 
waarin deze opmerkt dat geloof en gebed bij elkaar horen. Een gebed dat niet in geloof 

gedaan wordt, is verkeerd. Dit brengt Andrew danig in de war: had hij wel geloof 

en waren zijn gebeden geloofsgebeden? ‘Ik moet zeker weten of ik geloof heb. Erg 

weinig in beoefening hiervan is het gebed (…).’ Andrew was verstrikt geraakt in 

een onvruchtbaar zelfonderzoek. Hij zocht naar geloof in zichzelf en richtte zijn 

ogen te weinig op Christus en Zijn Geest, Die het geloof schenkt. En waar was de 

praktische uitwerking van zijn geloof en gebeden op zijn leven?

En dan kwamen zijn zonden steeds weer terug! Hoe klaagt hij bijvoorbeeld 

over zijn hoogmoed, ook als deze zich in het jasje van nederigheid vertoont: ‘O, 

moge deze gedachte mij voor altijd ervan weerhouden om mijn trots te vleien met 

het idee van nederigheid bij het noemen van mijn zonden. O, Heere, ik wilde nu 

Uw  zegen  afsmeken. Moge de Geest  en het Woord,  ‘het  tweesnijdend  scherpe 

zwaard’, mij gegeven worden om mijn eigen toestand te zien, en moge ik in staat 

gesteld worden om in Zijn kracht de strijd te mogen aangaan met elke zonde (…) 

met het vlees, de duivel, totdat ik ze overwin.’ Hij voelde zich in deze strijd  mach-

teloos en begeerde alleen in de kracht van God de zonden te overwinnen.

Blz. 127, 128, 131 Herleving in Worcester
De bidstond in de wijk van de Brederivier, ‘op de plaats [boerderij] van ouderling 
David Naudé’, [in Worcester] kwam tot opbloei. Ouders en kinderen, blanken 
en zwarten baden met elkaar om een geestelijk herleven. Vanaf  medio mei had 
men in deze wijk in de school voor zwarten elke avond gebeden, maar tot nu toe 
was de doorbraak uitgebleven. De berichten uit Montagu waren een aansporing 

om de God van de hemel te smeken of Hij ook in Worcester Zijn zegen wilde 
uitgieten. Op zondagavond 16 juni was er een gebedssamenkomst in een zaal 
in de Adderleystraat, die door Dirk de Vos aan de gebedsgroep van Nau-

dé beschikbaar gesteld was. Een  jongeman  van 19  jaar,  J.C. de Vries, die  later 

predikant werd, had hier de leiding. Op deze zondag regende het, maar dit weer-

hield vele heilbegerige zielen niet om bijeen te komen. De nood werd nu intens 

gevoeld, niet alleen door gelovigen, maar ook door zoekende en onbekeerde zie-

len, die zich bewust waren dat de zegen van boven komen moest. De Vries schrijft 

in zijn verslag van een onvergetelijke avond: ‘Wij hadden toen nog de gewoonte 

dat eenieder een vers liet zingen en dan bad. Toen drie of vier zo gebeden hadden, 

stond  een  jong meisje  van ongeveer 15  jaar  [een  ‘gekleurd meisje’  volgens  een 

ander ooggetuigenverslag] (…) achter in de zaal op en vroeg of zij een vers mocht 

opgeven. Ik twijfelde eerst wat ik doen zou, omdat ik niet wist hoe de vergadering 

dit zou opnemen, maar een betere gedachte overwon en ik zei “Ja”. Zij liet toen 

zingen Gezang 39:4, “Komt gij allen,  komt tot Hem! Zondaars, komt, wat zou u 

hind’ren?” en deed daarop een ontroerend gebed. Onder het gebed was het dat 

men iets als een geruis in de verte hoorde, dat harder werd en dichterbij kwam, 

totdat het was alsof de zaal bewogen werd, en met enkele uitzonderingen ging de 

gehele vergadering aan het bidden, meestal hoorbaar, en sommigen luisterend. 

Maar het was een oorverdovend geraas.’

Het meisje had gebeden om de uitstorting van de Geest en het leek erop dat 

de Heere haar gebed verhoord had. ‘Ineens begonnen nog twaalf personen hardop 

te bidden, roepende dat zij verloren gingen (…).’ Sommigen van hen waren ‘nog 

dezelfde dag geheel onverschillig geweest’. ‘Spoedig waren allen in de vergadering, 

ongeveer dertig zielen, aan het bidden.’ Dit ging zo uren achtereen door. ‘Nadat 

het een paar uur had geduurd, begon eerst één en daarna een ander zich  in de 

hoop der zaligheid  te verblijden  (…).’ Ze beleden dat hun gebeden waren verhoord 
en dat zij ‘de Heere gevonden hadden’. 

Het roepen om genade was bij hen veranderd in  aanbidding  en  lof  vanwege  de  
genade  die hun ten deel was gevallen. Ze begonnen nu te smeken  voor  anderen 
die  nog  steeds  aan  het worstelen waren om redding te verkrijgen. De Vries 
schreef vele jaren later dat ‘het gevoel dat zich van mij meester maakte niet is 
te beschrijven.  Zelfs  43  jaar  na  het  gebeurde,  gaan  de voorvallen  van die 
onvergetelijke  avond weer als een zielvervoerend panorama aan mijn oog voorbij.
Ik meen mijzelf weer te voelen als op die  avond  en  kan niet  anders dan mijn  stoel achteruitschuiven en de Heere er hartelijk voor danken.’

Murray leidde op die avond een Engelse dienst. Ouderling Jan Rabie liep voorbij 

de zaal waar de bidders waren en ging kijken wat er aan de hand was. Hij ging 

hierop naar Murray om hem op de hoogte te stellen van het gebeurde, waarop de 

predikant een kijkje ging nemen. Was hij blij met het schouwspel van zijn bid-

dende gemeenteleden? Herinnerde dit hem niet aan de tijd dat hij als jonge stu-

dent  in Aberdeen woonde  en  daar  een  opwekking  onder  leiding  van William 

Burns had meegemaakt? Zag hij toen ook geen worstelende zielen schreeuwen om 

genade? Hij zag De Vries geknield bij een tafeltje en tikte hem aan. Hij wilde meer 

weten van wat er aan de hand was. De Vries vertelde hem alles. Was Murray blij? 

Hij liep de zaal in en riep zo hard als hij kon: ‘Mensen, stil!’ Maar het bidden ging 

door. De Vries was weer op de knieën gegaan om verder te bidden, want hij be-

sefte dat hij op heilige grond verkeerde. ‘Ik dacht dat als de Heere kwam om ons 

te zegenen, ik niet op mijn voeten, maar op mijn knieën zijn moest.’ Toen riep 

Murray nog luider: ‘Mensen, ik ben uw predikant van God gezonden, stil!’ Nie-

mand gehoorzaamde hem. De  roepstemmen om genade en ontferming gingen 

door. Weer ging de predikant naar De Vries en vroeg hem of hij het gezang ‘Help 

de ziel, die raad’loos schreit’ wilde opgeven. Dit hielp ook niet! Ten einde raad liep 

Murray  de  zaal  uit,  terwijl  hij  zei:  ‘God  is  een God  van  orde,  en  hier  is  alles 

wanorde.’

De mensen lieten zich er niet door hun voorganger ervan weerhouden om de 

komende avonden weer bij elkaar te komen. Dan was het in het begin stil, maar 

na het tweede of derde gebed kwam de zaal in beroering. Soms duurden de bid-

stonden tot drie uur in de morgen. En na afloop werd op straat gezongen. De zaal 

was spoedig te klein, zodat men verhuisde naar het schoolgebouw aan de westkant 

van de kerk. Maar ook dit gebouw liep vol, want ook van buitenaf kwamen velen 

het dorp in. De eerste zondagavond in het grotere gebouw leidde Murray de bij-

eenkomst. Hij las een gedeelte uit de Bijbel, deed een korte meditatie hierover, 

ging voor in gebed en liet anderen bidden. De Vries was ook aanwezig en verhaalt: 

‘Onder het gebed dat op het zijne volgde, hoorde ik weer een geruis in de verte. 

Hij kwam dichter en dichterbij, en opeens was de gehele vergadering weer aan het 

bidden.’ Bij de deur stond een vreemdeling, die het schouwspel gadesloeg. Hij zag 

hoe de predikant van het podium af kwam en tussen de mensen liep. De vreemde-

ling kwam op zijn tenen naar hem toe en tikte hem op de schouder. Hij zei in het 

Engels: ‘Ik meen dat u de predikant bent van de gemeente; wees toch voorzichtig 

met wat u doet. Het  is de Geest des Heeren Die hier werkt.  Ik kom  juist van 

Amerika en het is precies wat ik daar gezien heb.’ Wat Murray antwoordde, ver-

meldt  de  geschiedenis  niet, maar wel  veranderde  zijn  houding  toen  hij  tot  de 

conclusie moest komen dat dit niet  een onordelijke  emotionele beroering was, 

maar een werk van Gods Geest! De Heere had op Zijn tijd de sluizen van de he-

mel ook over Worcester geopend! 

De uitwerking van de opwekking op het kerkelijk leven in Zuid-Afrika was groot. 

In het blad De Wekker, dat pas in het leven was geroepen, werd aan het einde van 

1860  een  terugblik gegeven op de gebeurtenissen van het bijna  afgelopen  jaar. 

‘Het is ons een oorzaak van grote vreugde dat een herleving in ons land is begon-

nen, en dat deze herleving al meer en meer  toeneemt. Dagelijks danken we de 

Heere daarvoor.’ De schrijver wekt op tot verdieping van het geestelijk leven en 

tot aanhoudend gebed. ‘Ziet toe dat u niet in uw bidden berust. Smeekt de Heere 

dat Hij u doet gevoelen wat u ontbreekt om het Koninkrijk der hemelen  in  te 

gaan. Weest niet tevreden met oppervlakkige opwekkingen van uw hart. Ziet toe 

dat zij tot een ware bekering doorbreekt.(…) Oppervlakkige gevoelens baten niet. 

Een oppervlakkige liefde tot Jezus kan bedriegen. Uw oog moet zó op Hem zien 

dat het u niet meer mogelijk wordt het van Hem af te wenden. Het gevoel van uw 

zondeschuld moet zo innig zijn dat u in Jezus’ bloed steeds zijn uitdelging zoekt 

(…).’

Blz. 164, 165  Geestelijke ontwikkeling

In  zijn  boekje Wees mij  genadig!  klinkt  een  krachtige  verzekering  door  dat  de

Heere door Zijn Geest de kracht wil schenken om in een onafgebroken gemeen-

schap met Hem  te wandelen. Tijdens  zijn  ambtsperioden  in Bloemfontein  en

Worcester bleef hij met veel vragen zitten. Hij miste voor zichzelf de kracht om in

heiliging  toe  te nemen.  Iedere keer werd hij geconfronteerd met nederlagen en

teleurstellingen. Tijdens  de  beginjaren  in Kaapstad  verdiepte  hij  zich  naast  de

Bijbel in geschriften die over de praktijk van een heilig leven handelen. Zo kwam

hij  in aanraking met het  levensverhaal van Madame Guyon, een Franse rooms-katholieke mystica, die aanzette tot het zogenaamde ‘quietisme’, het stil worden 

voor God. Vervolgens maakte hij kennis met de opvattingen van homas Cogs-

well Upham, een Amerikaanse theoloog en filosoof, die onder invloed van Phoebe 

Palmer in New York een ervaring kreeg van een ‘algehele heiliging’. Upham voelde 

zich verwant met Madame Guyon en Madame Adorna, een andere Franse mysti-

cus. Zij waren grondleggers van een interkerkelijke beweging in de tweede helft 

van de negentiende eeuw die zich richtte op geestelijke groei in de heiliging van 

hart en leven.

Met  veel  belangstelling  richtte Murrays  zich  nu  op  werken  van mystieke 

schrijvers. Dit wil niet zeggen dat hij het in alles met hun opvattingen eens was. 

Op 26 mei 1864  schreef hij  zijn vader:  ‘Ik kan niet  zeggen dat  ik met alles  in 

Upham en Madame Guyon samenstem. Ik keur hun boeken goed en beveel ze 

ook anderen aan, omdat ik meen dat zij onze hoge voorrechten duidelijker voor-

stellen dan gewoonlijk gedaan wordt, en ons daardoor aanmoedigen om hoger te 

rijzen. De  onjuistheid  van  zekere  verstandelijke denkbeelden  of uitdrukkingen 

wordt in dat geval een ondergeschikte zaak, omdat wij steeds Gods Woord heb-

ben, waaraan ze te verbeteren zijn.’ Begrijpelijk dat hij ook onder gereformeerde 

schrijvers antwoorden op zijn vragen zocht. Zo vroeg hij zijn vader om het boek 

van de Engelse puriteinse schrijver uit de zeventiende eeuw, William Bates, over 

geestelijke volmaaktheid te mogen lenen. Veel waardering had hij voor het boek 

van de puritein Walter Marshall over de evangelische heiligmaking. Hij  schreef 

hierover: ‘Onder de oude schrijvers over dit onderwerp weet ik niemand die mij 

meer behaagt dan Marshalls On sanctiication, in zijn hoofdstuk over de vereni-

ging met Christus. Marshall benadrukt dat de heiliging  in de  eerste plaats  een 

zaak is van geloof en dat opwas van genade alleen kan worden verkregen vanuit de 

geloofsvereniging met Christus.’ Zijn boek  ziet Murray als een probaat middel 

tegen een wettische heiliging die Christus als de Bron voor een heilig leven onder-

waardeert. Het gaat immers over het blijven in de Wijnstok Jezus Christus door 

het steeds opnieuw zien op wat Hij gedaan heeft en op wat Hij door Zijn Geest 

in het hart wil uitwerken.

Blz. 179, 180 ‘Christus leeft in mij’

Als redacteur van De Kerkbode had Murray gelegenheid om zijn visie op verschil-

lende geloofszaken in bredere kring te verbreiden. Zo schreef hij in het jaar van 

zijn bevestiging een bijdrage over het thema  ‘Christus  leeft  in mij’, naar aanlei-

ding van Galaten 2:20. Hieruit maken wij op dat Murrays visie op de heiliging 

verder was uitgediept. Hij merkte op:  ‘Paulus schreef deze brief om de aard en de 

heerlijkheid van het leven van een christen onder het Evangelie duidelijk te maken.’ ‘Hij toont aan hoe de gelovige is vrijgemaakt van de vloek der wet, door de ge-

rechtigheid van Christus. Hij toont aan hoe de gelovige evenzo is vrijgemaakt van 

de dienstbaarheid der wet door de Geest van Christus. Door het geloof heeft hij 

niet alleen de volkomen vrijspraak van zijn schuld. Dat is slechts het begin [cursief 

LJV]. Hij heeft ook de waarachtige vrijheid van nog iets te moeten doen, omdat 

de Geest van Christus, Die hij ontvangen heeft, alles  in hem werkt, zijn gehele 

leven in hem leven wil. De Gekruiste is zijn verzoening van het verleden, de Op-

gewekte zijn leven voor het vervolg.’

De christen is vrijgemaakt van zijn ik-gerichte vroomheid, waarmee hij God dacht te kunnen behagen. Paulus leefde niet meer, maar was gestorven.  ‘Hij was bevrijd geworden van de verplichting of de begeerte om zelf zijn leven te leiden, zelf zijn levenswerk te doen.’ Geldt dit voor iedere gelovige? Nee. ‘Hoe menig christen is er die in Jezus gelooft en die klagen 

moet dat hij juist dit niet verstaat en waar hij toch zo naar verlangt. Wat zou hij niet willen geven om dit oude ik-leven kwijt te raken, en een nieuw leven te leiden waarvan de grondtoon is: “Ik leef niet meer”’ Hoevelen proberen in eigen kracht deze ik te doden, ‘maar het is alsof het niet sterven kan, telkens verschijnt het weer met nieuwe kracht. Men heeft getracht het kruis te dragen en zich te vernederen, ja het vlees te kruisigen en zo te doden, maar het is niet gelukt.’

Volgens H.J. Smith ging het bij Murray om ‘de voortdurende geloofsbetrok-

kenheid van de christen bij de Levensbron, Jezus Christus en Zijn Geest’. Vandaar 

dat hij zo de nadruk legde op de heiliging. Zo wordt het beeld van Christus steeds 

meer in de gelovige afgedrukt. De heiliging is de ‘voortdurende betrokkenheid bij 

God en Christus en Zijn Geest waardoor de christen bij wijze van voortdurende 

herschepping en vernieuwing veranderd wordt tot steeds groter gehoorzaamheid 

aan God en Zijn wil (vgl. Rom. 12:1 en 2). Vandaar ook de nadruk op de alge-

hele overgave als de manier waarop de christen zich in het geloof voortdurend en 

hartgrondig blootstelt aan Christus en Zijn Geest zodat Hij het werk in ons kan 

volvoeren.’ ‘Christus alleen!’ en ‘Blijf in Hem!’ waren de motto’s van zijn be-

diening. Zo oordeelde een lid van zijn gemeente: ‘Zijn doel in het leven was niet 

minder dan “om ieder mens volmaakt voor te stellen in Christus Jezus.”’

Blz. 213, 214 Gemeenteleven in Wellington
De dorpskerk van Wellington was niet alleen de vergaderplaats van zijn eigen-

lijke gemeente. Ook het personeel en de studenten van de scholen schaarden zich 

onder de prediking van Andrew Murray. De in Paarl ontstane gewoonte om tussen 

hemelvaartsdag  en Pinksteren  ‘biddagen’  te houden, was ook hier  ingeburgerd. 

Emmie,  zijn oudste dochter,  gaf  een  verslag  van deze dagen. Ze  sprak  van  een 

‘wonderlijke verzameling van zielen’  tijdens de pinksterbiduren  in 1878. Ze be-

doelde hiermee dat velen bij die gelegenheid hun hart aan Christus mochten over-

geven. ‘De ouderlingen verzochten hem om over de hel te preken en dit deed hij. Menige man en vrouw beefden onder die preek, maar het was onder een hartelijk 

inwinnen voor Gods liefde aan ons in de gave van Christus dat zij vrede vonden. 

Drie weken lang preekte hij voor een volle kerk, die voor duizend mensen zitplaat-

sen had, avond aan avond over deze ene tekst: “Alzo lief heeft God de wereld ge-

had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Ik zal nooit zijn tedere ernst 

vergeten als hij met eenvoudige doch sprekende illustraties de waarheid persoon-

lijk zo dichtbij bracht. God Die de wereld liefhad, heeft u liefgehad. Hij gaf Zijn 

Zoon (…). Die gelooft, heeft het eeuwige leven. Hoe iemand zijn smeekbeden om 

zich aan God over te geven, heeft kunnen weigeren, is mij een raadsel. Vaak waren 

mevrouw Murray en andere werkers tot laat in de avond in de kerk om met zoe-

kende zielen te spreken.’ Een gemeentelid ging zelfs de straat op om mensen aan 

te houden om hen Christus voor te stellen en aan te dringen op geloof. 

Blz. 233, 234 Getuigenis in Keswick
Naarmate de conferentie vorderde, werden de vragen minder en ‘met de derde en 

vierde dag namen de blijmoedige getuigenissen de hele tijd in beslag. Vanuit de 

grote verscheidenheid  in geestelijke  leiding  in de  strijd en  in het  leven van het 

geloof, werd getuigenis gegeven van de vaste hoop in Christus. En vooral in zulke 

getuigenissen kwam meestal de persoon van de Heere Jezus, met de blijdschap die 

Zijn liefde en nabijheid gegeven had, zo op de voorgrond, dat zij soms meer hiel-

pen dan de toespraken, om het gevoel van Zijn tegenwoordigheid in ons midden 

duidelijk  te maken. Het was  inderdaad de krachtigste bevestiging van wat was 

besproken, de een na de ander te horen getuigen van Wie de Heere voor hen ge-

weest was. En dan waren er nog de  ‘nabijeenkomsten’, waarbij persoonlijke be-

handeling van zielenvragen centraal stond. Vooral hier proefde Murray de kracht 

van de Heilige Geest. Meer dan ooit tevoren werd hij ervan overtuigd dat derge-

lijke conferenties  in zijn eigen  land ook moesten worden  ingevoerd.  ‘Gelovigen 

hebben  behoefte  aan meer  persoonlijke  leiding. Het  trouwste  huisbezoek  zou 

hieraan niet geheel kunnen voldoen. De Heere leide Zijn dienstknechten om te 

zien wat voor zegen erin zou zijn.’

Zijn eigen getuigenis dat hij in Keswick gaf, werd niet in De Kerkbode opge-

nomen. Het kreeg een plaats in he life of faith, het blad van de Keswick Conven-

tions. Het begon als volgt: ‘Laat ik ook een geluid van lofzegging ter ere van onze 

gezegende Heere Jezus laten horen, voor wat hij voor mij in Keswick gedaan heeft. 

In het verre land waar ik werk, 6000 mijlen hiervandaan, heb ik enkele jaren ge-

leden  iets van het gezegende  leven des geloofs voor mijzelf geleerd en het voor-

recht gehad om anderen hierin te leiden. Maar er was nog steeds een verlangen 

naar meer. En van wat ik had ervaren, was de frisheid en kracht verloren gegaan 

en had ik behoefte om met verse olie gezalfd te worden. Er was niet dat leven in 

de volmaakte vrijheid en de voortdurende duidelijke leiding van de Geest, waar-

van de rust van het geloof slechts als de ingang daartoe bedoeld was. Het eigen ik 

in het zoeken om Gods werk te doen is veel gevaarlijker dan het weigeren om te 

gehoorzamen. Daar kruipt het vlees in en is het onmogelijk dat het leven van God 

zijn volle kracht in de ziel openbaart. Enkele jaren geleden behaagde het de Heere 

om mij door  een  aandoening  aan mijn keel  van het werk  te ontslaan.  In Zijn 

goede voorzienigheid bracht Hij mij zes weken geleden naar Engeland naar een 

tehuis voor geloofsgenezing in Londen. Ik kan niet zeggen wat voor een zegen dit 

verblijf daar voor mij geweest is. Ik werd ertoe gebracht om te zien dat, terwijl ik 

alleen maar dacht dat genezing de eerste zaak was, en het geloof daarvoor het mid-

del, het echter de bedoeling van de Heere was om de genezing tot de tweede zaak 

te maken en een middel was om mij te  leiden tot een voller geloof en gemeen-

schap met Hem. Ik leerde te verstaan wat voor een onuitsprekelijke plechtige en 

gezegende zaak het is om de Heere te vragen door Zijn Geest in te komen en bezit
te nemen van het lichaam als het gaat om zijn gezondheid en kracht. Ik zag dat 

Hij dit niet kon doen zonder een doorzoeken en uitdrijven van het eigen ik, daar 

ik nooit eerder had verstaan wat een erkenning van het recht van Christus op het 

lichaam en een algehele overgave van  lichaam, ziel en geest aan Zijn dienst  in-

houdt. Zulk een overgave was Gods bedoeling in de ziekte, en de genezing kon 

alleen door deze overgave worden gegeven, of dat het geloof kon ontspringen om 

deze te ontvangen. Ik werd ertoe gebracht om dit te zien en ik dank God hiervoor. 

Het was echter alsof de overgave die ik had gedaan en het geloof waarin ik Chris-

tus heb aangenomen, niet alleen als mijn Genezer, maar als de Kracht van een 

geheel nieuw  leven, nog het goddelijk zegel nodig had. Ik hield vast aan de be-

lofte, maar zonder de vreugde en de liefde die in korte tijd zouden volgen.’ 

Deze bijzondere zegen kwam tijdens de conferentie. Murray vervolgde: ‘Op 

dinsdagavond, tijdens de nabijeenkomst, stond ik met anderen op om mijn be-

geerte kenbaar te maken, maar ik kon niet een tweede keer opstaan met hen die 

konden betuigen dat zij hadden ervaren dat Christus voor hen was wat zij geloofd 

hadden. Het was alsof ik slechts gevoelde hoe geheel hulpeloos iedere poging om 

deze zegen te omvatten is en ik kon niet anders doen dan mij in ontlediging voor 

de Heere neer te buigen. Op woensdagavond was ik weer in de nasamenkomst en 

daar openbaarde de Heere Zichzelf aan mij. En toen zongen de woorden van het 

eenvoudige koor: “Wonderlijke reiniging, wonderlijke vervulling en wonderlijke 

bewaring”. Ik zag dit alles, dat Jezus reinigt, Jezus vervult, Jezus bewaart. Ik had 

een jaar daarvoor gezien wat voor wonderlijke dingen Gods Woord zegt van de 

kracht van het bloed van Christus. Het was “door het bloed”   dat de God des 

vredes de Heere Jezus weer van de doden terugbracht. Hij ging in het heiligdom 

met Zijn eigen bloed. (…) Door het bloed is de kracht van zonde en dood over-

wonnen.  (…)   Zeker dat bloed dat de  ziel kon wassen,  is  een kracht die maar 

weinig bekend is. Ik geloofde en ontving Jezus als mijn Reiniger. (...) Ik zag Hem 

om het besprengen met het bloed zo heerlijk en krachtdadig te doen zijn als de 

eigenlijke bloedstorting eenmaal was. En ik zag dat de vervulling niet anders dan 

door de reiniging gevolgd kan worden. Het vat dat Hij gevuld heeft, zal Hij niet 

ledig laten; de tempel die Hij gereinigd heeft, zal Hij met Zijn heerlijkheid vervul-

len,  zoals  geschreven  staat:  “De  heerlijkheid  des Heeren  vervulde  het  huis  des 

Heeren.”’   
Blz 245 De doop met de Geest 

De predikantenconferenties waren  een  steeds  terugkerende bron  van  zegen.  In 

april 1883 was het onderwerp op de conferentie  in Middelburg:  ‘De doop des 

Geestes’. Murray had dit thema voorgesteld, omdat hij dit van groot belang vond 

voor de verdere doorwerking van Gods Geest. Meer dan dertig predikanten woon-

den de samenkomsten bij. Bij de bespreking van het onderwerp vanuit Markus 

16:14-15 werd het ongeloof als de oorzaak genoemd van het ontbreken van het 

vervuld zijn met de Heilige Geest. Christus openbaarde Zich aan Zijn discipelen 

als de Opgestane.  ‘Zij hadden Hem vroeger gekend, maar niet  in Zijn opstan-

dingskracht. De gemeenschap die zij vroeger met Hem hadden gehad was onze-

ker, uiterlijk en niet  in staat om hun de volle zegen te geven.’ Daartoe was een 

nieuwe openbaring nodig. De Pinkstergeest moest worden uitgestort. Het gebed 

van de  vergadering was:  ‘Heere,  openbaar Uzelf. Heere!  ontdek  en  genees  ons 

ongeloof.’ Er was sprake van verootmoediging. Murray hield de vergadering voor: 

‘De nieuwtestamentische evangeliedienaar moet niet blijven staan op een oudtes-

tamentisch standpunt, waar meer geëist werd dan geschonken. Hij kan niet alleen 

helderder  inzicht  in de waarheid hebben,  zoals die hem  in Christus  is geopen-

baard, maar ook de volle ondervinding.’ Vooral over het  laatste punt werd met 

elkaar gesproken. ‘Menige bedenking en bezwaar over dit punt werd aangeroerd 

en aan Gods Woord getoetst.’

Het werd een bijzondere conferentie, waar de Geest van God kennelijk aanwezig 
was. Een deelnemer getuigde later ‘dat de Heilige Geest de kracht van Jezus’ bloed 
in onze zielen openbaarde, en Zijn volheid aan ons meedeelde – niet zozeer als wij
samen spraken over de heerlijke dingen die het Koninkrijk van God aangaan, maar 
veel meer als wij daar zij aan zij neergeknield  lagen,  terwijl wij luisterend onze  
zonden beleden, met een heilbegerige zucht ten hemel hieven, of in sprakeloze 
aanbidding het hart voor Gods aangezicht openstelden, opdat de volheid van 
Christus daarin mocht neerstromen’. 

Blz. 252, 253 Boek De Geest van Christus
 Het boek De Geest van Christus ligt in het verlengde van het vorige. Het bevat 

‘gedachten over de  inwoning van de Heilige Geest  in de gelovige  en  in de ge-

meente’. Het uitvoerige voorwoord van dit boek schreef Murray op 15 augustus 

1888. De bedoeling van dit boek is om gelovigen tot het bewustzijn te brengen 

dat de Geest in hen woont en hun overvloed van genade wil schenken. Hij is de 

Geest van Pinksteren Die uitgestort is op de gemeente en hiermee is een nieuwe 

bedeling begonnen. Het is nodig dat de kerk dit niet alleen in haar belijdenis er-

kent, maar ook Zijn ‘tegenwoordigheid en kracht in het leven van de gelovigen’ in 

vaste overtuiging verkondigt. ‘Een korte geestelijke opwekking leidt op zich niet 

tot een voortdurende bewustwording van de inwoning van de Geest. (…) Zij was 

niet duurzaam; daar kwam een geleidelijke daling  tot een  lagere  trap, met veel 

vruchteloze  inspanning  en droeve mislukking.’ Hoe komt dat?  ‘Het  lijdt bijna 

geen twijfel dat het antwoord dit moest zijn: zij kenden en eerden de inwonende 

Geest niet als de sterkte van hun leven, als de kracht van hun geloof, om hen altijd 

op Jezus te doen zien en op Hem vertrouwen. Zij wisten niet wat het betekende 

om dag aan dag  in  stille eerbied de Heilige Geest  te verbeiden om hen van de 

heerschappij van het vlees te verlossen en de wonderlijke tegenwoordigheid van 

de Vader en van de Zoon in hen te bestendigen.’ Velen van Gods kinderen kennen 

weinig meer dan een leven van ‘eindeloos dalen en rijzen’. Waar is de kracht van 

de Geest? En hoe is het met predikanten, professoren en studenten? De belijdenis 

over de Heilige Geest is rechtzinnig en zuiver, maar waar is de kracht? ‘Aan god-

geleerdheid in elke mogelijke vorm hebben wij geen gebrek. Maar het is alsof bij 

al ons schrijven en prediken en arbeiden iets ontbreekt. Is niet de kracht uit de 

hoogte het enige dat wij missen?’

Aan het einde van het boek plaatst Murray enkele ‘aantekeningen’ die som-

mige besproken zaken nog meer moeten verduidelijken. Hierbij verwijst hij soms 

naar andere schrijvers die over dit onderwerp handelen. Zo noemt hij Asa Mahans 

boek over de doop met de Heilige Geest en de Duitser J.T. Beck. Beide schrijvers 

hebben veel voor hem betekend. Ook neemt hij gedeelten over van het bekende 

boek  van  de  christen-Jood Adolph  Saphir, Christ  crucified  (Christus  gekruist). 

Saphir was zich er ook van bewust dat de leer van de inwoning van de Geest in de 

protestantse traditie is blijven liggen. Zo merkt deze op, wat Murray aanhaalde: 

‘Hoe lang, zelfs na de Reformatie, waren de leerstelsels van de Heilige Geest, Zijn 

werk van bekering en Zijn inwoning in de gelovige, bijna onbekend.’

Evenals Saphir wilde Murray in deze leemte voorzien. In dit licht besloot hij het laatste 

hoofdstuk met het gebed: ‘O mijn God! Uw volheid van liefde en heerlijkheid isals een grenzeloze oceaan – oneindig en onbegrijpelijk. Ik dank U dat het U bij de 

openbaring van Uw Zoon behaagd heeft dat al de volheid van de Godheid licha-

melijk in Hem wonen zou, opdat wij die volheid in het leven en de zwakheid van 

de mens zouden zien. Ik dank U dat Zijn gemeente op aarde, zelfs nu in al haar 

zwakheid, Zijn lichaam is, de volheid van Hem, Die alles in allen vervult; dat wij 

in Hem vervuld worden, dat wij door de krachtige werking van Uw Geest en de 

inwoning van Uw Zoon en de kennis van Uw liefde vervuld mogen worden tot al 

de volheid Gods.’

Blz. 265, 266 Opnieuw in Keswick

In Keswick hield Murray  enkele  lezingen. Ook gaf hij daar  een getuigenis van 

Gods leiding met hem. Zijn ‘verhaal’ deed hij tijdens de ‘getuigenisbijeenkomst’ 

op vrijdagavond 26 juli. Hij gaf een korte samenvatting van de verschillende ‘sta-

dia’ die hij in zijn geestelijke loopbaan had doorlopen, zoals zijn strijd in Bloemfon-

tein. Toen was er nog een grote hapering. Zijn bediening tijdens de opwekking in 

Worcester en in de jaren daarna was voor hem ‘een onuitsprekelijke zegen’. Toen 

kwam ‘de onvergetelijke avond’ in zijn studeerkamer in Kaapstad. Hoe worstelde 

hij met zijn persoonlijke heiliging en vervulling met de Geest. ‘God hielp me en 

gedurende  zeven of  acht  jaren ging  ik voort  al vragende  en  zoekende. Wat wij 

nodig hebben is om God meer te vertrouwen. Hij hielp mij om zowel in het don-

ker als in het licht op Hem te vertrouwen. Toen kwam in ongeveer 1870 de grote 

heiligingsbeweging. De brieven die in The Revival verschenen, raakten mijn hart 

en ik voelde mij nauw verbonden met wat plaatsvond in Oxford en Brighton en 

dit alles hielp me. (...) Later hield de doop van de Heilige Geest mij veel bezig en 

gaf  ik mij, zo volkomen als  ik kon, aan God over om de doop van de Geest te 

ontvangen.’ Toch miste hij nog iets. Dat was een bijzondere ervaring, die hij wel 

bij anderen aantrof. Hij kon niet  spreken van een bijzondere uitgieting van de 

Heilige Geest op een bepaald moment, zoals bij Moody en Finney het geval was. 

Wel werd hij gewaar dat er sprake was van vordering. ‘In de eerste plaats heb ik 

geleerd om mij elke dag voor God te plaatsen, als een vat om met de Heilige Geest 

gevuld te worden. Hij heeft mij vervuld met de gezegende verzekering dat Hij als 

de eeuwige God de garantie heeft gegeven van Zijn eigen werk in mij. Als er één 

les is die ik dag aan dag moet leren dan is dat deze: het is God Die alles in allen 

werkt. O, dat ik elke broeder helpen kon om dit te verwezenlijken!’ Had Murray 

nu gevonden wat hij jarenlang gezocht had? Hij merkte hierover op: ‘Maar zult u 

mij vragen: “Bent u voldaan? Hebt u alles gekregen wat u wilde?” Dat zij verre. 

Met het diepste gevoel van mijn ziel kan ik zeggen dat ik nu met Jezus voldaan 

ben, maar er is tevens het bewustzijn dat de openbaring van de overvloedige rijk-

dom van Zijn genade oneindig voller en heerlijker zijn kan. (...) Moge Hij ons 

onze nietigheid leren en ons veranderen naar de gelijkenis van Zijn Zoon en ons 

helpen om uit te gaan en een zegen te zijn voor onze medemensen. Laten wij Hem 

vertrouwen en Hem loven te midden van een bewustzijn van ons gebrek en van 

de overblijvende neiging  tot  zonde. Laten we niettegenstaande dat geloven dat 

onze God bemint om in ons te wonen en laten we zonder ophouden op Zijn nog 

overvloediger genade hopen.’

Een belangrijke lezing die Murray op de conferentie hield, droeg als thema: 

‘De weg naar het hogere leven.’ Hij noemde deze weg ‘het pad van toewijding’. 

Om dit te bereiken zijn volgens Murray drie dingen nodig: nabijheid tot Jezus, 

gelijkvormigheid aan Jezus en kracht voor Jezus. De Heilige Geest wil de gelovige 

tot deze overgave brengen. Het geschiedt in het geloven dat God dit doen wil en 

doen zal.

Het was voor velen een gezegende conferentie. Mevrouw Head schreef 

over de  lezingen  van Murray:  ‘Ik kan u de diepe hartdoorzoekende  lering  van 

Murrays avondtoespraken niet beschrijven, noch de kracht en het gezag waarmee 

zij werden uitgesproken.  Ieder woord  schijnt  rechtstreeks met  levendige kracht 

van God te komen en kwam direct in de harten van het volk.’ Evan Hopkins, een 

van de organisatoren van Keswick, was van mening dat zijn ‘toespraken met bij-

zondere kracht  landden. (...) Boodschap na boodschap werd uitgesproken door 

iemand die kennelijk de door God gestempelde dienaar in deze tijd is geworden.’

Het was na dit alles tijd om afscheid te nemen. Murray en zijn vrouw moesten 

eerder vertrekken om de trein te halen, want in Liverpool moesten ze inschepen 

voor hun reis naar Amerika. Toen Murray vanaf het podium naar de uitgang liep, 

gingen alle aanwezigen staan. ‘Het was een unieke uitdrukking van dankbaarheid 

voor een bediening die een wonderlijke mate van de kracht van God bezat.’

Blz. 315, 316 De laatste maanden van zijn leven
Op de verjaardag van een van zijn dochters zei Murray: ‘Ik geef je als tekst voor je 

verjaardag Psalm 20 mee, in het bijzonder de woorden: “De Heere vervulle al uw 

begeerten.” Als verjaardagsgeschenk geef ik je iets voor de zending in Annam. Ik 

moet vaak aan de Armeniërs denken en wil ook wat voor hen geven.’ De grote 

vervolging onder dit christenvolk in Turkije was hem niet ontgaan. Op de dag na 

het laatste kerstfeest dat hij vierde, meende hij dat het nieuwjaarsavond was. Hij 

wilde met zijn kinderen graag de bekende Psalm ‘Opent uwe mond’ zingen. Toen 

sprak hij: ‘God begeert te geven en wij behoren onze harten te openen om Hem 

te ontvangen. Wij sluiten nu het boek van het jaar. Aan de ene kant is het vol en 

hebben wij de beschrijving van de gebeden die wij hebben opgezonden en het 

antwoord van de hulp en van de ontvangen genade. De andere pagina is leeg en 

er zijn twee kolommen. Boven de ene  is geschreven: “Niet gedane gebeden” en
boven de andere “Niet ontvangen genaden”, omdat hiervoor niet gebeden is. O, 

hoeveel zegen hebben wij dit  jaar niet gemist, omdat wij onze mond niet wijd 

voor God hebben opengedaan om  te  laten vullen. Laten we  in het nieuwe  jaar 

zoeken om onze harten geopend te hebben, en dat onze gebeden krachtig mogen 

zijn om meer van God te mogen vragen en ontvangen.’

Patmos aan de Kalkbaai bleef naast Clairvaux zijn geliefde onderkomen. Daar 

tuurde hij gezeten  in een  ligstoel over de golvende zee.  ‘Kijk toch eens wat voor 

mooie golven de zee heeft. Hoe vol blijkt de zee vandaag te zijn, evenals de liefde 

van God, zo onbegrensd.’  Hierop riep hij Annie om haar te zeggen dat hij over dit 

onderwerp wilde schrijven, ‘opdat allen mogen weten hoe wonderlijk machtig God 

is, zo liefdevol, zo teder, zo onuitsprekelijk waardig om door verloren schepselen, 

die niet in staat zijn om Zijn grootheid, majesteit en macht te begrijpen, vertrouwd 

en geloofd te worden’. Was het alsof de oude vader in Christus vanaf Patmos ver-

gezichten kreeg in de zeeën van Gods eeuwige heerlijkheid en liefde? Voelde hij zijn 

einde naderen en waren zijn overdenkingen in Patmos voor hem een voorportaal 

van de heerlijkheid die hem wachtte? Hij werd  steeds  zwakker  en  in december 

moest hij naar Clairvaux terugkeren. Zijn geest was niet alleen met hemelse zaken 

bezig, hij bad ook vurig voor de strijdende Kerk op aarde. Soms was hij wat ver-

dwaald  in zijn gedachten, maar op een nacht, toen hij de slaap niet kon vatten, 

stortte hij zijn hart  in gebed uit voor de predikanten, voor het volk van God en 

voor zijn vaderland.  ‘Bid, bid, bid voor de natie dat het een  rechtvaardige natie 

mag zijn. Wat ons volk nodig heeft, is een geest van zelfopofering. Er is behoefte 

aan hen die gewillig zijn om hun leven voor de natie te geven, om zichzelf op te 

oferen voor de zaak van de opvoeding (scholing) en van de arme blanken.’ 

Blz. 321 Laatste getuigenis
Drie dagen vóór zijn heengaan wilde hij nog enkele woorden kwijt voor het na-

geslacht. Dit waren de laatste woorden die hij aan het papier had toevertrouwd. Zijn 

dochter Annie, die hem jarenlang als secretaresse had bijgestaan, noteerde deze:

‘Alles in ons moet Gode gelijkvormig wezen.

Niets kan Gode gelijk zijn dan alleen wat uit God Zelf is.

Alles in ons kan Gode gelijk zijn alleen door het leven van God te 

hebben.

Alles in ons moet vol zijn van het leven van God en Hem alzo gelijk-

vormig worden.’

En op 9 januari had hij nog het volgende laten neerschrijven:

‘De heerlijkheid van Gods liefde.

De onuitsprekelijke liefde van Christus gaat alles te boven.

Deze liefde is Gods heerlijkheid en de zaligheid van de mens.

De heerlijkheid van deze liefde behoort ons van de ochtend tot de 

avond te vervullen.’

Wanneer Gods liefde het hart geheel in bezit neemt, en in gemeenschap met 

God elk ogenblik bewaart, zal zij ons meer en meer leren wat God werkelijk in 

ons wil en zal werken.

Het waren woorden die uit het diepste van Murrays ziel opkwamen. Ze geven 

uitdrukking aan een leven dat aan God is toegewijd. Zijn leven was erop gericht 

om in God verslonden te worden.

