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VOORWOORD
 
 
Het onderwerp ‘Bevinding: bij jongeren anders?’ houdt mij al langere tijd bezig, omdat ik veel met jongeren in aanraking kom.
In mijn dagelijkse middelbare school praktijk spreek ik nogal eens met jongeren over deze zaken. Ook de oudere jeugd kwam op mijn pad. Toen onze kinderen nog niet getrouwd waren en ze hun vrienden(innen) mee naar huis namen, hebben we van menig gesprek genoten. Ook op districts-, JV- en jongerenavonden werden veel vragen over geloofszaken gesteld.
Telkens viel het mij op dat de verwoording eigentijds was, maar dat de zaken waarover gesproken werd de meest belangrijke in een mensenleven zijn. Temeer viel me dit op, omdat ik ook (helaas) veel jongeren ken van een heel andere kant: zeer onverschillig.
 
Het doet dan ook weldadig aan dat er bij jonge mensen zoveel ernst is in het zoeken naar de Heere. Hen wil ik graag de helpende hand bieden.
Een tweede oogmerk dat ik met deze lezing heb, is aan te tonen dat jongeren en ouderen soms dichter bij elkaar liggen dan we vermoeden. Laten we vooral kijken naar de basale bevindingszaken: een arme zondaar vindt een rijke Christus. Laten we elkaar eerder bij de hand nemen, dan van elkaar vervreemden.
Van harte hoop ik dat deze lezing, die is uitgesproken op een jongerenavond in Hardinxveld-Giessendam, mag bijdragen tot het ontwarren van knopen, die er kunnen zijn, tot bemoediging en vertroosting van velen, maar boven alles tot eer van Hem Die het zo waard is om alle eer van ons leven te ontvangen.
 

D. v.d. Noort

Kampen


BEVINDING: BIJ JONGEREN ANDERS?
 

 

Lezen: Johannes 21:15-17
15. 
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon
Petrus: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb. Hij zeide tot Hem: Weid Mijn lammeren. 
16. 
Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona’s zoon,
hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb. Hij zeide tot Hem: Hoed mijn schapen.
17. 
Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij
lief? Petrus dan werd bedroefd, omdat Hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? en zeide tot Hem: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.
 

Inleidende woorden

Toen wij 31 jaar geleden trouwden, woonden we in een plaats waar geen gemeente van ons kerkverband was. De gemeente waar mijn vrouw en ik vandaan kwamen was 35 kilometer bij ons vandaan. Vandaar dat we de eerste 5 jaren van ons huwelijk ’s morgens hervormd kerkten en ’s middags naar Kampen togen om de gereformeerde gemeente te bezoeken.

Wat mij opviel, als wij wel eens gasten hadden die het weekend overbleven, was dat er zo’n vaak gezegd werd, dat ze iets misten in de preek.
‘Wat dan?’, was steevast mijn vraag en heel vaak heette het dan: ‘Ik miste de bevinding’. En daarop doorvragend kwam dan heel vaak iets van: ‘Tja, de val in het paradijs en hoe een mens van God afgevallen is en hoe hij dat beleeft.’ En nog even doorpratend werd er dan vaak een weg beschreven, die ten eerste steeds dezelfde bleek te zijn en ten tweede als een soort raster neergelegd werd als een weg waarlangs iedereen moest gaan. Dit werd dan ook betiteld als ‘de bevinding der heiligen’.
 
In de tweede plaats moest ik bij de voorbereiding van deze avond denken aan een gesprek dat ik onlangs las, tussen twee kinderen van God. De volgende opmerking werd gemaakt: ‘Calvijn was wel een kind van God, maar hij was niet zo bevindelijk.’ 
Is dat zo? Of bedoelde die broeder iets anders met bevinding dan Calvijn?
 
Wanneer spreken we van bevinding?

Mijns inziens kunnen we niet praten over dé bevinding en zeker niet als iets algemeens dat elke gelovige ervaart.

Is bevinding iets dat wij, reformatorische christenen, mogen claimen, omdat het alleen onder ons zou voorkomen of is het iets algemeen ken-merkends van het geloof?
Ons volksdeel voelt zich thuis, zo zegt men, onder de bevindelijke prediking en ik hoor daarbij. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een bevindelijke preek? Is dat een preek die van a tot z beschrijft wat Gods volk ervaart op de weg van het heil? Een preek waarin de prediker precies weet te vertellen hoe het allemaal moet? Is het het preken van bevinding? En dan soms ook preken van ervaringen, die niet in de tekst liggen opgesloten? 

Òf zijn het preken, waarin het hart van de prediker tintelt en waarin hij mag laten merken, dat hij met zijn hart door het tekstgedeelte heen gegaan is?
 
Wat is bevinding?
Misschien eerst maar de vraag: wat is eigenlijk bevinding? Door de eeuwen heen zijn daarover verschillende definities, die de zaak van verschillende kanten belichten, gegeven. Laten we er een paar noemen. 
 
Calvijn: “Deze vroomheid (hij noemt het dus een vroomheid) is de met liefde tot God verbonden eerbied, welke kennis van Zijn weldaden wekt”. De bevinding wordt hier dus gekenmerkt met “eerbied”. 
Het is dus, volgens Calvijn, een ervaring, die leidt tot eerbied. En daar laat hij zien, waar de bevinding ons brengt: het brengt ons in verwondering en eerbied voor God.
Wilhelmus a Brakel noemt bevinding in zijn “Redelijke Godsdienst”: on-dervinding. “Ondervinding is een godzalige oefening, bestaande in een verzameling van velerlei voorvallen om die te gebruiken tot nut van zichzelf en van anderen. De Heere wil dat Zijn volk een schat van ondervinding vergadert en die bij alle gelegenheden gebruikt. Deze schatten vergadert men uit het Woord Gods”.
Opvallend in deze beschrijving is dat het gaat om “velerlei voorvallen”. Het gaat niet om één of twee ervaringen en dat is alles. De Heere geeft veel te bevinden. Wat ook opvalt, is dat hij erop aandringt deze ervaringen te gebruiken tot nut van zichzelf (het je toch nog maar eens te binnen brengen wat de Heere gedaan heeft in je leven) en van anderen (kennelijk om hen jaloers te maken). Een derde opvallende zaak is, dat hij de vindplaats van de beleving aanwijst: de Schrift!
We nemen een paar heel grote sprongen en gaan naar onze tijd. In zijn doctoraalscriptie heeft drs. P. Buitelaar het als volgt getypeerd: “Bevinding komt op uit de Schriften en is de gelovige bevestiging van de gemeenschap met en kennis van God in Christus, door de Heilige Geest, die getoetst wordt in het concrete leven, onder strijd en aanvechting en die consequenties heeft voor het leven in deze wereld”.
Wat direct opvalt is, dat hij bevinding koppelt aan de Schrift en vervolgens dat het daarvan een bevestiging is in het hart van Gods kind, die leidt tot gemeenschap met God, maar ook aangevochten wordt en gevolgen heeft voor het leven van alle dag. Hier zien we meteen de twee kanten van de bevinding. Aan de ene kant de bevestiging van Gods werk in mijn hart en aan de andere kant de bestrijding daarvan, die ik ook beleef.

 
Ds. Moerkerken geeft de volgende definitie: ‘Bevinding is het geheel van geestelijke ervaringen, die Gods kinderen ondervinden, wanneer de Heilige Geest de weldaden die door Christus verworven zijn, komt toepassen”. 
Twee dingen vallen dan in eerste instantie op. Hij spreekt over “een geheel van geestelijke ervaringen”. Dat laat ons zien dat bevinding niet een beleving is, maar een veelheid van ervaringen (zoals we dat ook bij Brakel lazen).

Het tweede dat opvalt is dat we het mogen zien als de Heilige Geest dat toepast. En daar wijst Ds. Moerkerken op de Werkmeester van de bevinding.

 

Bevinding buiten het Woord om is gevaarlijk!

Vragen die om beantwoording vragen, zijn dan: Wat beleeft deze mens als Gods Geest in hem gaat werken. En wat is daarvan werkelijk van de Heilige Geest en wat van de mens zelf? Hoe kunnen we ware en valse bevinding onderscheiden? Wat is het betrouwbare kompas van de geestelijke ervaring? 
Het betrouwbare kompas is: HET WOORD VAN GOD. Bevinding, buiten het Woord om, neigt naar mystiek en is gevaarlijk! Dit zal ds. Moerkerken zeker beamen. 
 
Ds. Vreugdenhil beschrijft bevinding in zijn boek: “Wat is bevinding?”, met de volgende omschrijvingen: ‘Bevinding is beleefd geloof. In de bevinding zien we de ervaringskant van het geloof. Het is het geloof in oefening. Het is het geloof dat “Amen” zegt’. 
En in de diamant die hij dan laat schitteren, als hij de bevinding van veel zijden belicht, maakt hij dan ook nog de volgende opmerkingen, die ik hierbij doorgeef: ‘Bevinding hoort tot het wezen van het geloof en is geen ‘plus’. Bevinding is niet de grond van het geloof, maar het ge-loof is de grond van de bevinding.’ Stuk voor stuk opmerkingen, die het overdenken waard zijn.
 
Heel sterk legt hij de nadruk op het feit, dat de bevinding uit de Schrift moet opkomen. De Heere behoede ons voor opmerkingen als: “Het staat wel niet in de Bijbel, maar Gods volk leert het zo en zo”. En Hij beware ons ook voor de zogenaamde gestolde bevinding, waar wel zaken genoemd worden, maar waar het leven uit is, ook al is het nog zo herkenbaar in het kerkelijk jargon.

Bevinding is beleefd geloof

Er wordt wel veel over bevinding gesproken, maar bedoelen we ook allemaal hetzelfde? Ik denk dat bovengenoemde broeders, die allemaal weer andere facetten naar voren halen, toch hetzelfde bedoelen. Samengevat bedoelen ze namelijk dat bevinding beleefd geloof is.

 
En omdat dat geloof bij al Gods kinderen weer verschillend tot stand komt en geleid wordt, moeten we oppassen om de bevinding tot een eenheidsworst te maken. De diamant van het geloof is even divers als die van de bevinding.
 
Geloof en gevoel

Ons onderwerp heeft ook alles te maken met het gevoelsleven van de mens, want bevinding gaat niet buiten het gevoel om.
De vraag is echter of we kunnen zeggen: “Geloof = gevoel.’ Het antwoord is gauw gegeven: ‘Nee!’. 
Geloof en gevoel beïnvloeden elkaar wel degelijk, maar dan wel in deze volgorde: geloof èn gevoel. Niet andersom: gevoel en geloof. 
Ook zijn de spitsen van geloof en gevoel verschillend, alhoewel ze elkaar aanvullen. Zo richt het gevoel zich meer op wat je van God mag ondervinden en het geloof ziet meer op de beloften. Het gevoel verblijdt zich in de ontvangen genade, terwijl het geloof zich meer verblijdt in de belovende genade.
 
Wordt bevinding beïnvloed door onze omgeving?

Een andere interessante vraag is of de bevinding beïnvloed wordt door de omgeving. En het antwoord hierop is ook gauw gegeven: ‘Ja!’. 
Het valt mij op dat vragen rondom het beleven van het geloof in de we-reld nogal verschillend zijn. In Oost-Europa, waar ik “ambtshalve” nogal eens kom, worden andere vragen gesteld dan in onze kerkelijke omgeving en ik denk dat ook in onze kerkelijke omgevingen verschillende vragen worden gesteld. 
Misschien moet ik wel zeggen dat er in de diverse omgevingen wel andere ideeën leven over het beleven van het geloof, omdat de gedachten daarover gestempeld zijn door het kerkelijk denken. Laat ik concreet worden. In de rechtsreformatorische kring zal de bevinding van de ellende-staat breder aandacht krijgen, dan in de kerken van het midden. En als je er in Oost-Europa naar vraagt, weet men wel wat het was om buiten God te leven en de pijn die dat deed en ook weet men wat het is om te moeten buigen voor Gods wet, maar veel centraler staat daar de beleving van het kindschap Gods.
 
Je kerkelijke en huiselijke omgeving hebben dus zeker invloed op onze bevinding. Misschien is het volgende verhaal bekend, in ieder geval is het wel illustratief. 
Toen ds. C.G. Vreugdenhil in Irian zendingspredikant was, kreeg hij eens bezoek van de Deputaten. Deze mannen wilden enkele studenten horen, die zich aangemeld hadden voor het predikantsschap in dat land. De gesprekken met die buitenlandse mannen verliepen nogal stroef. Men kwam niet tot wederzijds begrip. Misschien voelde men elkaar ook niet aan. 
Tot men bij Jakobus kwam, de huisjongen van ds. C.G. Vreugdenhil. Dat gesprek “viel” en men was er zeer verblijd over. Wat was namelijk het geval? Deze Jakobus was in het gezin van ds. Vreugdenhil “opgegroeid”. Hij had daar de gesprekken gevolgd, gebeden gehoord en zodoende de taal van de bevinding geleerd. Je begrijpt nu waarom het gesprek met de Deputaten “viel”. Jakobus vertelde zijn (bekerings)verhaal in de bekende termen. Ik begreep overigens niet uit dat verhaal dat er toen maar vraagtekens bij de andere broeders gezet werden, maar deze vertelwijze riep herkenning op.
 
Is de omgeving dus van invloed op je bevinding? Zeker is dat de leiding van de Heere van invloed is op de geloofsbeleving en die leiding is bij elke van zijn kinderen verschillend.
 
Wat zegt de Bijbel?

Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden uit de Handelingen der Apostelen. 
In dit bijbelboek worden ons een aantal wegen beschreven, die de Heere met Zijn kinderen gehouden heeft en ik denk wel eens: ‘Zouden zij misschien model staan voor de hele kerk?’ Ik bedoel: ‘Zou de kerk van de Heere zich niet kunnen terugvinden in een van de broeders/zusters uit Handelingen?’
1. Handelingen 8:26-40, De kamerling uit Morenland

Kijk eens naar die kamerling. Uit nieuwsgierigheid is hij gekomen naar Jeruzalem. Gedreven door wat? Misschien wel door de verhalen, die hij gehoord had. Nieuwsgierigheid.

En dan te horen over de kern van het evangelie: Het Lam ter slachting. Van wie zegt de profeet dit? Jezus wordt hem verkondigd en de Heilige Geest past dit zomaar toe in zijn hart: ‘Ik geloof dat Jezus Christus is de Zoon van God.’ Op deze belijdenis werd hij gedoopt. En…hij reisde zijn weg met blijdschap. Blijdschap en verwondering was er in zijn hart over de genade die hem ten deel was gevallen.
 
2. Handelingen 9:1-20, Paulus 

En dan Paulus met een hele duidelijke bekering. Van zijn paard gegooid. Drie dagen en nachten niet eten, drinken, slapen. Wat werd hij diep ingeleid. Wat heeft de Heere hem zijn ellendestaat laten doorleven. Het duurde in eerste instantie overigens maar 3 dagen. Later laat hij, van-uit het kindschap Gods in Romeinen 7, ons nogmaals blikken in zijn zon-dige hart.
Na die drie dagen ervoer hij de vreugde van de vergeving. Hij was er zo vol van dat hij terstond Christus preekte in de synagoge (vers 20). 
 
3. Handelingen 10:1-48, Cornelius 

Een volgende die we in Handelingen tegenkomen, is Cornelius. Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Een man die dicht bij de Heere leefde en veel om goddelijk licht heeft gebeden, want zijn gebeden en aalmoezen waren opgeklommen voor God. Deze Cornelius wordt door Petrus ingeleid in de verborgenheden van het geloof. Hij wijst hem op Christus en daarna ontvangt men de Heilige Geest. Reken erop dat er vreugde in zijn huis geweest is. 
 
4. Handelingen 16:1-5, Timotheüs 

Timotheüs was een jongen, die van jongsafaan in de Schrift was grootgebracht. Door zijn moeder en grootmoeder is hij onderwezen in de weg des Heeren. Ze hadden hem ongetwijfeld verteld over de Heere Jezus en ook dat zijn zonden door het bloed van deze Middelaar vergeven konden worden.
Hij is daar langzamerhand in gegroeid. Kennelijk was het bij hem niet al te duidelijk, hoe het werk van de Heere in zijn leven was geweest, want in de tweede Timotheüsbrief moet Paulus hem kennelijk bemoedigen als hij zegt dat hij ervan overtuigd is, dat het geloof van zijn moeder en grootmoeder ook in hem woont. (2Tim.1:5). 
Timotheüs heeft niet zoveel hoogten en diepten gekend in zijn geloofsleven. Misschien heeft hij het wel met de blindgeborene uitgeroepen: “Eén ding weet ik, ik was blind en nu zie ik”.
 
5. Handelingen 16:11-15, Lydia

Laten we eens bezien hoe de bekering bij Lydia ging. Als naar gewoonte ging ze naar de kerk. Ze zat trouw op haar plekje. Er was iets van stille eerbied in haar hart. En dan komt daar die vreemde Jood, Paulus, die op die morgen Jezus verkondigt. 
En dan lezen we dat de Heere haar hart opende, zodat ze acht gaf op wat Paulus te zeggen had. Haar belangstelling was gewekt en haar hart was opengegaan. Ze ervoer dat dit woord voor haar was. Ze is daar zo blij over dat ze Paulus in huis wil nemen. Dit heeft natuurlijk ook als achtergrond dat ze er meer over wilt horen.
 
6. Handelingen 16:23-40, de Stokbewaarder

Heel anders ging het met de stokbewaarder. Het was een onverschillige bonk. Hij deinsde er niet voor terug om de hand aan zichzelf te slaan. Hij was verzonken in het heidendom. En dan ineens hoort hij dat zingen. Vreemd, deze mensen zouden moeten huilen. En daarbij die aardbeving. Het schokte hem. Het gooide hem ondersteboven. 

Maar dan die liefelijke woorden: “Doe uzelf geen kwaad”. 
“Wat moet ik doen om zalig te worden?”, is zijn antwoord.
En wat is dan het antwoord van Paulus? Ga je zonden maar eens overwegen!? Toets jezelf of je vraag wel echt en oprecht is? Nee, het antwoord is klip en klaar: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden”. En hij krijgt er nog een belofte voor zijn gezin bij.
Wat zijn beleving is geweest, laat zich raden als hij de striemen van Paulus en Silas wast. Overigens werd hij in misschien nog geen uur doorgeleid. Een snelle bekering dus.
 
Waren de bevindingen van deze zes gelovigen uit de Handelingen der apostelen niet totaal verschillend? Zijn ze dan niet allemaal langs de 3 ijkpunten van de Catechismus gegaan? Jawel, maar niet in die mate zo als wij dat onder ons wel tegenkomen.
 
Hebben jullie je trouwens al herkend in één van deze zes?
 
Bevinding is een zaak van het hart

Een bijbelboek, dat bevindelijk getoonzet is, is het boek van de Psalmen. Luther zei het al: “In de psalmen kijk je de heiligen in het hart.” Daar kom je ze tegen in hun worstelingen en jubel. Daar proef je de aan-vechting, de verduistering, de twijfelmoedigheid, het gebukt gaan onder de verberging van Gods aangezicht. Maar daar smaak je ook de roem in God, het schuilen bij de Heere, het hopen op Zijn heil, het gered wor-den uit angst en nood. Daar hoor je de dichter zingen: 
 
“Komt, luistert toe gij Godsgezinden,
gij die de Heer’ van harte vreest.
Hoort wat mij God deed ondervinden.
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest”.
 
Bevinding is een zaak van het hart en zeer persoonsgebonden. Anders gezegd: het is een persoonlijke ervaring. De één zal er meer over (kunnen) vertellen dan de ander. Ik denk dat de verwoording ook tijds- en omgevingsgebonden is. En wat tevens mee speelt is het verwachtingspatroon van de ander.
 
Het gaat niet om de taal, maar om de zaken

In de gezelschapskringen werd een speciaal (vergeef me het woord) “jargon” gebruikt, dat sommigen er wel eens van weerhield om hun hart op tafel te leggen. Bekend is het verhaal van Wulfert Floor die vaak op gezelschappen te vinden was, maar nooit zijn verhaal kwijt kon/durfde.
Het gezelschapsleven heeft het spreken over bevinding gestempeld. Daar werd overigens in veel gevallen goed van de Heere gesproken, maar het elkaar de maat nemen, was ook niet vreemd. Dit was trouwens niet altijd negatief bedoeld. Veelal zat daar ook de toon van gunning achter: “Er is meer. Rust niet voor je dat kent”. Er ontwikkelde zich langzamerhand echter wel een bevindingstaal, die onder jongeren van deze tijd, nauwelijks gehanteerd wordt.
Echter uitdrukkingen als: “de schuldbrief thuiskrijgen, op het vlakke des velds geworpen worden, buigen voor het recht Gods, gerechtvaardigd worden in de vierschaar der consciëntie” worden heden ten dage wel anders verwoord.
 
De basale ervaringszaken

In gesprekken met jongeren is mij gebleken dat de geloofsbeleving door hen anders verwoord wordt, dan dat we vanouds gewend zijn. De vraag is echter of de zaken ook anders beleefd worden.
Ik kom jongeren tegen die de meest wezenlijke geloofszaken ondervinden. Namelijk dat een arme zondaar een rijke Christus vindt. Of bijvoorbeeld de volgorde van de Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid . 
En het is, denk ik, heel goed om terug te gaan naar deze basis. Kennen we iets (met het hart) van de vreselijke toestand buiten God en Christus? Weten we iets van het werk van de Heere in ons leven en hebben we hoop gekregen op Christus? Zingen we het dan ook van harte mee: “Om die te doen uit dankbaarheid?”
Als we deze basale ervaringszaken bezien, is m.i. het verwijt dat ongenuanceerd in de richting van de jongeren wordt gedaan, niet terecht.
 
Verschillende soorten jongeren

Ik weet dat er veel ongeïnteresseerdheid onder hen is. In mijn dagelijkse schoolpraktijk kom ik dat tegen en ik kan je daarvan de voorbeelden geven. Velen leven alsof er geen God is en wensen ook geen rekening met Hem te houden. Gelukkig zijn er ook jongeren die trouw de catechisaties en de JV bezoeken. Maar, daar blijft het dan bij! Ik weet wel dat ik niet in hun hart kan kijken. De Heere weet er gelukkig van.
Maar er zijn ook jongeren die naar méér staan.

Gode zij dank, ken ik ze uit mijn school-, leef- en kerkelijke omgeving, die er weet van hebben als zondaar door de Heere te zijn aangeraakt. 
Zij spreken over een zuchten naar de Heere, omdat ze erachter gekomen zijn, zonder God in de wereld te leven. Ze hebben het erover dat ze de Heere biddend zoeken, in Zijn Woord. Zij spreken over hun stille tijd en sommigen hebben mij beschaamd als ik zie hoe lang ze daaraan besteden. 
 
Getuigenissen 

Verblijdend is het als je dan eens met zo’n jongere spreekt, die de Heere heeft gevonden, in Zijn Woord. “Meneer, ik heb maanden geworsteld om mijn heil. Ik kon bij Hem niet komen en die afstand was er door mijn zonden. Maar de Heere kwam door Zijn Woord. Het zonk in mijn hart: Ik ben uw heil en toen zag ik het…Christus voor mij aan het kruis. Ik had geen woorden meer”. 
 
Of een ander: “Wat een getob!! Niet verder te komen dan alleen maar dikke duisternis en dat ook nog door eigen schuld. Toch ervoer ik dat de Heere met me bezig was, maar ik kon het niet onder woorden brengen. En dan te mogen lezen in Efeze 2, waar het juist gaat over de doodsstaat van de mens: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid…….” Het sloeg in.
 
En ik denk ook nog aan het volgende getuigenis: “Ik kan spreken van indrukken uit mijn jonge jaren, van leven tussenhoop en vrees, van afwisseling van droefheid en blijdschap, van lauwheid en levendigheid, van een schuchtere toevlucht, van een vrijmoedig aanlopen, van een omhelzen (de preek is nog te dateren), van een leven onafgebroken in heerlijkheid, ziende op Jezus, van een enorme verlatenheid, van wanhoop, van uitgeputte rust, hernieuwde krachten en zitten aan Zijn voeten, een loven van Hem. En nu? Dieper en dieper. Soms dreigt lauwheid. Dan weer een zeer aangebonden leven aan Zijn genadetroon. Voorts mag ik weten in Zijn handen geborgen te zijn voor nu en voortaan.”
De verwoording is inderdaad anders, maar de zaken ook? Als we het erover eens zijn, dat bevinding bijbels gefundeerd moet zijn, uit de Schrift moet opkomen en dat het het toepassend werk van de Heilige Geest is, dan kunnen we moeilijk een tegenstelling gaan maken tussen de bevinding van de ouderen en die van de jongeren uit onze tijd. En zeker kunnen we hun het sticker van het juichend christendom niet zomaar opplakken.
 
Ik hoop dat het tweede deel van deze avond daarvan het bewijs mag zijn. Wat zou het heerlijk zijn als we straks eens mochten horen wat God aan je heeft doen ondervinden. Zoals het ouderwets wel gezegd wordt met het psalmwoord:
 
“Hoort wat mij God deed ondervinden.
Wat Hij(!) gedaan heeft aan mijn geest”.
 
Het hoogtepunt van de bevinding

Het hoogtepunt van de bevinding is met Paulus te mogen zeggen: ‘En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 3:20).’ Hieruit vloeit voort de aanbidding en lofprijzing in de geloofservaring. 
Ik moet hierbij denken aan het beeld van de wijnstok en de ranken (Joh. 15). Wat een innige verbondenheid! De ranken voelen de sappen stromen en dan te bedenken, dat de wijnstok dat zelf doet. We spreken er wel eens over dat de ranken de sappen uit de wijnstok (Christus) moeten trekken. Maar snijd maar eens een rankje af en ga maar eens bij een natuurlijke wijnstok staan, dan zul je telkens blaasjes naar boven zien ko-men en dan zie je de werking van de wijnstok: Hij stuwt de sappen in de ranken. Het is Zijn werk, dat wij mogen ondergaan!
De lofprijzing die hieruit voortkomt, heeft alles te maken met de liefde. Voor mijn gevoel het belangrijkste element in het bevindelijke leven. Tevens een element, dat in het spreken erover onderbelicht is.
 
Ik kom daarmee uit bij Romeinen 5. De enige plaats in de Bijbel waar het woord “bevinding” wordt gebruikt. In vers 4 en 5 komen we dit woord en de verklaring tegen. 
Romeinen 5 vers 4 en 5

4. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort is de door de Heilige Geest, Die ons is gegeven. 
 
Het gaat over het roemen in de Heere, ook (juist) in de verdrukking. Want deze heeft geleid tot het verdragen ervan. Het verdragen van de verdrukking wordt dus bevinding genoemd. Dit ondergaan levert roem (vreugde) op. Het wordt merkbaar dat het geloof het uithoudt in de verdrukking, dat het vuurvast blijkt te zijn en zijn kracht juist bewijst in moeilijke situaties.

In deze situatie klemt het geloof zich aan Christus vast. Het leidt zelfs tot nieuwe hoop en dan komt de sleutel van het geheel: omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort! 
 
Daarmee zit ik in de kern van de bevinding: het ondervinden van de liefde Gods, die noopt tot wederliefde. Daar mag de één rijk en de ander misschien minimaal van getuigen.
 
Het gaat om de kernvraag: Hebt gij Mij lief?

Dit brengt mij tenslotte uit bij de geschiedenis, die we aan het begin gelezen hebben, van Jezus en Petrus in Johannes 21.
Tot drie keer toe wordt het Petrus gevraagd: “Hebt gij Mij lief?”. De vraag gaat regelrecht naar het hart. Getuig er nu eens van. Hoe zit het van bin-nen? Wat ken je ervan? 
Opvallend zijn de Griekse woorden die in deze geschiedenis gebruikt worden. Namelijk twee betekenissen van het woord liefde: 
1.
philein (oppervlakkige liefde) 
2.
agapè (diepe liefde). 
 
De Heere Jezus vraagt Petrus bij de eerste vraag: Simon, zoon van Jona, hebt gij Mij: agapè (diep lief)? 
Petrus kent zichzelf en durft niet met die diepe liefde te antwoorden en zegt daarom: ‘Ja, Heere Gij weet dat ik u: philein (oppervlakkig liefheb).’ Dit gebeurt tot twee keer toe. 
En dan bij de derde keer gaat de Heere als het ware door de knieën en komt Hij tot Petrus –om hem over de streep te trekken- met de derde vraag: “Simon, zoon van Jona, hebt gij Mij philein?” 
De Heere neemt genoegen met die mindere liefde… Als Petrus dit hoort, gaat zijn hart branden: “Ja, Heere, Gij weet dat ik U agapè!”.
 
En daarom als het vanavond gaat over de bevinding van het werk van de Heere, wat is dan jouw antwoord op de vraag van Jezus:
 
“Hebt gij Mij lief”?
 
Als je mag zien wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, hoe Zijn armen uitgestrekt waren (en dat tegen de achtergrond van jouw zonden), kun je dan nog overeind blijven? Of zink je dan door de knieën en zeg je het: “Heere, hier zijn mijn wapens van verzet. Ik heb U lief”.
Die bevinding geeft hoop en die hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort! 
 
 
 

 

 
 
1.
Hoe kunnen jongelui zo betrouwbaar mogelijk overkomen, om
de ongerustheid van de ouderen weg te nemen. Bijvoorbeeld: Is het wel echt het ware geloof? Hebben ze onderscheidingsgaven? De Bijbel zegt in Matthëus 24 vers 23: ‘Zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet’.
 
Als ik de vraag goed begrijp dan zegt de vraagsteller eigenlijk: ‘Hoe kan ik datgene, wat ik meen te hebben mogen ondervinden zódanig verwoorden dat het ook bij ouderen overkomt?’
Laat ik een ding zeggen, een beetje plat: ‘Trek maar geen grote broek aan.’ Zeg maar gewoon de dingen zoals ze in je hart leven. Als je meent dat de Heere in je leven gekomen is en je hart heeft aangeraakt, zeg dat dan maar gerust. 
En als dan die ander daar vragen over heeft, ga dat dan niet uit de weg. Laat in ieder geval de liefde de boventoon voeren. En…laat je ook onderwijzen. 
Ik heb daarnet de gezelschappen aangehaald. Daar ging ook best wel een heel goede invloed van uit. Daar waren geleerde kinderen van God. En als een kind van God op z’n plaats is, dan zal hij onderwijs geven! Dan zal hij/zij zeggen: ‘Joh, we gaan samen eens even zitten, laten we samen het Woord eens nemen.’ Of hij/zij vertelt iets over wat de Heere in zijn/haar leven heeft gedaan. 
En als die ander op z’n plaats is gaat hij ook niet boven je staan. 
 
En wat jou betreft; leg de zaken eerlijk en open neer en zeg maar eerlijk: ‘Ik ben nog maar onervaren op dat terrein. Ik ben nog maar een kind.’ En als je de Heere hebt mogen leren kennen, mag je er misschien bij zeg-gen: ‘Ik ben nog maar een kind in de genade, en ik heb onderwijs nodig.’ 
 
Stel jezelf voor dat onderwijs open.
 
2.
We moeten voorzichtig met de jongeren omgaan. Kunt u ad-
viezen geven zonder dat we de jongeren voor verdacht houden?
 
Je kunt niet alles wegnemen. Als er een gedachte bestaat en iemand heeft zich daarin vastgezet, dan moet je ook niet denken dat je dat met twee of drie gesprekken zomaar even terugzet of op een andere plaats zet. 
Dan blijft er ook iets anders over en dat is het vouwen van de handen. Jij alleen weet hoe het tussen de Heere en jouw ziel ligt! En je mag ook bidden: ‘Heere, ik heb vandaag gesproken met een kind van God die ik hoog acht. We kwamen niet bij elkaar. Als er bij mij een schadelijke weg is, o Heere, leidt mij dan alstublieft op de eeuwige weg.’
Wees daar eerlijk in. Er staat ook in de Bijbel dat we ons kunnen bedriegen voor een eeuwigheid, en dan kunnen we het niet meer over doen. Maar als we eerlijk ten opzichte van de Heere zijn, dan hoef je ook niet te wanhopen. Dan zal de Heere ook op Zijn tijd en op Zijn wijze daarin leiding geven. 
Laat het maar het dagelijkse gebed zijn: ‘Als ik op een schadelijke weg ben, leidt U mij alstublieft op de eeuwige weg, want –dat is dan de grondtoon van de ziel- die eeuwige weg, daar moet ik op zijn’. 
 
3.
Als ouderen durfden we niet zo snel te zeggen dat we een kind
van God zijn. We constateren dat de jongeren dat wel doen. Hoe moeten we hiermee omgaan?
 
Als u, als oudere, mag zeggen een kind van God te zijn, dan kunt u als geen ander begrijpen wat een jongere bedoelt. En dan is het uw taak om u in te leven in de gedachten van die jongere, die het misschien wel op een hele andere manier verwoordt. 
En dan hoeft u ze niet de pas af te snijden met vragen als: ‘Heb je dit al beleefd? Heb je dat al beleefd? Heb je dit wel ondervonden? Is de Heere zó wel gekomen?’
Ik denk dat je als oudere niet eens zoveel vragen moet stellen. Vertel maar hoe goed de Heere voor u geweest is, zodat die ander luistert, voedsel ontvangt en daarmee de nieuwe dag weer in kan. 
 
4.
Hoe werkt de orde des heils in de bevinding? Is dit een wet of
is dat een hoofdweg waarlangs ons levenspad loopt? Dit wordt veel onderbelicht waardoor veel problemen ontstaan bij de jeugd. 
 
Hoe werkt de orde des heils in de bevinding? Leg daar die zes voorbeelden eens langs, die we net besproken hebben met elkaar. Dan kom je daar mensen tegen die verlegen gemaakt worden om God. Hoe? De ene wordt van z’n paard gegooid, zoals Paulus. Hij dacht dat hij op de goede weg is. (Ja, dat kan dus ook gebeuren.) Hij dacht dat hij Gode een dienst deed, want hij ging tenslotte helemaal naar Damascus. Hij zou die christenen daar wel eens even meenemen. En dan gooit God hem van zijn paard af. Dat is een ontmaskering! 
Al die mensen uit de Handelingen, kwamen erachter dat ze één ding misten en dat was Christus, Die hun heil volmaken kon. 
Als het gaat om de orde des heils zou ik u één ding willen vragen: ‘Als het voor uzelf helder is en u bent inderdaad zo geleid, geef daar de Heere de dank voor! Maar leg het niet een ander op.’
Natuurlijk, de volgorde ellende, verlossing en dankbaarheid is er. Níemand zal tot de Heere gaan die Hem niet nodig heeft. Dat is duidelijk. En toch hoor ik één van onze dominees op de kansel zeggen: ‘Ook al heeft u geen zin, ook al wilt u niet, u bent welkom bij Jezus! Dat moeten we vasthouden!
En als dat het hart gaat verbreken, dan valt de orde des heils zelfs omver. Dan kom je als een gebroken zondaar aan de voeten van de Heere Jezus terecht. 
Laten we die twee dingen vasthouden; een verlegen zondaar vindt daar iets of meer (want het is ook een leerproces) van Christus. 
En dan lezen we, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, dat er een opklimming zit in de kennis van Christus. Sta daar maar naar. Sta maar naar klaarheid en niet naar de zwaarheid. De klaarheid om Christus te mogen kennen, Hem te mogen dienen en Hem te mogen volgen en liefhebben.
 
5.
Zondagavond werd bij ons een preek gelezen over Anna. Ener-
zijds week ze niet uit de tempel, dag en nacht was ze daar, an-derzijds was het nog geen Kerst in haar leven geworden. Dit werd het voor haar in deze geschiedenis. Wat wordt daar mee bedoeld en ben je een gelovige wanneer het nog geen Kerst in je leven is geworden?
 
Van Anna staat geschreven dat ze dag en nacht in de tempel was. Ze had er niets meer te zoeken, want het was daar een dode vormendienst. Maar toch kwam ze er, omdat ze wist dat daar de heilige God woonde. En Die wilde ze zoeken. 
Ik weet niet of Anna ooit gedacht heeft: ‘Ik wilde dat het maar eens kerstfeest in mijn leven zou worden.’ Zeker is dat ze de behoefte had om de Christus te mogen kennen, want er staat in de Bijbel dat ‘ze Hem insgelijks heeft beleden’. 
Toen ze zag wat Simeon deed en zei, heeft Anna daar bij komende, Hem insgelijks beleden. En dan is ze er zo vol van, dat ze Jeruzalem inging en het tegen die mensen ging vertellen die ook de Christus verwachtten. Kortom: Anna verwachtte Christus.
Als je dit ‘het Kerstfeest beleven’ noemt, dan vind ik dat prima. 
Anna kreeg zicht op de Heere Jezus. Dat is belangrijk, ja zelfs het allerbelangrijkste in het geloofsleven. 
En of we dan zover moeten gaan, dat Gods Kerk Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren beleeft…? De Heere wil heel veel doen beleven. Zijn Woord staat er vol van, Zijn Geest is rijk en Christus heeft veel uit te de-len. Laten we het daar maar op houden. 
Of dat in de volgorde van de feestdagen moet…ik weet het niet. Ik weet wel dat de Heere op geheimenisvolle wijze werkt, zo zegt Spurgeon, en ik kan Hem niet narekenen.
 
6. Kunt u uitleggen of een geloof zonder echte bevinding toch

een waarachtig geloof is? Is er voor een waar geloof bevinding nodig? Hoe kom ik aan deze echte bevinding?
 
Het geloof wordt beleefd, want anders is het een dood geloof. Kan er een dood geloof zijn? Als ik Jacobus lees kennelijk wel. Maar we moeten niet tevreden zijn met een dood geloof. We moeten daar niet naar staan. We mogen zeker niet de conclusie trekken: ‘Als ik maar een dood geloof heb, dan komt het wel goed met mij.’
Het is zoals in een huwelijk: je moet staan naar gemeenschap met de Heere. En als je bij jezelf moet ontdekken, dat je geen waarachtig geloof hebt (je spreekt nogal wat uit trouwens), dan hoop ik dat je vanavond nog vlucht met alles wat in je is, tot die Borg en Zaligmaker, Die het zegt: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ En ga dan niet redeneren dat je eerst vermoeid en belast moet zijn van de zonden of wat dan ook. 
Want dit kan een vraag zijn uit een vermoeid en belast hart. Daarom zegt de Heere Jezus: ‘Dan moet je bij Mij zijn’. Het werk van de bevinding is het werk van de Heilige Geest (laten we dat vasthouden), Die het uit Christus neemt en het ons verkondigt, zo zegt de Schrift. 
7.
U noemde enkele uitdrukkingen, die je wel vaker hoort: ‘toe-

leidende weg en vierschaar der consciëntie’. Waar komen deze uitdrukkingen vandaan? Zijn ze wel Bijbels? Met die vele termen lijkt het een zeer ingewikkelde formule die ik vaak niet begrijp.
 
 
Of ik het woord ‘toeleidende weg’ genoemd heb, geloof ik niet, maar dat geeft niet. 
Die ‘vierschaar der consciëntie’, is (volgens mij) een beeld uit de dogmatiek van ds. G.H. Kersten. Ds. Kersten wil daarmee duidelijk maken dat wij als zondaren, in de rechtbank van ons geweten, weer rein moeten worden. En als ‘de vierschaar der consciëntie’ nu zo’n beladen term is, waarmee je niet uit de voeten kunt, probeer die term dan eens te ontleden. 
Het gaat om de rechtvaardige God, waarvoor ik, als onrechtvaardige niet kan bestaan, dan alleen door het bloed van Jezus Christus, de Tussentreder, de Advocaat. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Verder staat de term ‘vierschaar der consciëntie’ bij mijn weten niet in de Bijbel. 
 
Dan nog iets met betrekking tot de ‘toeleidende weg’. Als we de zes personen, die we vanavond langsgelopen zijn, bekijken, dan had de één een kortere en de andere een langere toeleidende weg. Er zal een weg tot Christus zijn. Ik denk dat een ieder die tot Christus gekomen is en die er wat van mag ervaren in zijn leven, ook zal weten van andere tijden. Hij zal weten hoe hij gezocht heeft, hoe hij de Heere heeft aangelopen als een waterstroom en hoe zijn gebeden vermenigvuldigd zijn. Daar kun je misschien heel veel over zeggen. Maar misschien is het bij anderen wel heel kort geweest. 
Daarom, als het gaat over de weg, dan zegt Christus: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Daar ligt het centrum!
 
8.
Het is zoals u het heeft verteld, maar vaak raak ik helemaal
in de war van alles wat ik van allerlei kanten over geloof en bevinding hoor. Als het echter gaat over de liefde, dan breekt mijn hart en verdwijnt de twijfel naar de achtergrond. Dan zeg ik: ‘Ja Heere, U weet dat ik U liefheb’.
 
Hier hoef ik verder niets aan toe te voegen.
 
9.
U noemde in uw lezing ‘zoveel bekeringen, zoveel bevindingen’.
Maar u vroeg ook: ‘Herken je jezelf in een van die zes bekeringswegen, of sta je er nog buiten?’ Is dit niet in strijd met elkaar?
 
De vraagsteller bedoelt dus eigenlijk te zeggen: ‘Volgens mij heeft u in uw lezing eigenlijk gezegd, dat er diverse soorten bekeringen zijn. En nu versmalt u het maar tot zes.’ 
Dat heb ik niet willen doen. Ik heb wel bij die zes aan willen geven, dat er heel veel facetten inzitten, waar vast en zeker één van de kinderen van God zich in terugvindt. De ene is geleid als Timotheüs en een ander kan zich weer voor het grootste gedeelte in Lydia terugvinden. Een derde is omvergeworpen als een Saulus of een stokbewaarder. En een vierde heeft hoge achting voor de Heere gekregen zoals een Cornelius. Dat heb ik er eigelijk mee willen zeggen, zonder daarmee het bekeringswerk van de Heere zodanig te verkleinen, dat het versmalt moet worden naar zes weggetjes. Alstublieft niet!
 
10.
Het is duidelijk aangegeven, dat we onze geloofsbeleving niet
als richtlijn of wet aan anderen kunnen voorleggen. De één weet heel duidelijk aan te wijzen waar de omkering heeft plaatsgevonden, zoals mijn vrouw, een ander kan het niet. Vanaf mijn jeugd is de Heere bezig geweest. Ik heb heel veel aan het onderwijs in de kerk, op de catechisatie en thuis gehad, maar pas toen we getrouwd waren, en door Gods voorzienigheid op de belijdeniscatechisatie terecht kwamen, werd langzaam maar zeker het grote wonder helder: Jezus Christus wil niet dat ik verloren ga. Steeds meer dingen gingen veranderen. Nu vijf en twintig jaar oud. Eerst niet ons kind kunnen dopen (geen godvrezende vader), maar nu wel. Eerst geen belijdenis kunnen doen, nu wel. Eerst vroom praten, nu voel ik me dikwijls nog hypocriet. 
Maar het geloof is mijn leven geworden. Hij kwam, daar Hij rijk was, om zondaars te behouden. En vrienden, je bent niet slechter dan mij. Ik pleegde ontucht op 12-jarige leeftijd, maar gisteren ben ik verzoend met mijn zus. Niet verdiend, maar pure genade. Het kan nog, vanavond! Het hoeft geen twaalf uur te worden.
 
Ook hier hoef ik niets aan toe te voegen. 
 
11.
Lieve vrienden, even een heel andere vraag. Mag ik jullie vra-
gen te bidden, voor de Engelse en Amerikaanse militairen, vaak van 18 tot 25 jaar, die op dit moment naar Irak gaan, ongeacht of je het daar mee eens bent. Het zijn vaak bange jongens, met een ziel. Dit op verzoek van een Engelse militair, die niet zonder onze Heere Jezus Christus kan leven en zo met die nood op zijn ziel loopt. ‘Op uw noodgeschrei deed Ik grote wonderen.’
 
Een stukje huiswerk…
 
 
12.
Als je wel liefde tot God en Zijn Woord ervaart, maar ook
juist zoveel wat er tegenin gaat, het tegengestelde lijkt, is er dan wel sprake van nieuw leven? Het koningschap van Christus is dan niet aanwezig. Je krijgt toch een nieuwe wil?
 
Geloof wordt bestreden. Ik meen dat het de definitie van ds. P. Buitelaar was, die daar nogal de nadruk bij legde. Wilhelmus a Brakel ook trouwens. 
Waar God Zijn kerk bouwt, bouwt satan zijn kapel. Maar als satan hard bezig is, dan is er nog Eén hard bezig: God! 
We zijn vorige week teruggekomen uit Guinee, Afrika, waar één van onze kinderen werkt. Daar zagen we dit werk van satan. Van de vele doop-kandidaten die aanvankelijk kwamen is er uiteindelijk slechts één gedoopt. Er zijn jongens, die tien jaar aan huis komen bij zendingsarbeiders en die nog steeds het Christendom in overeenstemming met de Islam proberen te brengen. Daarnaast zijn er mensen die zich openlijk verzetten tegen het Evangelie. Het zendingsteam was daarom best wel een beetje moedeloos. 
 
We hebben er met elkaar over gesproken. En op een gegeven moment heb ik dit gezegd: ‘Beste mensen, als we nu zien dat satan omgaat als een briesende leeuw heeft hij heel wat werk, want anders zou hij zeker thuis blijven.’
Het geloof en het werk van de Heere wordt bestreden. Misschien moet je wel eens terug naar de fundamenten van het leven. ‘Heere, geef mij die terugleidende genade. Als er genade geweest is, mag ik het dan weer eens zien?’ Want het kan inderdaad zo versluierd en verduisterd liggen dat je het niet meer ziet. 
 
Dat was ook eigenlijk ook mijn bedoeling van het lezen van Johannes 21. Want denk erom, Petrus hield zich absoluut niet meer voor een gelovige. Ik denk dat als je Petrus op de man af had gevraagd: ‘Petrus, ken je de Heere Jezus?’, hij gezegd had: ‘Ja, ik weet wie Het is, maar Hij heeft aan mij niets. Ik heb hem verloochend, het is duister in mijn leven.’ 
En daarom komt de Heere Jezus met die kernvraag. Een vraag die ik vanavond achter wil laten. 
 
‘Heb je Mij lief?’
 
Geef vanavond antwoord op deze vraag.
Als je ‘nee’ moet zeggen, dan hoop ik niet dat je vanavond durft te gaan slapen. Als je moet zeggen: ‘Heere, op de bodem van mijn hart ligt iets. Ik kan het geen naam geven, maar ik zou het zo graag de naam liefde willen geven’, geef het dan zo maar terug aan de Heere. 
Of mag je zeggen: ‘Heere, ik heb U hartelijk lief. Heere mijner sterkte!’ Als dat zo is, dan reis je getroost naar het land hierboven!
 
 
