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A. Waarom moeten we heilig zijn?
1. God is heilig en daarom moet ik heilig zijn.

2. Als kind van God ben ik Zijn eigendom.

3. Ik ben duur gekocht door het bloed van Jezus.

B. Wat is heiligmaking?
1. Heiligmaking betekent dat ik door God afgezonderd ben.

2. Heiligmaking is de praktische uitwerking van Gods uitverkiezing.

3. Heiligmaking is de tegenwoordigheid van God in mijn leven.

4. Heiligmaking is een leven van gehoorzaamheid. 

5. Heiligmaking is niet volgens mijn Adamsnatuur (= je vlees) te leven. 

6. Heiligmaking is om door de Heilige Geest voor God geheiligd te worden. 

7. Heiligmaking betekent niet aanraken wat onrein is. 

8. Heiligmaking is toegerekende gerechtigheid van Christus. 

9. Heiligmaking wil God in mij leven inwerken. 

10. Heiligmaking moet uiterlijk gestalte krijgen in elk facet van mijn leven.

C. Hoe kun je heiligmaking deelachtig worden?
1. Door ernst te maken met de heiligmaking zonder wettisch te worden

2. Door tucht in mijn leven
3. Door de God des vredes zelf
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Oorspronkelijk titel:
‘Weest heilig want Ik ben heilig’
Ds. Etienne Maritz (Zuid-Afrika)

‘WEEST HEILIG WANT IK BEN HEILIG’.

Bijbelgedeelte:

‘Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid’(2 Thess. 2:13).
 ‘Daarom opschortende de lendenen van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die te voren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onstraffelijk en onbevlekt lam’. (1 Petr. 1:13-19).
‘WEEST HEILIG WANT IK BEN HEILIG’.

In deze opdracht ligt geen enkele onduidelijkheid. De Heere bedoeld het heel ernstig als Hij ons deze opdracht geeft. 

Ik verdeel het thema in drie gedachten:

D. Waarom moeten we heilig zijn?

E. Wat is heiligmaking?

F. Hoe kun je heiligmaking deelachtig worden?

A. WAAROM MOETEN WE HEILIG ZIJN?

Heilig zijn voor God is een bevel van de Heere. De Heere zegt dat wij heilig móéten leven. Petrus zegt in 1 Petrus 1:13-16 dat onze hélé levenswandel heilig moet worden. Zo ernstig als de oproep is tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus, net zo ernstig is de oproep tot heiligmaking. Als de Kerk haar heiligheid verliest, wordt ons getuigenis ontkracht. Wanneer een christen een onheilig leven leeft, dan weerspreekt zijn onheilige leven zijn getuigenis. Dit is dus voor mijzelf, maar ook voor de Kerk van de Heere Jezus van wezenlijk belang. Zowel de christen persoonlijk als de Kerk in het algemeen moet heilig zijn. Waarom zegt de Bijbel  dat we heilig moeten zijn?

1. God is heilig en daarom moet ik heilig zijn.
God is heilig en daarom moeten we heilig zijn. Een aantal jaren geleden zat ik in een groep mensen, die de berg Sinaï beklommen. We wisten niet precies of we dicht bij de plek waren waar de wet van de Heere gegeven is, maar het was wel een bijzondere ervaring om in de buurt te zijn. De berg Sinaï is behoorlijk ruig en hoog. We beklommen de berg omstreeks drie uur in de ochtend. De zon kwam nog maar net op. 

Toen ik bovenop de berg stond zei ik: ‘Heere het is voor mij iets bijzonders om hier te wezen, ik ben nu op de plek waar Uw wet gegeven is. Heere, heeft U voor mij misschien een woord wat U op Uw hart heeft.’ En wonderlijk genoeg opende ik mijn Bijbel bij Leviticus 19:1-2: ‘Voorts sprak de HEERE tot Mozes zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: ‘Gij zult heilig zijn, want Ik de HEERE uw God ben heilig.’ Toen ik bij mijn gemeente terug kwam in Zuid-Afrika moest ik dit gaan zeggen. Omdat God heilig is, behoren ook wij heilig te zijn. God Zelf in Zijn Wezen in Zijn Persoon, is heilig. 

Psalm 99:9: ‘Verheft den HEERE onze God, en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de HEERE onze God is heilig.’ Dit gedeelte bevestigt dat de Naam van de Heere heilig is. Wij als kinderen van God mogen in ons dagelijks leven Hem geen oneer aan doen. Ons optreden, onze manier van praten, ons handelen in de wereld behoort heilig te zijn. 
De Heere Jezus heeft ons geleerd om te bidden: ‘Uw naam worde geheiligd’. Het is het gebed dat de naam van de Heere in deze goddeloze wereld en in ons leven geheiligd worde. Wij, als kinderen van God moeten erop gericht zijn, dat onze manier van doen niet tot oneer zal zijn voor God, maar tot eer en verheerlijking van Zijn naam.

2. Als kind van God ben ik Zijn eigendom.
Dit is tweede reden waarom we heilig moeten zijn, is omdat ik niet meer voor mezelf leef. Als ik een kind van God ben, door wedergeboorte, dan ben ik Zijn eigendom en heb ik geen recht meer op mijn eigen leven. Psalm 100:3 ‘Weet dat de HEERE God is, Hij heeft ons gemaakt en niet wij, Zijn volk en de schapen Zijner weide.’
3. Ik ben duur gekocht door het bloed van Jezus.

Dit is de derde reden waarom we heilig moeten zijn, is omdat ik door het kostbare bloed van Jezus gekocht ben. Wij zijn niet losgekocht door zilver of goud, die vergankelijke dingen zijn, maar door het dierbare bloed van Christus. Hij was een Lam zonder gebrek en vlek. 
‘Dit wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onstraffelijk en onbevlekt lam.’ (1 Petr. 1:19).
In Zuid-Afrika is het volgende verhaal zeer bekend. Ik weet ook geen beter verhaal om de boodschap over te brengen. U hebt het waarschijnlijk al eens gehoord. Predikanten vertelden het bij ons in Zuid-Afrika heel vaak. Iedere keer weer als ik het hoor raakt het mijn hart diep. 

Iemand heeft eens een speelgoed bootje gemaakt, een klein bootje. Hij was er trots op. Op een gegeven moment probeerde hij het bootje op de rivier uit en liet het met het water meestromen. Maar door de stroming dreef het bootje weg. Een tijd daarna kwam hij in een winkel en zag daar zijn kleine bootje staan. Hij zei tegen de winkelier: ‘Meneer, dat is mijn bootje!’, maar hij kreeg het niet terug. Hij ging terug naar huis en ging hard werken om het geld voor het bootje bij elkaar te krijgen. Toen hij het geld had, ging hij opnieuw naar de winkel en kocht het bootje. Toen hij de winkel uitstapte zei hij terwijl hij het bootje tegen zich aandrukte: ‘ Nu ben je dubbel van mij, want ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht’. 

De Heere Jezus heeft zijn eerste wonder in Kana gedaan. In Kana heeft hij water in wijn veranderd. Kana komt van het Hebreeuwse woord dat ‘Schepper’ en ‘Koper’ betekent. Hij is de Schepper en Koper. De Heere Jezus heeft ons gemaakt en ook gekocht met zijn bloed. Wij zijn dus het eigendom van de Heere. 
Een tekstgedeelte dat mij altijd in het hart raakt, is 1 Korinthe 6:19-20: ‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. ‘
De Statenvertaling van u is heel dichtbij de grondtekst. Ik merk bij het lezen van dit vers in de Statenvertaling dat deze vertaling heel goed is. De Bijbel zegt: ‘Duur gekocht door het bloed van Jezus’. Beseft u (al) wat hier staat? Is het al tot u doorgedrongen dat de Heere Jezus u duur gekocht heeft? 
Sinds kort sta ik weer als predikant in een eigen kerkelijke gemeente. Ik was eens met een groep mensen in gebed om de werking van Gods Geest en terwijl wij in gebed waren, liet de Heere aan mij zien hoe verschrikkelijk de zonden in Gods ogen zijn die wij als kerkelijke gemeente deden. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar de Heere openbaarde aan mij hoe dat de Héére de zonde ziet. Hij liet mij zien hoe Hij, vanuit Zijn heiligheid, kijkt naar al die zonden die bedreven worden in onze kerkelijke gemeenschap. En ik ben gaan huilen. En het was alsof ik door Gods ogen kon kijken. En dat heeft mij benauwd gemaakt. Het heeft mij bekommerd, bijna moedeloos gemaakt.

‘Heere, ik word neergedrukt door de zonden van de gemeente waar U mij geplaatst hebt als predikant’. Toen kwam zo duidelijk de gedachte in mijn hart: ‘Daarom was Gethsemane nodig, ook om jullie zonden moest ik de beker van Gods toorn drinken.’ 

Ik zag hierdoor hoe verschrikkelijk de zonde is en dat Jezus kwam om Gods oordeel over de zonde te dragen. En toen ben ik nog meer gaan huilen. Het is genade, dat de heilige God ons zondaren om Christus’ wil genadig wil zijn. Het heeft bloed gekost om voor mij te betalen!
Broeders en zusters, in Zijn ziel heeft Jezus Gods heilige toorn op de zonde geestelijk gedragen aan het kruis. Ik geloof persoonlijk dat onze zonden de oorzaak waren van de drie uur durende duisternis over de gehele aarde. 
Wij zijn dúúr gekocht. Wij zijn niet goedkoop gekocht. Laat ons daarom niet spelen met de zonde, maar eraan denken hoe duur we gekocht zijn en eraan denken dat het Jezus’ bloed gekost heeft.

4. Ik behoor heilig respect voor God de Vader te hebben.

De vierde reden waarom we heilig moeten zijn is, omdat we heilig respect voor God de Vader moeten hebben. We behoren Hem te vrezen. In 1 Petr. 1:17 staat dat God een iegelijk oordelen zal naar zijn werken. ‘En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning.’
Er staat dat we in vrees moeten leven gedurende de tijd dat we hier, als vreemdelingen, op aarde zijn. We zijn burgers van de hemel. Wij moeten beseffen dat God de Vader op de oordeelsdag rechtvaardig zal oordelen, zonder aanneming des persoons. God zal niemand bevoordelen of benadelen. God zal mij oordelen naar mijn werken. 

Bij het wedergeboren kind van God is de vrees om verloren te gaan er niet meer, maar er is nog wel vrees omdat God onze werken zal oordelen. Dat lezen we in  1 Kor 3:13: ‘Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.’

Als er iemand is die zegt een kind van God te zijn, maar hij leeft net zo in de zonde als vroeger, als vóór die tijd, dan is er is mis. De verloren zoon zegt: ‘Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.’ Hij is opgestaan en weggegaan van de voerbakken van de varkens. Eén van de grote problemen die we vandaag hebben is, dat vooral jonge mensen de vrees voor God verloren hebben. Het heilige ontzag voor de heilige God. Het is te hopen dat ze het niet te laat ontdekken. De duivelen vrezen God ook en zij sidderen nog (Jak. 2:19).

5. Als bruidsgemeente verwachten we de Bruidegom

De vijfde reden waarom wij heilig moeten leven, sluit aan bij het vorige punt. Petrus schrijft hierover in zijn tweede brief in 2 Petr. 3:9: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in de welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid.’ 
Het feit dat wij op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen ongerechtigheid zal wonen, maar waar mensen volmaakt rechtvaardig zullen zijn, moet ons ernstig aansporen om nu ook heilig te leven. Dit zijn een paar gedachten waarom we heilig moeten leven en naar heiligmaking moeten streven in ons leven. 

B. WAT IS HEILIGMAKING?

1. Heiligmaking betekent dat ik door God afgezonderd ben.
Heilig maken is afzonderen. Lev. 20:26: ‘En gij zult Mij heilig zijn, want Ik de HEERE ben heilig , en Ik heb u van de volkeren afgezonderd, opdat gij van Mij zoudt zijn.’
We zijn Gods eigendom. De HEERE heeft ons afgezonderd en daarom mogen er, voor Gods aangezicht, geen andere goden in ons hart zijn. 
In Deut. 18 beschrijft de HEERE hoe het volk Israël in heel hun levenswandel rechtvaardig moet leven. Het gaat er vooral om dat er geen afgod in ons leven mag zijn. En dat ik ook weet dat die er niet is. 

In Lev. 20 wordt onder andere verduidelijkt God hoe we moeten leven. Er staat bijvoorbeeld dat we ons niet bezig moeten houden met het terrein van de duivel, zoals: spiritisme (=het raadplegen van de doden), waarzeggerij of occultisme. Deuteronomium 18:11 zegt dat het een gruwel voor God is als je gestorven mensen raadpleegt. 
Bij ons in Zuid-Afrika is er een televisieprogramma over het raadplegen van gestorven mensen. Ik noem het crossing-over. Er is daar iemand die praat met mensen die gestorven zijn en die krijgt boodschappen daarvan. Ze noemen dat heel anders en verpakken het, maar het is gewoon spiritisme 
Ik kwam tot bekering toen ik 17 jaar oud was. Ik leerde vertrouwen op de Heere Jezus voor mijn zaligheid en ontving vrede in mijn hart, maar er was toch nog een tekort aan geestelijke kracht in mijn leven. Zes maanden later was ik op een conferentie waar een oude dominee van 80 jaar oud sprak. Hij preekte dat er een algehele overgave aan de HEERE moet zijn in je leven. 

Toen die dominee preekte overtuigde de Heere Jezus mij van drie dingen in mijn leven, die afgoderij waren en die te belangrijk waren voor mij. Ik moest die prijs geven. En in het ogenblik dat ik die dingen prijs gaf, ondervond ik de kracht van de Heilige Geest . En toen ik preekte kwam er herleving . De eerste preek die ik hield was niet zo lang als nu, maar terwijl ik 10 minuten preekte begon de Heilige Geest zondeovertuiging te werken bij een groep jonge mensen die de preek hoorden. Ik ben later bij de zwarte bevolking van Zuid-Afrika gaan preken. Maar goed dat was even terzijde. 

Samenvattend: Wees in ieder geval op je hoede voor iets wat een afgod is in je leven. Een afgod is iets dat boven of naast de HEERE staat in je leven. 

2. Heiligmaking is de praktische uitwerking van Gods uitverkiezing.
Dit is als het ware het spitspunt. God heeft van eeuwigheid besloten om mij voor zichzelf af te zonderen. 
Ik ben nu 30 jaar in de bediening, maar ik begrijp nog steeds niet de diepte van de uitverkiezing. Ik weet wel dat God vanuit Zijn eeuwige raad, en vanuit Zijn eeuwige genade heeft uitverkoren. En als je tot bekering gekomen bent en je kijkt terug naar de eeuwigheid, dan weet je dat God in de eeuwigheid het genadebesluit heeft genomen om jou te redden. Lees in uw Bijbel samen met mij uit Efeze 1:4-6: ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging van de wereld (voordat hij de wereld geschapen heeft), opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor Hem in de liefde; die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.’ Zijn genade alleen krijgt de eer. 
Het grijpt mij in het hart als ik besef dat God mij uitgekozen heeft om heilig te leven voor Zijn aangezicht. Ik ben uitverkoren voor de grondlegging der wereld om heilig voor Hem te leven en onberispelijk te zijn voor Gods aangezicht. 
Samenvattend: Heiligmaking is het praktische uitvloeisel van Gods uitverkiezing, namelijk om mensen af te zonderen voor Hem.

3. Heiligmaking is de tegenwoordigheid van God in mijn leven.

Waar God tegenwoordig is, wordt alles geheiligd, want God is heilig. We lezen in 2 Cor. 6:16: ‘Of wat samenvoeging heeft de Tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de Tempel des levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.’ Dat is de vervulling van de verbondsbelofte van God aan Abraham. ‘Ik zal in hen wonen. Ik zal hun een God zijn en zij zullen Mij een volk zijn’. 
We lezen hier dat de Heilige Geest, bij de wedergeboorte, in u komt wonen. Het is aangrijpend dat de Heilige Geest in ons wil en kan wonen. Dat wordt alleen mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus. Uw hart is dus een woning van de Heilige Geest en zoals in de tijd van de Bijbel de tempel van God heilig was, zo hoort ook ons leven heilig te zijn. 

‘Heilig mij Heere als Uw tempel.’

Broeders en zusters, dit is het wezen van de zaak: God reinigt en heiligt Zijn Kerk en vervult hen met Zijn tegenwoordigheid! 
De afgelopen tijd hebben wij dit zo wonderlijk ondervonden in onze gemeente. We merkten dat God gebeden ging verhoren. Ik bid regelmatig met een groep mannen. En hoe meer de Heere in de jaren met ons gewerkt heeft en ons geheiligd heeft, hoe meer we het beleven dat God ons nog steeds heiligt en reinigt. Het is net als de wind waarvan je niet weet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat. Soms als we samen baden, kwam de Heilige Geest in ons midden. En hoe meer je de gebrokenheid van je eigen ik ervaart, hoe meer je geest wordt vervuld met de tegenwoordigheid van God. Dit is het wat de Kerk van de Heere Jezus anders maakt dan de wereld! Dit is ook het verschil met mensen die alleen maar godsdienst bedrijven of dingen beleven zoals bij godsdiensten van de wereld. 
O, het is een wonder dat een kind van God door genade vergeven wordt en gereinigd is door Jezus’ bloed. Het bloed van de Heere Jezus dat ons van God afgezonderd heeft. De Geest van God en Zijn tegenwoordigheid in ons midden zijn de dingen die in herlevingstijden ervaren worden. Omdat God tegenwoordig is, stromen de kerken vol met mensen. In de herleving in Wales gebeurde het meer dan twee jaar lang. Bijna alle kerken waren dag en nacht vol mensen. God was tegenwoordig in Zijn Kerk! De heilige tegenwoordigheid van God was er te ervaren. 
Samenvattend: In de mate dat je groeit in heiligmaking, zul je Gods tegenwoordigheid in je leven meer ervaren.

4. Heiligmaking is een leven van gehoorzaamheid. 

1 Petr. 1:14 en 15: ‘Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die te voren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel.’
Toen jullie nog blind waren, waren jullie onwetend. Daarom moeten jullie in kennis en heiligheid toenemen. Dit heeft mij getroffen bij de voorbereiding. 
Ik lees in dit vers dat heiligmaking helemaal hoort bij het leven van een kind van God, het is iets wat nu in zijn natuur zit. 

‘Als gehoorzame kinderen.’ Het wezen van heiligmaking is dat we gehoorzame kinderen worden. We moeten ons leven inrichten in gehoorzaamheid. 1 Petr. 1:13: ‘Opschortende de lendenen van uw verstand’. 
Christus werkt in mij de heiligmaking, maar heiligmaking maakt mij ook actief. Niet God moet gehoorzaam zijn in mijn leven, maar als gehoorzame kinderen moet je niet meer je leven willen inrichten zoals voor je bekering. In heel jullie levenswandel moet je heilig worden. En Petrus zegt in dit gedeelte, dat je roeping heilig is. 
‘Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel’, 1 Petr. 1:15

Er is een stadium in het leven van een kind van God dat Hij je voor de eerste keer roept. Het is een persoonlijke zaak. Het is een persoonlijke verhouding met de Heere. Ik heb zijn roepstem gehoord. Ik moet luisteren naar Zijn stem. Jezus zegt dat in Johannes 10:27 en 28: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij en ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken.’ Horen, luisteren, herkennen van Zijn stem en gehoorzamen aan Zijn stem. Zo heeft mijn geloof het oor van gehoorzaamheid. 
Heiligmaking is dat ik mij afgezonderd heb om de wil van God te doen in de rest van mijn leven. Luister samen met mij wat er staat in deze tekst die mij zo bemoedigd en aangesproken heeft. 1 Petrus 4:2 ‘Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de  tijd die overig is in het vlees te leven.’ Heiligmaking is dat ik kies om de rest van mijn leven niet meer naar mijn zondige natuur te leven, maar volgens de wil van God. Ik moet nu een keuze maken. ‘Heere maak mij gewillig. Werk in mij Heere dat ik gewillig ben’. 
Fil. 2:12b,13 ‘Werkt uwzelfs zaligheid met vreze en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen.’ Ook de heiligmaking werkt God in mij of wil Hij in mij werken. Actieve uitwerking daarvan vind ik als ik aan wil van de Heere gehoorzaam ben. 
Samenvattend: ‘Weest heilig want Ik ben heilig.’ Het is onze opdracht om Zijn inzettingen te gehoorzamen.

5. Heiligmaking is niet volgens mijn Adamsnatuur (= je vlees) te leven. 

Het vlees moet gekruisigd worden met Christus. Heiligmaking is dat ik niet meer volgens mijn oude Adamsnatuur leef. Ik moet kiezen om te breken met mijn oude zondige natuur. In Galaten 5:24 lezen we: ’En hebben het vlees met zijn begeerten en hartstochten gekruisigd.’ De dag toen ik voor Christus gekozen heb, of de dag dat Christus mij aangenomen heeft, koos ik in beginsel tegen mijn oude zondige natuur voor de rest van mijn leven. Een geweldige keuze. 

6. Heiligmaking is om door de Heilige Geest voor God geheiligd te worden. 

Heiligmaking is niet dat ik iets doe. Het is iets wat God in mij bewerkt. God heeft ons uitverkoren tot heiligmaking in de Geest. 
2. Thess. 2:13: ‘Maar wij zijn schuldig altijd God voor u te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in de heiligmaking van de Geest in geloof en waarheid.‘ 
Ik kan mijn heiligmaking niet los maken van mijn zaligheid. Zaligheid en heiligmaking worden door de Geest in mij gewerkt  Dat is een proces dat begint op de dag van de wedergeboorte. Het is letterlijk de Heilige Geest die in mij komt wonen. 

Samenvattend: De Heilige Geest bezet mij, zet mij aan de kant van God en zondert mij af. Het is iets wat met mij gebeurt. Het is een werk dat God, door Zijn Geest, in mijn binnenste doet. 
7 Heiligmaking betekent niet aanraken wat onrein is. 

2 Korinthe 6:17 :’Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. ‘ En ook 1 Kor.6:18 waar de belofte erbij staat: ‘En ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.’ 

En kijk dan naar het ernstige woord van heiligmaking in:  

2 Kor. 7:1 ’Dewijl wij dan deze belofte hebben geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleesches en des geestes,, voleindigende de heiligmaking in de vreeze Gods.’
Heiligmaking is om mezelf af te zonderen van alle zonden en alle onreinheid. Laat ons  reinigen van alles wat vuil maakt, wegblijven van de zonde. Zoals het volk opgeroepen werd om uit Babel weg te trekken, zo moeten we uit trekken uit alles wat zondig, onrein en verkeerd is. 
Dit kan strijd opleveren, maar we moeten steeds verder weg trekken van en wegblijven bij de zonde. Hoe verder er vandaan, des te meer zullen we de liefde voor de zonde verliezen.  
Israël, het volk van God was uit Egypte uitgetrokken. Israël was toen wel uit Egypte maar Egypte was nog niet uit Israël. Ik bedoel natuurlijk uit hun hart. Verschillende keren kwam het verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. Bijvoorbeeld als een kind van God het moeilijk krijgt, dan kan hij terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Of als hij te maken krijgt met aanvallen van de duivel. Of als hij vervolging omwille van het woord van Jezus krijgt.

Bij al deze ‘moeilijkheden’ kan het zwaarder worden om weg te blijven van de zonde. Ik heb ook ondervonden dat jonge christenen, bij tegenstand, terug gaan verlangen naar de zonde.

Samenvattend: Heiligmaking is een afzondering van de zonde en van alle onreinheid. 

8. Heiligmaking is toegerekende gerechtigheid van Christus. 

Heiligmaking is toegerekende gerechtigheid. God kijkt naar mij door de heiligheid van Christus. Waar je de Heere teleurstelt, blijf je toch heilig. 1 Kor. 1:2. ‘Aan de gemeente Gods die te Corinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaatsen, beide hun en onze Heere.’ Wanneer ik tot het geloof in Christus Jezus kom, wordt de Heilige Geest in Christus Jezus in mij ‘geplaatst’ en rekent God de heiligheid van Christus mij toe. Wat we ontvangen door het geloof in Christus, is in beginsel, maar het blijft niet daarbij.

Samenvattend: Prijs de Heere voor deze toegerekende heiligheid!
9. God wil de heiligmaking ook in mij leven inwerken. 

God kan de heiligmaking ook ín ons werken. Hij wil wat hij ons toerekent ook werkelijkheid in ons laten worden. Dit lezen we in Romeinen 6. Paulus spreekt in dit hoofdstuk dat de oude natuur is gekruisigd en dat de nieuwe natuur groeit en sterk wordt in de Heere. De Heilige Geest leert mij om niet meer te leven uit mijn zondige natuur. Groei in heiligmaking is een proces. Het is gereformeerd om te geloven dat de Heere in mij werkt, wat Hij in Christus reeds toegerekend heeft.
Dit is in mijn studententijd op onze theologische school tot vervelends toe gezegd. ‘We worden in Chrisuts al meer, wat we in Hem al reeds zijn.’ We kunnen dus niet zeggen: ‘Ik moet helaas altijd maar de zonde doen en altijd maar zondaar blijven’. Zo is het niet! 
Je moet groeien in heiligmaking. Je moet ook groeien in het sterven aan de zonde. In de diepte van het sterven aan jezelf. Jullie hebben samen met mij gelezen dat je de zaligheid ontvangt door de heiligmaking van de Heilige Geest. Dat het de 

Het heeft voor mij zoveel betekend dat de Bijbel zegt: ‘Vanaf het ogenblik dat je wedergeboren bent, ontvang je de Heilige Geest en word je door de Heilige Geest verzegeld tot de dag van de verlossing. (Efeze  1:13) Als ik waarachtig wedergeboren ben, ontvang ik de Heilige Geest en de Heilige Geest verzegelt mij. 
Laat we kijken wat er staat in 1 Petr. 1:2 en 3: ‘Den uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus: genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
Daar zie je weer het woord ‘gehoorzaamheid’ staan. Er staat ook dat het bloed van Jezus Christus ons afzondert van deze wereld. In vers 3 lezen we het aangrijpende gedeelte dat God de Vader ons heeft wedergeboren. Letterlijk uit het Grieks staat dat het een tweede geboorte is. Bij deze wedergeboorte krijg ik deel aan het opstandingsleven van Jezus. 
1 Petr. 1:4-7: ’Tot een onbesmette en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, gij die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatsten tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de opbaring van Jezus Christus.’ 
Dit zijn misschien geen populaire woorden. Die beproevingen en verzoekingen houden we niet zo van, maar als we afgezonderd zijn om heilig te leven, moeten we door veel toetsen (verzoekingen) en beproevingen heen gaan. 

Verheug je daarom dat je in de wedergeboorte deel krijgt aan de opstanding en de eeuwige erfenis. Al is het dat je door allerlei lijden en verzoekingen bedroefd wordt. Een kind van God kent beproevingen in zijn leven. Het is echter veel kostbaarder dan goud dat vergaat. We kunnen ons niet blij maken met in de zonde te blijven, want we moeten juist van de zonde vrij worden. De Heere zegt dat Hij ons geloof gaat versterken en dat Hij ons al meer laat leven uit de kracht van Christus. 
Het is een troost dat er voor ons een onbesmette en onverwelkelijke erfenis wacht. Hij is bezig om ons voor te bereiden op die erfenis. Ik moet groeien in heiligmaking en ik moet voorbereid worden op de hemel. 
Samenvattend: Heiligmaking is iets dat ik door het geloof en door het kruisigen van mijn eigen ik deelachtig word. Ik vorder in de heiligmaking echter niet door mijn eigen kracht of eigen werken. 
10. Heiligmaking moet uiterlijk gestalte krijgen in elk facet van mijn leven.

Het is niet alleen iets wat innerlijk in mijn hart plaats vindt, maar het moet een plaats krijgen in mijn hele levenswandel. Heiligmaking in elk facet van mijn leven. Heiligmaking verandert mij zo dat ik innerlijk meer en meer word zoals Christus en uiterlijk meer zoals Hem ga leven. Christus wordt zichtbaar  in mijn leven. De Heilige Geest verandert mij naar het beeld van Christus. 
2 Kor. 3:18: ‘En wij allen met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’ Heiligmaking is dus niet alleen toegerekende heiligmaking, maar ook dat God in mij werkt, zodat ik al meer zo word zoals Christus en openbaart dat in mijn hele levenswandel. 
De theologie van John Fletcher kennen we ook in Zuid-Afrika. Hij was een grote vriend van John Wesley. John Wesley noemde John Fletcher de heiligste man die hij ooit gekend had. Toen John Fletcher stierf vroegen ze aan zijn vrouw hoe het was om met zo’n heilige man samen te leven. Zijn vrouw antwoordde: ‘Om met John Fletcher samen te leven, was alsof je met Christus samenleefde.’ 

Samenvattend: Heiligmaking is dat ik innerlijk deel krijg aan het leven van de Heere Jezus. Het is niet dat ik probeer vanuit mijn eigen kracht heilig te leven, maar het leven van de Heere Jezus Christus wordt in mij geopenbaard. 
C. HOE KUN JE HEILIGMAKING DEELACHTIG WORDEN?

Ik wil graag een paar gedachten met u delen over hoe je heiligmaking deelachtig kunt worden. 

1. Door ernst te maken met de heiligmaking zonder wettisch te worden
Het eerste dat ik daarover wil zeggen is, dat we meer ernst moeten maken met heiligmaking. Als we meer ernst maken met heiligmaking moeten we wel oppassen voor wettische heiligmaking. Wettische heiligmaking is wanneer ik regels en wetten erbij bedenk voor mezelf of voor anderen, die de Heere Jezus nooit gemaakt heeft. Dit deden bijvoorbeeld de Farizeeërs. In Matheus 15:8 en 9 staat: ‘Dit volk genaakt Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn’. 
Het is tevergeefs geboden te onderhouden die door mensen gemaakt zijn, want heiligmaking is om al meer en meer volgens de wet van God te leven. Het is tragisch wat wij allemaal toevoegen aan de geboden van God. Daar doet iedereen aan mee, mensen, kerken, zendingsorganisaties etc. Wanneer we de werking van de Heilige Geest gaan verliezen, vallen we terug in vormen en leerstellingen zonder leven. Het gevolg is dat door al die extra wetten en regels mensen van de wereld geen kind van God (willen) worden. We hebben lang geleden geleefd in de binnenstad van Pretoria. En de Heere heeft ons daar veel geleerd. Hij heeft ons geleerd om te sterven aan onze vooroordelen over wereldse mensen, die anders denken en leven en die we wegjagen uit onze kerk. 
Jezus zegt in Mattheüs 23:26: ‘Gij blinde Farizeeër, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.’ Wanneer de binnenkant rein is, dan komt de buitenkant in de uiterlijke verandering ook. Ik weet dat er wetten en regels moeten zijn, maar die moeten in liefde, door de Geest, geleerd worden. 
Ware heiligmaking wordt door God en door Zijn Woord gewerkt. Joh.:17:17: ‘Heilig ze in Uw waarheid. Uw Woord is de waarheid‘ Het Woord van God moet door openbaring naar ons toekomen. Ik zeg het vaak, omdat het voor mij heel belangrijk is: ‘God moet het Woord voor je openbaren’. De rechtvaardigmaking moet je geopenbaard worden, maar ook de heiligmaking. De Heere Jezus moet aan je geopenbaard worden als jouw Heiligmaker. Het gaat erom dat Hij Zijn leven door jou heen kan leven. 1 Kor. 1:30: ‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing’.
Hij moet aan mij geopenbaard worden als mijn Heiligmaking. We kunnen niet door onze eigen pogingen doen wat God van ons vraagt. God heeft voor ons een andere weg tot heiligmaking geopend: Christus Jezus! Hij wordt ons geschonken bij onze rechtvaardigmaking, maar ook bij de heiligmaking.

Ik moet leren wat het is samen om samen met Christus gekruisigd te zijn (Rom. 6) en samen met Christus opgewekt te zijn (Rom. 8). Het is de Heilige Geest, die in mij woont, die het leven van Jezus werkelijkheid wil maken in mij. Ik ontvang meer en meer een overwinningsleven over de zonde, doordat Jezus Zijn leven leeft in en door mij. Dat is heiligmaking, maar let op het is geen vreemdsoortige heilige houding. 
De heiligmaking is bovennatuurlijk, omdat het van de Heere vandaan komt, maar tegelijkertijd is het iets heel natuurlijks. Je kunt nog heel speels met een klein kind spelen, je kunt nog paardrijden, je kunt je vrouw nog gewoon een zoen geven etc. etc. Begrijp je wat ik bedoel? Heiligmaking is dat ik de Heere Jezus spontaan (niet krampachtig) door mij heen laten werken. 

3. Door tucht in mijn leven

Heiligmaking word ik deelachtig door tucht van de Heere in mijn leven. Wat is tucht? Als een kind stout is, dan straf je hem. Hebr. 12:10 zegt: ‘Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden.’ Als we ons niet bekeren dan gaat de Heere ons tuchtigen. Als we niet heilig kunnen leven, worden we door de tucht Zijn heiligheid deelachtig. Door tucht leren we onze zondige natuur kennen. Je leert dat je niet moet leven door je eigen kracht, omdat het anders verkeerd afloopt. Je leert zien en te grijpen naar de heiligheid in Christus. Nogmaals: Het is het leven van Chrístús door mij heen.

De Heere bestuurt omstandigheden, zowel slechte als goede, die alle meewerken ten goede (Rom. 8:28). In het Grieks staat dat God alles ten goede zal laten meewerken. God blijft Heere in je leven, zelfs in de dingen waar Hij de satan toelaat in je leven, of wat slechte mensen je kunnen aandoen. Bij een kind van God, die zich ten volle overgeven heeft aan de Heere, keert God alles ten goede. De Heere heeft daarmee een doel. God keert alle omstandigheden in ons leven ten goede om ons te vormen naar het beeld van Christus. Lees maar wat er in Romeinen 8 staat.
Rom. 8:28 e.v.: ‘En wij weten, dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk over degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen; en die Hij te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt .’ 
Een predikant had eens een voorbeeld. Hij had een buurman die beeldhouwer was. Er werd op een dag een groot stuk graniet voor zijn deur afgeleverd. Hij vroeg: ‘Wat ga je met dat stuk graniet doen?’ Het antwoord was: ‘Ik ga er een beeld voor iemand uithakken. En eigenlijk is het heel makkelijk, want ik kap alles eraf wat niets waard is.’ Dat is wat de Heere Jezus doet in ons leven. Jezus kapt alles in ons leven weg wat niet is zoals Jezus. 
4. Door de God des vredes zelf 
We lezen in 1 Thess. 5:23 en 24: ‘En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst onzes Heeren Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.’ God moet het doen, maar God doet het ook! Het is een volkomen heiligmaking, naar geest, ziel en lichaam. 
Soms kunnen er tijden in ons leven zijn dat we het zwaar of moeilijk hebben. Dan zeggen we: ‘Heere ik kan het niet. Heilig mij, Heere, werk in mij Uw Heiligheid.’ Het is een heerlijke troost te weten wat in vers 24 staat. ‘Die het ook doen zal!’

Ter afsluiting

Als laatste wil ik een waargebeurd verhaal vertellen wat mij bijzonder getroffen heeft. Ik ken een vrouw die voor mijn bediening in Zuid-Afrika bidt. We zien elkaar weinig, maar op een dag heb ik haar samen met mijn vrouw Trudy opgezocht. We hebben daar samen een paar dagen gelogeerd. 

Voor we gingen slapen, zei ze: ‘Ik ga eerst vertellen over mijn man. Weet je wat er met mijn man gebeurd is voordat hij gestorven is? Jullie hebben mijn man gekend, nietwaar? Hij heeft de Heere gediend, maar hij had tijdens zijn leven een probleem. Het probleem was zijn humeur; hij werd snel kwaad. En als hij kwaad werd dan zei hij tegen mij een vloek of een werelds woord. Dat deed me natuurlijk pijn, want in Efeze 4:29 staat dat er geen vuil woord uit onze mond mag komen. Ik heb jaren voor mijn man gebeden en aan de Heere gevraagd om verandering. Daarbij kwam dat hij het nooit goed maakte. Als hij kwaad was, liep hij weg en kwam er later ook niet op terug. Hij vroeg nooit om vergeving.
Toen kreeg mijn man een hartaanval en moest hij naar het ziekenhuis. Weer heb ik heel intensief voor hem gebeden, want ik was bekommerd over hem. 

Een tijdje later was mijn man weer aanspreekbaar. Zijn hart was nu gebroken en hij huilde. Hij zei: ‘Ik moet jou om vergeving vragen voor al die jaren dat ik zo vaak kwaad geworden op je was en lelijk tegen jou gepraat heb. 
Ik was verbaasd. Ik vroeg: ‘Waarom vraag je dat nu pas na al die jaren?’ Hij antwoordde mij: ‘Door het hartinfarct raakte ik buiten bewustzijn en stierf ik bijna. Mijn geest was bijna bij de hemel. Toen ik dichtbij de hemel kwam, hoorde ik de mooiste gezangen. Die gezangen waren zo rein en zo heilig dat ik dat niet in woorden kan uitdrukken. En toen kwam daar een stem uit de hemel, die zei: ‘Laat er geen vuil woord uit je mond komen.’ Efeze 4:29. De Heere zei tegen me: ‘Je moet teruggaan naar de aarde en het met je vrouw goed maken, voordat je hier komt….’. 
Het was twee of drie dagen voordat deze man uiteindelijk stierf. Hij zei tegen zijn vrouw: ‘De Heere komt me over twee dagen halen en ik moet het met jou goed maken. De artsen konden niets meer voor hem doen en hij is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft thuis alles geregeld wat nog in orde gemaakt moest worden. En na die tweede dag is hij gestorven… 
O, laten we ernstig wezen (of worden) als het gaat om heiligmaking!
Want gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in ál uw wandel, 
daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
