Lezen: Exodus 17; Deuteronomium 25: 17-19; 1 Samuël 15 – De strijd tegen Amalek

Vers 1-7

Volk Israël klaagde over de problemen. Ze moest bidden. Ongeloof speelde parten. Hebreeën 3 zegt dat het volk niet kon ingaan vanwege ‘ongehoorzaamheid’ en ‘ongeloof’. 1 Kor. 10:4 geeft aan dat de steenrots Christus is. Het water dat uit de rots stroom is een type van de Heilige Geest. Joh. 7:38 zegt Jezus over de H. Geest: “Stromen van levend water zullen uit Zijn buik vloeien”.

Vers 8-16

Overvloedig water (vs.6). Onmiddellijk daarna lezen we van de strijd tegen Amalek. 

In Amalek zien we het vlees, de oude natuur. Beeld van satan, de grote tegenstander.

De gave van de Heilige Geest leidt tot strijd. “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegenover elkaar” (Gal 5:17)

Dit is de eerste keer dat Israël te maken heeft met een vijand van buitenaf. Tot nu toe had JHWH voor hen gestreden. Nu begint de werkelijke strijd pas voor het volk.

Eerst: “De Heere zal voor u strijden, en gij zult stil zijn” (Ex 14:14)

Nu: “Kies ons mannen, en trek uit” (vs.9) 

Amalek

· Kleinzoon van Ezau. Verkocht zijn eerstgeboorterecht voor schotel linzenmoes (Gen 25:33). 
· Amalek was de leider van een nomadenstam. Leefde in woestijngebied bij de Dode Zee.

· Leefden van strooptochten: aanvallen van konvooien en nederzettingen.

· In de Israëlische cultuur was het een grote belediging als iemand jou een ‘vriend van Amalek noemde’. 

Toepassing

1. 2 beelden. De strijd van Israël tegen Amalek +  water dat uit de rots stroomde. 

2. Hierin ligt een beeld van de gelovige. Wanneer door het geloof (wedergeboorte) de Heilige Geest inwoning maakt, en een nieuwe natuur krijgt, dan komt er strijd.

3. Voor de strijd met Amalek is er geen strijd geweest. JHWH streed voor Israël. Zij hadden Farao niet gedood. Zij hadden de Egyptenaren niet overwonnen. Zij zorgden niet voor de doorgang door de Rode Zee. God zorgde voor brood en water. Na het water uit de rots werden ze echter geroepen om met Amalek te strijden. De strijd hiervoor was ALLEEN een strijd tussen JHWH ►vijand. 

4. Wat moest het volk doen? Alleen maar zien en toekijken, en van de uitkomst der overwinning genieten. Zo heeft op Golgotha Christus met de satan gestreden en overwonnen. Daar rust onze eeuwige zaligheid en vrede op. Christus heeft voor ons gestreden. De Heilige Geest strijd in de gelovigen. 
5. Wanneer de gelovige geniet van de overwinning, dan komt de vijand, dan komt er een conflict met Amalek. Onze troost is echter dat wij reeds meer dan overwinnaars zijn, door Hem die ons heeft liefgehad (Rom 8:37).

Vers 9-13

We vinden 2 verschillende werkzaamheden. De strijd en de voorbede. Christus leeft in de hemel vóór ons en de Heilige Geest strijdt met kracht in ons. Deze twee gaan samen. 

Mozes is hier een type van Christus. Christus bidt voor ons. Daar moeten wij het van verwachten. Naarmate we daar meer bij leven, zullen we de kracht van de Heilige Geest in onze (dagelijkse) strijd en worsteling ervaren. De kracht is gelegen in het zien op Christus overwinning aan het kruis van Golgotha en in de verwachting van Christus voorbede. 

Toepassing

1. YHWH werkt door middel van gezamenlijke strijd. De strijd kan soms zo hevig worden, dat je broeders nodig hebt. Is belangrijk.

2. Doorzettingsvermogen, en niet verslappen. Uithoudingsvermogen van Mozes wordt zwaar op de proef gesteld.

3. Ook met betrekking tot de jongeren en de reformatorisch gezindte. Hoe is het met ons gebed? Verslappen we? 

4. Troost: de handen van onze Voorspaak verslappen niet. Zijn Voorbede gaat door. “Daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden” (Hebr 7:25)

5. Volkomen overwinning alleen door het zien op de overwinning van het Lam. Door het opheffen van de hand wordt de goddelijke kracht gesymboliseerd. YHWH bewerkte de overwinning van de Israëlieten. “Laat de HEERE onze banier, vlag, overwinning zijn”.

6. Christus stierf voor ons, geeft vrede. Christus leeft nu in ons, geeft kracht. 

Deut 25: 17-19

Gebod om de Amalekieten uit te roeien. Amalek viel van achteren aan. Onverwachts. De zwakken werden getroffen. Bijzonder bewijs van goddeloosheid. Daarom moet Israël de Amalekieten geheel uitdelgen.

Toepassing

1. De satan komt altijd onverwachts en weet onze zwakke plekken te raken. Wat zijn onze zwakke plekken? (ongeloof, hoogmoed, eigengerechtigheid, tong, kwaad denken van de ander, gemakzucht, geestelijke luiheid, hoererij, enz.)

2. De Heere God duldt geen ‘Amalekieten’ in ons leven. De oude natuur mag geen voeding gegeven worden. 

3. Zonden moeten uitgeroeid worden in ons leven. Niet koesteren of kleineren.

1 Samuël 15

Saul had de Geest gekregen. 1 Sam 10:10 “En de Geest des HEEREN werd vaardig over hem”.

Saul gaat toegeven aan zijn vlees. Hij wil geen instrument, maar dirigent zijn. Hij wil niet geleid worden door Gods Geest, maar zelf leiding geven.  Wat ging er fout?

Vs. 3. God gebood om alles van de Amalekieten te doden. Samuël (in opdracht van de Heere) reageert scherp naar Saul toe.

“Saul, je hebt niet geluisterd naar de stem van de HEERE” (vs. 19)

Saul is van mening dat hij op de goede weg wandelde (vs. 20)


“Ik heb het vee alleen maar gespaard met het doel offers te brengen aan JHWH” (vs.21)


De beschuldiging van ‘ongehoorzaamheid’ vind hij uit de lucht gegrepen.

Samuël vind het ongehoorzaamheid met een vroom motief (vs. 22)

Toepassing

1. In vers 12 lezen we dat Saul een gedenkteken (pilaar) opricht. Hoogmoed - Eerzucht. Ter ere van zijn overwinning. Zijn naam moest beroemd worden. De strijd tegen Amalek (het vlees) is niet langer een strijd van JHWH, maar een strijd van Saul geworden. Strijden tegen onze oude natuur, in eigen kracht, is hoogmoed; en uiteindelijk onze ondergang.
2. De overwinning op Amalek was een eigen prestatie. Saul vond dat hij prachtig werk had geleverd. Hij vergat dat hij de opdracht van JHWH niet gehoorzaamd had. In de overwinning zaten nog vleselijke motieven. Als hij door mand valt, geeft hij er een vrome draai aan. Saul komt openbaar. Het zijn offers voor de HEERE, uw God. Hij ervaart geen relatie met God.
3. Vroom zijn als dekmantel en toch ongehoorzaam zijn, is God een gruwel. Gehoorzaamheid aan Gods Woord is het kenmerk van de gelovigen. Abraham gehoorzaamde, en vertrok niet wetende waar hij uit zou komen. Is hij Heer in ons leven? 
4. Gevolgen van ongehoorzaamheid en koesteren van vlees: JHWH kan ons niet gebruiken in Zijn dienst. Gevolg: we komen op een dood spoor. 
5. Ananias en Saffira hadden ook veel over voor de kerk. Ze deden zich ook mooier voor. Als het er op aan komt, dan is er iets in hun leven waarover ze Christus geen zeggenschap willen geven. Als God ons op dat ene punt wijst, dan hebben we verontschuldigingen. Je bent dan onder demonische invloed. Dat is afgoderij (vs. 23).
6. Saul belijdt zijn zonden, zonder waar berouw. Hij had de mensen gevreesd (vs. 24).
7. In Samuël zien we het beeld van een gelovige, die resoluut en beslist optreedt. “Toen hieuw Samuël Agag in stukken” (vs. 33). Laten we bidden om het onderzoekend licht van de Heilige Geest en geen Amalekieten (verborgen zonden) dulden en/of kleineren, maar uitroeien. Alleen ziende op die meerdere Mozes, en ziende op Zijn overwinning aan Golgotha’s kruis. 
