Oorzaken van geloofsonzekerheid (vanuit de praktijk)

	1. Je komt niet tot de zekerheid van het geloof, omdat je Christus niet hebt aangenomen, en dus niet wederom-geboren bent.


	„Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien“. (Joh. 3:3) „Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven“. (Joh. 1:12)

	2.  Je hebt onvoldoende kennis van de „weg tot de zaligheid“ door Jezus Christus alleen, en de wijze waarop God werkt in je persoonlijk geestelijk leven.


	„Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus“ (Efeze 4:13)  

	3. Je verstaat niet dat de Heere op verschillende manieren werkt.
	De Heere is soeverein. Bij de één werkt hij ‘kort’ en bij een ander ‘lang’. In de kern is de bevinding en geloofservaring gelijk, maar in de uitwerking verschillend. Je moet jezelf niet teveel spiegelen aan anderen.

	4. Je hebt een onjuist inzicht in de rechtvaardigmaking.


	Je verstaat niet dat alleen het werk van Christus – en niet je eigen werk en inspanningen – de grond is om door God aangenomen te worden. God rechtvaardigt de zondaar, die in Christus gelooft. Je ziet niet in dat de zwakst gelovige net zo volkomen gerechtvaardigd is als de sterkste.

	5. Je verkeert op zondag onder een verkeerde, onbijbelse en onevenwichtige prediking.

	“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft”. (1 Thess. 2:13)  

	6. Je let op verkeerde kenmerken om te weten of je een kind van God bent.


	„En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren“.(1 Joh. 2:3) Juist kenmerk: geloofsgehoorzaamheid!  

	7. Je leeft meer op je gevoel, dan door het geloof (eenvoudig vertrouwen op de Heere).


	Het geloof is de locomotief en het gevoel de wagon. Lees hierover uit het boekje “De zekerheid v/h geloof” van E. Erskine 

(Hfdst. 2 – Stelling 2+3)

	8. Je hebt onvoldoende verlangen naar “opwas in de genade” en “heiligmaking”.


	Er is geen echte hartelijke begeerte naar geestelijke groei. Er is geen begeerte om te weten of je echt wel een kind van God bent.

Zie: 1 Thess. 4:1; 2 Petr. 1:10; Hebr. 6:11.

	9. Je bent niet bereid tot geloofsgehoor-zaamheid.


	„En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn“. (Hand.5:32) Dagelijkse gehoorzaamheid ~ innerlijke getuigenis H. Geest 

	10. Je bent niet oprecht tegenover God. Je hebt een „verborgen agenda“.


	Bidt dagelijks „Reinig mij van de verborgen afdwalingen“ (Psalm 19:13d) en „Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten“. (Psalm 139:23)

	11. Je hebt een ‚kwaad’ geweten. 

Je eertijds is niet in orde gemaakt.    
	„Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten“ (Hebr. 10:22) Bepaalde gebeurtenissen blijven je geweten tarten, omdat je dit met mensen niet in orde hebt gemaakt. (Vb. Zacheüs)

	12. Je komt niet tot volle zekerheid, omdat je een bepaalde boezemzonde „bewust“ aan de hand houdt.


	 “Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt”.  (Jakobus 4:3)  

	13. Je komt niet tot geloofszekerheid vanwege je slordige levenswandel en/of je wereldgelijkvormigheid.


	“Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed”. (Psalm 66: 18-19) Lees ook: 1 Joh. 2: 15-17.

	14. Je bent nooit tot overgave gekomen. 
	„En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelven eerst aan den Heere en daarna aan ons, door den wil van God“. (2 Korinthe 8:5)  Lees: Rom. 12:1-2 – Onverdeelde toewijding

	 15. Je hebt psychische problemen.


	“Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God”. (Psalm 42:12; Psalm 88)
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