Wat is uw godsdienst?PRIVATE 

Velen schijnen in onze dagen God te zoeken. Toch blijken zij Hem alleen maar 'te willen tasten om Hem te vinden'. Alsof Hij ver van ons af of een 'on​be​kende God' is. Zij vergeten dat Hij niet ver is van een ieder van ons (Hand.​17:27); want “in Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij”.

Het begin van het Evangelie is, dat Hij niet ver is, dat Hij op aarde gekomen is en dat Hij ons nabij is. Alle ijdele gedachten van hen, die menen dat zij Hem nabij moeten brengen door hun gebeden en vrome werken, worden hiermee opzij gezet. Hij heeft Zichzelf aan ons geopenbaard, opdat wij Hem mogen ken​nen. En door Hem te kennen, vinden wij het leven voor onze zielen.

Voor sommigen, die de naam van Christus noemen, is de godsdienst een zaak die niet voltooid is. Hun godsdienst is hun een zwaar blok aan het been en geeft geen bevrediging. Dit geldt zowel voor degenen die ijverig in hun plich​ten bezig zijn, als voor degenen die toezien. Zij zien er geen wezenlijk be​lang of troost in. Misschien is er sprake van enige ernst, maar er is “geen vrede met God”. Zodoende is er zelfs geen sprake van enige wortel of grond​slag van wat God de ware godsdienst noemt. Zij moeten steeds opnieuw be​ginnen.

De grondslag van alle ware godsdienst ligt hierin, dat wij door God worden aangenomen. Wil onze godsdienst worden aangenomen, dan moeten wij dus eerst door God worden aangenomen. De godsdienst van velen bestaat louter in de middelen om Gods ongenoegen af te wenden en om zich van Zijn gunst te verzekeren. Dit strekt hun vaak tot ergernis, maar zij voelen zich niet op hun gemak om hun godsdienst na te laten, omdat zij hopen hierdoor ver​ge​ving te ontvangen voordat zij sterven.

Zij keren echter op die manier Gods orde om!! In werkelijkheid dienen zij zodoende een onbekende God. Zij hebben de vergeving als einddoel van hun godsdienst, terwijl God ermee begint. Alle Valse godsdienst bestaat uit ern​stige pogingen om zich van Gods gunst te verzekeren, teneinde tenslotte het eeuwige leven te verkrijgen, ofschoon er uitwendig grote verschillen zijn. De enige ware godsdienst is zichtbaar in een heilig leven van hen die voor zich​​zelf de vergeving en Gods gunst gevonden hebben, door het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft te geloven. Zij wandelen met Hem van dag tot dag, in een kalm en zeker bewustzijn dat zij door Hem zijn aangenomen (Rom.8). Zij werken voor Hem, met de gelukkige ernst van hen, wier beloning Zijn gedurige liefdesblijken zijn. Zij die veel vergeven is, hebben veel lief en betonen door een dagelijkse offerande en dienst, hoe dat zij zichzelf schuldenaars aan een verlossende God gevoelen te zijn. Ook zijn zij schuldenaars aan Gods gemeente en aan de wereld waarin zij leven (Rom.1:14). Maar: als dit de ware godsdienst is, hoeveler godsdienst zal dan niet vals bevonden wor​den?

Het is geen goede zaak, dat wij ons gehele leven God zoeken en Hem nooit vin​den. Dat wij altijd leren en nimmer tot de kennis der waarheid komen. Het is niet goed om altijd te twijfelen en, wanneer wij hierop aangespro​ken wor​den, als verontschuldiging aanvoeren, dat wij aan onszelf twijfelen en niet aan God. Dergelijke belijders bedoelen dan, dat zij met hun eigen geloof onvoldaan zijn maar niet met het heerlijke voorwerp van het geloof. Het is niet goed om in ons eigen geloof te geloven, en nog minder in onze eigen twijfelingen, zoals sommigen schijnen te doen, door zelfs de beste twij​fe​laar te verheffen tot de beste gelovige. Alsof het goud van een beker dient om onze dorst te lessen en niet het levende water dat het bevat. (...)

Heeft de dorstige ziel in deze gewichtige zaak alleen met het water te maken en niet met het vat waaruit het genomen wordt? Wat maakt het dan ook uit, al is het vat van leer of van aardewerk, ja al was het 'slechts' een scherf om water te scheppen uit een gracht (Jes.30:14)? Het is niet de kwaliteit van het vat, maar van het water, waaraan de dorstige ziel denkt. En zij, die zo trots zijn, dat zij niet uit een bevuilde of gebroken kruik willen drinken, moeten van dorst sterven. Zo moet hij die de zekere voldoening van het kruis van zich afzet, vanwege een onvolmaakt geloof, de dood sterven. Hij die zegt: “Ik geloof in een rechte zaak, maar kan niet geloven in een rechte weg, en daarom geen vrede hebben”, is de man wiens hoogmoed het niet toe​laat om zijn dorst niet anders te lessen dan door uit een gouden beker te drin​ken.

Sommigen hebben getracht om de zondaren richtlijnen te geven “Hoe zij tot bekering kunnen komen”. Zij hebben zonder wijsheid woorden vermenigvuldigd, door de zondaar van het kruis af te houden. Ze hebben hem alleen maar aan​ge​zet om te werken en niet om te geloven. Onze arbeid is dan ook niet om zulke richtlijnen te geven, maar om evenals de apostelen, Christus en Die gekruist te prediken. Een tegenwoordige Zaligmaker en een tegenwoordige za​ligheid. Dan zullen de zondaren bekeerd worden, zoals de Heere Zelf gezegd heeft: “En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken” (Joh.12:32).
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