HOE EEN GEBEDSSAMENKOMST 

VOOR HERLEVING TE LEIDEN

Iedere echte herleving begint als een resultaat van gebed.

Daartoe is het absoluut essentieel dat kerken overal gebedssamenkomsten voor herleving bijeenroepen.

Bij het nadenken over en het bijeenroepen van zulke gebedssamenkomsten, moeten de volgende aspecten in gedachten gehouden worden.

HET DOEL VAN EEN GEBEDSSAMENKOMST VOOR HERLEVING

Een gebedssamenkomst voor herleving is primair niet bedoeld om in het algemeen te bidden voor zendingsmissies of ander christelijk werk.

Het doel is om het verlangen naar herleving in de gedachten van Gods kinderen te plaatsen, zodat ze God ernstig gaan bidden om Zijn werk in hun midden.

Het gelovende hart is in staat om zijn verzoeken voor herleving te variëren en zo de behoeften en de omstandigheden van zijn eigen gelovige broeders in het gebed te verwoorden.

DE AANKONDIGING VAN EEN GEBEDSSAMENKOMST VOOR HERLEVING

Het is verstandig om zo’n gebedssamenkomst in het geheel van de gemeente aan te kondigen in plaats van de informatie te laten circuleren onder een paar personen. Op deze manier wordt aan ieder lid van de gemeente de mogelijkheid gegeven om zijn/haar prioriteiten te stellen.

Wanneer dominees of christelijk leiders in een omgeving samen overeen kunnen komen om zo’n gebedssamenkomst te samen te organiseren, kan de samenkomst aangekondigd worden als een “inter-kerkelijke” gebedssamenkomst voor opwekking. Dit moet hen, die het uitgesproken verlangen hebben om “inter-kerkelijke” samenkomsten te beleggen, niet ontmoedigen daarmee door te gaan.

HET ORDENEN VAN EEN GEBEDSSAMENKOMST VOOR HERLEVING

Voordat de samenkomst begint moet er iemand aangesteld worden die de samenkomst leidt. Of deze leider, of iemand anders moet er op voorbereidt zijn om een boodschap over herleving te brengen, door een Bijbelgedeelte te kiezen dat één van de volgende aspecten van herleving in zich heeft: het herleven van Gods kinderen, de noodzaak van herleving, de voorwaarden van herleving, of de resultaten van herleving.

Deze boodschap moet opgedeeld worden in twee of drie delen, zodat ze met regelmatige tussenpozen gehouden kunnen worden tijdens de samenkomst. Het is niet wenselijk om eerst een 40 of 50 minuten durende boodschap te houden en dan te gaan bidden.

De leider moet een soort van uittreksel hebben van een werk van herleving wat God ergens anders in de wereld aan het doen is, want niets werkt beter dan te horen wat God ergens anders aan het doen is.

De lofliederen die gezongen worden moeten “herlevings-” gezangen zijn, gezangen die ingaan op de behoeften van Gods kinderen en de overvloedige voorzienigheid van God. Erg weinig eigentijdse gezangen zijn geschikt voor gebedssamenkomsten voor herleving. J. Edwin Orr’s gezang: “Search me, O God” is nog steeds een ideaal gezang voor Gods kinderen die naar herleving verlangen.

Leiders zullen waarschijnlijk niet graag een gebedssamenkomst voor herleving aankondigen die de hele nacht duurt. Maar ze moeten wel bekend maken dat de samenkomst zal doorgaan zolang de Geest het leidt. Als er duidelijk een geest van gebed en smeking aanwezig is, zullen de leiders de samenkomst willen voortzetten. Zo niet, dan moeten ze de samenkomst beëindigen op het moment dat het duidelijk wordt dat er geen voortgaande geest van gemeenschap meer is.

Als de samenkomst om 20:00 uur begint, moet er met regelmaat om de twee uur een pauze gehouden worden met wat simpele verfrissingen, bij voorkeur alleen koffie, thee of water. 

Er hangt veel af van het geestelijke inzicht en leiderschap van hen die de gebedssamenkomst leiden.

Periodieke vermaningen zijn acceptabel, maar geen enkele leider moet de kinderen van God de les lezen.

Leiders moeten niet verbaasd zijn als proportioneel gezien maar weinig mensen bijeenkomen voor zulke samenkomsten. Bidden is werken, en gebed kan nooit aantrekkelijk gemaakt worden voor het vleselijke hart.

Maar als eenmaal gestart is met deze samenkomsten, mogen die niet zomaar lichtvaardig niet meer voortgezet worden. Laat Gods kinderen volhouden in gebed en het getuigenis wat voor God begonnen is onderhouden.

Degene die aanwezig zijn mogen uitgenodigd worden om te knielen tijdens het gebed, maar er moet wel rekening gehouden worden met de oudere en zwakkere mensen. Het is niet de lichamelijke houding die we in het gebed aannemen wat belangrijk is voor God. Velen echter vinden dat, knielen helpt om te concentreren op het doel van de samenkomst.

Het beginnen van een gebedssamenkomst voor herleving is in zichzelf een geloofsdaad. Sommige Christenen zullen glimlachen; anderen zullen denigrerend doen over het hele idee; maar het getuigenis van iedere herleving in het verleden is, dat bijna iedere herleving het gevolg is geweest van duidelijk gebed door een groep van Gods kinderen. 

Er is geen vervanger voor gebed om herleving.

