Hoe kan ik meer groeien in levensheiliging?

Kanttekeningen
a. De Bijbel roept nergens de zondaar op om godvruchtig te leven of in handel en wandel heilig te zijn. Maar alleen de rechtvaardige. Heiligmaking die niet voortvloeit uit de rechtvaardiging leidt tot wettisch farizeïsme. Er is geen liefde tot God.

b. Heiligmaking heeft altijd betrekking op verloste kinderen van God. Duizenden zijn tevreden met de vergeving van zonden. Het doel van de rechtvaardiging is echter de heiliging. Het is niet voldoende dat onze zonden vergeven zijn. Ook onze zondige natuur is met Christus gekruisigd, maar moet in de praktijk wel sterven.

c. Rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar, zoals een Siamese tweeling. Ze zijn wel onderscheiden maar niet gescheiden. Rechtvaardiging = vergeving van zonden. Heiliging = afzondering - reiniging van de zonden.

d. Als er geen heiligmaking volgt, dan is keerzijde: losbandig- en dubbelhartigheid. We mogen staan in de christelijke vrijheid (Gal.5:1).  Er zijn 2 gevaren:  


a) God moet het doen – ik moet wachten

b) Ik moet mezelf bekeren, dan zal God me helpen (eigen pogingen – wegwerpelijk kleed – Jesaja 64:6. Bedreigelijk is ons hart – Jeremia 17:9).

1. Waarom jagen naar heiliging?
a. God is heilig; daarom moet ik heilig wezen. 

“Weest heilig, want Ik ben heilig”. (1 Petr. 1:16)

God is een verterend vuur. Hij is heilig. De heiligheid is Zijn hoogste & heerlijkste eigenschap. De HEILIIGE Geest moet de kerk daar weer een indruk van geven. Aandachtspunt: Ontbreekt tegenwoordig het besef van Gods heiligheid?

b. Ik ben duur gekocht door ‘t bloed van Jezus.

Bloed van Jezus reinigt ons geweten van dode werken om God te dienen (Hebr.9:14)

Zonder liefde is er geen heiligmaking. Geen koude wetten/regels, maar uit liefde.

c. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden; want de tempel Gods is heilig; welke gij zijt” (1 Kor. 3:16-17 + 6: 19-20).

In de woestijn (tenten). In alle tenten mocht je vrij verkeren. Eén tent: heilige eerbied. “Tent der samenkomst”. Daar behaagde het God in te wonen. Het NT-wonder is: God komt door de Heilige Geest inwoning maken in mijn lichaam.  

d. De bruidsgemeente wacht op de komst van de Bruidegom. Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. (Efeze 5:27)  

Leven wij als een bruidsgemeente? Zoals een Bruidegom er naar verlangt zijn bruid ‘zonder vlekken op haar jurk’ te ontmoeten. Zo verlangt Christus ons niet te vinden in de zonden. 

2. Wat is heiliging?
a. De indicatief en de imperatief van heiligmaking

Indicatief: God zegt iets toe. Als ambassedeur namens een regering. Zo komt God naar ons toe, en geeft Zijn heiligheid. In de wedergeboorte wordt de heiligheid van Christus mij toegerekend. De basis van heiligmaking is gelegen in de kruisverdienste van Christus (1 Kor.1:30 en Hebr. 13:12). Gij zijt afgewassen (1 Kor.6:11)

Imperatief: vanuit de indicatief worden we opgeroepen. “Want gij zijt gestorven; doodt dan uw leden” (Kolos. 3:3,5). 

Vb. Napoleon. Zijn paard sloeg op een dag helemaal op hol. Een gewone soldaat greep – met gevaar voor eigen leven – de teugels en bracht het paard tot stilstand. Napoleon zei: “Dankjewel, kapitein”. Gelijk nam de gewone soldaat Napoleon op zijn woord en ging bij de kapiteins staan. Hij deed het op het woord van Napoleon. Zo moeten wij het ook doen: “Indien wij met Christus gestorven zijn”.  

b. Heiligmaking = is een voor God afgezonderd leven

“En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij van Mij zoudt zijn” (Lev. 20:26).

Grieks: hagiasmos = afzonderen, toewijden. Als je het eigendom van God bent, mogen er geen anderen goden naast God gediend worden. Zijn er af-goden naast God in ons leven? Die boven of naast Hem staan? God is daarmee niet tevreden.

c. Heiligmaking = leven van gehoorzaamheid

Romeinen 6. Een kind van God is een dienstknecht van de gehoorzaamheid. Eertijds: een dienstknecht van de zonde. 

Als ik wedergeboren word, ga ik mijn leven inrichten op het pad v/d gehoorzaamheid. Ik ga luisteren naar de stem van de goede Herder.  

Zijn stem horen & gehoorzamen is het wezen van de heiligmaking. Heiligmaking maakt mij actief. Het is niet bedoeld om de rest van mijn leven volgens mijn zondige natuur (eigen-ik) te leven.  Heiliging = afzondering om Gods wil te doen

d. Heiligmaking = afzondering v. zonden en enige onreinheid

“Laat onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods” (2 Kor. 7:1). 
De strijd tegen de zonden kan soms zwaar zijn. Wat is het gevolg van een leven in “bewuste” zonden? (a) Slordig leven ; (b) weinig levensvreugde; (c) geen geloofszekerheid; (d) geen kracht om te getuigen + anderen te helpen; (e) geen gebedsverhoring. (Jakobus 4; 1 Petr. 3:7)

e. Heiligmaking = al meer en meer worden wie je in Christus bent. 

Je gaat dus steeds meer leven zoals Jezus geleefd heeft. Het heeft dus gevolgen voor elk facet van ons leven. Ik word als meer als Christus.   Innerlijk worden – uiterlijk gedragen. 

3. Het proces van heiligmaking
a. Ik ben een kind van God en verlang ernstig te leven. Wat gebeurd er?

Ik probeer mijn zonden te overwinnen. Ik probeer “nee” te zeggen tegen verkeerde gewoonten en zonden. Ik probeer al heiliger te worden. Tot mijn schrik komen bepaalde zonden uit het verleden weer in alle hevigheid terug. Allerlei beloften worden gedaan: “Ik zal het nooit meer doen”. Dit noemt de Bijbel “vleselijke” christenen (1 Kor.3:1). Ze treden onafhankelijk van God op. Ik probeer het zelf. 

b. We moeten aan het einde van ons zelf-leven komen.

God brengt ons aan het einde van alle eigen krachten, zodat we leren verstaan: “Zonder Mij kunt gij niets doen” (Joh.15:5). Ongekruisigd zelf-leven weigert om geheiligd te worden. Vele denken dat het zelf-leven vatbaar is voor verbetering.

Jakob en Petrus zijn voorbeelden.

c. God openbaart: door geloof leven – algehele overgave 

Je ervaart geen kracht en volheid. Leven van vallen en opstaan. Je wordt hopeloos, totdat je alles uit handen geeft. Je mag zien: “Het is in Christus; Hij doet het in mij”. Je stopt met wettische heiligmaking. Je leert leven vanuit het afgehandelde werk van Christus. “Ik ben met Christus gekruisigd”. Je zult dan de vervulling met de Heilige Geest ervaren. Je ontvangt kracht om jezelf te beheersen (2Tim.1:7).

4. Groei in heiligmaking
a. Wat is heiligmaking in de kern? 

 “Och, dat Ik Hem kenne in de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap van Zijn lijden”. Filippensen 3:10

b. Heiligmaking = dieper sterven & meer en meer opstaan met Christus

Voorbeeld uit mijn eigen leven: P.P. Job. Er is openbaringskennis nodig. Gezonde groei is gebaseerd op het verstaan en het aanvaarden van alle geloofswaarheden in Christus. De Schrift zegt niet: ik moet mezelf kruisigen. Nee, reken jezelf als met Christus gekruisigd. 

Als je het pad met Jezus gaat lopen, krijg je deel aan het gekruisigde leven en aan Zijn opstandingsleven (=overwinningsleven). Heiligmaking is aanhoudend sterven aan je vleselijke ik-gerichte leven; maar ook leven vanuit X. opstandingskracht.

Ik ga in de praktijk van alledag toelaten dat Christus Zijn leven in mij uitleeft. 

Je bent in de wereld, maar niet van de wereld. Jezus was zo gewoon. Hij gebruikte vis en brood. Hij at met tollenaren en zondaren. Ik ga heilig leven: op m’n werk, in de kerk, in de slaapkamer, enz. 

c. Groeien in heiligmaking is:

1. Sterven, samen met Christus. Doodsprincipe van Romeinen 6 gaat in mij werken. Door het geloof krijg ik deel aan datgene wat Christus 2000 jaar geleden aan het kruis deed. Je gaat de kracht daarvan ondervinden.

2. Naarmate ik mag sterven, openbaart Christus Zichzelf in mij. God maakt je gewillig om dat heilige leven te leven. Hij maakt je hongerig om heilig te leven. Je wil niet anders. Je strekt je ernaar uit. 

Er is een standaard in het geestelijke leven, dat is de standaard van Jezus. Zonden belijdenis is niet het antwoord. Maar Jezus is dit!
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