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Efeze 4:25-32

 Als we christen zijn, betekent dit dat we verenigd zijn met de opgestane en verhoogde Christus. We delen nu reeds in de nieuwe schepping, waarvan Hij de eersteling is. Als christenen moeten we de oude mens uitdoen en behoren we de nieuwe mens aan te doen. We leven niet langer zoals we eens deden (4:17) omdat de persoon die we eerst waren – verbonden met Adam – er niet meer is.

     De krachten van een nieuw tijdperk zijn in onze levens gekomen. We leven niet langer in het domein waar de zonde heerst, maar in Christus, waar genade en gerechtigheid regeert! Als deel van God’s nieuwe schepping bezitten we nu een nieuwe identiteit die Gods gerechtigheid en heiligheid reflecteert (4:24).

      Paulus zegt op befaamde wijze hetzelfde, als in 2 Korinthe 5:17: ‘indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel’. Het is niet alleen zo dat ik inwendig ben vernieuwd als individu, maar een hele nieuwe orde van werkelijkheid is mijn leven binnen gekomen. De dageraad van het nieuwe tijdperk is vanuit de horizon van de toekomst gekomen. Ik leef niet langer in de dood en onder de heerschappij van de zonde, maar ik ben levend en onder de heerschappij van de genade. De gevolgen zijn indrukwekend.

     Tot deze gevolgtrekkingen keert Paulus zich nu. Deze volgen de logica die zijn onderwijs over het groeien in heiligheid kenmerken. Onze nieuwe identiteit hebben we ontvangen door de gemeenschap met Christus in Zijn dood en opstanding. Het nieuwe leven,  en hetgeen daaruit voortvloeit, sluit het afleggen of het doden (Kol. 3:5) van alles wat niet lijkt op Christus in. Het aandoen van de genade en het groeien in de genade maakt de opstandingskracht van onze Heere zichtbaar. We worden geleidelijk veranderd naar Zijn beeld en gelijkenis (Kol. 3:12, vlg. 3:10).


Afleggen en aandoen

Een lange serie van oproepen volgen nu (4:25-32). Zij geven gedetailleerde instructies en laten op deze manier ook twee belangrijke principes van heiligheid zien:

      (i) 
Er is geen toenemen in heiligheid, tenzij we afleggen wat behoort tot onze oude levenswandel en tegelijkertijd  aandoen wat behoort tot de nieuwe levenswandel.  Gehoorzaamheid aan deze opdrachten, komt onherroepelijk voort uit onze gemeenschap met Christus.

     Wanneer we proberen het ene te doen zonder het andere, leidt dit altijd tot mislukken. Als we onze oude levenswandel afleggen, betekent dit niet automatisch dat we nog meer op Christus lijken. De Geest werkt de gezindheid in ons om het leven van het nieuwe tijdperk aan te doen. Zonder deze positieve kant zal onze heiliging zich uiten in een broos en onaantrekkelijk leven.

     Aan de andere kant is het fataal om te denken dat we kunnen groeien naar de gelijkenis van Christus zonder rigoureus talmende, zondige neigingen en gewoonten te weren. Dit is vergelijkbaar met het planten van bloemen in een tuin met onkruid, zonder vooraf te wieden of onkruidverdelger te gebruiken. 

     (ii)     Paulus noemt heel specifieke bevelen die ons heel concreet vertellen wat de wil van God is. Dit laat ons duidelijk zien dat het Nieuwe Testament de noodzaak van Gods Wet niet terzijde schuift.  De Tien Geboden komen niet alleen tot ons door Mozes, maar ook door Christus, die ons juist van de wet heeft verlost. De wet komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament van dezelfde God vandaan, en blijft dus geldig. De Heilige Geest heft de wet niet op, maar schrijft de wet juist in onze harten. (Jer. 31:33; vlg. Hebr. 8:10, 10:16).

     Dit zou ons niet moeten verbazen. We hebben al gezien dat het wezen van de Tien Geboden eigenlijk de blauwdruk was voor het menselijke leven. Het liet zien op welke wijze de wet oorspronkelijk behoorde te functioneren. Alleen later, met aan de ene kant de context van de zonde en aan de andere kant het voortgaan van de heilsgeschiedenis, was het noodzakelijk  dat de wet uitgedrukt werd in een geschreven vorm en opgesteld werd in een negatieve stellingname (vandaar de nadrukkelijk herhaling in de Decaloog in het ‘Gij zult niet…’).

Nieuwe levenspatronen

Hoe moeten we dan leven als deel van de nieuwe schepping in Christus? Het basisprincipe is dat het groeien in de genade zowel verzetting (van zondige gewoonten en levenswandel)  als vervanging (door Christusgelijkvormige diensten en gewoonten) inhoudt.

     Paulus geeft ons een reeks van vermaningen en relateert elk van die tot hun fundament in Gods genade werking door het Evangelie:

     1. 
Waarheid moet de leugen vervangen (vers 25). Waarom? Omdat we bij elkaar zijn gebracht in één lichaam in Christus (2:16)  We zijn geroepen om de eenheid te bewaren die we alreeds hebben in de gezamenlijke gemeenschap  met Christus. Een gebrek of onbetrouwbaarheid in het lichaam leidt onherroepelijk tot slecht functioneren. Leugens, uiterlijke schijn, hypocrisie – het zijn alle virussen waartegen onze verbondenheid bescherming nodig heeft. Zij moeten weerstaan worden.

     2.
Rechtvaardige boosheid – moet boosheid die ons bezet, vervangen. Boosheid komt alleen juist tot uitdrukking wanneer het ons niet beheerst  en geen obsessie voor ons wordt (vers 26). Soms is het goed om boos te worden.   Maar boos blijven terwijl de zon onder gaat (dat wil zeggen, aan het einde van de dag) is verkeerd. Het is een teken dat boosheid ons beheerst, terwijl we niets anders hadden moeten doen dan het uiten van een rechtvaardig oordeel.

     Merk Paulus’ onderliggende bezorgdheid hierin op – gelovigen moeten het niet toestaan dat de duivel een voet tussen de deur plaatst in hun relaties met anderen. Hoe meer we toestaan dat vervreemding zich wortelt in onze boosheid, hoe meer we Satan de mogelijkheid geven om harten te verdelen, roddels te verspreiden, zelfrechtvaardiging te stimuleren en de geest van verdeeldheid te zaaien. In tegenstelling tot onze Heere heeft Satan veel delen in ons waar hij op kan landen en kan aanwenden voor zijn vernietigende werk (vgl. John 14:30).

     3. 
Vrijgevigheid moet diefstal vervangen. Niet alleen is diefstal verboden, maar het gebod ‘Gij zult niet stelen’ wordt enkel gehoorzaamd wanneer we het (positieve) tegenovergestelde laten zien (vers 28).

       Net als de man die Jezus vroeg wie zijn naaste was (Luk. 10:25 e.v.), willen wij beperkingen stellen aan onze verantwoordelijkheid.   Dat komt ook in dit bijbelgedeelte naar voren. Wij denken dat wij niet tegen het gebod om niet te stelen hebben gezondigd, zolang wij niets van een ander hebben ontvreemd.  Maar God ziet op het doel van het gebod: gul geven, als  mensen die in ruime mate ontvangen hebben. De wet heeft een diepere dimensie gekregen in Christus, die door Zijn lichaam over te geven om vernietigd te worden, liet zien wat ‘offeren’ betekent. Zo sluit het houden van de wet ook een offerande in, namelijk gul geven. 
     Alles wat Adam en Eva hadden in de Hof van Eden, was een gave van God om te genieten en te delen.  Zij wilden meer, namelijk de vrucht die hen niet toe behoorde.

     De sleutel is hier dat we leren dat niets van onszelf is, maar dat alles van de Heere is. We zijn geen bezitters van iets, maar rentmeesters van alles.

     4. 
De taal van zegenen moet die van vloeken vervangen (vers 29). Woorden kunnen vergif zijn en daarmee dus verderven. We moeten dit afwijzen. Voor sommigen is het niet moeilijk om vloeken tegen te gaan. Het is een grotere zaak om te weten hoe je woorden kunt gebruiken ter bemoediging. Maar veeleer zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, is het beter om die te gebruiken, dan woorden te spreken die mensen afbreken.  Genade leert ons hoe we behulpzaam kunnen spreken op het juiste moment.
     De mond spreekt wat er uit het hart voortkomt (Luk. 6:45). Het nieuwe hart dat ons door de Heilige Geest gegeven is, zal tot uitdrukking komen op onze lippen. Want het hart dat verlangt om anderen te dienen, werkt hard om de juiste woorden te vinden.

     Paulus voegt daaraan toe dat we – in tegenstelling tot wat het oude Israel deed  (zie Jes. 63:10) – de Heilige Geest niet moeten bedroeven (vers 30) door de woorden die over onze lippen komen. We bedroeven de Geest door woorden die zich kenmerken door kritiek en uitdrukking geven aan een klaagzieke geest in ons.

     Deze uitdrukking is één van de meest duidelijke indicaties in het Nieuwe Testament dat we in persoonlijke termen moeten denken over de Geest. Hij is iemand die bedroefd kan worden. Waarom zou onze zonde de Heilige Geest bedroeven? Omdat we zijn verzegeld met Hem, met onze toekomstige verlossing in het vooruitzicht (vgl. 1:13). Als wij leven alsof dit ons onverschillig laat, verwonden wij Hem zeer. Hij heeft ons verenigd met Christus, in wie God ons heeft ‘gezegend’ (of ‘goed spreken over’). Als de Vader door de Geest Zijn zegen over ons uitspreekt in Zijn Zoon, hoe pervers zijn wij dan als wij niet goed spreken over elkaar (vgl. Jak. 3:9-10). Hoe bedroefd moet de Geest soms wel niet zijn!

     Bitterheid... woede… toorn… geschreeuw… laster… – bedroeven dus de Geest, en zouden ook onze zielen moeten bedroeven, als we afgestemd zijn op Hem.

     5. 
Vriendelijkheid moet de vijandschap vervangen (vers 31). Opnieuw laat Paulus merken dat dit niet iets is dat kan worden geproduceerd, zeker niet op de lange termijn. Want vriendelijk zijn komt voort uit een zachtmoedig hart. Vriendelijkheid naar anderen toe is geworteld in ons eigen besef hoe zeer wij Gods vriendelijkheid nodig hebben en van Hem hebben ontvangen (2:7). Ons is vergeven; daarom moeten we leren om te vergeven.

     De Heere Jezus was vriendelijk; Hij is vriendelijk geweest voor mij. Mijn weigering of mislukken in het vriendelijk zijn naar anderen, is een duidelijk teken dat wij nooit werkelijk Zijn vriendelijkheid hebben geproefd. Als ik het wel had ontvangen, dan zou ik het hebben doorgeven.

     Het nieuwe leven dat Paulus hier beschrijft, lijkt mogelijk op het eerste gezicht teleurstellend profaan en weinig spectaculair. Deze verzen beschrijven geen bijzondere daden die gewerkt zijn door grote kracht, maar nederige levens die veranderd zijn door de Heilige Geest.

     Het getuigenis van Augustinus, een van de grote mensen uit de kerkhistorie en de gehele westerse godsdienst , spreekt hier over.   Na een leven voor zichzelf, een onderdompeling in valse godsdiensten en een bevrediging van eigen verlangens, is hij in de stad Milaan tot het geloof in Christus gebracht.  Toen hij later het moment waarop hij tot geloof kwam voor de geest haalde, sprak Augustinus over de wijze waarop Ambrosius, de bisschop van Milaan, hem had beïnvloed: ‘Het was niet de bijzondere prediking – ik verwachte dat nauwelijks te vinden in de christelijke kerk op welk vlak dan ook – maar dat hij zo vriendelijke tegen me was.’ 

     Waarom maakte de vriendelijkheid van Ambrosius  zoveel indruk op hem? Mogelijk bevestigde dit zijn prediking. Mogelijk hielp het Augustinus om te zien en te geloven dat de God en Verlosser van een man als Ambrosius van Milaan ook Zelf vriendelijk moest zijn. En als Hij vriendelijk was, dan was deze Verlosser, waarvan Ambrosius sprak,  mogelijk ook bereid om zelfs Augustinus te ontvangen, zijn zonden te vergeven en zijn leven te vernieuwen.

     En zo is het. Mogelijk gebeurt hetzelfde door onze levens… als de dingen waarover we gesproken hebben, werkelijkheid zijn in ons leven.
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