VERGEVING
Over het thema “vergeving” valt veel te zeggen, vooral op het gebied van vergeving vragen en geven (aanbieden). Om enige helderheid over dit onderwerp te krijgen openen we de Bijbel om te zien wat de Heere God over vergeving te zeggen heeft. 

We onderscheiden:

1. Vergeving vragen

2. Vergeving geven

3. Vergeving aanbieden

4. Vergeving onthouden

1.
Vergeving vragen

1.1 Als voorbidder voor hen die de zonde nog niet erkend hebben (Luk.23:34;Mt.6:12-15;Num.14:19)

1.2 Na erkenning van zonden (1 Joh.1:9; 1Sam.25:28;Jak.5;16;1Kon.8:35-38;2Kron.6:29)
1.3 Zonder berouw of erkenning van zonde (1 Sam. 15:25,26)

1.4 Na besef van zonde en het horen van Jezus voorbede (Mat. 5:25; Luk.24:34,40-43)

2. 
Vergeving geven

2.1 Na onderwijs op welke wijze “zaligheid” (vergeving) ontvangen kan worden (Luk. 1:77)

2.2 Na overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh.16:8; Hd.2:37;Joh.8:9;1 Kor.14:24)

2.3 Als je met bezwaard gemoed in geloof tot Jezus gebracht wordt (Mat.9:2;Luk.7:37-50)

2.4 Als je in aanbidding voor Jezus neervalt en om lankmoedigheid vraagt (Mat.18:27)

2.5 Na bestraffing en getoond leedgevoel en/of berouw (Luk.17:3,4)

2.6 Na bekering en belijdenis (Mrk.4:12; 1 Kon. 8:46-50; Lev.5:4-10;Dan.9:19-23)

3 Vergeving aanbieden

3.1 Na erkenning/belijdenis van zonden (In Luk.23:43 wordt de ingang van het Paradijs geopend)

3.2 Na erkenning van zonden (2 Sam.12:13)

3.3 Na bekering en het doen van gerechtigheid volgt vergeving en levensverlenging (Ez.18:21,22)

4.
Vergeving onthouden (weigeren)
4.1 Bij gebrek aan berouw en/of belijdenis (Joh.20:23)

4.2 Toen de Heilige Geest gelasterd werd (Luk.12:10b)
4.3 Als je God ongehoorzaam bent en Hem verbitterd hebt door gebrek aan berouw (Ex. 23:21)

4.4 Wanneer je afgoden dient of weigert weg te doen (Joz. 24:19; Jes. 2:9)

4.5 Wanneer je onschuldig bloed vergoten hebt en dat niet wil belijden (2 Kon.24:4)

4.6 Als er geen stap tot verzoening gedaan wordt t.o.v. waartegen gezondigd is (1 Kon. 8:31,32; Mat.5:26;18:34,35)

Conclusie: Vergeving aanbieden kan alleen wanneer er belijdenis aan is vooraf gegaan
