De inwendige strijd

Ds. J.A. van den Berg

Voorwoord

De inhoud van deze brochure wil meer licht werpen op het onderwerp: ‘De inwendige strijd’. 
Ds. J.A. van den Berg heeft deze lezing op een jongerenavond in Hardinxveld-Giessendam gehouden en zo geprobeerd ons vanuit de Schrift een weg te wijzen om ons in deze strijd toe te rusten. Hij heeft dit gedaan vanuit de Romeinenbrief, waarin heel duidelijk over dit onderwerp gesproken wordt. 
Het is belangrijk dat we op een Bijbelse manier met de inwendige strijd omgaan. Dat wil zeggen dat we strijden vanuit de overwinningskracht van Christus, wetend dat de strijd ten diepste gestreden is. 
Het leven vanuit deze wetenschap vraagt om oefening. Geen krampachtige oefening in eigen kracht, maar een ‘ontspannen’ oefening in de wetenschap dat de Heilige Geest ons sterken wil in de strijd tegen de duivel, de wereld en onszelf. Hij wil de gaven die Christus verdiend heeft, uitdelen aan wederhorigen (Psalm 68 vers 19 onberijmd).
Het plaatje op de voorkant van deze brochure heeft iets weg van een krachtmeting. 
Misschien ervaar jij de strijd met de zonde ook wel als een krachtmeting, waarbij je altijd het idee hebt de verliezer te zijn. Daardoor kan er veel onzekerheid en onrust in je leven zijn. Laat dan deze brochure een aansporing zijn om met en in deze strijd tot de genadetroon te gaan, waar alleen hulp en kracht te verkrijgen is. ‘Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus!’ ( 1 Kor. 15 vers 57)
Stichting Reformatorisch Appèl
Jongelui,
Ik heb vanavond een onmogelijke opdracht gekregen. Mij is namelijk gevraagd om te spreken over ‘De inwendige strijd’ en tegelijkertijd mag ik het voor jullie niet te moeilijk maken. Terwijl ik het zelf al zo moeilijk vind. Laten we daarom maar eenvoudig luisteren naar het Woord van God, want nadenken over ‘De inwendige strijd’ is wel heel belangrijk. 

In mijn gemeente Pretoria heb ik al heel wat preken gehouden over de Romeinenbrief. Niet omdat ik er zoveel van wist, maar juist omdat ik er veel van wilde weten. 

En ik denk dat er goede papieren voor zijn om dit te onderzoeken, want de Statenvertalers en Calvijn zeggen allebei: ‘De Romeinenbrief is een deur en een sleutel tot het verstaan van de hele Heilige Schrift.’ Ik geloof dat het waar is. 

Niet de strijd over omstandigheden van buitenaf

Als het vanavond gaat over de inwendige strijd bedoelen we daarmee niet de strijd die er misschien ook in jouw hart en in jouw leven is: de strijd over omstandigheden die van buitenaf op je af komen, zoals wij dat bijvoorbeeld vinden in het leven van Job, in Psalm 73 of in Psalm 77. 

Heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Daar kan een mens ook mee worstelen. Daar kun je van binnen ook mee overhoop liggen. Daar kan ook veel verwarring over zijn. Het is trouwens heel wonderlijk om te zien hoe de Heere in Zijn Woord omgaat met zo’n situatie waarin iemand lijden en moeiten en leed heeft. De Heere gaat niet naast zo iemand zitten en Hij zegt niet: ‘Kom, Ik zal je even uitleggen wat hier nu de oor-zaak van is en hoe het komt.’ 

Wat vertellen Psalm 77 en het boek Job mij over het handelen van God? God laat zien wie Hij is. Hoe groot Hij is. ‘Job, zeg het nu eens, Wie heeft alles gemaakt?’ 

In Psalm 77 richt God de ogen van de Psalmdichter ineens op de grote daden van Hem.

Hij gaat niet uitleggen waarom het nu zo moeilijk gaat in je leven, maar God trekt jouw ogen omhoog en zegt: ‘Kijk eens naar Mij!’ Dan begint de psalmdichter groot van God te spreken en dan is hij er ook uit, dan heeft hij uitzicht!

Maar nogmaals, over deze strijd gaat het vanavond niet. 

Romeinen 5: een troostrijke conclusie

Het gaat ook niet in het bijzonder over de vraag van de uitverkiezing, waar een mens ook mee kan worstelen. Misschien worstel jij daar ook wel mee. Ik bedoel dat je worstelt met het feit dat Adam gevallen is en dat je daarom vervloekt bent (zie ook Rom. 5). 

‘Is dat nu wel eerlijk?’ Misschien komt daar alles van binnen tegenin. Maar dan moet je het genoemde hoofdstuk goed lezen. Toen ik het ging bestuderen, zag ik iets wat ik nog nooit gezien had. Ik zag heel duidelijk dat Paulus deze gedachte gebruikt tot troost. Je zegt misschien: ‘Tot troost?’

Ja inderdaad, Paulus gebruikt de gedachte dat het hele menselijke geslacht vervloekt is vanwege de zonde van Adam tot troost!

Hij zegt: ‘Kijk, het hele menselijke geslacht is door die ene daad van Adam onder de wrakende toorn van God gekomen.’ 

Dat staat vast. Moet je eens nadenken… 

De Heere wil altijd dat je nadenkt. Als je goed de Romeinenbrief leest, zie je dat de Heere wil dat je nadenkt. Want Paulus zegt heel vaak: ‘Als dit nu waar is, dan is dat ook waar! Als God Zijn Zoon gegeven heeft voor ons, zou Hij ons dan met Hem niet alle dingen schenken?’
Dat is een conclusie. Dus de Heere schakelt ons denken niet uit. 

Paulus zegt: ‘Denk nu eens na over wat er waar is over Adam. Hij heeft door die ene daad van ongehoorzaamheid de vloek over al zijn nakomelingen gebracht. Als dát dan waar is, veel méér is het dan waar dat de tweede Adam, Christus, door één daad aan het kruis de zegen over al Zijn nakomelingen brengt!’ 

Wij zeggen: ‘Zonder dat ik er iets van weet, ben ik al vervloekt.’ 

‘Ja,’ zegt Paulus, ‘dat is waar, maar zonder dat je er iets aan gedaan hebt, is er ook de zegen door het geloof in Christus. Allen die door het geloof uit Christus geboren worden, zijn zalig. Zij zijn gezegend voor eeuwig. Dat staat nog veel meer vast!’

Is dat geen troost? 

Paulus gebruikt dat aangrijpende van Adam om te laten zien dat datgene wat van Christus gezegd wordt, volmáákt waar is. 

Terwijl ik nog niets gedaan heb, is er een volmaakte prijs betaald. Zonder dat ik er iets aan bijdraag, kan ik er zeker van zijn dat ik voor eeuwig gezegend ben als ik het zaad van Christus ben. 

Toch zal dit ook niet het hoofdthema van deze avond zijn. 

Waarom is er nog zoveel zonde in mijn leven? 

Vanavond gaat het over de vraag: ‘Hoe kan het nu dat er in mijn leven nog zoveel zonde is?’ Nooit zal ik de verwarring in mijn eigen leven vergeten, nadat ik door genade mijn knieën leerde buigen en het uit handen gaf en aan God overgaf, omdat ik met alles vastliep. Nooit zal ik de verwarring vergeten - en in feite de teleurstelling daarna - dat het wel ánders was en tóch niet werd zoals ik verwacht had. Misschien worstel jij daar ook wel mee. 

Je weet dat je voor de Heere op de knieën moet komen, je zonde beseffen, belijden en dat er dan door Christus een volkomen vergeving en verlossing is. 

Maar dan komt de verwarrende omstandigheid, het verwarrende ervaren in je leven, dat de zonde zo sterk is; ja, dat je mogelijk de zonde sterker ervaart in je leven dan je tot nu toe ervaren hebt. Hoe kan dat nu?

Ik dacht vroeger altijd: ‘Als je maar bekeerd bent… Want dán ga je met de wind in de zeilen voortaan door het leven heen. Het is wel een strijd om bekeerd te wórden, maar als je dat nu eenmaal bent...’ 

Maar later ging ik begrijpen hoe anders het ligt. Ik ging begrijpen dat de strijd dan pas begint. De strijd om in te gaan, dat is: de strijd des geloofs. De strijd van een kind van God in dit leven. 

Hoe kan dit nu? Zegt de Bijbel niet: ‘Die in Christus is, is een nieuw schepsel?’ 

Misschien worstel je daar wel mee. Ben ik nu een echt kind van God? Kan dát samen gaan met die gevoelens, die zonden en die begeerten die ik in mijn hart ervaar? Kan dat wel? 

De duivel zegt: ‘Nee, dat kan niet. ’t Is bij jou niet waar, jij bent geen echt kind van God. Want als je een kind van God zou zijn, was je wel heilig. Dan zou je niet meer leven zoals je nu leeft.’

Nu, vanavond ontmoeten we een bijbelheilige die het in diepe smart uitroept: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ Dat is Paulus, in onze ogen een eikenboom der gerechtigheid. Hij had dus blijkbaar dezelfde strijd en dezelfde worsteling als jij en ik. Daarover gaat het in Romeinen 7: de inwendige strijd. 
Een tegenstelling, een dubbelheid…

Misschien is je opgevallen dat, als Paulus hier over zichzelf spreekt, hij daarmee natuurlijk niet alleen zichzelf bedoelt, maar iets wil leren aan de hele Kerk. 

Hij noemt het ‘ik’ een aantal keren in tegenstellingen. Hij zegt: ‘Als ik dat doe, dan doe ik het niet meer.’

Wat bedoel je nu eigenlijk, Paulus? 

Wel, het is heel eenvoudig: als een mens geboren wordt, heeft hij maar één natuur. Een natuur die gevallen is. Een natuur die één verlangen heeft, en dat is: om zonden te doen. Een natuur die in het kwade ligt. 

Vleselijk, noemt Paulus dat in Romeinen. Vleselijk wil dus zeggen: een begeerte om te doen wat God niet wil. 

Maar op het ogenblik dat je door het geloof tot Christus vlucht - en zo opnieuw geboren wordt, tot bekering komt (in beginsel) - dan krijg je er een natuur bij. Een tweede natuur. Dan komt een dubbelheid in je ik. De oude natuur en de nieuwe natuur. En die oude natuur wil nog steeds niet wat God wil en doet nooit wat God doet; en het wordt nooit beter met die oude natuur. De oude natuur wil altijd rebelleren tegen God. Maar de Heilige Geest werkt iets nieuws in mij. En die nieuwe natuur, die uit Christus geboren wordt, wil wél wat God wil. Vandaar die verwarring! 

Daarom zegt Paulus: ‘Wat is er nu eigenlijk aan de hand met mij? Ik ben mijzelf een raadsel!’

Misschien heb jij dit ook wel en moet je zeggen: ‘Ik begrijp mijzelf niet, ik ben mezelf een raadsel. Ik begrijp niet wat ik doe. Er is iets anders in mijn leven en toch, toch doe ik dát, waarvan ik weet dat de Heere het niet wil. Ik wil het niet en ik doe het toch.’ 

Paulus zegt in vers 15: ‘Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet.’ Hij is zich-zelf een raadsel. Je zou ook kunnen zeggen: dat erken ik niet, dat wil ik eigenlijk niet en toch doe ik het. Ja, hoe zit dat nu eigenlijk? 

De wet

Paulus spreekt in dit gedeelte ook voortdurend over de wet. Hoe bedoelt hij dit nu? Misschien is het toch eenvoudiger dan je op het eerste gezicht denkt. Toen ik het opnieuw bestudeerde, zag ik het opnieuw en - door Gods genade - helderder dan ik het eerder zag.

Paulus spreekt ook over de wet. En zoals hij over het ik op twee manieren spreekt, zo spreekt hij ook over de wet op twee manieren. 

’t Is best wel verwarrend dat Paulus de wet in één adem noemt met de zonde. 

We moeten sterven aan de wet. Dan krijgen we eigenlijk het gevoel dat de wet ook verkeerd is, zoals de zonde verkeerd is. 

Maar even later zegt hij: ‘De wet is heilig, rechtvaardig en goed.’ 
Wat moet je daar nu mee, met die wet? Nu, datgene wat Paulus zegt, moeten we vasthouden. We moeten vasthouden dat de wet van God heilig, rechtvaardig en goed is. Maar waarom spreekt Paulus dan toch zó-danig over de wet, dat wij van de wet moeten vrijgemaakt worden (zie eerste gedeelte van Rom. 7)? 

Wel, het probleem zit ‘m niet de wet, maar het probleem zit ‘m in de zonde. De zonde in mij. Door de zonde wordt de wet in mijn leven verkeerd gebruikt. Van nature gebruiken wij de wet verkeerd; van nature misbruiken wij de wet. Maar als wij een nieuwe natuur krijgen, dan leren we de wet gebruiken. Dan leren we daarin Gods wil verstaan. Dan zegt Paulus: ‘Ik heb een vermaak in de wet van God.’ 
Naar zijn nieuwe natuur, naar de inwendige mens, naar zijn gemoed, wil hij wat God wil. Zijn wil is veranderd. 

Maar de oude natuur gaat verkeerd om met de wet. Hoe dan? Hoe wordt de wet dan door die oude natuur verkeerd gebruikt? 

Eigenlijk is het heel geweldig om te lezen hoe dit hier staat. Paulus zegt: ‘De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt; want zonder de wet is de zonde dood.’ 
De zonde heeft de goede wet in mijn leven zó gebruikt, dat het gevolg negatief was: de wet werd misbruikt. Denk nog even aan het paradijs. Ik denk dat Paulus er ook aan gedacht heeft. In het paradijs komt de duivel juist in actie op het ogenblik dat God het gebod heeft gegeven. En dan grijpt de slang juist het gebod, de wet van God aan en gaat daarmee naar Eva toe. Hij gebruikt het gebod om Eva tot zonde te brengen. ‘Heeft God gezegd: Gij zult niet eten van alle boom?’ Hij verdraait het natuurlijk. Maar het gebod wordt door de duivel gebruikt. 

Paulus gebruikt eigenlijk een bepaalde terminologie in zijn spreken over de wet. 

De duivel gebruikt de wet als een uitvalsbasis, zoals een leger een basis heeft om te kunnen uitvallen tegen de vijand. 

Als jullie gaan hardlopen, dan heb je van die steunen achter je voeten om je goed te kunnen afzetten. De zonde gebruikt de wet als zo’n steun, eigenlijk zou je kunnen zeggen: als een springplank, om in mijn leven binnen te komen. De zonde maakt dus misbruik van de wet.

Hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe kan het nu dat de wet, die goed is, hiervoor gebruikt wordt? 

Van buitenaf of van binnenuit

Heel eenvoudig. Denk maar aan een voorbeeld uit het dagelijks leven. Misschien heb je wel een klein broertje of zusje en herken je de situatie. Bij ons oudste dochtertje kon je het heel sterk zien. Als ze niet wilde eten, dan moest ik tegen haar zeggen: ‘Jij moet niet eten’, en binnen de kortste keren at ze haar bord leeg. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Als iets niet mag, dan wil ze het juist en dan doet ze het. Dat is onze zondige natuur. Ik ben een rebel geworden. In het paradijs ben ik begonnen te rebelleren tegen God en het gaat altijd maar door. Als iemand tegen mij zegt: ‘Dat moet je niet doen’, dan begint het van binnen gelijk te borrelen. Ik wil mij niet laten gezeggen. Dat is onze zondige natuur, die opstandig is. Zo zijn wij van nature. Zo is mijn vlees. Dat wat van buiten naar mij toekomt, wat mij opgelegd wordt, daar wil ik tegen in gaan, dat wil ik van mij afwerpen. En daarom is het nodig dat God Zijn wet met Zijn Geest in mijn hart schrijft.

Want dan komt het niet meer van buiten naar mij toe, maar dan staat het hier van binnen. En dan wil ik wat God wil. 

De wet wordt door de zonde dus misbruikt als een uitvalsbasis, om mij des te meer op te hitsen. Stel je voor dat een moeder zegt tegen haar kind: ‘Jongen, ik ga nu even weg. In de kast staat een doosje en in dat ene doosje mag je niet kijken. Verder mag je overal aanzitten.’ In zo’n situatie is het onmogelijk voor het jongetje om van het doosje af te blijven. Het gebod hitst hem op. ‘De wet heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt’, zegt Paulus. 

‘De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt; want zonder de wet is de zonde dood.’ 

Zonder de wet is de zonde dood. Wat betekent dat? Je kunt het op twee manieren verstaan. Kijk, we hebben allemaal een door en door verdorven natuur. Tot alles in staat. Mijn oude natuur is in staat om mensen te vermoorden, om verkrachtingen te doen, om alles te doen wat op deze wereld gebeurt. Toch geloven veel mensen dit niet. Waarom niet? Wel, omdat onze natuur wordt weerhouden. 

Maar eigenlijk is het net zo als met een hele sterke auto, een auto waarvan je de motor niet hoort als hij loopt, zo’n zescilinder. Soms wil ik hem starten, maar dan draait de moter al. Maar op het ogenblik dat je het gaspedaal aanraakt - op het ogenblik dat de wet erbij komt - wordt het een brullend monster. 

Het einde van mijn zelfvertrouwen

Paulus spreekt in Romeinen 7 uit ervaring. Toen hij een vrome farizeeër was, ging het goed. Toen leefde hij, hij was springlevend en hij deed wat de wet zei. Hij had nergens problemen mee. Maar hij zegt: ‘Toen het ge-bod gekomen is, ben ik gestorven.’ Toen werden zijn zonden levend. Toen kwam al het vuile in zijn hart openbaar. Toen merkte hij wat voor driften er waren, wat voor begeerten. 

Let er bovendien op dat Paulus zegt: ‘Toen het gebod gekomen is.’ Was de wet er voor die tijd dan niet bij Paulus? Jawel, maar de wet kwam naar bínnen in zijn leven. Voorheen hield hij hem buiten de deur en deed hij naar de letter wat de wet zei. Maar later ging hij verstaan dat de wet doordringt tot je hart en ook over je hart oordeelt. Toen zag hij dat de wet geestelijk is. Als ik iemand haat, dan ben ik een moordenaar. Paulus zegt: ‘Toen ben ik gestorven.’ 

Wat betekent dat, toen ben ik gestorven? Toen ben ik gestorven aan al het vertrouwen op mijzelf. Toen zag ik dat het hopeloos verloren was. Begrijpen jullie dat? Of maak ik het te moeilijk? 

Zonder de wet is de zonde dood. Op twee manieren. Als de wet inkomt, dan komt pas openbaar wat er leeft in mijn hart. Maar ik ga dan ook pas verstaan wat de Heere vraagt in de wet. Hij vraagt veel meer dan de uiterlijke dienst, Hij vraagt mijn hart!

Je kunt wel een ander jasje aantrekken en vaker naar de kerk gaan, maar om nu met je hart te doen wat God wil… om God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf? Dat kan ik niet. Paulus zegt: ‘Toen ik ging verstaan dat de wet geestelijk was.’ Toen de wet inkwam, toen ben ik gestorven. 

Dit gebeurt met ieder mens die tot geloof komt. Het gebeurt met iedereen die gaat zien dat het aan zijn of haar kant hopeloos is. Het gebeurt met iedereen die de toevlucht neemt tot Christus. 

Allereerst dit over de wet, maar we gaan verder. 

Want Paulus zegt toch wel: ‘Ik ben gestorven en het gebod, dat ten leven was, is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelve gedood.’ 

De zonde heeft mij verleid. De slang heeft Adam verleid en de zonde heeft Paulus verleid. Paulus, doe goed je best, dan kom je er! Hij is beetgenomen. Paulus zegt: ‘Ik ben beetgenomen door de wet. Zij zei: Paulus, ’t gaat goed met jou. ’t Gaat steeds beter, kijk maar naar de wet.’ 
‘Ik ben verleid, ik ben bedrogen, ik ben beetgenomen’, zegt Paulus. ‘En toen ik dat ging zien, toen stierf ik.’ 

Wat betekent het sterven aan jezelf? Het is heel eenvoudig. Niet meer op jezelf vertrouwen, zien dat je het niet kunt, dat je het niet wilt en dat je het niet hebt. Dat was het einde van mijn farizeeër-zijn. 

Een wet des doods of een wet des levens? 

In vers 14 zegt hij: ‘Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.’ Ik ben vleselijk en de wet is geestelijk. 

Paulus gaat in het volgende gedeelte meer uitleg geven. Hij beschrijft de voorstelling die bestaat met betrekking tot het geestelijke leven. En - met eerbied gesproken - de frustratie die hij ervaart in het geestelijk leven; de teleurstelling dat hij niet doet wat hij wil. 

Zit je daar ook mee? En hoe moet het dan verder met je? Kan het eigenlijk wel bestaan, die zonde in mijn leven? Ja, want mijn oude natuur misbruikt nog steeds die wet. De zonde laat mijn oude natuur de wet nog steeds op een verkeerde manier gebruiken en die oude natuur wordt daardoor nog steeds aangehitst. Paulus noemt de wet in dit geval de wet der zonde en de wet des doods. Maar de nieuwe natuur heeft de wet leren kennen als een wet des Geestes en een wet des levens, waar hij een vermaak in heeft. En dan kan hij terecht zeggen: ‘De wet is heilig en rechtvaardig en goed.’ 

De wet is geen helper!

De wet kan mij dus wel leren wat God van mij wil, maar zij kan mij niet verlossen. De wet kan mij niet de kracht geven om het ook werkelijk te doen. Mijn wil is veranderd en zij luistert naar de wet van God. Maar de wet heeft geen kracht om in mij te werken dat ik het ook zal doen. Zij kan mij niet helpen, maar alleen aanwijzen wat de wil van God is. Zij staat machteloos om mij te helpen. 

Jongens en meiden, de wet is nooit gegeven als een middel om daardoor zalig te worden voor God. Om daardoor verlost te worden. Dat dacht de Jood, dat dacht de Farizeeër. De wet is door de Heere niet gegeven om daardoor weer met God in een rechte verhouding te komen. Dat kan toch niet? De wet kan alleen zeggen: ‘Doe dat’, maar kan mij het niet laten doen en zelf heb ik ook niet de kracht. 

Waarom dan toch de wet? 

Waarom heeft de Heere de wet dan gegeven? Om mij te laten sterven! Om mij te laten zien dat het verloren is. Dat ik niet kan en niet doe wat God van mij vraagt en wat God van mij mag vragen. Heb je zo de wet wel eens ervaren? 

Ik moet je zeggen dat ik vaak denk als ik moet preken over de Tien Geboden (tijdens de behandeling van de Catechismus): ‘Ik wilde dat ik hier vanmiddag niet over hoefde te preken, want dit gebod beschuldigt mij.’ 

Zoals het in de Catechismus in al zijn geestelijke diepten wordt uitgelegd, beschuldigt het mij. En toch preek ik erover. Waarom? Omdat het mij opnieuw toevlucht doet nemen tot Christus. Mij opnieuw diep laat beseffen dat mijn gerechtigheid alleen uit Hem is. Zul je dat altijd onthouden? De wet is niet gegeven om daardoor zalig te worden. Als je dat nog steeds probeert of denkt, dan heb je de wet alleen maar uitwendig gehoord. 

Paulus is gestorven op het moment dat de wet inkwam. Hij stierf aan zichzelf en Christus ging in hem leven. 

Maar dat wil niet zeggen dat je vanaf het ogenblik dat je sterft aan al je eigen doen en aan je eigengerechtigheid, niets meer te maken hebt met de wet. Dat zeggen sommigen. Maar Paulus zegt: ‘Ik heb een vermaak in de wet van God. Want de wet laat mij zien wat de hemelse Vader wil. De wet ontdekt mij dat ik het niet kan. Zij doet mij voortdurend uit Christus leven. En Christus gaat mij, door Zijn Geest, in beginsel aan Zijn beeld gelijk maken; leren gehoorzamen aan die geboden.’ 

De last van een lijk

‘Ja,’ zeg je misschien, ‘maar de zonde is zo sterk in mijn leven.’

Sterker geworden. Worstel je daar misschien mee? Worstel je ermee dat je de kracht van de zonde zo voelt? Dat je jezelf wel duizend keer hebt voorgenomen om anders te leven, maar het niet kunt? 

Het vlees wordt nooit bekeerd. ‘Ik ellendig mens,’ zegt Paulus, ‘wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’ 
Spurgeon zegt ergens in een preek: ‘Vroeger waren er tirannen die zware straffen uitvoerden. Als ze dan iemand zwaar wilden straffen, dan ketenden zij op de rug van de gevangene of van degene die ze wilde straffen een dood lichaam. Met de ruggen tegen elkaar. Je had dus een lijk op je rug. En diegene die ze wilden straffen, lieten ze voortaan zo door het leven gaan. Een lijk stinkt, ontbindt en verrot en belemmert mij in mijn gang en doet mij uitroepen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?’ 

De oude natuur sterft pas bij mijn laatste snik volkomen. Die draag ik met mij mee. Er staat niet: ‘Wie zal mij verlossen van die hand of van die voet dezes doods?’ 

Kohlbrugge zegt ergens: ‘Het is een lichaam.’ Hij zegt: ‘Ik denk tegelijkertijd helemaal vleselijk en helemaal geestelijk. Voor zover ik door het geloof uit Christus leef, ben ik geestelijk. Maar aangezien ik dat niet volmaakt doe, ervaar ik ook - naar de mate dat ik dat niet doe - dat ik toch geheel en al vleselijk ben. En daarom was David in staat en ben ik in staat - als ik bij Christus vandaan wijk - om een ander zijn vrouw te nemen, een ander te vermoorden; omdat ik geheel en al vleselijk ben in mijzelf.’ 

Geworteld in Zijn woorden!

Toch is er wel een opwas in de genade en in de kennis, zodat ik meer en meer in Christus blijf en aan Hem verbonden leef. De Heere Jezus zegt: ‘Mijn woord moet in u zijn…’

Begrijp je dat? In Christus blijven heeft alles te maken met Zijn woorden, die je met je mee draagt. Het gaat erom dat je daarin geworteld bent. Dat er om elke tekst van de Bijbel een wortel van jouw levensboom geslagen is. Om daaruit kracht te krijgen. 

Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
We zagen in dit verband dat Paulus zegt: ‘Ik dan doe datzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.’
Wat betekent dat? Ben ik er niet meer voor verantwoordelijk? Ja, jij bent voor honderd procent verantwoordelijk. ‘En toch,’ zegt Paulus, ‘ik doe het niet meer.’ Zoals Johannes ergens zegt: ‘Wat uit God geboren is, zondigt niet.’ De nieuwe natuur zondigt niet, Zij kan niet zondigen. Zij is uit God geboren. Ik ben wel verantwoordelijk voor de oude natuur en daar weet ik me ook voor verantwoordelijk, anders hoefde Paulus daarover niet te klagen. Daar worstelt hij mee en daar strijdt hij tegen. En na-tuurlijk is het ook waar dat hij daarover telkens weer vrede zoekt en vindt in het bloed van Christus. 

Overgeplaatst

Ik zal nog een beeld gebruiken om het uit te leggen. In Romeinen 6 stelt Paulus: ‘Gij zijt niet meer onder de zonde, maar onder de genade.’ 

Dat is toch in feite wat er gebeurt. Als een mens tot geloof komt en in Christus ingeënt wordt, is hij onder de genade en niet meer onder de zonde. 

Stel je eens twee gebieden voor die gescheiden zijn door een weg. Het ene gebied is onder de zonde, het andere gebied is onder de genade. En waar je nu door het geloof tot Christus vlucht. Omdat je beseft dat je in jezelf verloren bent, word je overgeplaatst. Dan ben je op het andere terrein. Toch hoor je nog stemmen van de andere kant. Soms – maar al te vaak - ben ik zo dwaas om naar die stemmen te luisteren; ik luister terwijl ik niet meer in het gebied van Koning Zonde leef, maar in het gebied van Koning Genade. 

Vrijgekocht

Een ander voorbeeld. Stel je eens een slaaf voor; een slaaf van zestig jaar. Hij is altijd slaaf geweest en hij had een harde meester. Die meester joeg hem op en sloeg hem. Hij kwelde hem. Hij was doodsbang voor hem. Maar op een goede dag komt er een andere meester; hij koopt hem vrij van die slavenhouder. En weet je wat dat betekent? Het betekent dat de vorige eigenaar niets meer over hem te zeggen heeft! Dat is nu wat Christus doet. 

Wij zijn in de macht van de zonde. Er is geen ergere slavernij dan om een slaaf te zijn van je eigen ik. Heb jij daar ook last van, of niet? Mijn eigen ik. Hoe meer ik er naar luister, hoe meer het mij tiranniseert. Verschrikkelijk! Maar toen Christus kwam, heeft Hij mij daarvan vrijgekocht. Vrijgekocht van dat zondige, van mijn vlees. 

Vrijgekocht van de macht van de zonde. Maar ja, dan kom je de oude eigenaar tegen en als ik hem in de verte zie, dan begin ik al weer helemaal te beven! Hij zegt: ‘Gehoorzaam!’ 

Is dat misschien jouw worsteling? Worstel je met de macht van de zonde? Misschien heb je heel lang de zonde gediend. Gediend met hart en ziel. Ingedronken als water.Toen kwam Christus in je leven. Je boog voor Hem, door het geloof werd je Zijn eigendom. Maar toch is er telkens weer die oude eigenaar. Hij doet jou beven als hij in de buurt komt en onwillekeurig luister je weer naar hem.

Het gaat erom dat we door genade gaan leven zoals we mogen leven. Het gaat erom te staan in de vrijheid. Het duurt misschien wel jaren voordat het tot de oude slaaf doordringt dat die oude mens nu niets meer over hem te zeggen heeft en dat hij rechtop kan blijven wandelen als die meester naar hem wijst. 

Dan gaat de macht van de zonde breken en wijken. Hij hoeft niet steeds meer te luisteren naar die invloeden van vroeger.

Begrijp je dat? 

Een verloren strijd of toch…een gewonnen strijd?

Dus het is een strijd. Het blijft een strijd. En ’t is een zware strijd. ’t Is een strijd op leven en dood. En toch is het een gewonnen strijd. Dat heeft Paulus in Romeinen 6 heel duidelijk gezegd. 

Als we mogen zien op de Bron van waaruit we kracht krijgen, is het ook een overwonnen strijd. Christus heeft de strijd gewonnen. 

En toch blijft het een strijd. Word je moedeloos? Ervaar je dat je vlees connecties heeft in de hel? De duivel en zijn trawanten helpen mijn vlees.

Ervaar je dat je vlees connecties heeft in deze wereld? De wereld helpt mijn vlees. 

Hoe lang heb je misschien al geluisterd naar die oude meester? Hoe lang was je in zijn macht? Misschien wel tien of twintig jaar. En hoe lang ben je nu onder die andere Meester? Misschien nog maar heel kort. Wat moet het nieuwe, dat nog zo pril en teer is, dan beginnen tegen die machten? Is het geen verloren strijd? 

Nee, want mijn nieuwe natuur heeft ook connecties. Die heeft connecties in de hemel. 

God de Vader, Die mij van eeuwigheid heeft liefgehad. In het uur van mijn doop heeft Hij dat verzegeld aan mijn voorhoofd. 

God de Zoon, Die uit de hemel naar de aarde is gekomen en dieper zonk dan ik gezonken ben in de zonde. Niet dat Hij zonde deed, maar Hij is dieper gezonken om mij op te voeren tot God. Hij heeft Zijn bloed gestort. 

God de Heilige Geest, Die in mijn hart is komen wonen. Hij troost, onderwijst en leidt mij. 

Zou je nu nog zeggen dat het een verloren strijd is? Dat het een vergeefse strijd is? Nee toch zeker! Het is een gewonnen strijd. Christus zegt: ‘Ik heb de strijd alleen gestreden.’

1.
Wij geven vaak teveel aandacht aan Romeinen 7, ten koste van Romeinen 8. Kan het zo zijn dat Romeinen 7 door Paulus hypo-thetisch bedoeld is (dat wil zeggen: als een eventuele mogelijkheid)? Paulus heeft het dan geschreven terwijl het in zijn eigen leven toch niet meer zo is, omdat hij mag leven op het niveau van Romeinen 8 (het niveau van de volheid van de Geest).
Ik stem toe dat het inderdaad mogelijk is dat wij teveel in Romeinen 7 blijven steken; alsof de Heere wil, dat wij altijd in deze worsteling blijven vastzitten. Daarom is het goed dat deze vraag gesteld wordt. We moeten onze aandacht inderdaad ook richten op Romeinen 8, waarin een weg gewezen wordt om te leven; vervuld en geleid door de Heilige Geest. 

Paulus spreekt in Romeinen 8 over de Geest, Die een kind van God leidt en de vreugde en de kracht die daaraan verbonden is. Ik stem helemaal met de vraagsteller in als hij zegt: ‘Dat is eigenlijk de bedoeling van de Heere.’

Zo vind je het eigenlijk ook in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de Psalmen: ‘Ik zal mij de ganse dag verblijden in de Heere.’
Aan de andere kant kan ik niet zien dat Romeinen 7 alleen hypothetisch zou zijn, als een eventuele mogelijkheid. Ik stem toe dat wij zo dicht bij de Heere behoren te leven en zo krachtig in het geloof behoren te zijn, dat wij vervuld zouden zijn met de Geest; vervuld met vreugde en verwondering, elke dag van ons leven.

Maar aan de andere kant ervaar ik het voor mij persoonlijk als troostrijk dat Romeinen 7 in de Bijbel staat. Ik begrijp dat dit voor de vraagsteller niet zo is. 

Ik heb verwezen naar mijn eigen ervaring en verwarring. Ik val en struikel steeds weer. Dat kan dus samengaan met genade. Hoewel het natuurlijk waar is, dat nooit mag ontbreken wat Paulus daarover uitroept: ‘Ik ellendig mens!’ 
Het mag nooit zo zijn dat we de zonde nog willen. Het gaat erom dat we er verdriet over hebben. 

Ik hoop dus niet dat ik in jullie ogen het geestelijk leven in een te negatief licht heb gezet. Alsof het niet het grootste en het heerlijkste is om een kind van God te zijn, om met Christus te leven en om de Heilige Geest in je leven te ontvangen. De Geest Die je troost, Die je leidt. Dat is beter dan dit tijdelijk leven.

2.
Soms wordt de zondemacht te weinig gevoeld. Hoe komt dit? Kan dit ook na ontvangen genade?
Het is inderdaad waar dat de zondemacht soms te weinig gevoeld wordt. 

Er wordt gesproken over een periode vóór ontvangen genade en ná ontvangen genade. 

Paulus zegt dat de zonde een macht is, een macht die ons bedriegt en misleidt. Maar ook een macht die ons verdooft. 

Ik gebruikte onlangs in een preek het voorbeeld van een Zuid-Afrikaans alarmsysteem. Als er een inbreker binnenkomt, begint het lawaai te maken. De insluiper zal proberen het systeem uit te schakelen. Dat is wat de zonde ook doet; zij verdooft en bedriegt. Het is dus een oorzaak. 

De zonde is te sterk voor mij, de zonde bedriegt mij. ‘Je zult de dood niet sterven,’ zegt de slang. 

Maar de zonde verdooft mij ook. Kun jij het anders begrijpen dat Simson toelaat dat zijn vrouw aan zijn haren zit, nadat ze hem al zoveel keren heeft bedrogen? Hij was verdoofd. 

Soms wordt de zondemacht te weinig gevoeld. Kan dit ook het geval zijn na ontvangen genade? 

Blijkbaar wel. Kijk maar naar het leven van Simson. 

Misschien vraag je je af: ‘Hoe kan het nu anders worden?’ 

Wel, ik denk dat wij de macht van de zonde meer gaan voelen en gaan beseffen als wij dicht bij Christus leven. Dan pas gaan we meer en meer de aard en de macht van de zonde en het verschrikkelijke van de zonde beseffen. Als wij een nauwere omgang krijgen met de Heere Jezus Christus gaan we ook meer het bederf van ons oude bestaan, van ons vlees zien. 

Als we dus dicht bij het Woord en bij Christus leven, zullen wij het meer en meer gaan beseffen. Calvijn zegt: ‘Zelfkennis en Christuskennis gaan samen op.’

Als je meer in het licht van Christus staat, zie je meer het donkere het duistere van de zonde. Het bederf van de zonde. Als je een nauwere, teerdere omgang met de Heere Jezus hebt, zul je meer de macht en het verschrikkelijke van de zonde beseffen.

3.
Hoe kan ik temidden van de strijd leven uit de gerechtigheid van Christus? Moet ik meer lezen, meer bidden? Dan ben je toch wettisch bezig?
Ik vind het mooi gezegd: meer leven uit de gerechtigheid van Christus, temidden van de strijd. Dat is het. Aan de ene kant is er een strijd, aan de andere kant is er een vastheid en een vrede in je hart. Ik zeg wel eens in de preek: ‘Onder de strijd ligt toch een vast fundament, een fundament dat niemand mij kan ontnemen. Een vrede die alle verstand te boven gaat.’ 

‘Hoe kan ik meer leven uit de gerechtigheid van Christus, temidden van de strijd? Moet ik meer lezen, meer bidden, dan ben je toch wettisch bezig?’ 

Het zou wettisch kunnen zijn, maar het hoeft niet. ’t Kan zijn dat je op een wéttische manier meent meer te moeten lezen en bidden. Dán zul je niet leren meer te leven uit de gerechtigheid van Christus. Je begrijpt wel dat dit elkaar uitsluit.

Want dan wil je uit je eigengerechtigheid leven. Als ik nu meer lees, als ik meer bid, dan zal het wel beter gaan. Ik moet… 

Toch zijn bidden en lezen wel middelen om dichter bij de Heere te leren leven en meer Zijn gerechtigheid te verstaan. Het lezen van Gods Woord is een middel om meer helderheid te krijgen over wie ik ben en om meer helderheid te krijgen over de volkomenheid van het werk van Christus. Als je het met dát verlangen doet, wil de Heere het ook zegenen. Maar als je het doet om bij de Heere een wit voetje te halen, dan leef je uit je eigengerechtigheid. 

Begrijpen jullie het verschil? Het is dus niet per definitie wettisch om meer tijd te hebben voor gebed, of bijbelstudie. Ik denk dat het één van de grote problemen is van onze tijd dat we geen tijd hebben om Gods Woord te onderzoeken. Kennen we Gods Woord? Weet jij wat de Romeinenbrief zegt? Heb je hem bestudeerd? Heb je tijd om stil te zijn voor Gods aangezicht? Om te luisteren naar Zijn stem? 

Het is de Heilige Geest Die mij de gerechtigheid van Christus meer en meer schenkt en mij eruit laat leven. Ergens las ik - en ik zeg dit met eerbied - de Heilige Geest daalde op de Heere Jezus neer in de gedaante van een duif. Maar een duif gaat niet zitten op een snelrijdende auto. Hebben jullie dat wel eens gezien? Nu, ons leven lijkt veel op een snelrijdende auto. ’s Morgens hol je je bed uit, gauw je tas vol, gauw naar school met een boterham in je hand. Ik generaliseer een beetje, er zitten er hier ook bij wie het mogelijk anders is. Maar het is wel een gevaar dat we geen tijd hebben om de Heere te laten spreken. 

Als we het Woord nemen, hoe nemen we het dan? Luther zegt: ‘Je moet het nemen zoals je noten kraakt. Je beukt er net zolang op tot de vrucht eruit komt, zodat je de vrucht kunt eten en er de kracht uit smaakt.’ 

Als je het Woord leest, vraag je jezelf dan af: Wat betekent dit? Heere, ik begrijp het niet, wilt U het mij duidelijk maken? Heb je dan ook de tijd om te luisteren, na te denken en het tot je te laten komen? 

Meer Bijbellezen hoeft dus helemaal niet wettisch te zijn, integendeel maar het kan wel wettisch gedaan worden. Dat geldt voor het gebed ook.

4.
Hoe kom je tot de geestelijke vrijheid? Moet je dan een bijzondere geestelijke ervaring hebben meegemaakt?
Dat wordt wel geleerd in bepaalde kerken en kringen. In Zuid-Afrika kom je het heel veel tegen, ook in charismatische kringen. 

Ik merk het bij studenten die uit charismatische kerken of Pinksterkerken komen. Ze spreken van een ‘second blessing’, een tweede zegen. 

Je hebt ook christenen die de verzegeling met (of de doop met) de Heilige Geest ontvangen. 

Wel, naar mijn vaste overtuiging is het niet bijbels om op deze manier onderscheid te maken tussen kinderen van God. Om te zeggen: ‘Er zijn gewone kinderen van God en er zijn ook bijzondere. Er zijn mensen die geloven, maar ook mensen die de verzegeling met de Heilige Geest door een bijzondere ervaring hebben gekregen.’ 

Hoe kom je dan tot de geestelijk vrijheid? Moet je een bijzondere ervaring hebben meegemaakt? 

Het is heel bijbels om te zeggen dat een kind van God groeit. Als het goed is, is er groei. Als er werkelijk leven is, is er groei in de genade en in de kennis. De Bijbel spreekt over baby’s en jongelingen en mannen of vaders in de genade. 

Dit spreekt niet van een weg van stations, zoals: je moet dit beleven en dan vervolgens dat, en als je dat beleeft, dan kun je dat gaan beleven. Maar het spreekt van een groeiproces. Het is bijbels om dat te zeggen. Maar ’t is niet bijbels om het geestelijk leven in een harnas van bijzondere ervaringen te gaan brengen. Ik kom nergens tegen dat het zo moet gaan. Ik zeg niet dat er geen bijzondere ervaringen zijn, maar de Bijbel spreekt over een groeiproces. 

Sommigen schrikken hier misschien van terug, want groeien betekent dat je steeds groter wordt. Maar dit aspect van groeien wordt natuurlijk niet bedoeld. Het betekent dat Christus steeds groter wordt in mijn leven. Zoals Johannes de Doper zegt: ‘Hij moet wassen en ik minder worden.’ 

’t Is een groeiproces waarin ik minder word en Christus meer wordt. Zo kom ik meer en meer tot geestelijke vrijheid. Bij de één gaat het langzamer, bij de ander gaat het sneller en bij sommigen gaat het schoksgewijs. Maar het is toch een proces. 

Je vraagt: ‘Hoe kom je tot geestelijke vrijheid?’ 


Door te eten, zodat je groeit. Door het Woord Gods op te eten, biddend, gelovig. Luther zegt ergens: ‘Ik lees alsof mijn naam er staat. Alzo lief heeft God Maarten Luther gehad…’ 
Zo gelovig te lezen! 

Tijdens het lezen beseffen dat God tot jou spreekt. 

Door het Woord zo te ontvangen, kom je meer en meer tot geestelijke vrijheid. Als het geloof teer is en klein, is de zekerheid ook teer en klein. Als het geloof opwast en sterker wordt, neemt de zekerheid toe en de geestelijke vrijheid neemt toe. We kunnen dus heel eenvoudig zeggen: door het geloof. Niet door geestelijke ervaringen. 

Ja, hoe zit dat nu eigenlijk met geestelijke ervaringen? 

Moet je die afwachten of moet je jezelf erin wringen? Nee, dat heeft de Heere nergens gezegd. Zo spreekt de Bijbel niet. Ik lees niet: ‘Wacht het maar af’, of: ‘Wring je in allerlei bochten’. 

De Bijbel zegt: ‘Zie op Christus en zit aan Zijn voeten om je daar te laten onderwijzen, door het geloof.’

Van nature zijn we allemaal gevangen; zoals we geboren worden, zijn we gevangen. Gevangen in de macht van de zonde en de duivel. En vrijheid begint dáár, waar we de toevlucht tot Christus nemen. 

5.
Hoe kan een mens weten of gevoelen dat hij of zij van of in Christus is? Want dit is natuurlijk de kernvraag!

Kun je het weten, kun je het voelen? Ja! Door het geloof in het Woord van God. Ik weet het omdat ik het geloof. En hoe meer ik het geloof, hoe meer ik het voel. Gevoel is een vrucht van het geloof, maar niet de grond. Je mag niet zeggen: ‘Ik voel niets, dus ik kan niet geloven dat ik ook van Christus ben.’ Dan draai je het om. Waar je de toevlucht neemt tot Christus, mag je weten dat je in Hem bent. Omdat het Woord het zo zegt. Die tot Hem komt, zal Hij nimmer uitwerpen. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig: Wie is Christus voor je?
Waarom stel je die vraag? Je zegt: ‘Ik worstel ermee.’ 


Stel je voor dat je van de Heere een briefje zou krijgen waar jouw naam op staat: Kees is in Christus. En dan? Je steekt het briefje in je zak, je gaat naar huis en je denkt: ‘He, hè, gelukkig, nu kan ik mijn eigen leven leiden.’

Misschien denk je dat niet, maar het zou de consequentie kunnen zijn. Maar de Heere wil dat je een leven met Hem leeft. Als Hij jouw Leven is, dan ben je van Hem. Als Hij het voor het zeggen heeft, als Hij de Eerste is, als Hij je Liefste is, dan ben je van Hem. 

Het kan nooit zo zijn dat je zegt: ‘Wist ik het maar, dan kon ik tenminste gerust zijn!’ 

Want de rust vind je alleen in de omgang met Hem. En het gevoel heeft ook te maken met de opwas in de genade. Waar het geloof teer en pril is, is de vrucht van het gevoel ook teer en pril. Maar waar het geloof krachtig is, daar is de vrucht van het gevoel ook krachtiger. Levend geloof heeft het gevoel natuurlijk wel als vrucht. Dat kan toch niet anders. 

Als je beseft dat de Heere je van zo’n grote nood en dood gered heeft, van de eeuwige dood verlost heeft, dat je een erfgenaam van de hemelse goederen bent en dat Hij je nooit uit Zijn hand zal laten vallen, zal het gevoel dan achterblijven? 

Waar je bovenstaande weldaden meer en vaster in je ziel omhelst, daar is de vrucht van het gevoel. Maar daar moet je nooit op proberen te rusten, want het gevoel verandert elke dag. Vandaag is het gevoel er en morgen mis ik het. Het weten is dus een geloofskennis.

6.
We moeten onze oude mens doden, volgens de Bijbel. Hoe doen we dat en wat houdt dat in? 
Onze oude mens doden. De Heere Jezus zegt het ook: ‘Je oog uitrukken’, en de Bijbel zegt: ‘Doodt dan je leden die op de aarde zijn.’ 

Maar hoe doen we dat nu eigenlijk, onze oude mens doden? 

De Bijbel spreekt op twee manieren over het doden van de oude mens. De Bijbel zegt: ‘Ik ben met Christus gestorven, ik ben met Hem ge-kruisigd.’ Het is iets wat voltooid is. Zo spreekt de Bijbel steeds over hei-ligmaking. In de brief aan Efeze kun je het volgende lezen: ‘Jullie waren eertijds duisternis, nu zijn jullie licht.’ 
Maar dan staat er geen punt! Het vervolg luidt zo: ‘Wandel dan als kinderen van het licht.’ 
Aan de ene kant zegt een christen: ‘Ik ben gestorven’, en aan de andere kant hoort hij Gods Woord zeggen: ‘Doodt dan die oude mens.’ 

Deze twee dingen horen bij elkaar. Het is geen tegenstelling, maar het één is de bron van het ander. 

Als ik door het geloof uit het Woord van God mag horen dat ik met Christus gestorven ben en als ik tot Hem de toevlucht heb genomen, dan bén ik met Hem gestorven. Toen Hij gekruisigd werd, werd ook mijn oude natuur gekruisigd. De strijd is gewonnen. En dáárom dood ik de leden die op de aarde zijn. Dan is het niet mijn werk, maar een vrucht van het werk van Christus. Dan is het niet iets wat ik moet doen, maar dan vloeit het voort vanuit datgene wat Christus gedaan heeft. Hij is aan het kruis gestorven en Hij heeft daar de oude natuur van Zijn hele kerk meegenomen. Dat is de troost, het fundament. 

Van daaruit ontvang je de kracht om ook daadwerkelijk met Christus te leven en de oude mens te doden. 

De eerste vraag is dus: Geloof je werkelijk dat Christus op Golgotha alles volbracht heeft? 

Het is klaar. Het is gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. Je zegt: ‘Maar ik ervaar het tegendeel in mijn leven. De oude mens ervaar ik als springlevend.’ 

Ik vraag niet wat jij ervaart, maar wat je gelooft. Geloof je dat het waar is? Waar omdat de Heere het zegt? 

De Heilige Geest zal verder werken in mijn leven, zodat de oude mens werkelijk gedood wordt en zijn grip verliest. Paulus is ermee opgehouden om op zichzelf te vertrouwen. 

Wanneer vindt dat plaats in het leven van een mens? 

Jongelui, dat is iets wat steeds weer terug komt in een mensenleven. Er is een moment dat ik voor het eerst niet meer op mijzelf vertrouw, maar dit moet ik meer en meer leren.

Ik moet leren om te leven uit wat Christus zegt. Hij leeft in mij.

Gods kinderen moeten zich oefenen in het leunen op Hem. 

Je kunt nooit zeggen in dit leven: ‘Ik ben gearriveerd.’ Paulus zegt: ‘Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht.’ Maar vergeet dan niet wat hij verder zegt: ‘…waartoe ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.’ 
Eigenlijk moet je dus worden wat je bent. 
‘Jullie zijn licht, wandel dan als kinderen van het licht.’
Dit moet in het geloof omhelsd worden, want anders zal het andere er ook nooit zijn. Dan moet ik het zelf doen. Wanneer vindt dat plaats? Het begint bij de eerste uitgaande daad van het geloof. Het begint de eerste keer dat ik uit mijzelf vlucht, omdat ik zie dat het verloren is in mijzelf. 

Hoeveel moet je zien van je zonden?

Ik zeg niet in welke mate iemand dit ziet, omdat dit verschillend is. Maar Brakel zou zeggen: ‘Je moet zóveel van je zonden zien, dat je vlucht. Dan is het genoeg.’ 

Het is genoeg als ik tot de Heere Jezus kom. Vervolgens zal ik in de omgang met Hem steeds meer zien en steeds dieper beseffen wie ik ben en Wie Hij is. Het is dus niet eenmalig, maar voortdurend.

7.
Het kan soms jaren duren voor een christen zijn oude mens niet meer over zich laat heersen. Hoe kun je leren in de naam van Christus ‘nee’ te zeggen tegen de zonden?
Ik moet denken aan de volgende tekst: ‘De volmaakte liefde drijft de vrees buiten.’

‘Hoe krijg je meer de liefde van Christus in je hart?’ Wel, opnieuw is het antwoord: door het Woord. Christus komt tot mij in het gewaad van Zijn Woord. 

Heb je de tijd om eens even na te denken? Te denken aan wat Hij gedaan heeft? 

De Filippenzenbrief zegt: ‘Hij heeft Zichzelf vernietigd.’ Ontledigd. 
Vraag jezelf af: Wat heeft dat betekend? 

Waar ik meer en meer de kracht van Zijn liefde ga beseffen en ervaren, wordt de kracht van de oude meester meer en meer verbroken. De liefde drijft de vrees buiten. 

Waarom kon Jozef ‘nee’ zeggen tegen de verleiding van de zonde? Omdat zijn hart vol was van de liefde van God. 

Het is het enige middel. 

De mens is op deze wereld geschapen om te genieten. Om God te genieten, om God groot te maken. 

Het is genieten om met God te wandelen zoals het in het paradijs was. 

Er is in ons leven een hang naar genieten en deze hang wordt alleen be-vredigd als we gemeenschap hebben met de Heere. Als we omgang met Hem hebben, dan moet het genot van de zonde zijn grip verliezen.

8.
Hoe kun je de Geest boven houden in het leven? De twee naturen worstelen, net als twee jongens op het schoolplein. Hoe kun je nu zorgen dat die ene jongen boven blijft, die nieuwe natuur? 

Romeinen 8 zegt zo mooi:’Die zich niet door het vlees laten leiden, maar door de Geest.’ Laat je leiden door de Heilige Geest. 

Op het ogenblik dat je denkt: ‘Nu lig ik boven’, rolt de oude natuur er direct bovenop. Je hebt ogenblikken dat je denkt dat je het in de vingers hebt, maar dan struikel je. 

Waar echter het hartelijke en grondige besef leeft zelf niets te kunnen, mag je het laten afhangen van de Heere en van Zijn kracht. ‘Heere, ik kan het niet, maar U kunt het, ik geef alles over aan U, ik geef het uit handen, ik laat mij leiden. Wilt U het doen?’

Heiligmaking is niet ons werk, maar Gods werk.

Wanneer leef je echt? 

Als je weet dat je het zelf niet meer kunt, maar ook niet meer hoeft. Als je het zelf ook niet meer wilt, omdat je daarmee de Heere zou onteren.

Zeg maar: ‘Heere, doet U het maar.’

Ik zeg niet dat je dan nooit meer struikelt en valt. 

Waarom val en struikel je dan toch? 

Omdat je meer en meer moet sterven aan jezelf, zodat Christus je dierbaarder wordt. Het komt nooit zover dat je Christus niet meer nodig hebt in dit leven. Het komt nooit zover dat je nu eindelijk eens op eigen benen kan staan. Gelukkig niet. Het blijft altijd zo dat je Hem nodig houdt. 

Hij moet het doen.

9.
Wat is er de reden van dat er zo weinig vreugde en blijdschap wordt ervaren door Gods kinderen?
Ik denk dat het komt omdat veel van Gods kinderen naar binnen kijken en naar binnen blijven kijken. En daar word je niet blij van. Ze kun-nen zo moeilijk beoefenen om naar buiten te kijken. 

‘Maar je moet toch wel beseffen wie je bent, voor je tot Christus komt?’ Dat weet ik wel, maar waarom blijven we nu in onszelf kijken en zoeken? Want er is geen reden tot blijdschap in mijzelf en die reden zal er ook nooit komen.

Maar daar, waar ik voortdurend ga zien dat het werk van Christus vast en vol is en dat Hij het ook mij om niet schenkt, komt er vreugde in mijn hart. 

‘En hij reisde zijn weg met blijdschap’, staat er van de Moorman. 

Jonge vrienden, het is wel aangrijpend als de wereld niets aan ons ziet. 

Als ik zie dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus, dan is er altijd reden tot een diepe hartelijke vreugde. Dan zijn er genoeg omstandigheden waar we verdriet over mogen hebben. Zeker, natuurlijk mogen we verdrietig zijn. Ik denk aan Zondag 33. De bekering is een hartelijk leedwezen, maar ook een hartelijke vreugde. 
Ik ben toch geneigd om te zeggen dat de hartelijke vreugde sterker moet zijn, omdat de genade meer is dan de zonde. Omdat de genade sterker is dat de zonde. 

Ik vind het erg als er weinig blijdschap is bij Gods kinderen. Soms zijn we er natuurlijk een beetje bang voor, want we zien om ons heen misschien christenen die iedere dag een opgelegde tandpastaglimlach meedragen. Dat is niet de bedoeling. Het moet vanzelf gaan. Als je werkelijk beseft wat de Heere je gegeven heeft en wat de Heere bereid heeft, dan mag er een diepe vreugde twinkelen in je ogen. Dan mag er een glimlach zijn, door de tranen heen. Dat kan toch niet anders? 

Als ik naar mezelf kijk, dan beef ik; als ik naar Christus kijk, dan leef ik. 

Laat ik dan altijd op Hem mogen zien!

10.
God heeft de aarde volmaakt geschapen. Hoe kan het dan dat de duivel er was? Heeft Hij die ook geschapen?
De duivel is een gevallen engel, geschapen door God. 

Waarom is die engel gevallen? Door trots en hoogmoed. Dat is ook onze grote zonde. 

Hoe kon hij dan tot zonde komen? God heeft de mensen en de engelen in vrijheid geschapen, want Hij wilde vrijwillig geliefd worden. Liefde kun je toch niet dwingen? Ik kan toch niet tegen jou zeggen: ‘Jij moet nu van dat meisje houden!’? 

Maar waar komt het kwaad dan vandaan? 

Wel, ik ben er vast van overtuigd dat je me vast kunt praten, omdat ik niet op elke vraag een antwoord kan geven. Maar als de Bijbel geen antwoord geeft, dan hoeft het ook niet. Sommige vragen hoeven we niet te kunnen beantwoorden. 

11.
De Heere Jezus sprak in Zijn prediking over schijn en zijn. Denk aan de tien maagden. De natuurlijke mens kan toch ook worstelen met deze vraag? Hoe kan ik weten of het echt is? 
In mijzelf ben ik nooit echt, maar Christus is echt. 

Als aan de Kananese vrouw wordt gevraagd ‘Vrouw, heb je nu een groot geloof?’, wat zou ze dan antwoorden? Ík denk dat ze zou zeggen: ‘Christus is groot. Hij is een grote Koning.’

Misschien word je er wel mee aangevallen en zegt de duivel: ‘Is het nu echt bij jou?’ 

Buig dan je knieën en zeg: ‘Heere, U weet alle dingen. Maakt U het echt! U bent waar.’ 

God is waarachtig en alle mens is leugenachtig. In mijzelf ben ik niet echt en daarom is er in mij ook geen grond. 

Maar hoe kun je nu weten of je geloof echt is of schijn? Wat was het probleem bij de tien maagden? Vijf van hen hadden geen olie in hun lampen. Hebben wij olie in onze lampen? Het is het beeld van de Heilige Geest, Die ons gegeven wordt.

De Heere zegt dat Hij gewillig is om de Heilige Geest te geven. Als je daar nu mee worstelt, buig dan je knieën en zeg: ‘Heere, U hebt het gezegd in Uw Woord en U hebt het bevestigd in de doop. Ik ben soms bang dat het schijn is bij mij, maar U bent waar.’ 

Wij willen soms echt bekeerde mensen zijn, maar het gaat erom dat we zien dat het werk van Christus echt vol is. Als ik daar oog voor heb, dan is mijn bekering echt.

12.
Wanneer is nu de wet bij Paulus in zijn leven gekomen? Begint het altijd met de wet in een mensenleven?
Ik denk dat de wet ontdekt en uitdrijft. Maar het is geen voorwaarde. 

Zo mogen we dit niet preken.

We moeten eenvoudig preken; zó, dat de mens gaat zien dat hij verloren is en gaat zien dat hij Christus nodig heeft. Nu, hoe laat je aan een mens zien dat hij verloren is? Als je hem de wet preekt. 

Onlangs sprak ik een vrouw die tegen mij zei: ‘Ik heb geen zonde.’ Ik zei: ‘Mevrouw, weet u wat zonde is? Zonde is dat u niet voor God leeft.’ Toen heb ik haar de wet gepreekt. De wet zegt: Je moet God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Als ik laat zien dat ik voor mezelf leef, dat ik een grote egoïst ben en dat ik daarom diep schuldig sta voor God, dan heb ik de wet gepreekt. 

Het gaat niet om een hoeveelheid. Als ik zoveel besef heb van de eis van de wet dat ik tot Christus vlucht, is het genoeg. 

Misschien zeg je: ‘Je kunt de mens ook schuldig stellen door het Evangelie te preken.’

Als je preekt dat de Heere Zijn Zoon gegeven heeft en dat wij in ongeloof leven, stelt dat de mens ook schuldig. Maar is dat eigenlijk ook niet opnieuw de wet preken? Te laten zien dat ongeloof de grootste zonde is? 

’t Is maar wat je bedoelt met ‘de wet preken’. Ik denk toch dat het in een bepaalde mate nodig is om te zien dat we schuldig staan voor God, maar dat Christus volkomen betaald heeft.

13.
Waarom noemt Paulus het afsterven van de oude mens? Wordt het vlees toch minder?
Daar, waar ik door het geloof leef in de kracht van Christus, daar is het vlees zwak. 

Naarmate ik krachtig ben ik Hem en opwas in Hem, verzwakt het vlees. Maar op het ogenblik dat ik niet uit Zijn kracht leef, dan blijkt dat het vlees nog niet minder is.

14.
In hoeverre speelt een karakter mee? Is een zwak karakter sneller geneigd aan het vlees toe te geven dan een sterke persoonlijkheid?
Ik ben geneigd om te zeggen dat karakter meespeelt, maar het heeft meer te maken met de manier waarop toegegeven wordt aan de zonde. Als je een sterk karakter hebt, kun je mogelijk voor bepaalde uitbrekingen bewaard blijven of ervan terug blijven. Maar wat er leeft in je hart is minstens net zo erg. Je kunt er trots op zijn of hoogmoedig van worden als je denkt dat je een bepaalde zonde overwonnen hebt. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat karakter de doorslag geeft. 

15.
Hoe verdwijnen boezemzonden uit mijn leven? Ik weet dat God het van me eist en tegelijkertijd voel ik me zo onmachtig en geneigd tot de zonde. Soms denk ik wel eens: Kom ik er wel van af? Moedeloos word ik ervan!
Nu, dat kan ik goed begrijpen. Daar zeg ik ‘amen’ op. Ik ken datzelfde gevoel: de kracht van de boezemzonde. Toch weet ik ook dat deze kracht ten diepste gebroken is en niet meer heerst. 

’t Heeft geen heerschappij meer, maar ’t zwerft nog wel door mijn bestaan, als een oproerling, en het valt me aan. 

Maar hoe kom je nu helemaal van je boezemzonden af? Kom je er wel vanaf? Of blijft het een levenslange strijd? Misschien wel. 

Ik wil er nog twee dingen over zeggen. Allereerst het volgende. Laat het een strijd blijven. Sluit er geen vrede mee!

Aan de andere kant zeg ik ook dat het overwinnen van een boezemzonde je niet zalig maakt. Christus alleen maakt zalig. Goddelozen en zondaren worden om niet gerechtvaardigd door het geloof.

Zie mij, HEER’, Wien elk moet duchten,

Tot U vluchten;

O mijn God, verlaat mij niet;

Blijf niet, wegens mijn gebreken,

Ver geweken;

Toon, dat Gij mijn rampen ziet.

HEER’, ik voel mijn krachten wijken

En bezwijken;

Haast U tot mijn hulp, en red,

Red mij, Schutsheer, God der goden,

Troost in noden,

Grote Hoorder van ’t gebed.

