Westminster Confessie
Artikel 13 - De heiliging

 
1. Zij die krachtdadig geroepen en wedergeboren zijn, 

en een nieuw hart en een nieuwe geest in zich geschapen kregen, 

worden verder waarachtig en persoonlijk geheiligd 

om de verdienste van de dood en opstanding van Christus1, 

door Zijn Woord en Geest die in hen woont2. 

De heerschappij van het gehele lichaam der zonde wordt vernietigd3, 

en de verscheidene lusten daarvan worden 

meer en meer verzwakt en gedood4, 

en zijzelf worden almeer levend gemaakt 

en in alle heilzame genadegaven versterkt5 

om ware heiligheid in praktijk te brengen, 

zonder welke niemand de Heere zien zal6.

 

2. Deze heiliging breidt zich uit over de hele mens7. 

En toch is ze in dit leven onvolmaakt. 

Er blijven nog bepaalde resten van verdorvenheid in elk deel van zijn leven8. 

Daaruit komt een voortdurende en onverzoenlijke strijd voort: 

het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest 

en dat van de Geest tegen het vlees9.

 

3. Hoewel in deze strijd de overblijvende verdorvenheid 

voor een tijd sterk de overhand kan hebben10, 

toch overwint het wedergeboren deel, 

dank zij de voortdurende voorziening van kracht 

door de heiligende Geest van Christus11. 

En zo nemen de heiligen toe in genade12, 

en volmaken zij hun heiligheid in de vreze Gods13.

 

1)   1 Korinthe 6: 11 – En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

Handelingen 20:30 – En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.

Filippenzen 3:10 – Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

Romeinen 6:5-6 – Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

2)   Johannes 17:17 – Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Efeze 5:26 – Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
2 Thess. 2:13 – Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;
3)   Romeinen 6:6,14 – Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
4)   Galaten 5:24 – Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
Romeinen 8:13 – Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
5)    Kolossenzen 1:11 – Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
Efeze 3:16-19 – Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
6)   2 Korinthe 7:1 – Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.
Hebreeën 12:14 –  Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, 

zonder welke niemand den Heere zien zal; 

7)   1 Thess. 5:23 – En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
8)    1 Johannes 1:10 – Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.
Romeinen 7:18,23 – Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
Filippenzen 3:12 – Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
9)    Galaten 5:17 – Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
1 Petrus 2:11 – Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; 

10)  Romeinen 7:23 – Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
11) Romeinen 6:14 – Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
1 Johannes 5:4 – Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Efeze 4:15-16 – Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.
12)   2 Petrus 3:18 – Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.
2 Korinthe 3:18 – En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.
2 Korinthe 7:1 – Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.
