De stem van God verstaan en gehoorzamen

Allerlei stemmen 

	a. Dagelijks te maken met allerlei stemmen.
	1 Corinthe 14:10  Er zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld.

	b. De stem van een mens.
	Genesis 3:17  En tot Adam zeide Hij: Omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw.

Richteren 13:9  God verhoorde de stem van Manoach. 

	c. De stem van een mens kan bedrieglijk zijn.
	Genesis 27:22  Toen kwam Jakob bij, tot zijn vader Izak, die hem betastte; en hij zeide: De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezau’s handen. 

(Zie ook 1 Samuël 28:12)

	d. De stem van het volk (de wereld).


	1 Samuel 8:7  De HEERE zei tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

	e. De stem van de duivel (vreemde).
	Johannes 10:5  Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

Markus 5: 7-9.  En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt! En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen. (Zie ook Lukas 4. De duivel spreekt met Jezus).

	f. De stem van het „eigen ik“
	Romeinen 7:19  Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Galaten 5:17  Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

	g. De stem van de Heere God.
	Deuteronomium 4:33  Of een volk gehoord hebbe de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zij gebleven?

Spreuken 8:4  Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen.


Gods stem verstaan 

	a. Wie horen de stem van de Herder?
	Johannes 10:27  Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

	b. Oorzaak van niet verstaan? 

                        Zondeval (Genesis 3)
	Genesis 3:8  En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. 

	c. Gods roepstem tot bekering klonk en klinkt ook nu.
	Genesis 3:9  En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Lukas 19:5  En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.

	d. Stem temidden van geestelijk doden. Wedergeboorte is nodig.
	Johannes 5:25  Voorwaar, zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

	e. Geest wijst ons heen naar Christus.
	Mattheüs 17:5  Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!



	f. Verhardt uw hart niet!
	Hebreen 3:7  Daarom, de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.

	g. God, de Getrouwe, roept ons tot gemeenschap.
	1 Corinthe 1:9  God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

	h. Heere verlangt Zijn stem te laten horen. 
	Hooglied 5:2  Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster.

	
	


Hoe spreekt God?

	a. Door Zijn Woord, de Bijbel. Dit is de ultieme stem van God.
	Hebreen 1:1  God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon. (Johannes 1:14)  

	b. Door je geweten en intuïtie.
	Je krijgt een gevoel van vrede of onvrede als je iets doet of niet doet.

	c. Door een innerlijke overtuiging (stem).
	Twijfel, onrust, onvrede t.o.v. rust en vrede.

	d. Door je iets in herinnering te brengen.
	Indachtig makende genade. Als je opstaat of onderweg bent.

	e. Door andere gelovigen (mensen).
	Laten we Godvrezende medegelovigen raadplegen. Vaak zijn we te trots om God stem te herkennen bij anderen. (Twee zijn beter dan één; Prediker 4:9)

	f. Door dromen en visioenen. (pas wel op)
	M.n. bij heidenen. Moeten we voorzichtig mee zijn.


Wat zijn de voorwaarden om Zijn stem te verstaan?

	a. Ze zijn te druk met de „ik-weet-het-beter-beweging“ & stellen verkeerde prioriteiten. 

We zijn vaak te haastig. 
	Markus 4:19  En de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

	b.  Ik moet bereid zijn (om te leren) luisteren.
	1 Samuel 3: 9-10.  Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. 

	c. In Zijn tegenwoordigheid leven.
	Johannes 10:27  Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

	d. De stem van de Heere vraagt gehoorzaamheid.
	Exodus 19:5  Nu dan, indien gij naarstig Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. (Ook: Ex. 23:21; Deut. 15 :5)

	e. Als we niet naar de stem van God luisteren zullen we uitgeroeid worden en niet de hemel binnengaan.

Ongehoorzaamheid is God een gruwel!
	Jozua 5:6  Want de kinderen Israels wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN niet gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zoude laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had. (Zie: Daniel 9:14)

	f. Wat gebeurd er als we de ultieme stem van God (het Evangelie) niet gehoorzamen?


	Thess. 1:8  Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

	g. Wie is de wijze man?


	Mattheüs 7:24  Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft.

	h. Als ik de stem van de Heere niet ken, wil ik ook niet gehoorzamen.
	Exodus 5:2  Maar Farao zeide: Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israel te laten trekken? Ik ken den HEERE niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken.

	i. Aan wie geeft de Heere de Heilige Geest?


	Handelingen 5:32  En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

Als ik gehoorzaam, behou ik persoonlijk vrede.

	j. Wie moeten we gehoorzamen?


	Handelingen 5:29  Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet God meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.



	k. Hoe heeft Abraham gehoorzaamt?


	Hebreen 11:8  Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.



	l. God spreekt niet als we bewuste zonden aan de hand houden.
	Jakobus 4:3  Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

	m. David is hiervan het voorbeeld.
	Psalmen 66:18  Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben.

Psalmen 66:19  Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed.

Zie ook: 1 Samuël 13:14; Hand. 13:22; Psalm 51.




Met vriendelijke groeten, Kand. A. Baan. Tel. 0184-422448 of a.baan@filternet.nl 

