Picture Perfect – Gods perspectief op jou persoonlijk 

Weten wie je in Christus bent, dat is je kracht!

1.1. Inleidende opmerkingen

· We vertrouwen dat God door jullie heen zal spreken.

· De Heilige Geest zal jullie het duidelijk maken. Geweldig!

1.2. Voordat we dit thema gaan behandelen eerst een hele wezenlijke en persoonlijke vraag: Ben ik in Christus? Ben ik een kind van God?

a. Het is een wezenlijke vraag. Alles te maken met onze eeuwige bestemming.

b. Het is een persoonlijke vraag. Ik wil graag van ieder persoonlijk een antwoord.    

Mogelijke antwoorden kunnen zijn:

· Ja zeker, ik ben gedoopt.

· Ja, ik ben in de kerk opgevoed van jongs af aan met de Bijbel.

· Ja , ik bezoek trouw de Studentenvereniging.

· Ja, ik probeer goed te leven – overéénkomstig de Bijbel.

1.3. Maar wat zegt de Bijbel? De Waarheid in de Efeze-brief? Wat is er nodig om in Christus “recht tegenover God” te kunnen staan?

a. Bloed tot vergeving van onze zonden. “In Christus – nabij geworden door  het bloed van Christus” (Ef.2:13) – Plaatsvervanging.

b. Wedergeboorte (levendmaking). U bent levendgemaakt; daar gij dood waart door de misdaden en zonden (Ef. 2:1)

c. “En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven” (Ezech. 36:26).

d. “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). 

e. God gaat andere verlangens in je uitwerken – de nieuwe mens – het nieuwe leven gaat willen wat God wil! Je krijgt een andere gerichtheid!

1.4. Hoe kom ik in Christus?

a. Beseffen – Metanoia – Tot je volle verstand komen. Elk mens is van “van nature een kind des toorns” (Ef.2:3). Leeft voor zijn “eigen-ik”, leeft voor zijn eigen begeerten en doet de wil van zijn vlees en van zijn gedachten (Ef.2:3). Voorbeeld verloren zoon.

b. Maar nu het wonder! God, Die is rijk in barmhartigheid, heeft in Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, Zijn Zoon gegeven (Ef.2:4; Joh.3:16).

c. “Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit de werken” (Ef. 2:8). 

d. Hoe kom in Christus? “Hij is het Zijne gekomen, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”. Kernachtig beschreven in Johannes 1:12. 

1.5. Retraite: Moment van inkeer en bezinning! 

Laten we het hoofd buigen en onszelf afvragen: ben ik een kind van God?

2.1. Samenvattend:

a. We beginnen als baby in het geloof. Er is openbaringskennis nodig om dit te doorgronden. “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om de Heere recht te kennen” (Ef.1:17).

b. Vanaf de dag dat wij wederomgeboren worden, begint onze “wandel met God” en “strijd tegen de boze’. Grote gevaar: strijden, actief christen-zijn, zonder te beseffen hoe God ons ziet. Hoe rijk wij in Hem zijn. Onze ogen moeten daarvoor open gaan.

c. Watchman Nee spreekt over “zitten (2:6), wandelen (4:1; 5:2), standhouden (6:11)” 

2.2. Zitten – Medegezet in de hemel! - Weten wie je in Christus bent. 

Als je tot geloof komt, dan is dat pas het begin van je geestelijke weg. God wil dat wij groeien in het geloof; in de kennis van Hem. Helaas groeien velen niet, omdat ze niet beseffen “wie zij in Christus zijn”. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest jou zal openbaren wat jou alreeds in Christus geschonken is (Ef. 1:17; 1 Kor. 2:12).

2.3. Wat betekent het om in Christus te zijn?

a. In deze Efeze-brief wordt 40x gesproken over ‘in Hem, in Christus-zijn’ (Ef.1:3). Alle geestelijke zegeningen zijn alleen in Christus. Wij moeten leren leven uit de dingen die ons alreeds geschonken zijn. Voorbeeld van het kerst-kado in Engeland.

b. We zouden pagina’s vol kunnen schrijven om te zien “hoe God ons in Christus ziet”. Welke zegeningen wij in Christus ontvangen hebben. Het gaat er nu niet om dat je dit allemaal voelt of ervaart, maar dat je dat weet en gelooft, omdat God het in Zijn Woord zegt. Hij spreekt de Waarheid.

c. Met welke geestelijke zegeningen zijn wij gezegend?

· We zijn uitverkoren om heilig te leven (Ef.1:4)

· We zijn aangenomen tot Zijn kinderen (Ef.1:5)

· We zijn verlost door Zijn bloed (Ef.1:7)

· Onze zonden zijn vergeven (Ef.1:7)

· Niet alleen kind, maar ook erfgenaam (Ef.1:11,14)

· Ik ben met Hem gekruisigd (Rom. 6:6) + opgewekt (2:6)

· Ik ben met Christus medegezet in de hemel (Ef.2:6)

2.3. Zitten

Voorbeeld boekenlegger: alles wat met Christus gebeurd is, is ook met mij gebeurd. Wat is zitten? Dat is rusten op iets dat buiten mij is: Christus’ volbrachte werk. Wat betekent het om medegezet te zijn in de hemel? Ik zit met Christus samen in de hemel en heerst over de zonde, mijn oude natuur en over satan. Dus geestelijk wandelen en strijden begint met rusten in Hem. “De Heere, Heere is mijn kracht”.

3.1. Vanuit het zitten, het rusten in Christus, ga je ook wandelen (Ef.4:1;5:2). 

Vraag vanuit organisatie: zie ik dan duidelijk voor ogen wat Gods wil is; en leef ik hier naar?

3.2. Wat is Gods wil? 

“Dit is de wil van God uw heiligmaking” (1 Thess.4:3). Wat schrijft de Efeze-brief hierover? “Afleggen van de oude mens” en “Aandoen van de nieuwe mens”. Dit zal gebeuren als ons leven vol is van de Heilige Geest! We worden opgeroepen om op te staan uit onze doodsheid en gezapigheid en een Geest vervuld leven te leiden! (Efeze 5:14). Voortdurend!

3.3. Belofte van het nieuwe verbond! “Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei Hij van de Geest, Dewelken ontvangen zouden, die in Hem geloven” (Joh.7:36-38). Hoe heeft God het bedoeld? LEVEN VOL VAN DE HEILIGE GEEST! Vraag: Ervaar jij deze stromen? Leef jij uit deze volheid?     

3.4. Wat is een Geestvervuld leven? Het is eenvoudig een “vol” worden van Iemand, die er al is in onze harten. LET OP! Het gaat bij de vervulling om nieuwe ervaringen van volheid en bekrachtiging in het leven van Gods kinderen. Dat mogen we dus niet noemen: het ontvangen van de Heilige Geest (inwoning). Hoe kunnen we Hem immers ontvangen, als we Hem al éénmaal ontvangen hebben?

Voorbeeld: Neem een spons en knijp erin, terwijl je die in je hand hebt. Dompel die spons onder water en houdt die daar. Hij is nu in het water, en het water is in kleine mate in de spons. Terwijl je de spons in het water houdt, die je je hand open; en als je dat doet, vult het water alle openingen, die je op die manier open stelt. De spons is nu vervuld van water. 

Naarmate wij ons leven openmaken voor Gods Geest – de leugen verwerpen en de Waarheid aanvaarden komt mijn hele leven ‘meer en meer’ onder zeggenschap v/d H.Geest.  Maar helaas is het dikwijls zo, dat die H.Geest ons nog niet volledig beheerst. Het ontbreekt velen aan de vervulling door de Heilige Geest. Toerusting van kracht! 

3.5. Wat zijn gevolgen van de vervulling met Geest?

a. Nieuwe bewustwording van Jezus’ tegenwoordigheid in jouw binnenste. Jezus is en wordt een levende werkelijkheid. Geen bubbelbadchristendom, maar het trekt door mijn hele leven. “genade geeft alles; maar genade eist ook alles”. Christus leeft in en door de gelovige heen!

b. Onbevreesd getuigen van Jezus. Petrus had driemaal Jezus verloochend. Maar zie hem daar vol vrijmoedigheid staan op de Pinksterdag. Vol van de Heilige Geest. Zonder enige schaamte. God beloofd kracht, zodat de preken niet oneffectief zijn.

c. Overwinning over zonden – door deze bewustwording van de tegenwoordigheid van God in jouw leven. Ik ga beseffen dat ik “duur gekocht” ben. Als het goed is verlangen wij naar heilig leven? Wij hebben een dagelijkse bekering nodig? 

d. De volheid v/d Geest stimuleert mij om te leven naar de Schrift. We aanvaarden de Waarheid en verwerpen de leugen. In Efeze wordt gezegd dat opgebouwd moeten worden en volwassen in het geloof. (Ef. 4:13-15) 

e. Toerusting voor de dagelijkse geestelijke strijd. Onze ogen gaan open voor de macht van het kwaad. Satan gebruikt geraffineerde wapens om mij op te knieën te krijgen. Maar in de kracht v/d Geest leer ik optreden tegen de boze (Efeze 6).

3.6. Vraag: Hoe komt het dat dan dat velen deze vervulling missen? 

.a.Zonden. “Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest”. We zijn niet bereid dat God alle kamers van de tempel van ons leven in bezit neemt.

.b.Onwetendheid. Ze weten eenvoudig niet dat er meer te verkrijgen is. Predikers die door onkunde ons niet verder kunnen preken.

.c.Kleine gezindheden, zoals: schijnheiligheid, bitterheid, irritatie, ongehoorzaamheid, lichtzinnigheid, hoogmoed, wereldsgezindheid. 

.d.Wat is nodig? Ons hele leven voor Hem openen  (= eerlijkmakende genade), ons laten overtuigen door Gods Geest en ons overgeven aan de Koningsheerschappij van Christus. 

Als we dat doen, dan worden we vervuld met Gods Geest.

3.7. God verlangt dat Zijn kinderen Geestvervuld leven. Hoe kom ik hiertoe?

.a. Aanvaarden en aannemen van Jezus Christus als Kurios (Heer) van je leven. Hem plaats geven op de troon van je hart. “Jouw zielsleven (wil, verstand en emoties) moeten onderworpen zijn aan Gods Geest”. 

.b. God vraagt algehele overgave! (Rom. 12:1-2). Dan zal je Gods wil leren kennen! Afkeren van alle zonden, verkeerde levens-gewoonten, wereldse gezindheid. Breken met datgene waarvan God me overtuigt dat het zonde is. Wanneer we onze boezemzonden niet nalaten zullen we de volheid van Gods Geest niet ervaren.

.c. Belijden van deze zonden (1 Joh.1:9). Schoonmaken en reinigen van de tempel van je leven. God heeft de Heilige Geest aan hen die gehoorzamen (Hand.5:32).

.d. Bewustworden van jouw dorst – er is meer dan wedergeboorte. Er zijn “stromen van levend water” beschikbaar. Ook Erkennen – ik ben droog, ik ben dorstig. “Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God” (Ps.42:1). Rechtstreeks bidden om de vervulling met de H. Geest. Pleiten op Gods beloften (Luk. 11:13). In ootmoed en afhankelijkheid. Vertrouwen dat God het ook daadwerkelijk doet.  

Andrew Murray heeft een prachtig boekje geschreven met de titel: “De volle Pinksterzegen”. “Hoe meer u in Christus gelooft in onverdeelde overgave en gehoorzaamheid, des te meer zal de Geest in, uit en door u stromen; des te zekerder zult u weten dat Christus in u woont en werkt.”
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