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Biografie Horatius Bonar 
Horatius Bonar behoorde tot de vriendenkring van de bekende Schotse dominee Robert Murray MacCheyne. MacCheyne was predikant in het noorden van het land, in Dundee, aan de oostkust. Bonar was herder en leraar in het zuidelijke grensplaatsje Kelso. Beide waren ver van elkaar verwijderd, maar de liefde tot elkaar, geworteld in hun dierbare Heiland, overtrof de tussenliggende bergen en heuvelen. 

Bonar werd op 19 december 1808, als zevende zoon van James Bonar en Marjorie Pyott, in Edinburgh geboren. Hij studeerde aan de universiteit in dezelfde stad. Tijdens zijn studententijd leerde hij MacCheyne kennen. Zij zaten aan de voeten van de bekende Thomas Chalmers, die hen niet alleen onderwees in de systematische godgeleerdheid, maar hen ook wees op de noodzakelijkheid van de bevindelijke Godskennis in hun zielen. Het was in een tijd dat Gods Geest krachtig werkte in veel studenten die zich voorbereidden tot de heilige dienst. Zowel Horatius als zijn broer Andrew kwamen in die tijd tot het ware geloof. 

De Bonars behoorden tot een geslacht dat de kerk van Schotland vanaf de dagen der Reformatie heeft gediend. Hun voorvader John Bonar behoorde tot de zogenaamde “Marrowmen”, een twaalftal predikanten, waaronder de beide Erskines en Boston, die voor de zuivere genadeleer streden.

In 1889 stierf Horatius Bonar, na een zeer arbeidzaam leven in dienst van zijn Meester. Zijn bazuin gaf geen onzeker geluid, niet in Kelso en ook niet in Edinburgh, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Zijn arbeidsveld bleef niet beperkt tot zijn geboorteland, maar was vanwege zijn vele geschriften wereldwijd. 

Ware godsdienstige oplevingen en de mensen,

die God gebruikt

De wereld slaapt nog de slaap des doods. Het is een slaap van vele geslachten geweest; soms wat dieper, soms wat lichter - ​nochtans nog altijd een slaap als die van het graf, alsof ze bestemd is voort te duren tot de laatste bazuin klinkt; en dan zal er geen slaap meer zijn.

Toch heeft God de wereld niet ongewaarschuwd door laten slapen. Hij heeft gesproken met een stem, die de meest af​gestompte oren zou kunnen bereiken en die het koudste hart levend zou kunnen maken. Tien duizenden malen heeft Hij zo gesproken en nog spreekt Hij. Maar de wereld weigert te horen. Haar tienduizendtallen slapen verder alsof deze slaap des doods het grootste geluk van haar bestaan zou zijn.

Toch is de slaap van de wereld in één opzicht nimmer alge​meen geweest. Nooit is er een eeuw geweest, dat men zeggen kon, dat er niet één mens wakker was. De grote massa heeft altijd geslapen, maar er is altijd een kleine kudde wakker geweest. Zelfs in de donkerste nacht van de wereld zijn er altijd kinderen des lichts en kinderen des dags geweest. Te midden van een slapende wereld zijn in elke eeuw enigen wakker geweest. Gods stem had hen bereikt en de werking der sterkte Zijner macht had hen wakker gemaakt. Zij bewandel​den de aarde, wakker onder de slapers, levend te midden van de doden.

De wereld heeft een grote geschiedenis geschreven van haar slapende menigten. Het past de Kerk van Christus de meer eenvoudige, kortere kronieken van haar ontwaakte leden te vermelden. Ongetwijfeld is hun beschrijving in de hemel, duurzamer geschreven dan de wereld ooit volbrengen kan voor haar kinderen. Toch is het nog goed voor de aarde een beschrijving te hebben van diegenen, welker de wereld met waardig was.

Hun geschiedenis is even interessant als belangrijk. De ont​waking van elke ziel zou voldoende zijn om een heel geschied​verhaal te schrijven: hoe hij verscheidene malen wakker is geschud en opgeschrikt vóórdat hij geheel wakker gemaakt werd; het woord of de slag, die dat tot stand bracht; de tijd, de wijze waarop hij ontwaakte voor de eeuwigheid en voor God; het nieuwe pad des lichts na zijn ontwaking – deze allen zijn vol betekenis, waarmee niets van tijd of aarde ooit vergeleken kan worden. En dan, wanneer de stem van God niet één maar duizenden wakker schudt, kan het zijn in één dag. Wanneer hele dorpen en streken als het ware schijnen op te staan en een nieuw leven gaan leiden: hoe door en door, hoe onuitsprekelijk belangwekkend! Bij zo'n keerpunt schijnt het alsof de wereld zelf werkelijk zou beginnen te ontwaken; alsof de schok, die de slaap van zo velen afgebroken had, de gehele wereld wakker zou schudden. Maar helaas, de levenstekenen verdwijnen spoedig. De half ontwaakte slapers zinken terug in een diepere slaap en de geschrokken wereld ligt neder in nog droeviger en hopelozer zorgeloosheid.

De kerkgeschiedenis is vol van deze opwekkingen, sommige op groter en sommige op kleiner schaal. Werkelijk, zulke verslagen vormen de ware kerkgeschiedenis, indien wij ons begrip hiervan zullen ontlenen aan de geïnspireerde kerkgeschiedenis zoals ons die gegeven is in de Handelingen der Apostelen. Vele wonderlijke tonelen hebben ervan getuigd vanaf de dag van het Pinksterfeest tot op onze tijd en wat verdient beter de aandacht en de studie van de gelovige dan het verslag van deze uitstortingen des Geestes? Bovendien is door de Kerk veel te leren van het belangwekkende, wat haar aankleeft. Om te zien hoe God gewerkt heeft en te letten op de middelen en instru​menten, door welke Hij Zijn werk volbracht heeft, kan niet anders dan tot nut en tot verlevendiging zijn. Het maakt ons onze eigen tekortkomingen bewust en het wijst ons de weg aan, langs welke de zegen verkregen kan worden.
I. De mannen, die God gebruikt heeft

Laat ons een ogenblik de middelen en de gunstige uitslag daarvan bezien. Laat ons kennis nemen van hun persoon en hun zegening beschouwen. Zij waren mensen van gelijke be​wegingen als wij; nochtans, hoe heerlijk gezegend in hun arbeid! Vanwaar kwam dan hun groot succes? Wat voor soort mensen waren zij? Welke wapens hanteerden zij?

1. Zij namen het grote werk der bediening, dat zij aanvaard hadden, ernstig op. 

Zij gevoelden hun grote verantwoordelijk​heid als uitdelers der verborgenheden Gods en als herders, aangesteld door de Opperherder om zielen te vergaderen en over hen te waken.

Zij leefden, arbeidden en predikten als mannen van wier lippen de onsterfelijkheid van duizenden afhing. Alles, wat zij deden en spraken, droeg het stempel van ernst. Zij verkondig​den allen, met wie zij in aanraking kwamen, dat de zaken waarover zij spraken (waartoe zij uitgezonden waren) van oneindig gewicht waren en geen onverschilligheid of zelfs uitstel van één dag toelieten.

Toch was hun vurigheid geen opgewondenheid; het was de onwrikbare, maar kalme vastberadenheid van mannen, die de noodzaak en het gewicht van de zaak, die hen toevertrouwd was, gevoelden. Zij wisten, dat de nood hen opgelegd was, ja, wee hen, indien zij het Evangelie niet verkondigden. Zij waren zich bewust dat zij, als predikers van het Evangelie, het niet aandurfden anders te handelen. Zij durfden niet minder dan hun ganse ziel in de strijd te werpen. Zij durfden niet hun gemak te houden of de armen over elkaar te leggen. Zij durfden niet onverschillig te zijn voor de uitkomst, wanneer zij beleden de legerscharen van de levende God aan te voeren tegen de legers van de vorst der duisternis.

2. Zij legden zich toe op een gunstige uitslag. 

Het was met een goede hoop op succes, dat zij in het begin het ontzag​wekkend ambt der bediening op zich namen. Hieraan te wanhopen zou een schandelijk wantrouwen van Hem geweest zijn, Die hen uitgestoten had, terwijl zij, als zij onverschillig zouden zijn, zichzelf zouden hebben doen kennen als ver​raders van Hem en van Zijn zaak. Als krijgslieden zetten ze hun zinnen op overwinning en streden met de gelovige ver​wachting van zegepraal onder de leiding van zulk een Vorst als hun Leidsman. Als herders konden zij niet ledig zitten op de berghelling in de zonneschijn, of in de bries, of in de storm, niet lettend op hun dolende, stervende, blatende kudde. Zij hoedden, vergaderden, verdedigden en voedden de schapen, die aan hun zorg waren toevertrouwd.

3. Zij waren mannen des geloofs. 

Zij ploegden en zaaiden in hope. Zij mochten soms, dragende het zaad, voortgaan al gaande en wenende, nochtans waren dit tranen van droefheid en medelijden, niet van wanhoop. Zij wisten, dat zij te zijner tijd zouden maaien, zo zij niet verslapten, dat hun arbeid niet ijdel was in de Heere en dat zij voorzeker met gejuich zouden wederkomen, dragende hun schoven. Zij hadden vertrouwen in die God, Wiens zij waren en Welke zij ook dienden, wetende dat Hij hen niet op eigen bezoldiging in deze krijg zond. Zij hadden vertrouwen in de Zaligmaker, Wiens last​brief zij droegen en Wiens boodschap zij moesten verkon​digen. Zij hadden vertrouwen in de beloften van heerlijke zegen, waarmee Hij hen had voorzien en vertroost. Zij hadden vertrouwen in de almachtige kracht en genade van de Heilige Geest, de Verheerlijker van Christus, de Getuige van Zijn werk en Die de dode zielen levend maakt. Zij hadden vertrouwen in het Woord, het Evangelie, de boodschap der verzoening, die zij verkondigden, wetende dat Zijn Woord niet ledig kon wederkeren tot Hem, uit Wiens mond het uitgegaan was.

Aldus gingen zij uit in geloof en vertrouwen, de overwinning verwachtend, de vijanden tartend, hinderpalen verachtend en hun leven niet dierbaar houdende voor zichzelf, opdat zij hun loop met blijdschap mochten volbrengen, en de dienst, welke zij van de Heere Jezus ontvangen hadden. (Hand. 20:24).

4. Zij waren arbeiders. 

Van hen werd vereist, de last des daags en de hitte te dragen. Van hen mocht waarlijk wel gezegd worden, dat zij zich alle vermaak omzegden en alle dagen naarstig hun arbeid verrichtten.

Hun levensbeschrijvingen zijn kronieken van voortdurende, onvermoeide inspanning van lichaam en ziel. Tijd, krachten, vermogen, alles, wat zij waren en bezaten, offerden ze over​vloedig op voor de Heere. Zij hielden niets achter, gaven niets ongaarne, deden blijmoedig en dankbaar van alles afstand voor Hem, Die hen heeft liefgehad en hen van hun zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Zij betreurden enkel dit, dat zij zo weinig, zo erg weinig bezaten om er afstand van te doen voor Hem, Die Zichzelf voor hen had overgegeven.

Zij wisten uit ervaring iets van hetgeen Paulus verklaart aan de gemeente van Korinthe aangaande zichzelf: zij wisten wat het was te verkeren “in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naakt​heid”. Zij hadden geen tijd voor luchthartigheid, of traag​heid, of vermaak, of ijdel gezelschap. Zij stonden op, voor het licht werd, om hun arbeid te beginnen en in de schaduwen van de avond zwoegden zij nog, hoewel vermoeid en uitgeput. Zij arbeidden voor de eeuwigheid en als mannen, die wisten dat de tijd kort was en de dag der vergelding ophanden.

5. Zij waren mannen met geduld. 

Zij waren niet ontmoedigd, hoewel ze lang moesten arbeiden zonder toen reeds de vruch​ten te zien, die zij begeerden. Zij bleven steeds zaaien. Dag aan dag gingen ze door met hetgeen voor het oog van de wereld een ondankbare en vruchteloze arbeid was. Zij waren het weldoen niet gauw moede, bedenkende het voorbeeld van de landman met het oog op zijn aan het bederf onderhevige oogst: “Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen”, Jak. 5:7.

Vele goede plannen zijn aan de mislukking overgegeven door ongeduld. Vele dagen van zware arbeid zijn verspeeld door ongeduld. Vele overijlde stappen zijn genomen en haastige veranderingen aangenomen ten gevolge van ongeduld. Er zijn pogingen gedaan om een opleving op te dringen door man​nen, die ongeduldig waren over de trage voortgang van het werk hunner hand. Zelden zijn deze pogingen in iets anders dan een rampzalige mislukking geëindigd of op zijn best in een snel voorbijgaande opgewondenheid, die een land dor en onvruchtbaar maakte, waarvan met een weinig meer geduldige arbeid een overvloedige oogst gekomen zou zijn. Er kan en er behoort altijd het meest kalme geduld te zijn samen met het meest intense verlangen naar zegen. “Wie gelooft, die zal niet haasten”, Jesaja 28:16.

Een vriend en broeder in de Heere werd enige jaren geleden geroepen om te arbeiden in een deel van des Meesters wijn​gaard in ons land. Met heel zijn ziel arbeidde hij en bad en zocht vrucht. Toch zag hij al die tijd maar weinig. Hij werd naar een ander arbeidsveld geroepen. Na enige jaren hoorde hij, dat een werk Gods had plaatsgehad op zijn vroegere arbeidsveld onder een andere trouwe broeder en medewerker in Christus. Toen hij de plaats bezocht, was hij verwonderd en verblijd te ontdekken, dat velen van hen, die bekeerd waren, dezelfde personen waren, die hij verscheidene jaren geleden had bezocht, gewaarschuwd en voor wie hij had gebeden. “Een ander is het die zaait, en een ander die maait”.

6. Zij waren mannen met vrijmoedigheid en vastberadenheid.

Tegenstanders mochten twisten en tegenstand bieden, schuch​tere vrienden mochten aarzelen, maar zij zetten door, in geen ding verschrikt door moeite of tegenstand. Schuchterheid sluit vele nuttige deuren toe en laat vele gunstige gelegenheden voorbijgaan; zij wint geen vrienden, terwijl ze elke vijand sterker maakt. Niets wordt verloren door vrijmoedigheid, noch iets verkregen door vrees. Het blijkt dikwijls, dat er een beloning is op loutere vrijmoedigheid en kracht, los van andere dingen. Zelfs natuurlijke moed en vastberadenheid zal veel tot stand brengen; hoeveel te meer moed, die teweeg​gebracht en ondersteund wordt door geloof en gebed.

Wat zal er bijvoorbeeld ooit tot stand worden gebracht ten opzichte van de dichte menigten van goddeloosheid en los​bandigheid in onze grote steden, indien wij schuchter terug​deinzen of in traagheid onze armen over elkaar leggen omdat de opstelling zo angstaanjagend is en de duidelijke kansen op zegen zo beperkt? Laat ons bereid zijn om slag te leveren, al zou het één tegen tien duizend zijn; wie zal de uitkomsten berekenen?

Er is niet alleen natuurlijke moed vereist ten einde natuurlijk gevaar of moeite het hoofd te bieden. Er is in onze dagen een nog grotere behoefte aan morele vrijmoedigheid, ten einde mensenvrees, de angst voor de openbare mening, die afgod van deze eeuw die zich beroemt op hogere verlichting en die alles aan de toets der rede zou willen onderwerpen of over alles een uitspraak zou willen doen door de stemmen van de meerderheid, weg te nemen. Wij hebben kracht van boven nodig, om in deze dagen van beroering, bestraffing en gods​lastering onze aangezichten te stellen als een keisteen tegen de afkeuring en toejuiching van de grote massa en om alleen te durven staan om der gerechtigheid wil en om alleen de strijd des geloofs te strijden.

De grijnslach, de spottende opmerking, de verachtelijke glim​lach van superioriteit, de koele steun, de vriendelijke tegen​stand, de schuchtere vriendschap, de brutale vijandschap in stilte en in het openbaar van de lippen van vrienden, of buren, of medeburgers, dikwijls onder het voorwendsel van eerbied voor de godsdienst: deze zijn geschikt om de geest van alge​mene moed vrees aan te jagen; om deze het hoofd te bieden is niets minder dan Goddelijke genade nodig. Misschien heeft de goddeloosheid nimmer in enige eeuw een brutaler gezicht en houding aangenomen; daarom is er nimmer méér chris​telijke moed vereist dan nu.

Mannen van de wereld en blote belijders kunnen de gewone geestelijke werkzaamheden dulden of misschien prijzen, maar om daar buiten te gaan, om de regelmaat van veel gebruikte vormen te doorbreken, om tijdig en ontijdig te prediken en te arbeiden in kerken, of schuren, of huizen, of op straten, of op hoofdwegen, om getrouwen nauwgezet met de consciëntie der mensen te handelen wanneer men onverwacht met hen in aanraking komt, om altijd de predikant te zijn, altijd de wachter, altijd de christen, altijd degene die de zielen lief​heeft: dat is de wereld op haar kop zetten, zondigen tegen elke regel van goede manieren en de bewijzen van een beschaafde maatschappij tenietdoen. Predikanten en christenen hebben meer dan ooit nodig om sterk te zijn en goede moed te hebben, om te zijn: “standvastig, onbeweeglijk, altijd over​vloedig in het werk des Heeren” (1 Kor. 15:58). Dit is altijd een van de grote geheimen van zegen geweest. God heeft nimmer nagelaten te eren en te zegenen degenen, die Hem eren.

7. Zij waren mannen des gebeds. 

Het is waar, dat zij veel ar​beiden, veel bezoeken aflegden, veel studeerden, maar zij baden ook veel. Hierin waren zij overvloedig. Zij waren veel met God alleen, hun eigen ziel vullend uit de fontein des levens, opdat vanuit hen rivieren van levend water mochten vloeien tot hun mensen.

In onze dagen bestaat er ongetwijfeld bij velen een ernstige vergissing wat deze zaak betreft. Sommigen, die werkelijk zoeken de gemeente te voeden en zielen te redden, worden ertoe gebracht al hun energie te verbruiken aan uiterlijke verplichtingen en taken, terwijl ze de absolute noodzakelijk​heid om hun eigen ziel te verrijken, te ontwikkelen, te vullen en te verheffen door gebed en vasten, over het hoofd zien. Om die reden gaat er veel tijd verloren en wordt veel arbeid verspild. Een enkel woord, zo van de lippen komend, ont​stoken in hemelse warmte door nauwe omgang met God, zal meer helpen dan duizend andere.

Als Christus’ getrouwe dienaars meer handelden volgens dit principe, zouden ze weldra vernemen welk een groter nut en kracht daardoor verleend wordt aan al hun werkzaamheden. Werden meer van de steeds terugkerende zaterdagen besteed in omgang met God, in plechtige voorbede voor het volk, in vernedering wegens de zonde en gebed om de uitstorting des Geestes, dan zouden onze sabbatten en onze predikaties veel meer gezegend worden, onze aangezichten zouden glinsteren gelijk het aangezicht van Mozes, een indrukwekkender ontzag en eerbied zouden over al onze samenkomsten zijn en er zouden minder klachten zijn over het tevergeefs arbeiden of het onnut en ijdel toebrengen van kracht. Wat verloren mocht worden in nauwgezette samenstelling of kritische nauwgezetheid van stijl of onderwerp, zou meer dan vergoed worden door twee delen van Elia’s geest, die wij zouden mogen verwachten te ontvangen.

8. Zij waren mannen, die zich vastberaden en zeer beslist aan de leer van Wet en Evangelie hielden. 

Er is een ruimte en gezag in hun prediking, een gloed en kracht in hun woorden en gedachten dat ons doet gevoelen, dat zij kloeke helden waren. Hun bazuin gaf geen onzeker geluid, voor de heilige en de zondaar beide, voor de kerk en de wereld beide. Zij verhieven hun stem en hielden niet in. Er was geen terug​schrikken, geen vleien of spreken van zachte dingen. Hun prediking schijnt van de meest mannelijke en onbevreesde soort geweest te zijn, die het gehoor met geweldige kracht overtrof. Zij was niet hartstochtelijk, zij was niet onstuimig, zij was niet luidruchtig; zij was veel te ernstig om dat te zijn. Hun prediking was indrukwekkend, gezaghebbend, scherp, onder​zoekend, scherper dan een tweesnijdend zwaard.

De wapenen die door hen gebruikt werden, waren wèl toe​bereid, wèl gepolijst, scherp en doordringend. Ze werden ook niet gebruikt door een zwakke of onervaren arm. Deze krijgs​lieden streden niet met de schede in plaats van het lemmet. Zij sloegen ook niet met de platte kant in plaats van de scherpte des zwaards. Ook spaarden zij geen enkele inspan​ning, of van krachten, of van bekwaamheid, om de steek doeltreffend te doen zijn in het hart.

Vandaar dat zo velen eronder verwond werden, zoals in het geval van de bekende Thomas Shepard van Cambridge, van wie gezegd wordt, dat hij bijna nooit een predikatie hield, of de een of ander van zijn gemeente werd getroffen met grote smart, uitroepende in ziels benauwdheid: “Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?”

Of neem het volgende verslag van de gevolgen die tot stand gebracht werden door een predikatie van Jonathan Edwards in juli 1741 te Enfield:

“Terwijl de mensen in de naburige steden in grote ziels​benauwdheid verkeerden, waren de inwoners van de stad Enfield zeer verzekerd, lichtzinnig en ijdel. Een predikatie was vastgesteld te Enfield. De mensen uit de naburige steden waren de avond, die daaraan vooraf ging, zo ontroerd over de zorgeloosheid van de inwoners van Enfield en verkeerden in zulk een vrees dat God in Zijn rechtvaardig oordeel hen voorbijgaan zou, terwijl Gods druppels alle rondom hen vielen, dat een aanzienlijk deel van hen voor Hem neerknielde en om genade voor hun ziel smeekte.

Toen de vastgestelde tijd voor de predikatie aangebroken was, was een aantal predikanten uit naburige gemeenten aan​wezig, en enigen van verre. Toen zij het bedehuis binnen​gingen, bood de samengekomen menigte een achteloze en ijdele aanblik. De mensen gedroegen zich nauwelijks naar het algemene fatsoen.

Jonathan Edwards preekte. Zijn eenvoudige, bescheiden wijze, beide in taal en voordracht, en zijn gevestigde reputatie wat eerbiedwaardigheid en kennis van de waarheid betreft, voor​kwamen de argwaan, dat enige list van welsprekendheid door hem zou worden gebruikt om zijn toehoorders te misleiden. Hij begon op de duidelijke, zorgvuldige, betogende manier van een leraar, bezorgd over de uitkomst van zijn prediking en begerig dat elk onderdeel van zijn onderwerp duidelijk en volledig begrepen zou worden. Zijn tekst was Deuteronomium 32:35: “Ten tijde als hunlieder voet zal wankelen”.

Terwijl hij vorderde met de ontvouwing van de betekenis van de tekst, bracht de zeer zorgvuldige logica hem en zijn toehoorders tot gevolgtrekkingen, die de meest fantastische beeldspraak slechts gebrekkig onder woorden kan brengen.

Zijn allerverschrikkelijkste beschrijvingen van het verderf en gevaar van de verstokte zondaar stelde hen slechts in staat de waarheden, die hij hen gedwongen had te geloven, duidelijker te verstaan.

Het gevolg was gelijk verwacht kon worden. Trumbull deelt ons mede dat, voordat de samenkomst ten einde was, de mensen diep onder de indruk schenen te zijn en zich met een ontzagwekkende overtuiging van hun zonde en gevaar onderwierpen. Er was zo’n zuchten van droefheid en geween, dat de prediker de mensen moest aanspreken en om stilte vragen, opdat ze hem zouden kunnen horen. Dit was het begin van dezelfde en grote bekommernis in die plaats, waarmee de kolonie in het algemeen werd bezocht.” 

9. Zij waren mannen met een ernstige levenswandel en diepe vroomheid der ziel. 

Hun leven en woorden stemden met elkaar overeen. Hun dagelijkse wandel leverde het beste bewijs en voorbeeld van de waarheid die zij verkondigden. Zij waren altijd dienaren van Christus, waar ze ook aangetroffen of gezien werden. Geen lichtzinnigheid, geen oneerbiedigheid, geen opschik, geen wereldse uitbundigheid of gezelschappen deden hun openbare prediking teniet of ontsierden het werk dat ze zochten te volbrengen. De wereld kon naar hen niet wijzen als enigszins zichzelf niet zijnde of als mannen die, hoewel getrouw op de preekstoel, door heel de week hun positie, hun ambt, hun boodschap vergaten. Luther heeft eens opgemerkt, betreffende een geliefde en zeer bewonderde vriend: “hij brengt in praktijk, wat wij prediken”. Zo was het met deze zeer achtenswaardige mannen, welker namen ge​schreven zijn in het boek des levens.
II. Hoe zij gebruikt werden

Wij halen het volgende verslag van Gilbert Tennents leven en leer aan, beschreven door Thomas Prince. Het zal enige op​merkingen onder het vorige opschrift verduidelijken:

“Van de ontzagwekkende en diepe overtuigingen, die hij in zijn eigen ziel beleefd had, scheen hij zulk een levendig gezicht van de Goddelijke Majesteit, de geestelijkheid, zuiver​heid, uitgestrektheid en gestrengheid van Zijn wet te hebben, met Zijn heerlijke heiligheid en ongenoegen over de zonde, Zijn gerechtigheid, waarheid en macht in het straffen van de verdoemden, dat de verschrikkingen Gods opnieuw in zijn gemoed schenen op te stijgen, toen hij ze voor de onverzoende zondaren uitstalde en ze hen voor ogen hield. En hoewel enigen de voorstelling niet konden verdragen en zijn prediking uit de weg gingen, schenen toch de pijlen van overtuiging door zijn bediening zo diep in de harten van anderen te dringen en zelfs in enigen van de meest weerbarstige zondaren, dat die hen deden neervallen aan de voeten van Christus en zich berouwvol aan Hem deden onderwerpen.

Zodanig waren de overtuigingen gewrocht in vele honderden in deze stad door de onderzoekende bediening van Gilbert Tennent en zodanig was het geval zowel van die vele aantallen van verscheidene andere gemeenten als van de mijne, die tot mij en anderen kwamen voor onderwijs onder hen. Werkelijk, door al hun gesprekken ontdekte ik, dat het niet zozeer de angst was als wel de onderzoekende aard van zijn bediening. Dat was het voornaamste middel van hun overtuiging. Het was niet enkel noch zozeer zijn openleggen van de verschrikkingen der wet en toorn Gods of van de helse verdoemenis (want dat konden ze tamelijk wel verdragen zolang ze hoopten dat deze hun deel niet was, of zij konden ze gemakkelijk ontwijken), als wel zijn blootleggen van hun ijdele en geheime uitvluchten en listen, valse overeenkomsten van genade, bedrieglijke en vervloekte verwachtingen, hun algehele onmacht en dreigend gevaar van verdelging, waardoor zij ontdekten, dat al hun verwachtingen en uitvluchten van leugens hen in de steek lieten en zijzelf blootgesteld stonden aan het eeuwig verderf, niet in staat zichzelf te helpen en in een verloren staat. Deze onderzoekende prediking was beide het gepaste en voor​naamste middel van hun overtuiging.

Toen was het zulk een tijd gelijk wij nimmer gekend hebben. Er kwamen er in één week meer tot een predikant in diepe zielsovertuiging, dan in de gehele vier en twintig jaar van zijn voorafgaande bediening.”

Wij voegen er enige passages aan toe uit “George Whitefield’s Journals”. De lezer zal merken hoe ze betrekking hebben op de voorgaande uiteenzetting betreffende de christelijke be​diening.

“Op donderdag hield hij een kerkdienst in “The Old South”. Hij had een andere tekst gekozen, maar met kracht werd op zijn hart gedrukt, dat hij prediken moest over het gesprek van onze Heere met Nicodémus. Een groot aantal predikanten was aanwezig. Hij vertelt ervan (toen hij kwam aan de woorden: “Zijt gij een leraar Israëls, en weet gij deze dingen niet?”): “De Heere stelde mij in staat vrijmoedig mijn mond te openen tegen onbekeerde predikanten, de docenten te waar​schuwen op de studenten te letten en ook om vooral de predikanten de raad te geven de kandidaten te onderzoeken betreffende de bevinding. Want ik ben er eerlijk van ver​zekerd, dat de meeste predikers spreken over een onbekende en hun niet geopenbaarde Christus. De reden waarom ge​meenten zo dood geweest zijn, is dat zij dode mannen hadden, die voor hen predikten. O, de Heere mocht hen levend maken en verlevendigen om Zijns Naams wil! Want hoe kunnen dode mannen levende kinderen gewinnen? Inder​daad, het is waar dat God mensen kan bekeren door de duivel, indien het Hem behaagt, en dat kan Hij eveneens door onbekeerde predikanten. Maar ik geloof, dat Hij zelden één van hen daartoe gebruikt. Nee, de Heere wil vaten verkiezen, die door de werking van de gezegende Geest tot dit heilig gebruik geschikt gemaakt zijn. God gaf mij onuitsprekelijke vrijmoedigheid terwijl ik dit onderwerp behandelde.

In de namiddag predikte ik op “The Common” voor ongeveer 15.000 mensen en er werd meer dan £ 200 opgehaald voor het weeshuis. Juist toen ik mijn predikatie beëindigd had, werd mij een papiertje overhandigd, waarin mij gevraagd werd om te bidden voor een persoon, die juist predikant geworden was, maar die vreesde dat hij onbekeerd was. God gaf mij met geheel mijn hart voor hem te bidden; ik hoop, dat dat papiertje vele anderen zal leren niet te gaan lopen, voordat zij een verslag van hun bekering kunnen geven. Indien zij het wel doen, brengen ze vreemd vuur voor het “aangezicht des HEEREN.”

Op maandag predikte hij te Westfield en Springfield, en op dinsdag te Suffield, voor grote scharen en met zijn gewone kracht. Toen hij iets beneden Springfield een brug overstak, werd hij van zijn paard geworpen en geraakte een ogenblik bewusteloos, maar weldra was hij weer in staat op te stijgen en zijn weg te vervolgen. In of bij Suffield ontmoette hij een predikant, die zei, dat het niet noodzakelijk was voor een Evangeliedienaar om bekeerd te zijn. Hij bedoelde ongetwij​feld dat, hoewel de bekering noodzakelijk is voor zijn zaligheid, ze in wezen niet onmisbaar is voor zijn bediening als predikant en voor zijn nuttigheid in geestelijk opzicht. Dit onderhoud verschafte Whitefield een onderwerp. Hij zegt daarvan: “In mijn verhandeling drong ik zeer aan op de verandering door de wedergeboorte en ook op de noodzake​lijkheid dat een predikant bekeerd moet zijn voordat hij Christus prediken kan. Het woord kwam met grote kracht en maakte grote indruk op de mensen in alle delen van de samenkomst. Vele predikanten waren aanwezig. Ik spaarde hen niet. De meeste van hen bedankten mij voor mijn duidelijke verhandeling, maar één was geërgerd en zo zouden er meer zijn van zijn soort, indien ik langer in Nieuw Engeland blijven zou, want onbekeerde predikanten zijn de vloek van de Christelijke Kerk.”

Tijdens zijn tocht naar Stanford was het donker en regen​achtig. Die nacht werd hij bezocht met een grote innerlijke beproeving, zodat hij wel kon zeggen: “Ik heb barenswee, o wanden mijns harten”. Hij was enigszins ontmoedigd, voor​dat hij de volgende morgen zijn kamers verliet, en enigszins van streek nadat hij de preekstoel had beklommen omdat hij geen tekst had kunnen vinden. Daarover vertelt hij: “maar tenslotte wees de Heere mij er één aan; ik verwachtte echter geen kracht of zegen, daar ik zeer terneergeslagen was door de beproeving van de afgelopen nacht. Niettemin begon de gezegende Geest, vóórdat ik een half uur had gepreekt, de harten van de toehoorders op een zeer indrukwekkende wijze aan te roeren. Jonge, en vooral veel oude mensen waren buitengewoon aangedaan, zodat ik dacht dat ze het uitge​schreeuwd zouden hebben. Toen ik aan tafel zat, kwam de Geest des Heeren wederom op mij, en bekwaamde mij met zulk een kracht te spreken tegen het uitzenden van on​bekeerde personen in de bediening, dat twee predikanten met tranen in de ogen openlijk beleden, dat zij jonge mannen de handen opgelegd hadden zonder hen zozeer te vragen of zij door God wedergeboren waren of niet. Na het eten vond ik mijn hart zeer verwijd en ik bad, en met zulk een kracht, dat de meesten in de kamer onder overtuiging geraakten. Een oude predikant werd zo diep overtuigd, dat hij Mr. Noble en mij met grote moeite (vanwege zijn schreien) riep. Hij wenste, dat wij zouden bidden, “want”, zei hij, “ik ben een geleerde geweest en heb gedurende lange tijd de leerstukken der genade gepredikt, maar ik geloof dat ik nimmer de kracht ervan in mijn eigen ziel gevoeld heb”. O, dat alle onbekeerde predikanten ertoe gebracht werden dezelfde schuldbelijdenis te doen.”

Zodanig waren de middelen. Zodanig waren de grote werken door hen tot stand gebracht in de kracht van Gods Geest. In de verschillende opwekkingen waren er ongetwijfeld veel dingen, die de zwakheid en onvolmaaktheid van de kracht aantoonden, waardoor de Heilige Geest Zijn machtige tekenen en wonderen wrocht. Er waren dingen om de mens eraan te herinneren, dat de schat zich in een aarden vat bevindt. Deze godsdienstige opwekkingen waren niet zonder vlekken. Er mochten dwalingen zijn, er mochten onvoorzichtigheden zijn, er mocht opgewondenheid zijn, er mocht natuurlijke ont​roering zijn, maar toch, ondanks al het verkeerde wat ervan gezegd kan worden, was de hand Gods er duidelijk, levend​makend, verdiepend, uitbreidend, de machtige beweging voortzettend, waardoor de muren en voorschansen van de vorst der duisternis, in vele van zijn bolwerken, op hun fundament stonden te schudden. De Heere gaf het woord en groot was zowel de groep van diegenen, die het bekend gemaakt heb​ben, als de groep van degenen, die het ontvangen en gehoor​zaamd hebben. Er was niets anders te zien dan een getrouw dienaar van Christus, omringd door een kleine groep biddende mensen, de strijdmacht aanvoerend tegen de vorst der duister​nis. Er was geen pracht, geen vertoon, geen listigheid, geen wereldse aantrekkelijkheid. Toch weken de gelederen der duis​ternis voor hen en grote scharen zwichtten voor de kracht van de eenvoudige, nochtans onwederstandelijke woorden, die van hun ernstige lippen kwamen! Wat kon de wereld anders dan zich verbazen over zulke geweldige overwinningen, die geheel niet in verhouding stonden tot de schijnbare oorzaak? Wat kon zij anders dan gevoelen, indien zij het niet beleed, dat dit alles alleen door ‘s HEEREN hand geschied is?

III. Hoe God handelt

Om aan te tonen hoe duidelijk het was, dat het een werk Gods en niet van een mens was, halen wij de volgende gedeelten zonder commentaar als voorbeeld aan uit “Een verslag van verbazingwekkende bekeringen”
 door Jonathan Edwards.

“Het is opmerkelijk hoe op deze gedenkwaardige dag een geest van diepe bezorgdheid de mensen aangreep. Sommigen in het huis, en anderen op de weg; sommigen in de bossen, en anderen in het veld; sommigen in het gesprek, en anderen in afzondering; sommige kinderen en sommige volwassenen en enige andere personen, werden soms, plotseling onder de sterkste indrukken gebracht in een besef van de grote werke​lijkheden van de toekomende wereld en de eeuwigheid. Maar zulke dingen maakten, voor zover ik kon ontdekken, gewoon​lijk, zo niet altijd, indruk op de mensen terwijl ze zich op de een of andere wijze in gedachten bezig hielden met het Woord van God of met geestelijke onderwerpen. Voor het grootste deel is het geweest onder de openbare prediking van het Woord, dat deze blijvende indrukken hen hebben aan​gegrepen.

Een grote en ernstige bezorgdheid over de grote dingen van godsdienst en eeuwigheid werd algemeen in alle delen van de stad en onder personen van alle standen en alle leeftijden. Het leven onder de dorre beenderen werd luider en luider. Al het andere gepraat dan over geestelijke en eeuwige zaken werd weldra opzij gezet. De gedachten van de mensen werden wonderlijk van de wereld afgetrokken; zij werd onder ons als iets van zeer weinig belang beschouwd. De mensen schenen hun werelds beroep meer als een deel van hun plicht uit te oefenen, dan uit enige neiging daartoe. Het enige wat zij op het oog hadden, was het Koninkrijk Gods in te gaan; en iedereen scheen daarmee haast te hebben. Hun hart was zo met deze zorg bezet, dat het niet verborgen kon worden; het was aan hun gezicht te zien.

Toen was het een vreselijk iets onder ons om zonder Christus te zijn: elke dag in gevaar om in de hel te vallen; de gedachten der mensen waren vervuld om hun leven te redden en de toekomende toorn te ontvlieden. Allen waren gewoonlijk be​gerig alle gelegenheden voor hun ziel aan te grijpen en pleegden dikwijls met godsdienstige bedoelingen samen te komen in particuliere huizen. Zulke bijeenkomsten werden, wanneer zij vastgesteld waren, zeer druk bezocht.

Er was nauwelijks een enkel persoon in de stad, oud of jong, die niet bekommerd was over de grote dingen der eeuwigheid. Degenen, die gewoon waren het meest ijdel en losbandig te zijn, en degenen, die het meest geneigd waren geweest gering te denken en te spreken over wezenlijke en bevindelijke godsdienst, waren nu in het algemeen het onderwerp van de grote opwekkingen.

Het werk der bekering werd op een zeer verbazingwekkende wijze tot stand gebracht en nam meer en meer toe. Zielen kwamen als het ware in grote scharen tot Jezus Christus. Van dag tot dag, gedurende vele maanden, konden duidelijke voorbeelden gezien worden van zondaren, die uit de duisternis geroepen werden tot het wonderbaar licht.

Onze openbare samenkomsten waren toen heerlijk en schoon. De gemeente was doordrongen van de dienst van God. Een ieder was verlangend om de openbare eredienst bij te wonen, elke toehoorder begerig om de woorden van de predikant in te drinken, zoals ze uit zijn mond kwamen. In de samenkomst werden in het algemeen, van tijd tot tijd, vele tranen gestort terwijl het Woord gepredikt werd: sommigen schreiend van droefheid en smart, anderen van vreugde en liefde, weer an​deren uit medelijden en zorg voor de zielen van hun naaste. Degenen onder ons, die vroeger bekeerd waren, werden zeer verlevendigd en versterkt met nieuwe en buitengewone in​komsten van de Geest Gods; sommigen echter veel meer dan anderen, naar de mate der gave van Christus. Van velen, die voorheen in moeilijkheden verkeerden om hun staat, waren nu de twijfelingen door meer overtuigende bevinding en helderder ontdekking van Gods liefde weggenomen”.

Wanneer de mens bezig is aan de vervulling van de een of andere grootse onderneming, wendt hij geweldige pogingen aan, alsof hij door het geluid van zijn bijlen en hamers zijn eigen ingebeelde kracht bekend zou willen maken en alle hardnekkige hinderpalen overwinnen. Hij kan niet werken zonder zweet, stof en lawaai.

Maar wanneer God een wonderlijk werk volbrengt, waarover de ganse hemel en aarde zich verbazen, gebiedt Hij stilte rondom, spreekt met een rustige stem en zet daarna het een of ander zwak instrument aan het werk en het geschiedt onmiddellijk!

De mens zwoegt en hijgt en brengt per slot van rekening maar weinig tot stand. De Schepper, in de stille majesteit van macht, volbrengt in stilte, nochtans onweerstaanbaar, won​deren van almacht! Om de banden van de winter los te maken en het groen van de aangename lente in te brengen, zendt Hij niet zijn engelen uit om het dik geworden ijs in stukken te hakken, of om van de berghellingen de verzamelde sneeuw te verwijderen, of om opnieuw de sombere aarde te beplanten met verse bloemen uit Zijn scheppende hand. Nee, Hij blaast van zijn lippen een gematigde warmte in de ijzige lucht en op staande voet komt het werk in stilte, maar met onweer​staanbare kracht tot stand: het ijs wordt verbrijzeld, de sneeuw smelt, de rivieren hernemen hun golving, de aarde ontwaakt als uit een diepe slaap, de heuvelen en dalen nemen hun verfrissende groenheid aan, de geur der aarde vliegt heen en vervult de lucht, tot een nieuwe wereld van schoonheid in stilte opstaat te midden van de ontbinding van de oude!

Zodanig is Gods werkwijze, beide in het natuurlijke en in het geestelijke: stil, eenvoudig, majesteitelijk en onweer​staanbaar!

Zodanig was de Reformatie! Zodanig waren de oplevingen in Schotland onder de vaderen van het “Covenant”! 

Zodanig was de Kerk van Shotts tijdens die gedenkwaardige dankstond na de viering van het Heilig Avondmaal, een gebeurtenis die leek op die op de dag van het Pinksterfeest te Jeruzalem; toen hadden de ongekunstelde woorden van een bedeesde, bevende jongeman (John Livingstone) de zaligheid van 500 zielen tot gevolg.

Zodanig waren de dagen van Ayr, toen vanuit de eenzame kerk te middernacht de telkens onderbroken verzuchtingen van die man des gebeds, John Welsh, opstegen naar de hemel en de Geest uitgestort werd.

Zodanig was Northampton in latere tijden, toen Jonathan Edwards waakte over en bad voor haar bewoners en toen uit de binnenkamer van die vrome man de levende kracht uitging, die daar zulke wonderen werkte!

Is de hand des HEEREN verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en is Zijn oor zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen?
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� In het Nederlands vertaald door W. van Vlastuin onder de titel: ‘Die God leeft nog!’





