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Een samenvatting in eigen woorden – voor letterlijke teksten zijn dvd’s beschikbaar 

 
VRIJDAG 
 
Arjan Baan - opening 
2 Kon. 4:1-7. Elisa komt bij een weduwe en heeft niets meer. De profeet van God komt met de 
woorden bij haar: Wat kan ik voor u doen? Vervolgens gebeurt het wonder van de kruiken met 
olie, zodat ze haar schuldeisers kan betalen. Zo komt ook God zelf tot ons deze conferentie met de 
vraag: Wat kan Ik voor u doen? De Heere God wil niets liever dan vanuit de volheid van Zijn troon 
ons bedienen: het is namelijk Pinksteren geweest. Komen we, net als de weduwe, met onze nood 
en behoefte openbaar? Dan vult God onze kruiken met de olie van Zijn Geest!  
 
Steve Gallagher - De tijdgeest: waardoor wordt jouw denken beïnvloed? 
Het christendom gaat niet over wat wel of niet mag, maar gaat om een relatie.  
 
De duivel heeft met wereldgezindheid iets heel sluws in de wereld gebracht. In Daniel 1:1-7 zien 
we de strategie van de (boze) geest van Babylon. We lezen over een groep Judeeërs (waarschijnlijk 
rond de 100 personen), waarvan Daniel en zijn 3 vrienden er vier waren die als enige trouw bleven 
aan God. In Nebukadnezar, de koning die dan regeert, zien we hoe de duivel door middel van 
wereldgelijkvormigheid en wereldgezindheid ons probeert te hersenspoelen: 
 
1. De geest van Babel probeert ons zelfbeeld te veranderen. Het hoofd van de hovelingen gaf de 

Judeers andere namen  (Dan. 1:7) In de cultuur van toen betekende een naam echt iets. Daniel 
betekende 'rechter van Jehova'. Nu wordt hij 'Beltsazar' genoemd, hetwelk 'prins van Babel' 
betekent. Zijn identiteit die verbonden was aan Jehova wil de koning verbinden aan de vorst 
van Babel. De wereld wil ons gelijkvormig maken, we moeten meedoen aan het 
'groepsdenken'. Maar vier (!) van de 100 gingen tegen de stroom van Babel in. Veel christenen 
vertegenwoordigen meer de cultuur van de wereld dan de cultuur van de Bijbel. De meeste 
van ons zien onszelf liever als een Nederlander, Europeaan en wereldburger dan een christen! 
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 
wil van God is. (Rom. 12:2) 

2. De geest van Babel probeert je te verleiden. De koning van Babel stelt een maaltijd samen met 
de heerlijkste koninklijke gerechten en beste wijn (vs. 5). De Judeeërs hadden een eenvoudig 
dieet in hun eigen land. Nebukadnezar had een rijke maaltijd, overvloedig en weldadig. De 
duivel wil dat we begeren naar het vlees, hovaardig zijn, plezier hebben. Veel van ons zijn, net 
als de vrouw van Lot, met hun hart in Sodom. Leren wij de geesten te onderscheiden? De 
duivel wil ons verslaafd laten zijn aan de wereld. Maar de geest van satan herken je alleen als 
je ermee stopt, pas dan onderscheid je het boze dat ligt in hedendaagse media (tv, internet, 
mobiel). Heb je een lijst van dingen die je niet wilt loslaten? Als God het van je vraagt, zou je 
het dan kunnen loslaten?  

3. De geest van Babel wil ons hersenspoelen. De Judeeërs moesten onderwezen worden in de 
geschriften en taal van de Chaldeeën (vs. 4b). Nebukadnezar wil hen dezelfde doelen, taal en 
dromen aanleren. Wat zijn jouw waarden? Beproef je hart! Waarin zijn jouw waarden anders 
dan de waarden van de wereld om je heen? Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen 
God, zegt Jakobus. De boodschap van de wereld en duivel is duidelijk: Leef voor jezelf, denk 
aan jezelf!  

 



Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met 
de wijn die hij dronk (vs. 8). Hij besloot het in zijn hart. God roept een volk dat zich afscheidt. Ben 
je bereid om Gods man en vrouw te zijn in Babel? Of hoor je bij de 96 mannen uit Juda, die net als 
Daniel de scherpe prediking van de profeet Jeremia hadden gehoord, maar die compromissen 
sloten? Tot welk koninkrijk behoor jij? Wie heeft jouw hart? 
 
ZATERDAG 
 
Steve Gallagher – Jezus’ gezindheid 
In Jesaja 2 lezen we dat de mensen in de laatste dagen trots en hoogmoedig zullen zijn, zie o.a. Jes 
2:11-12, 17. De manier waarop Jezus denkt, hoe Hij mensen ziet en hoe Hij zichzelf en de Vader 
ziet staan haaks op de gezindheid van mensen. Laten we vanochtend n.a.v. Filippenzen 2 kijken 
naar de gezindheid van Christus. 
 

1. Jezus is nederig, Fil. 2:3-4. Nederigheid is leven met het besef van andere mensen Je bent 
bezorgd om de mensen om je heen. Je ziet dit mooi in het leven van Jezus, bijvoorbeeld in 
Matt 5-9 waar we slechts 36 uur uit het leven van Jezus zien. Na de Bergrede (die veel energie 
van Hem kostte) geneest Hij heel veel mensen, terwijl Hij op zoek was naar een stille plek om 
tijd met Zijn Vader door te brengen. Elke dag is Jezus bezorgt om mensen. Hij verblijft op 
plaatsen waar Hij gewild is. Nederigheid = God en anderen groter achten dan jezelf. Zo is Jezus! 
2. Jezus was dienstbaar, Fil. 2:5-7. De Heere Jezus nam de gestalte van een slaaf aan. Trotse 
mensen denken: 'realiseer je je wel wie ik ben?' Jezus diende zijn hele leven de ander. In 
Amerika bouwen ze kerken rondom personen. Veel van hen zijn vol van eigendunk. God vraagt 
om de vrucht van mensen te onderscheiden. Hoe ben je de grootste in het koninkrijk van God? 
Door dienaar van anderen te worden. Wees niet onder de indruk van uiterlijk succes, maar was 
de voeten van je naaste. 
3. Jezus is zachtmoedig, Fil. 2:8. Hij heeft Zichzelf vernederd en is in de gedaante van een 
mens gekomen. Een slaaf heeft geleerd om zijn meester te gehoorzamen. Luk. 4:1: Jezus wordt 
door de Geest in de woestijn geleid, om verzocht te worden van de duivel. En... Hij volgde! Zijn 
verstand was echt volledig toegelegd op de wil van de Vader. Zodoende ging Hij niet in op de 
beproevingen van satan. In den acht waarin Jezus verraden werd, had Hij slechts een woord 
hoeven noemen om met 12 legioenen engelen de mensenmassa achterover te slaan. Als God 
op dat moment zijn rechtvaardigheid zou betonen, zou Hij de volledige mensheid op dat 
moment kunnen vernietigen. Maar... in tegenstelling tot dat bidt Hij: Vader, vergeef het hun 
want zij weten niet wat zij doen.  

 
We houden van Jezus zoals Hij is vanwege Zijn persoon en Zijn gezindheid. Laat daarom die 
gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was (Fil. 2:5). Dat kost je je leven en je eigen troste ik! 
Ben jij bereid om offers te brengen ten dienste van anderen? Jezelf te onderwerpen? Christen-zijn 
betekent toewijding, een leven gehoorzaam aan God. Het enige verschil tussen een hypocritische 
christen en een heiden is dat een hypocriet een schijn van godsvrucht heeft (2 Tim 3). Uiterlijk zien 
ze er hetzelfde uit, maar innerlijk geen verschil. Tot welk koninkrijk behoor jij? En wat is daarin je 
gezindheid, dezelfde als die van Christus Jezus? Wie zal heersen over je innerlijke gezindheid? 
 
Steve Gallagher - Seksuele verlangens: hoe ga ik ermee om? (gericht tot mannen) 
Alles in het christelijk geloof begint en eindigt met het hart. Ons hart is de plaats waar gezaaid en 
geoogst wordt. Vanuit de conditie van je hart leef je, zeggen de Spreuken. Bewaar je hart boven al 
wat te bewaren is. Want waar je hart vol van is, zal dat je denken beïnvloeden. De volgorde is: hart 



 denken  doen  gewoonte  lifestyle. Wat leeft er in ons hart? Overspel, ontucht, moord, 
diefstal, hebzucht, etc. (Mark. 7:20-23). We moeten dus goed zorgen voor ons hart!  
 
We leven in een verseksualiseerde maatschappij. God verwacht dat we leven met een 'holy 
mindset', geheiligde gedachten. Er staat nergens in de Bijbel: 'Wees heilig, mits je je in een reine 
omgeving bevindt'. God zegt: Wees heilig, want Ik ben heilig!. De Heere God verwacht dat we 
heilig leven. Hoe doe je dit? Niet uit jezelf! Je hebt een kracht van buiten jezelf nodig.  
 
Begeerte bestaat uit twee manieren: proactief en reactief. Proactief is dat je het zelf veroorzaakt, 
reactief is reageren op stimuli van buitenaf. Poractief is een situatie creeeren waarin begeerte 
opgewekt wordt, vaak gebeurd dit in je verbeelding. In de seksuele fantasiewereld gaat het er 
altijd om hoe ik de dingen zie, alles gaat precies zoals ik het wil. In de seksuele verbeeldingswereld 
van een man is alles volmaakt: niemand wijst je af, alles gaat perfect, de meisjes zijn mooi en 
volmaakt, goede omstandigheden. Alles wordt ingewisseld voor een ideale wereld.  
 
Ik noem vijf aspecten van seksuele begeert. Voor elk aspect noem ik ook de oplossing, want God 
heeft voor elk zondeprobleem een antwoord! 
 

1. Seksuele begeerte zorgt voor omstandigheden die het normaal doen lijken dat we zo 
handelen. We hebben te maken met geestelijke machten in de lucht (Ef. 2:2). De duivel creëert 
een geestelijke atmosfeer. En als het goed is proef je die atmosfeer als christen! Geef mij 
oorkleppen en oordoppen en zet me in een discotheek, entree van een bordeel of elders en je 
voelt dat er een boze geestelijke sfeer hangt! Soms is het onvermijdelijk om met deze sfeer in 
aanraking te komen: modezaken waar harde muziek draait, etc. Belangrijk is dan dat je een 
thuis hebt, een thuis waar een atmosfeer is die de Geest van God ademt. Welke dingen kun je 
thuis introduceren om een ongeestelijke atmosfeer te creëren? Televisie, open internet, 
smartphones, radio, verkeerde tijdschriften. De televisie vertoont de verheerlijking van de 
natuur van mensen. Er is een sensuele geest die door de televisie heen komt. De duivel kan je 
hart zo beïnvloeden, en jij staat het toe! De oplossing is dat jeiedere weg die de duivel gebruikt 
om je te verleiden afsluit, radicaal! Als seksuele begeerte grip heeft op je hart, moet je de 
omstandigheden die jou in staat stellen om verkeerd te handelen radicaal amputeren. 
2. Seksuele begeerte is pervers en verdraaid. Elke keer wanneer je je inlaat met porno, maakt 
de duivel een wirwar van de draden die God goed in jou gemaakt heeft. Je krijgt elke keer een 
slechte impuls, je maakt op een verkeerde manier verbinding. God heeft je gemaakt om 
afhankelijk te leven van Hem en afhankelijk leeft van Zijn Woord. De oplossing om het 
verdraaide beeld te veranderen is tijd spenderen in de Bijbel! Stap voor stap plaatst de Heilige 
Geest de draden weer op de juiste plek, zodat je weer rein kunt functioneren. Na verloop van 
tijd gaat de Bijbel je denken veranderen. Veel mannen zijn te ongeduldig en willen direct 
veranderd zijn. 
3. Seksuele begeerte is van nature zelfgericht. Luk. 11:39-40. Het is goed dat je de buitenkant 
reinigt, maar hoe is het van binnen? Porno geeft dat je leeft voor onmiddellijke bevrediging, 
voor het nu. Porno bevredigt voor korte tijd, en niet voor lange termijn. Je moet van binnen 
gereinigd worden en niet alleen porno opzij schuiven aan de buitenkant. Geef de inhoud van je 
binnenste als een liefdegave en zie, alles is voor u rein (vs. 41) Je moet veranderen van een 
nemer naar een gever. Je moet de gang van je leven veranderen, een verandering van hart. 
Veel mannen 'nemen', maar je moet leren om de behoeften van je vrouw te stellen boven de 
behoeften van jezelf. 
4. Seksuele begeerten zijn de natuurlijke verlangens van de zondige natuur. Je vlees verlangt 
verkeerd, en dat zal nooit veranderen. Je moet niet strijden tegen je vlees, maar wandelen in 



de Geest! Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen (Gal. 
5:16). Je beste inspanningen zijn geneigd tot alle kwaad. Maar er is wel een antwoord op! Als 
wij proberen de seksuele begeerten van beneden uit te veranderen, dan lukt dat nooit. We 
moeten er boven gaan staan, en op die manier overwinnen we de duivelse atmosfeer. Hoe? 
Door tijd te besteden in de Bijbel! Dit geeft God de gelegenheid om naar binnen te komen. Als 
jij wilt worden als God, moet je tijd met Hem doorbrengen. Hoe drukker je bent, hoe meer tijd 
je met de Heere door brengt. Want eenmaal gesmaakt, dan smaakt dat naar meer. 
5. Seksuele begeerte eist veel en bevredigt nooit. Lust vraagt voortdurend, maar is nooit 
bevredigd. Het antwoord voor de vlam van verkeerde begeerte is tevredenheid. Tevredenheid 
doet de vlam van begeerte doven. Hoe word je tevreden? Een dankbaar hart te hebben, dat is 
een tevreden hart, een vol hart. Begeerte = ik wil, ik wil. Dankbaar = ik dank God voor wat Hij 
geeft! De duivel wil dat je nooit genoeg hebt. Tip: een lijst maken met 100 dingen waar voor je 
dankbaar bent. Dan merk je dat je hart vol is, en dat er geen seksuele begeerte meer bij past.  

 
Henk Binnendijk - Het denken van God: Zijn plan met jouw leven 
Voorbeeld van de mijnwerkers in Chili, 2010. Om de mijnwerkers die onder de grond zaten te 
bevrijden, werd er een kooi naar beneden gelaten. Maar de mijnwerkers moesten wel instappen 
om naar boven te komen! Jezus is de kooi, Hij zegt: 'Bekeer u, stap in!' God is begonnen in je 
leven, onder miljoenen had Hij jou op het oog. Je moet je hoofd daar niet over breken 
(uitverkiezing), want Hij begon al met kloppen op de deur van je hart bij je doop. Van nature weet 
je niet eens dat er een deur in je hart is. Dat je hier bent is Gods genade en Gods werk. Je kunt de 
deur niet openen als Hij niet klopt, maar... HIJ KLOPT! Als jij niet opent kan Hij niet binnenkomen, 
net als dat wanneer ze niet in de kooi zouden stappen ze niet naar boven getild werden. Jezus 
forceert de deur niet.  
 
In Gen 11:1-9 (toren van Babel) lezen we wat menselijke religie is: proberen van beneden op te 
klimmen naar boven. Kom, laten wij... (vs. 3) Wat is Gods antwoord? Ik zal! (Gen. 12:2,3). Dat lees 
je vaker: Abram zegt, als God hem de weg wijst: Kom, laten wij naar Egypte gaan (Gen. 12:10). 
Wist je dat Abram waarschijnlijk de toren van Babel gezien heeft? Vanuit Ur der Chaldeeen trok hij 
langs de Eufraat, en de eerste stad die hij dan passeert is Babel. Hij ziet daar de menselijke religie. 
Zodoende staat er dat hij de stad verwachtte die fundamenten heeft, wiens Bouwmeester en 
Ontwerper de Heere is (Hebr. 11:8-10). 
 
Waar leef jij uit? Geloof = leven uit wat God geeft. Je moet niet aan Gods kinderen komen, Hij is 
gek op zijn kinderen. God vermaant zijn kinderen, leert hen, onderwijst hen en wijst hen de weg. 
Tot aan de hemelpoort toe. Dan zul je bij Hem zijn. Je zult in de hemel zijn, wat God hier van je 
heeft kunnen maken. Je bent bestemd om gelijkvormig aan het beeld van Christus te zijn. Als het 
ware zal Hij dan vragen: 'Hoeveel zie ik van Mijn geliefde zoon in jou?'  
 
ZONDAG 
 
Henk Binnendijk - Blijf vooral in Zijn liefde! 
'Van mijn Geliefde ben ik, en naar Hem gaat mijn begeerte uit', zingt de bruid in het Hooglied over 
haar Bruidegom. De bruid is nauw verbonden aan de bruidegom. Zoals de Vader Mij heeft 
liefgehad, heb Ik ook u liefgehad; blijf in Mijn liefde (Joh 15:9) Dit zegt Jezus nadat Hij de wijnstok 
heeft genoemd en nadat het laatste avondmaal heeft plaatsgevonden. De Vader, als Landman, wil 
je laten uitgroeien tot een collectief: een wijnstok met veel vrucht, een stad, een leger. Vanaf het 
begin wil God de mens vermenigvuldigen: 'Het is niet goed dat de mens alleen zij'. Jezus zag dit, en 
vanuit de vreugde die Hij voor zich zag, nam Hij het kruis op zich en droeg Hij de zonden van de 



mensheid. Jezus bemoedigd vooral zichzelf als Hij zegt Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Landman. 'Mijn Vader is bezig de wijnstok tot iets heel moois en groots te maken, Mijn Vader laat 
mij groeien', zegt Jezus. Het gaat Hem om veel meer dan alleen rechtvaardigmaking. Dat is waar 
het in onze tradionele kerken zo vaak mis gaat: we benadrukken maar zo'n klein stukje van wat 
God met ons wil, namelijk alleen maar zondeval - verlossing - verheerlijking. Maar wat de Heere 
wil is ons maken zoals Hem, dat is voor Hem geen probleem, zelfs niet na de zondeval! Gods doel 
is dat je een rank bent, precies zoals Jezus. De Vader zorgt dat dat allemaal goedkomt. Wat is jouw 
aandeel daarin? Wat moet jij dan doen? Blijven in de wijnstok! (vs 4). Hij leert ons om in Zijn Zoon 
te blijven. Wat is het vrucht dragen uit Joh 15? Twee dingen: 1. Dat mensen door jou God zoeken. 
2. Gal. 5:22, de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is liefde. Daar herken je een christen 
aan, liefde voor iedereen. God is de derde persoon in je huwelijk. 'Heere God, zeg met waar ik 
schuldig ben en niet waar m'n vrouw aan schuldig is!' Het is Zijn genade in je leven waardoor je 
van de ander, je naaste, gaat houden. Hij zegt dat het mogelijk is, als je in de wijnstok blijft. De 
vrucht is ook blijdschap. Verblijd u in de Heer, altijd! De Geest van de Heere geeft die vreugde als 
je in de wijnstok blijft. De vrucht is ook vrede: laat de vrede niet wegebben uit je leven. Verder nog 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 
God legt de lat heel hoog, maar Hij vraagt het niet, Hij biedt het aan. Het Evangelie is geen vraag, 
het is aanbod. God vraagt helemaal niets van jou, ja 1 ding: Blijf in Mij! Met reikhalzend verlangen 
ziet de schepping uit naar de oogst van de Landman. Jij ook? Deze vrucht uit Gal. 5 is het die Jezus 
de kracht gaf om naar Getsemane te gaan. Heeft de Here God de eerste plek in je leven? God 
liefhebben = blijven in de wijnstok. Hij moet snoeien om jou tot leven te brengen, om je meer 
vrucht te laten dragen. Wij doen zoveel dingen die niet nodig zijn, veel onnozele, nutteloze dingen. 
Om met God te wandelen, moet je leren wandelen. Zonder telefoon en muziek, gewoon in het 
bos.  
 
Hoe draag je veel vrucht? Door in Hem te blijven, door online te zijn met God, altijd bereikbaar 
met de hemel. Vraag veel van God, en Hij zal je veel geven. Als we in Hem zijn, hebben we 
dezelfde belangen. En... we moeten ons niet concentreren op het 'vruchtdragen', maar op Christus 
alleen en op het blijven in Hem! Het is Zijn liefde die door jou heen tot anderen stroomt. Wat heb 
jij met Jezus? Heb je volle kruiken olie (H. Geest) om de Bruidegom straks tegemoet te gaan? 
 
Steve Gallagher - De weg van Kain 
Veel kerkmensen zijn vandaag de dag afgevallen van God. Ze gaan naar de kerk, maar blijven 
onbekeerd. Het offer van Kain en Abel, de twee zoons van Adam en Eva. Kain is landbewerker, 
boer. Abel is een herder. In Gen 4 is beschreven hoe beide broers een offer tot de Heere brengen. 
Abel offerde kleinvee, Kain graan van zijn akker. Het kostte hen allebei evenveel. Maar: Kain deed 
het op zijn eigen manier. Hij maakte zijn eigen godsdienst. De weg van Kain is het uit elkaar 
trekken van geloof en onderwerping aan Gods gezag. Toch geloofde Kain in God, hij converseert 
zelfs met God in vs. 6-9. Hoe kan dit? Bij het volk Israel zien we hetzelfde: van het hele volk gaan er 
maar 2 het beloofde land in. Een voorbeeld in het NT is Judas. Judas' fout is niet zijn verraad en 
zijn kus, maar het probleem is dat hij zo lange tijd met Jezus was, maar zich niet kon onderwerpen 
aan het gezag van Jezus. (Mt 7:21) Geloven in God zonder je aan Hem te onderwerpen is een dood 
geloof.  
 
Het bekeringsproces begint met 'verlichting', 'ontdekking'. Licht is het eerste waar God mee 
begint: je wordt je van de geestelijke wereld bewust. Maar er is meer dan dat: de Heilige Geest 
gaat je overtuigen van je zonden. Hij schenkt je een nieuw hart en een nieuwe geest (Ez 36). Als 
God je laat wedergeboren worden, krijg je een 'geestelijk DNA'. In je natuurlijke DNA wordt alles 



bepaald: kleur ogen, haarkleur, etc. Zo is dit geestelijk ook. Op jouw hart schrijft de Heere Zijn 
Goddelijke DNA. Hij leert je te wandelen als Hem. 
 
2 Tim. 3:7-13. Paulus krijgt hier inzicht in de kerk van de laatste tijden. Vier opvallende zaken in dit 
gedeelte, die een beschrijving geven van de kerk in de laatste dagen: 

1. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. In tegenstelling tot de opoffering die Jezus 
beschrijft, zit het eigen ik van mensen op de troon en vertrouwen zij op hun leugenachtig hart. 
Er moet een verandering in denken plaatsvinden. Buiten jezelf gaan staan en je mens-zijn 
verachten en zien op God alleen! 
2. Mensen hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloren (vs. 5). 
Een uiterlijke vorm van godsdienst, maar het zit niet van binnen. 
3. Mensen zijn meer een liefhebber van zingenot dan liefhebbers van God (vs. 4) Mensen die 
het zichzelf behaaglijk maken zijn innerlijk gericht op de wereld, maar hebben een 
facade/buitenkant die doet geloven dat het wel goed zit. 

4. Mensen zijn slecht en zijn bedriegers (vs. 13). Dit beschrijft direct de mensen die naar de hel 
gaan: slechte mensen en bedriegers. Ze hebben een schijn van godsvrucht (vs. 5), zij hebben 
geleerd de vormen van gelovigen na te doen, zij leren veel en weten veel, maar komen niet 
door de enge poort. Elke preek brengt hen opnieuw voor de smalle poort, maar ze gaan er niet 
door Ze zoeken alleen de dingen die henzelf behagen en halen uit de prediking wat hen 
aanstaat.  

 
Dit is geen aangename boodschap, maar het is de waarheid. Ik noem nu 19 kenmerken van 
mensen die horen bij de grote afval: 
1. gebed dat automatisch gaat 
2. niet leven uit Gods Woord 
3. geen serieuze gedachten over de eeuwigheid 
4. overgeven aan zonden van het lichaam zonder je daar schuldig over te voelen 
5. geen dominant verlangen naar heiliging 
6. materialisme en aardse zaken 
7. zingen van liederen zonder te menen wat je zingt 
8. waarschuwen van anderen en het niet op zichzelf betrekken 
9. bezorgd zijn om je aardse leven 
10. anderen niet willen vergeven, onvergevingsgezindheid 
11. geen honger naar een dieper leven met God 
12. geen leven met vol en dankbaar hart 
13. je bent weinig bezig om anderen te helpen 
14. je eigen geestelijke leven als erg positief waarderen 
15. veel met eigen stokpaardjes bezig zijn 
16. sport en vermaak zijn een belangrijk deel van je leven 
17. je maakt je bezorgd om je imago 
18. vol van trots, eigengereidheid en wellust 
19. een hoofd vol kennis, maar een hart van steen. 
 
Vandaag is de dag om door de enge poort te gaan. Jezus wil Zichzelf aan je geven, Hij heeft betaald 
en wil ZIjn liefde aan je uitdelen. Elke keer dat je niet door de poort gaat, wordt je hart een meer 
verhard. Wat doe jij met de Heere Jezus? 
 



Steve Gallagher - God die helpt in nood 
Gedurende deze drie dagen heb ik gemerkt dat Nederland een sterk religieus systeem heeft. Dat 
maakt het geestelijke landschap van Nederland. Er is een grote geestelijke honger en ik proef en 
hoor veel van wat God doet in jonge en oudere harten. Wat ik tot slot wil meegeven is: blijf 
standvastig in de strijd! De duivel doet er in Nederland alles aan om je van God weg te voeren, om 
je hart bloot te stellen aan hem en zijn verleidingen. En let op dat satans hardste aanvallen komen 
van de mensen die het dichtst bij je staan. Maar... leer om nederig te zijn, de minste te zijn. Laat 
de mensen die je van Jezus willen afbrengen zeggen wat ze zeggen, maar laat het je niet 
beangstigen.  
 
Henk Binnendijk - Terug naar de levenswoestijn 
Mozes was 40 dagen en nachten op de berg. Hij kreeg de opdracht om een tabernakel te bouwen; 
God wilde te midden van het volk wonen. Als Mozes beneden komt, nadat Hij de Heer ontmoet 
heeft, gloeit en zindert hij van de liefde van God. Maar... wat ziet hij dan? Het volk danst rond het 
gouden kalf! Zo'n koude douche kan het zijn als je weer thuis komt. Je kunt er met niemand over 
praten, ze begrijpen niet je enthousiastme omdat je hier geproefd hebt dat de Heere goed is. 
 
David had hetzelfde. Hij danste voor de ark en zijn vrouw vind het vreselijk dat hij, als koning, zich 
zo gedroeg. Terwijl zijn hart vol was van God, kreeg hij geen gehoor 'thuis'. 
 
Enkele discipelen hadden een ontmoeting op de berg met Mozes, Elia en Jezus. Ze stellen voor om 
een tent voor hen te bouwen, zo gelukkig zijn ze er mee. Maar, ze komen terug en hun broeders 
zijn aan het redetwisten en zijn ongeestelijk bezig. 
 
We gaan terug naar de levenswoestijn. Wij horen in deze wereld, dat is onze plek, daar zijn wij het 
licht van de wereld. De wereld moet niet in jou komen, maar jij moet in de wereld zijn. Je bent als 
een schip op de levenszee. Als er een gat in de boot komt, dringt het water zich in de boot. Maar 
blijf in Hem, leef vanuit de Bron! 
 
In de levenswoestijn kun je een oase creëren in je eigen huis. De geur van mirre verspreid zich dan 
door het hele huis. Dit is maar een tijdelijke levenswoestijn, ons doel is het beloofde land. Vanuit 
Egypte trekken we samen op, door de woestijn en leven straks in het land van melk en honing.  
 
God voorziet in alles! God heeft er meer belang bij dat het goed met jou gaat dan jijzelf. God heeft 
er als Landman veel belang bij dat je vruchten draagt. Maak je dus niet bezorgd om weer naar huis 
te gaan. God wil Zijn Zoon Jezus in je zien, en daar zorgt Hij zelf voor. Je zet de wandel met de Heer 
door na deze conferentie. Je eet elke dag, je leest dus ook elke dag uit Zijn Woord. Bij ons in het 
dorp zijn ze huizen aan het bouwen. De steigers groeien met de hoogte van het huis. Het zou raar 
zijn als de bouwvakkers de steigers zouden schuren, grondverven, schilderen en aflakken. Dan 
komt er niets van het huis terecht! Onze aardse steigers worden afgebroken (ons lichaam, de 'tent' 
in de Bijbel), maar straks zal het huis er staan. Bouw dus aan je geestelijk huis. We moeten werken 
aan dat wat blijft. Als de steigers vallen, blijkt wat voor huis het geworden is. Je zult in de hemel 
zijn, wat God hier van je gemaakt heeft. 
 
Glorie aan God! Halleluja! 


