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BEKERING EN GEBED NOODZAKELIJK IN GRONINGEN?!
MINI-CONFERENTIE HEART CRY 18 FEBRUARI 2012 GRONINGEN

Er leven miljarden mensen op deze wereld, miljoenen in Nederland en honderdduizenden in de provincie Groningen die van God noch gebod meer (willen) weten en zo op weg zijn naar God. Straks zullen zij voor Zijn grote witte troon staan en bevraagd worden over goed en kwaad, geloof en ongeloof, waarop het oordeel volgt. Al deze mensen leven in een tijd dat de toenemende wereldwijde onrust van allerlei crisissen hun harten verschrikt. Zij zijn of gaan op zoek naar rust in berusten, verdoven of ontkennen.

Er is daarom een verlangen in de harten van Gods kinderen gekomen dat God, die in vroegere eeuwen in het noorden van ons land zo kennelijk gewerkt heeft, weer terugkeert naar Groningen in die rijke en overvloedige mate. God keert alleen terug als Zijn volk zich bekeert en bidt. Zijn gelovigen wel recht voor God en leven zij een rein en heilig leven waar dagelijks de geur van Christus vanuit gaat? 

Het is een verlangen dat Gods kinderen hun afgoden de deur uit doen en opruiming houden. Een verlangen dat het licht van de Heilige Geest de harten gaat doorzoeken zodat er verbrokenheid en vernedering komt om tot een volle(re) vervulling met Zijn Geest te komen. Een verlangen dat er in Groningen een geestelijke verdieping plaatsvindt zodat de gelovigen steeds meer heilig en rein voor Hem gaan leven. Een verlangen dat er in Groningen een geestelijke opwekking komt om zondaren bekend te maken met de vluchtroute naar de smalle weg ten leven, zij zich zullen bekeren en geloven.

De Heere Jezus heeft Zijn kinderen gekocht met Zijn dierbaar en kostbaar bloed. Hij betaalde de ultieme prijs met Zijn lijden in Getsemane en aan het Kruis. Hij droeg de toorn van Zijn hemelse Vader voor onze zonden zodat wij vrijgesproken konden worden. Hij droeg de vloek zodat wij de eeuwige zegen konden ontvangen. Hij droeg de verbrijzeling zodat wij de genezing konden beërven en Hij heeft het handschrift der zonden uitgewist zodat wij de eeuwige vrede ontvingen. 

Nikolai Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 – 1760) stond eens voor het wereldberoemde schilderij “Ecco Homo” waar Jezus met een doornenkroon stond afgebeeld met als ondertitel: ”Dit deed ik voor u, wat doet u voor mij?”. Hij werd niet alleen gekocht en gewassen door het Bloed, de prijs die de Heere Jezus betaalde voor hem maar hij wilde ook het loon op die arbeid teruggeven door onbaatzuchtig na te volgen in de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. 
Wij zien uit naar zo’n overgave van discipelschap en daardoor de terugkeer van God naar Groningen en … die van de Groningers naar God. God zal dan weer een overvloed uit Zijn hemelse schuren uitstorten over jongeren en ouderen, zoals de profeet Joël profeteerde.
Verlangt u ook uit naar een nieuwe aanraking van Gods Geest? Verlangt u diep van binnen ook naar de terugkeer van God in uw leven en de volle gemeenschap met Hem Die uw ziel liefheeft? Dat Hij weer wonderen kan en zal doen? Schrijf u dan in voor deze conferentie via: heartcrygroningen@hotmail.com. Voor de kinderen is er een apart programma zodat u met het gehele gezin kunt komen, maaltijden worden geregeld en deelname is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. 

PROGRAMMA MINICONFERENTIE HEART CRY 18 FEBRUARI 2012 GRONINGEN
“Discipelschap in volle overgave, om uit te gaan!”
9.15 uur 
Gebedsbijeenkomst 
Iedereen welkom om hartenwensen en/of zielennood, -vol verwachting-, voor de Heere neer te leggen. Gezamenlijk de troon der genade en der gebeden aan te roepen of God door Zijn Heilige Geest neer wil dalen en de harten wil aanraken deze dag. 

10.00 uur 
Inloop en kennismaking


Ontvangst met koffie en iets lekkers.
10.30 uur 
Opening conferentie door Michel van Heijningen
Michel zal na opening van de conferentie  kort ingaan op de taak van elke gelovige. We zijn geroepen tot discipel, leerling van Jezus met het doel om Zijn getuige te zijn. Veel mensen om ons heen, die God niet kennen, kunnen wij niet bereiken. Hoe verhoudt zich dat met onze opdracht om getuige te zijn? Wat is de weg die we daarin kunnen gaan?
11.15 uur
Het heiligen van Christus als Heer in je hart door Ds. J.A. van den Berg
Discipelschap gaat volgens de Petrusbrief om het heiligen van Christus als Heer in je hart. En het volharden tegen de druk van de omgeving in, Christus te gehoorzamen vanuit de hoop en het delen van die levende hoop met je omgeving en de mensen die je tegen komt.
12.00 uur 
Maaltijd en onderlinge ontmoeting.
13.00 uur
“Moet ik gaan met lege handen, zo mijn Heiland tegemoet?” door Cees van Beek
Hoe verantwoorden (on)gelovigen zich als Jezus op de wolken komt en met groot gedruis de elementen zullen voorbijgaan? Wat is er gebouwd op het fundament van Christus? Hooi en stoppelen en als dan als door vuur ingaan? Hebben wij een verloren leven geleid voor Jezus Die ons redde en voor ons stierf? 
13.45 uur
In groepjes napraten over de lezingen, met elkaar bidden
14.30 uur 
Koffiepauze

15.00 uur
“Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert 



de harten, gij dubbelhartigen!” door Arie van Heiningen
Hij heeft op zijn hart om te spreken over de diepere niveaus van reiniging en heiliging, over die noodzakelijke hartsverandering waardoor de mensen nooit meer dezelfde zijn nadat zij deze dag hebben bijgewoond. Die persoonlijke opwekking uit de diepe slaap van zonden, patronen, comfort en/of zorgen van deze tijd en allerlei gebondenheden, naar het voortdurend wandelen in het licht door de Heilige Geest. De gelovigen zijn niet geroepen voor een comfortabel leven te leiden maar een leven van zelfverloochening, van volgen, van kruisdragen en zielen naar Jezus leiden. De bekers moeten overvloeien en als dat niet het geval is, wat is dan daar de oorzaak van?
15. 45 uur
Gelegenheid tot het geven van getuigenissen
16.00 uur 
Vragen 
16.15 uur 
Sluiting conferentie door gezamenlijk gebed. [image: image1.png]
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