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Geestelijke groeiconferentie   
D.V. 11-14 mei 2012 

  
Hoofdthema: ‘Maak mij een beeld van U’  

Het belang van christelijke karakter vorming 

 
Locatie: Conferentiecentrum "Kroeze Danne" te Ambt Delden (nabij Rijssen) 

 
Met de volgende Nederlandse sprekers:  

Ds. Henk van de Belt 
Broeder Jacques Brunt  

Ds. Maarten Ezinga  
   

Conferentie voor alle leeftijden: met baby- en peuteroppas, kinder- en jeugdprogramma! 

Inschrijven kan vanaf dinsdag 27 maart (10.00 uur)  
t/m vrijdag 13 april: www.heartcry.nl 

 
Beste vrienden,  

“Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.” (Rom. 12:2) Nadat Paulus een 
uiteenzetting gegeven heeft van verschillende leerstukken van het heil, richt hij zich als het ware 
ineens naar het hart van zijn lezers: en nu de praktijk broeders en zusters! “Laat daarom die 
gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was!” (Fil. 2:5).  Zijn beeld, Zijn karakter in Zijn kinderen. 
Dat is wat God verlangt.  

Met deze last houden we opnieuw een geestelijke groeiconferentie. Voor het eerst hebben we twee 
Nederlandse hoofdsprekers uitgenodigd. Zij hopen met ons hun last te delen in een tijd waarin het 
belangrijker is dan ooit, dat Gods kinderen toegerust worden om zich geheel en al af te keren van het 
wereldse denksysteem. Om hun karakter volkomen te laten vormen volgens het karakter van onze 
Heere Jezus Christus. Het is Gods doel dat Zijn Zoon Jezus de Eerstgeborene is onder vele broeders 
en zusters, welke Hij bestemd heeft om het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29). God 
heeft ons getrokken uit de duisternis om het Beeld van Zijn Zoon te vermenigvuldigen hier op aarde, 
tot heerlijkheid van God de Vader en als werkend zout om het bederf in de wereld tegen te gaan. 
Tijdens deze conferentie willen we (jong)gelovigen helpen om meer zicht te krijgen op het doel van 
Gods roeping in hun leven: het zelfverloochenende karakter van Christus, tegenover de roep van de 
wereld en de vormgodsdienst die een ander karakter wil vormen in de christenen: een karakter wat het 
IK centraal stelt. We willen tijdens de conferentie gelovigen toerusten, zodat zij niet verflauwen door 
de geest van de wereld en oproepen tot volharding! De oproep om dagelijks als discipelen met God te 
wandelen. We zien opnieuw verwachtingsvol en biddend uit naar deze conferentie. 

Met vriendelijke groeten,  
Team van Stichting Heart Cry 
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Programma 
 

 
Vrijdag 11 mei 
vanaf 9.00 Klaarmaken/voorbereiding conferentie 
14.00 Gebedssamenkomst te "Kroeze Danne"  
vanaf 15.00 Aankomst - Aanmelden   
20.00 Opening van de conferentie door evangelist Arjan Baan   
20.45 Ds. Maarten Ezinga spreekt over: "Het karakter van God"  
22.00 Afsluiting vrijdagavond 
                                     
Zaterdag 12 mei 
06.30 Gebedssamenkomst  
07.30 Ontbijt en koffie 
09.30 Ds. Henk van de Belt houdt een lezing over: “Het verdorven karakter: de  

verwoestende gevolgen van de zonde” 
Aansluitend zullen de jongeren in gespreksgroepjes doorpraten over de lezing.  

12.30 Middageten 
14.00 Vrij programma – diverse mogelijkheden: 

(1) Voor de gezinnen: met de kinderen op stap gaan (boswandeling) 
(2) Voor de jongeren: voetbalwedstrijd 
(3) Voor iedereen: tijd om uit te rusten of te wandelen  

15.00 Ds. Maarten Ezinga: “Karaktervorming vanuit onze identiteit in Christus” 
17.30 Avondeten 
18.30 Gebedssamenkomst  
20.00 Br. Jacques Brunt houdt een appèlwoord over: “Christelijke karaktervorming in de  

weg van algehele overgave”. 
22.00 Samen zingen en mogelijkheid tot getuigenis (graag afstemmen met nazorg-team) 
22.30 Mogelijkheid tot evangeliseren bij Discotheek "Lucky en Co" te Rijssen 
  
Zondag 13 mei  
07.30 Gebedssamenkomst  
08.00 Ontbijt en koffie 
09.45  Op zondagmorgen laten we elkaar vrij. Er is dus een mogelijkheid om in de regio naar 

de kerk te gaan. In de grote zaal van het conferentiecentrum is er een bijéénkomst. 
Ds. Henk van de Belt houdt een preek over: “Het genezen karakter: de 
vernieuwende werking van Gods genade”.  

12.30 Middageten 
15.00 Ds. Maarten Ezinga spreekt over: “Het Gezin: dé plaats voor christelijke  

karaktervorming”.  
16.30 Vragenbeantwoording o.l.v. Henk Binnendijk 
17.30 Avondeten 
18.30 Gebedssamenkomst  
20.00 Ds. Henk van de Belt houdt een afsluitende boodschap over: “Het toegewijde  

karakter: de vruchtbare effecten van de Heilige Geest.” 
21.30 Samen zingen en mogelijkheid tot getuigenis (graag afstemmen met iemand van het 
nazorg-team) 
22.30 Afsluiting weekend 
  
Maandag 14 mei  
……. Vertrekken naar huis  
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Sprekers 
 
Wie is ds. Henk van de Belt?  
Henk van den Belt (1971) kende al jong het verlangen om de boodschap van het evangelie te 
verspreiden. Zo nam hij op 7-jarige leeftijd puriteinse traktaatjes uit de kerk van zijn vader mee om die 
’s avonds ergens op de stoep te leggen in de hoop dat een voorbijganger zo tot bekering zou komen. 
Tot 1979 woonde hij vlak bij New York, waar zijn vader als predikant een kerk diende van 
Nederlandse emigranten. Daarna groeide hij op in Katwijk waar zijn vader predikant was in de Vrije 
Christelijke Gereformeerde Gemeente. 
Het verlangen om zendeling of predikant te worden ebde wat weg, tot Henk 
na een geestelijke worsteling op 15 jarige leeftijd tot zekerheid van het 
geloof kwam en zich geroepen wist tot het ambt van predikant. Als student 
was hij betrokken bij het evangelisatiewerk van de stichting Predik het 
Woord in Hoorn, waar hij met andere studenten en jongeren wekelijks 
deurwerk deed, onder andere samen met zijn vriend, de huidige evangelist 
in Hoorn, Matthé Schreur.  Als voorzitter van de stichting is hij momenteel 
nog steeds bij het werk betrokken.  
 
Tijdens zijn studie theologie in Leiden, trad hij op 13 mei 1992 in het 
huwelijk met Anne-Marie Markwat. Samen woonden zij in Kinderdijk, waar 
Henk pastoraal werk in de hervormde gemeente combineerde met zijn 
studie. In 1995 waren zij voor een half jaar in Grand Rapids en diende hij 
als student de Providence Reformed Church. In die kleine gemeente 
schonk de Heere een rijke zegen. Voor zijn latere bediening als predikant is deze periode heel 
vormend geweest, door het intensieve contact met ervaren christenen die leefden uit de theologie van 
de puriteinen.  
Met Kerst 1995 werd hij op 24-jarige leeftijd de predikant in de hervormde gemeente van Oud-Alblas 
waar hij ruim vier jaar werkte. De grenzen tussen de kerk en de dorpsgemeenschap waren vloeiend 
en dat bood mogelijkheden om mensen aan de rand weer bij de gemeente te betrekken. Onder de 
bediening van het Woord werden christenen opgebouwd en mensen die de Heere nog niet kenden 
verlangend gemaakt om Christus te zoeken. 
 
In 2000 vertrok hij naar Delft, waar de kloof tussen kerk en wereld veel dieper was. De nood was 
groter, maar de mogelijkheden voor een wijkpredikant van een Gereformeerde Bondsgemeente om de 
seculiere wereld te bereiken toch veel kleiner dan in een dorp. In de behoudende gemeente leefde wel 
besef van de missionaire roeping en het initiatief om deur aan deur Bijbels te verspreiden om zo weer 
in contact te komen met de wijk vond weerklank in de harten van de gemeenteleden. In deze periode 
verdiepte Henk zich voor een promotiestudie in de leer van de Heilige Schrift. Na zijn vertrek naar 
Nijkerk (2004) promoveerde hij in Leiden (2006) op een Engelstalig proefschrift over de 
Reformatorische opvatting dat de Bijbel haar gezag alleen ontleent aan zichzelf (autopistie). 
Christenen worden daarvan overtuigd door de werking van de Heilige Geest. De intensieve 
bestudering van dit thema betekende voor zijn eigen prediking een nieuwe oriëntatie op de tekst van 
de Bijbel in het vertrouwen dat het Woord van God de kracht in zichzelf heeft om levens te vernieuwen 
en de kerk tot leven te wekken. Het Woord zal het doen. 
 
In 2008 werd hij door de Gereformeerde Bond benoemd als docent in de gereformeerde 
godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht om zo betrokken te zijn bij de opleiding van de predikanten 
van de Protestantse Kerk in Nederland. In september gaat zijn werk naar Groningen verhuizen. 
Voorlopig blijft hij met Anne-Marie en hun zes kinderen – in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar – in het 
Utrechtse dorp Woudenberg wonen. In zijn vrije tijd spreekt Henk van den belt graag voor jongeren en 
schrijft hij opiniërende artikelen om christenen in deze tijd toe te rusten, onder andere in het 
Reformatorisch Dagblad. 

 
Wie is ds. Maarten Ezinga? 
De 54- jarige Maarten Ezinga groeide op in een christelijke gezin als derde in een rij van zeven. Reeds 
op jonge leeftijd  was er een sluimerend roepingbesef,  op de basisschool - hij was nog geen 10 jaar 
oud- kreeg hij het verlangen om later het evangelie te mogen verkondigen. Dat verlangen bleef 
bestaan, ook toen hem te kennen werd gegeven dat hij vooral niets in zijn hoofd moest halen… hij 
zegt: “Dat deed ík ook niet, het was de Heere die dit verlangen in mijn hart had gelegd.” Mede door 



4 

 

het dagelijkse gebed van zijn  Godvruchtige  moeder,  is hij op zestienjarige  levensjaar onder het 
overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen.                                                                                              
Na  de  L.T.S.  (houtbewerking) - in de voetsporen van dé Timmerman van Nazaret -  is hij naar de 
Bijbelschool gegaan in het Belgische Heverlee. Daar is hij gevormd en toegerust voor het werk 
waartoe de Heere hem later zou roepen. Na twee jaar Bijbelschool en omzwervingen langs 
verschillende christelijke organisaties, heeft hij zijn vrouw Maria leren kennen. De Heere heeft zijn  
huwelijk willen zegenen met vier kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen.  
Hij zegt: “Je moet wel weten dat ik geen afgeronde theologische opleiding en geen titels heb”. Daar 
voelt hij zich nog altijd onzeker onder - ik ben in vele opzichten een uitermate zwak mens - toch weet 
hij zich door de Heere geroepen tot de verkondiging van het Evangelie. 
Wat dit betreft herkent hij zich in Amos die zegt: “Ik ben geen profeet en ik ben geen profeten zoon, 
maar ik ben veehouder en moerbeikweker. De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en 
de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer… hoor het woord van de HEERE.” 
 
Als Refo-Baptist heeft hij de afgelopen 27 jaar in de gemeenten van 
respectievelijk Middelburg, Andijk-Enkhuizen en Doorn als dienaar van 
het Goddelijk woord mogen arbeiden! In die tijd heeft hij mogen leren in 
alles afhankelijk te zijn van de genade van de Heere. 2 Kor.12:9 is  hem 
daarom zeer lief geworden: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn 
genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij komt wonen.”  
 
Gedurende die jaren als predikant heeft de Heere hem op het hart gebonden  om de gemeente van de 
Heere Jezus Christus te dienen met een praktische Bijbelverklarende prediking. In zijn bediening zijn 
de vijf Sola’s van de Reformatie terugkerende thema’s : Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus 
Christus en Soli Deo Gloria.                                                                                                               
 
De laatste tijd heeft hij de last op zijn hart om over de heiligheid van de Heere te spreken.                     
Hij zegt: “De meest  geproclameerde eigenschap van de Heere, - waar de Serafs voor de troon  in 
vuur en vlam voor staan - is Zijn heiligheid. Dag en nacht, onafgebroken belijden zij de heiligheid van 
de Heere. Niet Zijn liefde, niet Zijn genade, niet Zijn barmhartigheid maar Zijn heiligheid is in het 
Vaderhuis de meest gehoorde eigenschap van de Heere.”  
Voor allen die Zich kinderen van God noemen, en onderweg zijn naar dat Vaderhuis betekent dit 
radicale afscheiding van alles wat onheilig is, om apart gezet voor de Heere te leven!  
Inmiddels heeft de Heere  zijn weg zo geleid dat hij niet langer op één plaats, maar op vele plaatsen 
het Woord van de Heere mag verkondigen. Het is een stap geweest waar hij bijna 2 jaar over gedaan 
heeft. Een tekst die daarbij van doorslaggevende betekenis is geweest is 2 Kor.2:14 “En God zij dank, 
Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats 
openbaar maakt.”  
  

Praktische info (lees dit goed door!)  
 
• Inschrijven is mogelijk vanaf D.V. dinsdag 27 maart 2012 

vanaf 10.00 uur t/m vrijdag 13 april 2012. Er is een extra 
inschrijfdag op dinsdag 24 april 2012. Na deze data is er geen mogelijkheid 

meer voor opgave/deelname. Inschrijving kun je doen door naar de website www.heartcry.nl te 
gaan. Zorg dat je je e-mailadres goed invult, dit voorkomt een hoop onduidelijkheid. 
 

• Alle informatie over de accommodaties of mogelijkheden van verblijf kun je vinden op 
www.heartcry.nl onder ‘Voorjaarsconferentie 2012’, en dan ‘Praktische gegevens’.  
 

• Wanneer je bij inschrijving geklikt hebt op een accommodatie, dan heb je daarna nog een half uur 
de tijd om rustig je inschrijving af te maken. De accommodatie blijft dus een half uur voor je 
gereserveerd. Binnen die tijd moet je je inschrijving wel voltooien om de accommodatie definitief 
te behouden. 
 

• We stoppen de gezinsopgaven bij een van te voren vastgesteld aantal kinderen (dit betreft 
kinderen van 0 t/m 12 jaar), we doen dit om de oppas/programma’s goed te kunnen laten 
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verlopen. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Let op: Helaas moeten wij vaak op de 
eerste inschrijfdag (!) al stoppen met het inschrijven van gezinnen (met kinderen van 0 t/m 12 
jaar), wees er dus snel bij.   
 

• Bij deelname aan de conferentie is inschrijven ten allen tijde verplicht, óók voor daggasten die er 
bijv. maar 1 dag zijn. Ook voor hen moeten wij aan de beheerder van de Kroeze Danne een 
bepaald bedrag afdragen.  
 

• Wanneer je meerdere personen (geen gezin) wilt opgeven mag je dit niet doen onder ‘gezin’. 
Zorg dat je voor ieder op te geven persoon alle gegevens bij de hand hebt (naam/adres en ook 
mailadres). Je moet deze dan nl. één voor één invoeren. Incorrecte opgaven worden door ons 
verwijderd. 
 

• Na opgave ontvang je per mail een bevestiging van opgave. Wanneer dit niet het geval is, kijk 
dan bij je spam of stuur een mailtje om te checken of je er daadwerkelijk in staat! 
 

• Bij inschrijving wordt door de inschrijver zelf een corveetaak/meerdere corveetaken (bij 
gezinsopgave met bijv. oudere kinderen of combinatieopgave van meerdere gezinnen) gekozen. 
Dit wordt duidelijk bij inschrijving vermeld.   
LET OP: Bij een gezinsopgave wordt 1 ouder verplicht te kiezen voor een taak bij de oppas of het 
kinderprogramma. We rekenen op jullie begrip hiervoor. 
 

• Als je onverhoopt, na opgave, toch niet kunt komen, vragen wij je dringend je per e-mail af te 
melden. Dan kunnen wij de vrijgekomen ruimte weer -tijdig- aanbieden aan anderen. Kosten van 
annulering zijn 10 euro. 

 

Handig om te weten/een handje aan mee te helpen… 
**D.V. vrijdag 11 mei begint de conferentie op een informele manier. Vanaf 9.00 uur hebben we zo'n 
25 personen nodig om alles klaar te zetten/maken. Kun je die dag vrij nemen, of ben je in de 
gelegenheid om te komen: graag een e-mail naar Henk Maasland (conferenties@heartcry.nl), hier zijn 
we erg blij mee. Zonder jullie hulp gaat het echt niet lukken! Voor deze vrijwilligers is het mogelijk op 
donderdag al te komen en (gratis) de nacht door te brengen op het oord. Graag wel opgeven! 
**Met elkaar organiseren we baby- en peuteropvang, kinder- en jeugdprogramma's! Vind je het leuk 
hieraan mee te werken? Geef je dan op! Zoals al eerder gezegd zouden we het zeer op prijs stellen 
wanneer er een aantal personen vrijdag 11 mei zich inzet ons te helpen het 
conferentiecentrum 'conferentie-klaar' te maken. Dit blijkt altijd weer een grote klus. Tevens kun je dan 
de gebedssamenkomsten bijwonen, zodat we met elkaar het weekend biddend kunnen voorbereiden. 
Ook voor de maandag na de conferentie komen we vaak handen tekort. Ben je bereid om ons te 
helpen, mail dit dan naar ons. Hulp van mensen buiten de organisatie is voor ons onmisbaar! Heb je 
vragen en/of wil je ons helpen, dan kan je mailen of bellen naar Henk Maasland. 
**Honden mogen alleen op de camping verblijven, aangelijnd, en buiten het terrein uitgelaten worden. 
In verder alle accommodaties, en ook in de (eet)zalen (uitgezonderd 2 chalets) zijn honden verboden.  

 
Meer informatie 

Heb je vragen over de inschrijvingen e/of andere praktische gegevens, dan kun je mailen/ bellen naar:  
Lia Eskes / Henk & Anja Maasland 
e-mail: conferenties@heartcry.nl 
telefoon: 0184-622383/06-29179181   
  

Over het inhoudelijke programma kun je mailen naar: 
Aletta de Pater 
e-mail: alettadepater@kliksafe.nl   
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Prijslijst en mogelijkheden voor overnachting 
 

CHALETS 

• Chalet, minimaal 8 personen waaronder minstens 1 gezin met kinderen 

**Meer personen inschrijven mag altijd/kan goed. Worden bij de opgave minder personen opgegeven, 
dan wordt de inschrijving niet geaccepteerd. 

** In een chalet zijn: een 2-persoons slaapbank óf 2x1-pers. boxspring, 2 stapelbedden en een 2x1-
pers. boxspring. Afhankelijk van welk chalet is er in de woonkamer een enkel of een stapelbed. Er zijn 
kussens + dekbedden aanwezig. Neem wel zelf kussenslopen/onderlakens+dekbedovertrekken mee. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar ) 85 euro 
Tieners (12-17 jaar) 50 euro 
Kinderen (6-11 jaar/basisschool) 35 euro 
Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee! 

Minimaal 8 personen inschrijven, waaronder 1 gezin 
met kinderen 

 

WILG/ELS-GEZINSKAMERS (4-6 pers.) + SLAAPZALEN 

• Wilg, 4-persoons slaapkamer (voor gezinnen met min. 1 kind) 

• Els, 6-persoons  slaapkamer (voor gezinnen met min. 1 kind)  

• Wilg/Els, slaapzaal (voor jongeren/oudere alleenstaanden) 

** De 6-pers. kamers voor de gezinnen bevatten 2x1-pers.boxspring + 2 stapelbedden (gebouw Els). 
Dekbedden/kussens zijn aanwezig. Neem zelf onderlaken+kussensloop+dekbedhoes(slaapzak) mee. 

** Als het gaat om een 6-persoonsslaapkamer, dan moeten zich daar minimaal 5 personen voor 
opgeven, zodat alle ruimte zoveel mogelijk benut wordt. Nog liever zien we dat alle bedden bezet zijn. 
Ben je met minder personen, dan zul je mensen erbij moeten zoeken of voor een andere manier van 
overnachten moeten kiezen. 

** We hebben twee 12-persoonszalen in gebouw Els. Hiervoor hoef je geen dekbed of kussen mee te 
nemen (dit mag natuurlijk wel als je dat wenselijk vindt).  

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 65 euro  
Tieners (12 - 17 jaar) 40  euro  
Kinderen (6 - 11 jaar/ basisschool) 25 euro  
Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee! 

In Wilg: minimaal 3, max. 4 (gezin met kind(eren) 
In Els: minimaal 5, max. 6 (gezin met kind(eren) 
 

 

IEP/EIK-GEZINSKAMERS/ECHTPAREN (2-6 pers.) 

• Iep, 2-persoonskamer (voor oudere echtparen, echtparen zonder kinderen of echtparen 
met 1 baby of peuter)  

• Eik, luxe 6-pers. kamer (met eigen douche en toilet) 

**De 2-persoonskamers bevatten 2 x 1 boxspring, 2 dekbedden en 2 kussens. Neem zelf onderlaken, 
kussensloop en dekbedhoes (of slaapzak) mee.  

**2 personen inschrijven is voor Iep verplicht, deze kamers zijn bedoeld voor oudere echtparen, 
echtparen zonder kinderen of echtparen met 1 baby of peuter.  

** De 6-pers. kamers voor de gezinnen bevatten 2x1-pers.boxspring + 2 stapelbedden. Er zijn 
dekbedden en kussens aanwezig. Neem zelf onderlaken, kussensloop+dekbedhoes (slaapzak) mee. 

** Als het gaat om een 6-persoonsslaapkamer, dan moeten zich daar minimaal 5 personen voor 
opgeven, zodat alle ruimte zoveel mogelijk benut wordt. Nog liever zien we dat alle bedden bezet zijn. 
Ben je met minder personen, dan zul je mensen erbij moeten zoeken of voor een andere manier van 
overnachten moeten kiezen. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 80 euro 
Tieners (12-17 jaar) 45 euro 
Kinderen (6 - 11 jaar/ basisschool) 30 euro  
Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee! 

In Iep: minimaal 2, max. 3 (waarvan dan 1 kind) 

In Eik: minimaal 5, max. 6 (gezin) 
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KAMPEREN/SLAAPTENT 

• Eigen tent, camper of caravan 

• 10-pers. slaaptent (voor jongeren) 

**Je zorgt zelf voor matrassen en/of luchtbedden en beddengoed, kortom voor al je spullen, behalve 
het eten/drinken/koffie etc.  

**De plek wordt zelf gekozen op het gezinsterrein, dit wordt niet van te voren door de organisatie 
geregeld, dat regelt zich t.z.t. vanzelf. 

**Voor jongens en meisjes worden er aparte slaapvelden toegewezen, aangezien wij er 
verantwoordelijk voor zijn dat zij gescheiden slapen. 

**Kies je voor een slaaptent, dan zorg je zelf voor beddengoed, bed en matras is aanwezig. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 50 euro  
Tieners (12 t/m 17 jaar) 30 euro  
Kinderen (6 t/m 11 jaar/ basisschool) 20 euro  
Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee!  

  
Maximale gezinsprijs: 3 oudste kinderen en ouders betalen. Dit is mogelijk op aanvraag. 
 
 

DAGGAST (voor 1 of meerdere dagen) inschrijven verplicht! 

• Het is mogelijk om als daggast de conferentie te bezoeken.  

• Het is mogelijk om een overnachting in een hotel of andere accommodatie te boeken.  

 
Bijvoorbeeld: "Het Wapen van Delden" (telefoon: 074-3761355). Dit hotel bevindt zich op geringe 
afstand van de "De Kroeze Danne". Vroegtijdige boeking is dan wel nodig, omdat de hotels snel vol 
zijn. Deze overnachtingen moet je wel zelf regelen. 
Er zijn allerlei mogelijkheden/combinaties. Misschien wil je alleen de zaterdag en zondag komen o.i.d. 
De kosten hiervan vind je allemaal wanneer je je keuze duidelijk maakt op het inschrijfformulier.  
 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 12,50 euro  (hele conferentie 30 euro) 
Tieners (12 t/m 17 jaar) 10,50 euro    (hele conferentie 25 euro) 
Kinderen (6 t/m 11 jaar/ basisschool) 8,50 euro   (hele conferentie 15 euro) 
Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis mee!  

 
 


