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Thema: Priester in het gezin

Inleiding: Jan van Buren

In deze Bijbelstudie stellen we onszelf eerst drie vragen:

1. Wie zijn priester?

2. Hoe word je een priester?

3. Wat is de taak van een priester?

Vervolgens kijken we naar drie priestergezinnen met belangrijke lessen voor ons:

1. Het gezin van Eli, een negatief voorbeeld, een lauwe of vleselijke gelovige, werd niet geleid door de Geest (Rom.8:4-9).

2. Het gezin van Eljasib, een voorbeeld van positief beginnen, maar negatief eindigen, begon in de Geest en eindigde in het vlees (Gal.3:3).
3.
Het gezin van Zacharia, een positief voorbeeld, vervuld met de Geest (Ef.4:13; 5:19).
Vraag 1: Wie zijn priester?

· In het OT: oorspronkelijk heel het volk Israël. Na de zonde met het gouden kalf alleen de familie van Aäron, door geboorte (Ex.28:1-14; 1Sam.2:27,28).

· In het NT: alle gelovigen zijn priester, door wedergeboorte (1Petr.2:5,9; Openb.1:6).

Vraag 2: Hoe word je een priester

· Door wedergeboorte en verzegeling met de Heilige Geest wordt men een gelovige, dus een priester in Nieuwtestamentische zin. Deze geboorte bewerkt God door Zijn Woord en Geest (Joh.3:3-8; 13:10; Ef.5:26; Tit.3:5; Jak.1:18; 1Petr.1:3,23). Door onder te gaan in de dood van Christus wordt men opnieuw geboren (voorbeeld 2Kon.5:14). Ofwel op het moment dat men zich bekeert, is de oude mens met Christus gekruisigd, ben je met Hem gestorven en in Hem een nieuwe schepping geworden (Rom.6:5,6; 2Kor.5:17).

· Evenals in het OT is een priester nu: door het Woord gereinigd, door het bloed verzoend en met olie, dat is de Heilige Geest, gezalfd.

Uit de typologie van de priesterwijding kunnen we veel leren. Zoals, hoe en waarmee we tot God kunnen naderen als Hem toegewijde priesters (Lev.8 en Ex.29). Zie bijlage.
Vraag 3: De taak van een priester

· Offers brengen aan God.

· Ook anderen naar het altaar leiden

· Eten van de offers.

Offers brengen aan God

De priester in het Oude Testament bracht offers aan God, voor zichzelf en namens andere leden van het volk van God. Zo mogen gelovigen nu, als geestelijke priesters, voortdurend bezig zijn met het werk van de Heere Jezus. In een geestelijk huis vormen zij een geestelijke priesterschap om God geestelijke offers te brengen, dat is de vrucht van de lippen. Hierin heeft God een welgevallen. Als een volk Gode ten eigendom gaan zij als een koninklijk priesterschap de wereld in om de grote daden van God te verkondigen (Hebr.13:15,16; Ps.50:14,23; Hos.14:3; 1Petr.2:5,9).

Ook anderen naar het altaar leiden
Noodzakelijk is hierbij, de door de Heere gegeven voorschriften in acht te nemen! Deze, evenals de priester Ezra, in de praktijk te brengen en dit aan anderen door te geven  (Lev.8:35; Ezra 7:10).

Als een lid van het volk had gezondigd, ging hij met een offerdier naar een priester. Samen gingen zij dan naar het altaar. Zo mogen gelovigen, als priesters, anderen naar het altaar, dat is het kruis, dus tot de Heere Jezus leiden, om genade en vergeving te ontvangen (Rom.15:16).

Eten van de offers

Als een lid van het volk een vrede/dankoffer of een spijsoffer bracht, dan mochten de priester en zijn gezin daar ook van eten. Dat wil zeggen: samen met je gezin meegenieten, erin delen, erover spreken, wat anderen aan God brengen (Lev.7:32-34).

De priester en zijn gezin mochten er echter alleen van eten als zij rein waren. Als je persoonlijk met je gezin vanwege niet beleden zonden niet rein staat t.o.v. van God, kun je nooit echt genieten van het offer van de Heere Jezus (Num.18:8-13; vgl. 1Kor.9:13,14).

De priester moest eten van het zond- en schuldoffer (Lev.6:26; 7:6;10:12;). Als we geconfronteerd worden met zonden van een ander, dienen we ons bewust te zijn dat wij niet beter zijn (Gal.6:1,2).

Samengevat

In het Nieuwe Testament betekent priesterdienst, in de tegenwoordigheid van God komen. Tot Hem naderen op grond van het offer van de Heere Jezus, dit met betrekking tot zonden door jezelf of door anderen begaan (bidden en voorbede doen) en God, de Vader prijzen voor de gave van zijn Zoon. Hem, en de Heere Jezus (aanbidden).

Les 1. Wat betekent het offer van de Heere Jezus voor jou?

Les 2. Ben jij een geestelijke priester?

Les 3. Hoe ga jij om met zonden van jezelf en van anderen? 

Les 4. Welke plaats nemen het gebed en de aanbidding in jouw leven in?

Het gezin van priester Eli (zij leefden in een tijd van groot verval.)

De naam Eli betekent mijn God, of verheven is Jahweh. Helaas deed hij zijn naam geen eer aan.

Dit gezin leefde in een tijd waarin iedereen deed wat goed was in zijn ogen (1Sam.1-4; Rich.17:6; 21:25).

Die tijd kun je vergelijken met onze postmoderne tijd. Geen ontzag voor de heilige God. Zijn waarachtige Woord (de Waarheid), wordt ter discussie gesteld. Meer liefde voor genot dan voor God (2Tim.3:1-9).

Eli en zijn gezin zijn een beeld van vleselijke christenen die niet actief zijn in het dienen van God. Hun god is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aards gezind (Fil.3:19).

Dit priestergezin vertoont de karaktertrekken van de gemeente van Laodicea (Openb.3:14-22), van vleselijke of naamchristenen die niet koud noch warm, maar lauw zijn.

Zij denken van zichzelf: het zit wel goed met mijn geestelijke conditie en hebben geen oog voor geestelijke rijkdommen en de heiligheid van God. God staat buiten de deur van hun hart. Ze zijn geestelijk blind en hebben verlichte ogen van het hart nodig (Ef.1:18).

God heeft een ernstige waarschuwing voor zulke gelovigen: Ik raad u aan ogenzalf te kopen om te zien. Door de Heilige Geest kunnen we de dingen zien zoals God ze ziet en bedoelt. Uit liefde kastijdt en tuchtigt God, maar Hij waarschuwt altijd van te voren. God wil graag gemeenschap hebben met mensen.
Priester zat Eli op een stoel (1Sam.1:9). Het zitten is het eerste en ook ongeveer het laatste dat we van hem lezen. Hij liet het erbij zitten en was niet actief bezig in het heiligdom.

Eli zag Hanna zonder woorden bidden (1Sam.1:12,13). Eli had niet het juiste inzicht toen hij Hanna zag bidden.

Zijn zonen waren nietswaardige lieden, zij hielden geen rekening met de Heere God, misbruikten hun positie en recht. Zij sliepen zelfs bij andere vrouwen. God niet eren kan lichamelijke onreinheid tot gevolg hebben! (Rom.1:24,25).

Vanwege het slechte voorbeeld van dit gezin ging het volk het offer voor de Heere gering achten. Leiders worden gevolgd! En verkeerde omgang bederft goede zeden!

Eli waarschuwde zijn zonen, maar trad niet krachtig op tegen hen. Zij waren ongezeglijk en luisterden niet. Daardoor brachten zijn zonen een vloek over zichzelf! Aan wie ligt het als kinderen ongezeglijk zijn?

Eli eerde zijn zonen boven de Heere en kwam niet op voor de heiligheid en de eer van God. Als gevolg hiervan droeg zijn nageslacht de gevolgen van zijn daden (1Sam.2:12-36; 3:13; Matt.10:37-39). Als vader had hij geen respect bij zijn zonen opgebouwd. Eli waarschuwde wel, maar kwam niet geloofwaardig over. Hij liet niet zien dat je God moet liefhebben en eren boven alles. Hij was een tweeslachtige vader. Dit gedrag kan verstrekkende gevolgen hebben. 

Omdat Eli zijn plaats als middelaar tussen God en het volk niet meer innam, sprak God niet meer rechtstreeks tot hem en het volk, maar door een man Gods, en door Samuël (1Sam.2:27; 3:21). Vanwege hun zonden stierven zijn beide zonen op een dag. Tijdens de beslissende veldslag zat hij opnieuw op een stoel in een afwachtende houding. Hij was oud, zwaarlijvig en kon ook niet meer zien. Toen hij het bericht ontving dat zijn zonen dood waren, en ook de ark was buitgemaakt, schrok hij zo dat hij van zijn stoel viel en zijn nek brak (1Sam.4:15-17). Een triest einde na een dienst van 40 jaar! Het volk leed een grote nederlaag en er kwam een einde aan het leven van dit priestergezin.

Les 1. Ook nu is er veel geestelijke luiheid en daarom geen kracht. Zijn wij als priesters actief in de dienst van God, of laten wij het er ook bij zitten?

Les 2. Hebben wij een geestelijk oog voor iemand met een grote nood?

Les 3. Zijn wij en onze kinderen goede voorbeelden voor anderen?

Les 4. Wie ouders of kinderen liefheeft boven Mij…! Dit kan verstrekkende consequenties hebben. Beseffen wij dit?

Les 5. Kan God door mij of jou spreken? Wanneer deed Hij dat voor het laatst?

Les 6. Met de heiligheid van God valt niet te spotten! Realiseren we ons dit?

Les 7. Welk een voorbeeldfunctie als vader of moeder, zoon of dochter heb jij?

Les 8. Wil jij ook zo eindigen als dit gezin, of wil je een overwinnaar zijn?!

Het priestergezin van Eljasib (zij leefden in een tijd van reveil, opwekking)

De naam Eljasib betekent God herstelt. In eerste instantie doet hij zijn naam wel eer aan. Later is hij echter een negatief voorbeeld voor vele anderen.

Na de terugkeer uit de ballingschap wordt de hogepriester Eljasib als eerste genoemd, en wel als bouwer bij de herbouw van de poorten en muren van Jeruzalem. Hij begint met zijn familie met de herbouw van de Schaapspoort, geestelijk gezien een heel belangrijke poort (Neh.3:1).

Een muur dient om scheiding te maken tussen wat heilig en niet heilig is (Ezech.42:20; 22:30). Poorten met deuren dienen om gecontroleerde toegang tot de stad te krijgen. 

Mensen worden in de Bijbel op vele plaatsen vergeleken met schapen, die bescherming van de herder nodig hebben.

De Heere Jezus is de Herder van de schapen. Aan sommige gelovigen heeft Hij de gave van herder gegeven. Zij zijn verantwoordelijk om de schapen van voedsel te voorzien en ze te beschermen (Ezech.34; Joh.10:16; 1Petr.5:1 enz.).

Met vele anderen zette Eljasib zijn schouders onder dit werk. Opmerkelijk is dat, met uitzondering van de Schaapspoort, alle poorten voorzien werden van sluitbalken of grendels (Neh.3). Deze nalatigheid had later verstrekkende geestelijke gevolgen voor zijn familie.

Jaren later had priester Eljasib in het huis van God, op de plaats waar de voorraad lag voor de spijsoffers- of graanoffers, een grote kamer voor Tobia ingericht. Hoewel God nadrukkelijk had verboden dat het volk Israël zich zou vermengen met de volken van rondom, werd Tobia, een Ammoniet, door zijn huwelijk een bloedverband. Daarbij werd zijn zoon een schoonzoon van Sanballat, een Samaritaan (Neh.13:4-9, 28,29).

Tobias en Sanballat wilden aanvankelijk meehelpen met de herbouw van de muur, maar ontpopten zich als sluwe vijanden van het volk van God: zij wilden de bouw van de muur juist verijdelen. Na verloop van jaren werd de deur opengezet voor deze vijanden van Gods volk en werden zij zelfs in de familiekring opgenomen (Neh.4 en 6).

Eljasib is voor ons het voorbeeld van een priester/huisvader die goed begint, maar later faalt.

Les 1: Je kunt beginnen je gezin te beschermen tegen wereldse invloeden. Maar doe geen half werk! Laat als het ware de deur niet op een kier staan. Want daardoor gebeurt het dat kinderen van gelovigen zich vermengen met de wereld. Eljasib had de list en de boze plannen van de satan niet doorzien. Zien wij het? 

Les 2: Als gelovigen geen voorraad aan offers verzamelen, met andere woorden, als hun hart niet vol is van de Heere Jezus, is er ruimte over in hun hart (en huis). Die ruimte wordt door de vijand van hun ziel en die van hun kinderen ingevuld!

Les 3: Volhard tot het einde. Waarmee vul jij je? Wat en wie haal je in huis? Denk aan het geestelijk welzijn van je kinderen en kleinkinderen!

Les 4. Doorzien we de list van de satan. Hij kan van een brullende leeuw veranderen in een engel van het licht (1Petr.5:8; Kor.11:14,15).
Het priestergezin van Zacharia (zij leefden in de verwachting van de komst van de Messias)

Die tijd doet ons ook denken aan onze tijd, elk moment kan de Heere Jezus terugkomen. In het gezin van Zacharias was dit aan alles zichtbaar, zij leefden echt vanuit de verwachting van de komende Messias.

Zij hadden prachtige namen met een bijzondere betekenis. Zacharias, Jahweh gedenkt. Zijn vrouw Elisabeth, eed van God. Johannes, God is genadig. Met hun naam deden zij de Naam van God wel eer aan!

In de tijd rond de geboorte van de lang verwachte Messias, te midden van veel godsdienstige mensen, leefden zij zoals God het bedoelde dat een Israëliet zou leven.

Vele jaren hadden ze gebeden om een zoon. Toen deze mogelijkheid menselijker wijze niet meer aanwezig was, verhoorde God hun gebed. Op een bijzonder moment, toen Zacharias het reukoffer aanstak in de tempel (het uur waarop ongeveer 34 jaar later de Heere Jezus ‘het offer’ bracht), kondigde een engel hun gebedsverhoring aan. Aanvankelijk kon de priester dit niet geloven, met als gevolg dat hij negen maanden zijn vreugde niet met zijn stem kon verwoorden.

Hun zoon zou de wegbereider van de Messias zijn, en velen van hun volk tot God bekeren, waardoor hij voor de Heere een toegerust volk gereed zou maken.

Het leven van hun zoon zou het kenmerk dragen van iemand die helemaal afgezonderd leefde voor God. Reeds van de moederschoot af zou hij vervuld zijn met de Heilige Geest.

Ook Elisabeth en Zacharias werden beiden vervuld met de Heilige Geest en verkondigden de grote daden van God.

Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt door de Geest.

Om volkomen toegewijd aan zijn Zender te zijn en om elk moment van zijn leven helder zijn werk te kunnen doen, mocht hij als Nazireeër, niets van wat hem enigszins zou kunnen bedwelmen tot zich nemen. Hij vertoefde in afzondering, in de woestijn, tot het moment dat God hem riep voor zijn dienst (Luk.1). 

Hij predikte zijn volk o.a. kennis van het heil in de vergeving van hun zonden.

Hij getuigde ook van het waarachtige Licht dat in de wereld komen zou en ieder mens verlicht. Hij wees als geen ander op de Heere Jezus, als het Lam van God (Joh.1:6-8; 19-34). 

Vervolgens is hij als een kaars voor zijn Zender opgebrand (Matth.14:1-12).

Les 1. Het leven van dit gezin werd gekenmerkt door gebed. Welke plaats neemt het gebed in jouw leven in?

Les 2. Gebeden worden op Gods tijd verhoord. Bid jij in geloof?

Les 3. Toen hun zoon werd geboren, gaven zij God de eer. Geef jij God de eer voor een gebedsverhoring?

Les 4  De beide ouders en hun zoon waren vervuld met de Heilige Geest. Welke plaats neemt de Heilige Geest in jouw leven in?

Les 5. Door hun gedrag waren deze ouders voor hun zoon een sprekend voorbeeld. Ben jij een goed voorbeeld in je gezin voor anderen?

Les 6. Hij groeide niet op als een verwend kereltje maar als een man Gods. Geef jij je kinderen wat ze nodig hebben voor een goede geestelijke ontwikkeling?

Les 7. Gods Geest was zijn krachtbron. Wat of wie is jouw kracht?

Les 8. De ouders gaven hun zoon geen toestemming om te nuttigen wat God hun verboden had. Geven wij onze kinderen wel de vrijheid om naar de slijter te gaan of zich in het uitgaansleven te storten?

Les 9. Nadat hij door zijn ouders was opgevoed, werd hij door God verder gevormd voor zijn dienst in
een plaats van afzondering. Toch werd hij hierdoor niet wereldvreemd. Welk fundament geven wij mee aan onze kinderen?

Les 10. Johannes was bereid te gaan toen God hem riep in Zijn dienst. Ben jij bereidt om te gaan, wanneer God je roept voor een dienst voor Hem?

Les 11. Hij verkondigde onomwonden de waarheid en nam geen blad voor zijn mond. Durf jij de waarheid te vertellen?

Les 12. Hij wees op de Heere Jezus als geen ander. Vertel jij anderen het evangelie?

Les 13. Hij was bereid een stap terug te doen toen de Heiland Zichzelf openbaarde. Waar gaat het in jouw leven om, om je ego of om de Heere Jezus?

Les 14. Zij kondigden de komst van de Messias aan. We leven in de dagen dat de Heere Jezus elk moment terug kan komen. Spreken wij als gezin hierover?

Les 15. Johannes was tot in de dood getrouw aan Zijn Meester. Hoever wil jij gaan?

Bijlage: typologie van de priesterwijding

Hoe en waarmee kunnen we tot God naderen als Hem toegewijde priesters?

	Zij toen
	Jij nu

	1) Eerst werd degene die tot priester werd gewijd geheel met water gewassen (Lev.8:4).
	1) Het Woord van God moet op heel je leven worden toegepast.

	2) Bekleed met de priesterkleding (Lev.8:13).
	2) Onze ongerechtigheid, de zonden, zijn weg-genomen. Je ontvangt een wisselkleed en bent bekleed met het kleed van het heil (Zach.3:3-5; Jes.61:10).

	3) Vervolgens werden er dieren geslacht en geofferd.
	3) De gerechtigheid eist de dood. Zonder bloedstorting geen vergeving. God biedt een plaatsvervanger aan.

	4) Eerst werd een stier als zondoffer gebracht (Lev.8:14-17).
	4) Je bewust zijn van de afschuwelijkheid van de zonde. Christus droeg mijn zondige daden en stierf in mijn plaats (1Petr.2:24; 2Kor.5:21).

	5) De stier als zondoffer werd buiten de legerplaats verbrand (Lev.8:17).
	5) Het bloed van dieren dat in de tempel werd gebracht kon onmogelijk zonden wegnemen. Daarom is de Heere Jezus buiten de legerplaats, op Golgotha, gekruisigd. Om door Zijn eigen bloed Zijn volk te kunnen heiligen. (Hebr.10:1-10;13:11-13).

	6) Daarna werden twee rammen als brandoffers geofferd (Lev.8:18-33).
	6) Tot God naderen in het besef, dat dit alleen kan op grond van de persoon en het werk van de Heere Jezus, in wie God al Zijn welbehagen heeft (Joh.17:4).

	7) Het eerste brandoffer.
	7) Symboliseert wie de Heere Jezus voor God de Vader is (Luk.3:22b; Joh.8:29b).

	8) Het tweede brandoffer.
	8) Symboliseert onze gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1Joh.1:1-4).

	9) De handen werden op de kop van het dier gelegd. 
	9) Je één maken met het offer van de Heere Jezus.

	10) Bij het zondoffer (Lev.8:14). 
	10) Draag je je zonden symbolisch over op de Heere Jezus.

	11) Bij de brandoffers (Lev.8:18,22).
	11) Wordt de heerlijkheid en volmaaktheid van de Heere Jezus overgedragen op de offeraar. God ziet jou in Christus.

	12) De ingewanden en de schenkel van het tweede brandoffer werden met water gewassen (Lev.8:21).
	12) Het Woord van God toont aan dat de Heere Jezus zowel innerlijk als uiterlijk niet verontreinigd is (Luk.23:4,14,15a,15b,22,41,47).

	13) De offerdieren werden geheel verbrand.
	13) Je beseffen dat de Heere Jezus zich op het kruis volkomen en smetteloos aan God heeft geofferd (Hebr.9:14; 13:11,12).

	14) De geur van dit offer was een aangename, liefelijke of rustgevend geur voor de Heere. Voor mensen is de geur van verbrand vlees afschuwelijk.
	14). Hoeveel afschuwelijker is het de geur te ruiken van je kind dat levend verbrandt. Maar voor God de Vader was dit liefelijk omdat Hij hierin de liefde van Zijn Zoon zag voor Hem en voor mensen. God kon rusten in Zijn werk, waardoor mensen konden worden gered (Hoogl.8:6b,7).

	15) Vervolgens werd bloed van het brandoffer op de rechteroorlel, de rechterduim en de rechter grote teen gestreken (Lev.8:23,24). 
	15) Je zintuigen, je handel en wandel moet onder het beslag van het bloed van Christus komen.

	16) Het vet van het brandoffer dat met de organen was verbonden werd genomen. Vet aan een dier betekent dat het gezond is.
	16) Vet aan de ingewanden is een beeld van de innerlijke ontferming van de Heere Jezus (Ps.40:9; Hoogl.5:4; Jer.31:20).

	17) En de nieren, zij zuiveren het lichaam continu van schadelijke stoffen.
	17) Bij Hem was geen schadelijke weg, ook niet als niemand Hem zag (Ps.7:10; 16:7; 26:2).

	18) En drie spijsoffers (graanoffers - HSV) (Lev.8:26).
	18) Spijsoffers zijn beelden van de Heere Jezus als de waarachtige Mens. De tarwekorrel die in de aarde viel en stierf (Joh.12:21-28).

	19) Een ongezuurd brood.
	19) In Hem was geen zonde (1Joh.3:5).

	20) Een geoliede koek.
	20) De Heere Jezus is door de Heilige Geest verwekt en met de Heilige Geest gezalfd (Luk.1:35; 3:21,22; Hand.4:27).

	21) Een dunne koek, volledig doorbakken.
	21) Zijn volmaakte leven, ook in de beproevingen (Luk.4:1-13; vgl.Hos.7:8).

	22) De schenkel van het dier werd genomen.
	22) De kracht en volharding van Christus, waarmede Hij liefhad tot het einde (2Thess.3:5; Joh.13:3).

	23) Daarna werd op de handen van de degene die tot priester werd gewijd de schenkel van het geslachte dier gelegd. Met daarop het vet, de nieren en het spijsoffer en bewogen voor het aangezicht van de Heere (Lev.8:27).
	23) Aan God tonen wat je in het sterven en leven van de Heere Jezus hebt gezien. Zoals Simeon de Heere Jezus in zijn armen nam en God loofde (Luk.2:25-32).

	24) Dit geheel werd als een brandoffer verbrand. (Lev.8:28).
	24) De Heere Jezus offerde zich helemaal aan God op.

	25) Vervolgens nam Mozes de borst van het dier en bewoog deze voor het aangezicht van de Heere (Lev.8:29).
	25) Het hart, de liefde van God, wordt je getoond.

	26) Een deel van de zalfolie en het bloed werd gesprenkeld op hun kleren (Lev.8:30).
	26) Door je uiterlijk, je wandel laten zien dat je door het bloed verzoend bent en de Heilige Geest hebt ontvangen, en daarbij tevens de geur van Christus verspreiden.

	27) De borst werd gekookt en moest met de spijsoffers worden gegeten door hen die tot priester werden gewijd (Lev.8:31).
	27) God wil dat gelovigen zich voeden met het hart van de Heere Jezus, wat spreekt van zijn liefde voor de Vader en voor hen (Joh.16:9,27;17:23-27).

	28) Wat overbleef van het brandoffer en het spijsoffer (graanoffer) werd verbrand (Lev.8:32).
	28) De ijver voor Gods huis heeft Hem verteerd (Ps.69:10).
De dieren die geslacht werden, waren een beeld van de Zoon van God die door Zijn sterven, met zijn bloed, zondige mensen met God zou verzoenen. De spijsoffers (graanoffers) zijn beelden van de Zoon van God, de Heere Jezus die waarachtig Mens werd en volmaakt, d.i. volkomen aan God toegewijd, leefde. Zijn volmaakte leven kon mensen niet redden van de eeuwige dood. Daarom stierf Hij in hun plaats. Om die reden werd met een spijsoffer, gelijktijdig, een brandoffer gebracht.

	29) De wijding duurde zeven dagen (Lev.8:33). 
	29) Dat wil zeggen, een volkomen tijd, je gehele leven Hem toewijden.

	30) Gedurende deze zeven dagen moesten zij bij de ingang van de tent der samenkomst blijven (Lev.8:33, 35).
	30) Je gehele leven in de nabijheid van God verkeren om Hem voortdurend te kunnen ontmoeten. Om naar Zijn Woord te luisteren en tot Hem te spreken.

	31) De door de Heere gegeven voorschriften in acht nemen. Zij deden het! (Lev.8:35).
	31) Gods Woord dient de norm te zijn in alle dingen voor in ons leven. Brengen wij dit in praktijk?
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