
Het gebedsleven van John Hyde

1. Inleiding

John Hyde (1865-1912) was een bijzondere man van gebed die in Indië, waar hij zendeling was, en in de hele wereld bekend werd als ‘biddende Hyde’. J. Pengwern Jones zei van hem dat ‘de Geest hem tot een studie-onderwerp voor ons gemaakt heeft, zodat we meer inzicht zouden hebben in het gebedsleven van Christus’. John bracht uren door met zijn Heer en vergat te slapen of te eten terwijl hij op de bres stond voor gelovigen en voor mensen die gered moesten worden. ‘O God, geef mij zielen of ik sterf’ werd een van zijn meest bekende gebeden. Na een vruchteloze tijd op het zendingsveld, begon de Heer te werken. Hij gaf John de vrijmoedigheid om te bidden, eerst voor één bekeerde persoon per dag, later twee en dan vier. In 1904 werd te Sialkot met conferenties begonnen en Gods opwekkingskracht veranderde voor altijd het leven van veel zendelingen en inlanders. Het geestelijk landschap van Indië veranderde. John Hyde stierf in 1912. Zijn lichaam was getekend door zijn gebedsleven. Zijn laatste woorden waren: ‘Roep de overwinning van Jezus Christus uit’.

2. Johns jeugd

John groeide op in een godvruchtig gezin in Illinois. Zijn vader was een presbyteriaanse predikant, zijn moeder een zeer godvruchtige vrouw. Johns vader bad vaak om arbeiders voor de oogst. In antwoord op dat gebed werden drie van hun zes kinderen zendeling. Johns broer Edmund, die ook zijn beste vriend was, ging naar een seminarie en werd zendeling. Hij werd na korte tijd ziek en stierf. Het verlies van zijn broer had een diepe invloed op John zodat hij zich ging afvragen of hij de plaats van zijn broer in de zending moest innemen. Toen hij dit eenmaal uitgeklaard had met God, werd zijn hele leven zo gegrepen voor de zending dat meer dan de helft van zijn klasgenoten ook in de zending gingen. Gedurende die jaren werd het fundament gelegd van zijn gebedsleven. Hij studeerde af in 1992 en enkele maanden later vertrok hij per schip naar Indië om daar zijn broers plaats in te nemen.

3. Bekrachtigd van boven af

Aan boord van het schip vond John een brief van een gewaardeerde familievriend waar hij veel liefde en bewondering voor had. In de korte brief stond: ‘Ik zal niet ophouden voor jou te bidden, beste John, tot je vervuld zult zijn met de Heilige Geest.’ John was geraakt in zijn trots. Hij werd zo boos dat hij niet vervuld werd met de Heilige Geest. Maar na enkele dagen gaf hij zich over. Hij schrijft hierover:

‘Ten slotte, in een soort van ontmoediging, vroeg ik de Heer me te vullen met de Heilige Geest. Op het moment dat ik dit deed klaarde de hele atmosfeer op. Ik begon mezelf te zien, hoe zelfzuchtig mijn ambitie was. … Ik was vastbesloten om tot elke prijs gevuld te worden met de Heilige Geest. … Ik was bereid om te mislukken in de taalstudie in Indië, om als zendeling op de achtergrond en uit het zicht te werken. … Ik was bereid alles te doen en alles te zijn, maar de Heilige Geest wou ik tot elke prijs ontvangen.’

Korte tijd later werd John overtuigd van een patroon van zonde in zijn leven: ‘Ik realiseerde me hoe beschamend het zou zijn voor de naam van Christus om te moeten belijden dat ik een Christus preekte die mij niet van zonde bevrijd had.’ En God bevrijdde hem en maakte hem bereid om zijn instrument te zijn.

4. Naar God toe gedreven

‘Ik ben onder de indruk van de heiligheid die het ene grote kenmerk van John Hyde was. Ik heb het nu niet over de vervulling met gebed, want bidden was zijn levenswerk. Ik vestig niet de nadruk op het winnen van zielen, want zijn kracht om zielen te winnen was te wijten aan zijn gelijkvormigheid met Christus.’ (McGaw 1970)

Na enkele vruchteloze jaren en ontmoediging bij de taalstudie als gevolg van zijn slechthorendheid, stuurde hij zijn ontslagbrief in. Maar de mensen in zijn dorp stuurden ook een brief waarin zij zeiden: ‘Ook al zou hij nooit de taal van onze lippen spreken, hij spreekt de taal van ons hart.’ En dus bleef hij.

John gaf veel tijd aan Bijbelstudie en het gebrek aan bekeerlingen dreef hem naar het gebed. Maar voor beide bezigheden vond hij niet veel begrip bij zijn medewerkers. Men vond hem fanatiek en extreem, maar hij was bereid gek verklaard te worden en religieuze tegenstand te verdragen. Hij besefte dat het leven van de kerk ver onder de Bijbelse standaard bleef en lang voor het populair werd, bad hij het gebed van Jabez.

5. Zijn persoonlijk gebedsleven

Tegen het einde van zijn leven, toen John onderweg was naar huis in Amerika, noteerde een vriend waar hij samen mee reisde, het volgende: ‘Ik kon zien wanneer hij uit bed kwam en het elektrische licht aandeed. Ik zag het hem doen om middernacht, om twee uur en om vier uur, en tenslotte om vijf uur. Van toen af bleef het licht aan tot zonsopgang. Hieraan wist ik dat hij ondanks zijn nachtelijk bidden en ziekte, zijn dag om vijf uur begon.’

Maar John bracht zelfs hele dagen en nachten door in gebed. Hij werd ook wel genoemd: ‘de man die nooit slaapt’. Hij vergat ook te eten wanneer Hij bezig was met zijn Heer. Francis McGaw zegt: ‘Op sommige momenten dacht ik dat hij helemaal ineen zou storten. Maar na nachten van gebed en lofprijzing verscheen hij ’s morgen fris en lachend.’ De Heer ondersteunde zijn dienaar altijd. Wanneer hem erom gevraagd werd, zei hij dat hij zich ‘nauwelijks moe gevoeld had, ook al had hij soms wekenlang weinig geslapen. In de gebedsbediening hoeft niemand ooit in te storten.’ Toch was zijn lichaam getekend door zijn gebedsbediening. Naar het einde van zijn leven toe, na dagen van intense voorbede voor opwekkingssamenkomsten in Shewsbury (Engeland), was hij ernstig ziek en kon nauwelijks spreken. Maar hij lachte en fluisterde: ‘De gebedslast voor Shewsbury was zeer zwaar, maar de last van mijn Heiland haalde hem naar beneden in het graf’. McGaw stelde vast: ‘Het was voor iedereen duidelijk dat hij diep gebukt ging onder de last voor de zielen. Hij sloeg veel maaltijden over en wanneer ik naar zijn kamer ging, vond ik hem zeer gekweld neerliggend of heen wen weer lopend alsof een inwendig vuur hem verteerde.’

Ja, Gods vuur brandde in Johns hart. ‘Vader, geef mij deze zielen of ik sterf.’ Dat was zijn gebedslast. De verhoring van zijn eigen gebed dat hij liever wilde uitbranden dan uitrusten, was al aan de gang.

Maar ook al besteedde John veel tijd aan gebed, hij ging veel met mensen om, vriendelijk en liefdevol en altijd bekommerd om anderen. En hij greep elke gelegenheid aan om met anderen te spreken over Jezus. Francis McGaw vertelt zo’n voorbeeld: ‘Wanneer hij met iemand praatte, ging het gesprek al gauw over zijn redding. Op een gegeven moment legde hij dan zijn handen op de schouders en keek die persoon ernstig in de ogen. Al snel zou de man op zijn knieën gaan, zijn zonden belijden en redding zoeken. Hij zou zo iemand dan dopen in het dorp, langs de kant van de weg, of gelijk waar.’

John Hyde wist heel goed dat hij uit zichzelf geen kracht had en dat er een prijs te betalen was. ‘Wanneer wij dicht bij Jezus blijven, is Hij het die zielen naar hem toe trekt door ons heen, maar wij moeten Hem eren in ons leven; d.w.z. wij moeten met Hem gekruisigd zijn. Het is ons eigen zelf dat tussen Hem en ons in komt en met ons zelf moet afgerekend worden zoals met Hem afgerekend werd. Ons zelf moet gekruisigd worden. Dan wordt Christus inderdaad in ons leven geëerd. En het kan niet anders of Hij zal dan zielen naar Hem toetrekken. Dit is helemaal het resultaat van een intieme eenheid en communie, dat is gemeenschap met Hem in zijn lijden’ (McGaw).

John was geestelijk zeer gevoelig, zich bewust van zijn zwakheden en van de macht van zelfzucht en het vlees. Toen hij zich een keer in Gods tegenwoordigheid terugtrok om te bidden voor opwekking in het leven van een Indische voorganger, moest hij denken aan de koudheid van deze voorganger en de doodsheid die daardoor in zijn kerk heerste. Hij begon te bidden: ‘O Vader, U weet hoe koud –’. Maar het leek of een vinger op zijn lippen gelegd werd, zodat het woord niet uitgesproken werd en een stem sprak in zijn oor: ‘Wie hem raakt, raakt Mijn oogappel.’ John Hyde riep berouwvol uit: ‘Vergeef mij, Vader, dat ik de aanklager geweest ben van de broeders tegenover U!’ 

Het leven van veel mensen die de gelegenheid hadden om samen met John in Gods tegenwoordigheid te komen, werd hierdoor geïnspireerd en blijvend veranderd. Iemand beschrijft zo’n ontmoeting als volgt:

‘Hij kwam naar mijn kamer, deed de deur op slot, ging op zijn knieën en wachtte vijf minuten zonder één woord te zeggen. Ik hoorde mijn eigen hartenklop. Ik voelde hete tranen over mijn gezicht lopen. Ik wist dat ik bij God was. Dan, terwijl de tranen over zijn opgerichte gezicht stroomden, zei hij: “O, God!” Dan was hij opnieuw voor tenminste vijf minuten stil. Dan, wetend dat Hij met God sprak, legde hij zijn arm op mijn schouder en uit het diepst van zijn hart kwamen gebeden zoals ik nooit tevoren gehoord had. Toen ik opstond na het gebed, wist ik wat echt bidden was.’

6. De opwekking van Sialkot

In 1904 werd gestart met de Sialkot conferenties waardoor duizenden levens veranderd werden. ‘De overwinning van Sialkot werd niet behaald op de preekstoel, maar in de binnenkamer. Vaak rustte Gods glorie op een bijzondere wijze op de samenkomsten, terwijl John Hyde samen met enkele anderen en uit het zicht van iedereen in gebed aan het worstelen was’ (Smithers). God riep hem als een wachter en leidde hem steeds verder in de voorbede voor de kerk en de verlorenen. John begon te bidden voor de bekering van één persoon per dag, dan twee en nog later vier.

‘Wanneer er in die dagen op een dag geen vier zielen aan de kudde werden toegevoegd, kwam er ’s nachts zo’n gebedslast over hem dat zijn hart pijn deed en hij niet kon eten of slapen. Dan vroeg hij in gebed aan zijn Heer wat in hem de hindernis vormde. En altijd was het weer een nood aan meer lofprijzing in zijn leven … en als hij dan God begon te prijzen, dan kwamen de zielen en het ontbrekende aantal werd aangevuld’ (McGaw).

John kende de kracht van lofprijzing, dankzegging en vreugde. Hij was vaak vervuld met  blijdschap en dan danste hij roepend tot God. Hij kende de diepten en hoogten van de ontmoeting met God en betaalde de prijs voor de redding van velen. In 1911 moest hij Indië verlaten omdat hij een zwak hart had, dat zich verplaatst had naar rechts. Maar ook tijdens zijn laatste reis werden velen aangeraakt en veranderd door zijn gebeden vooraleer hij met Jezus verenigd werd op de jonge leeftijd van 47 jaar.

‘Met zijn gezicht tegen de grond was Praying Hide aan het bidden. Dit was zijn favoriete gebedshouding. Luister! Hij bidt; hij uit een bede en wacht dan; een tijdje later herhaalt hij ze en wacht dan weer. Zo deed hij veel keren tot wij voelden dat de bede tot in elke vezel van ons wezen doorgedrongen was en we er zeker van waren dat God gehoord had en zonder twijfel zou antwoorden. … Het had veel uitwerking als je hem hoorde bidden: ‘O Vader, Vader!’ (McGaw)
Vertaling van ‘The Prayer Life of John Hyde’ door Mag. Claudia R. Wintoch
Bron: http://healing2thenations.net/papers/prayinghyde.htm op 23 januari 2013.


