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& VOLGELINGEN VAN JEZUS VOOR
EEN NEDERLANDSTALIGE
BIJBELSCHOOL OP EEN UNIEKE
LOKATIE IN DE BOSSEN
VAN HILVERSUM.




WAAR STAAN WE VOOR?

In Europa leven ruim 800 miljoen mensen. De meesten van hen hebben
geen levende relatie met Jezus Christus. In Nederland gaan meer dan 13
miljoen mensen nooit meer naar een kerk. Velen dreigen - zonder Christus \
- voor eeuwig verloren te gaan! Gospel for Europe Bijbelschool is opgericht 7
om discipelen van Jezus te vormen en toe te rusten om deze mensen met de blijde
boodschap te bereiken. Denk hierbij aan zending, evangelisatie, jeugd- of studenten-
werk of pastoraat. Ook willen we toerusten om ‘gewoon’ getuige te zijn op je werkplek.

We leren je als student hoe je God in afhankelijkheid kan dienen en van Jezus kan getuigen
in het leven van elke dag!

IDENTITEIT

De identiteit van de Bijbelschool laat zien waarin zij gelooft en waarvoor zij staat. Dit is
omschreven in onze geloofsbelijdenis. We verlangen al ons werk te doen in volkomen afhan-
kelijkheid van Jezus Christus — onze Heere en Bevrijder — onder leiding van de Heilige Geest.
We zoeken naar een goede balans tussen de rijkdom van de Reformatorische traditie en de
verschillende Evangelische opwekkingsbewegingen die er zijn geweest. We zijn Reformed
Evangelical met een sterk verlangen naar meer van de Heilige Geest in ons leven, werk en
bediening. We bidden dat we als discipelen van Jezus dagelijks getransformeerd worden naar
Zijn evenbeeld. We zijn er diep van overtuigd dat de Heere Zelf Zijn Gemeente bouwt en dat
wij gaven en talenten hebben gekregen om ons met passie daarvoor in te zetten.

IETS VOOR MIJ?

Als één van de volgende zinnen jouw verlangen verwoord,
dan ben je welkom bij Gospel for Europe Bijbelschool...

o Tk verlang ernaar om God en de Bijbel dieper te leren kennen
Ik verlang naar verdieping in mijn relatie met God
en wil meer op Jezus gaan lijken
Ik wil mijn gaven en talenten inzetten in of vanuit mijn Gemeente
Ik verlang dienstbaar te zijn in deze wereld en in alles te leven tot eer van God
Ik verlang ongelovige mensen te bereiken met het Evangelie
Ik verlang kinderen, jongeren en studenten tot discipelen van Jezus te maken
Ik verlang ernaar om elke dag een vrijmoedige getuige te zijn op mijn werkplek
Ik verlang de zending in te gaan, maar weet nog niet wanneer, waar en hoe
Ik verlang in een donker gebied van Europa te gaan wonen
en daar een kerk te planten

Ben je een jongere, jongvolwassene of een echtpaar (met kinderen),
neem met ons contact op om te kijken of onze Bijbelschool
Jjouw leven kan verrijken!

HOE KRIJGT DIT ALLES VORM?

Het eerste (volledige) jaar bestaat uit 7 modules van el
De volgende hoofdthema’s komen daarbij aan bod:

1. God en ik » Wie is God voor de mens?

2. Ik en God » Hoe ontwikkel in een persoonlijk et God?

3. De Gemeente enik  » Wat is een Bijbelgetrouwe gemee

4. Ik ende Gemeente » Hoe ontdek ik mijn gaven en tale !

5. De wereld en‘ik » Hoe bereik ik vandaag mijn medemens met het Evangelie?
6. Ik en de wereld » Waar is mijn plaats in Gods wijngaard?

7/s

Praktijk/stageperiode » In Nederland of elders in Europa

De éénjarige opleiding - die uit 7 modules bestaat - kan ook gedeeltelijk worden gevolgd
bij interesse voor een specifiek deel. Elke module bestaat uit 6 deelthema’s. Naast het on-
derwijs is er veel aandacht voor het praktisch christelijke leven: groeien naar het beeld van
Christus in de weg van het gekruisigde leven en de vervulling door de Geest. Identiteitsvor-
ming, karaktervorming en conflictbeheersing krijgen tijdens de opleiding extra aandacht.
De persoonlijke begeleiding van een mentor en de onderlinge accountability zien wij als
een waardevolle aanvulling.

In het onderwijs wordt ook stilgestaan bij de diverse bedieningen zoals die van evange-
lisatie, zending, pastoraat en allerlei andere vormen van dienstverlening in de kerkelijke
gemeente. Gedurende de hele opleiding zal er veel aandacht zijn voor het belang van Bijbel-
lezen, discipline, radicale toewijding, levensheiliging en de noodzaak van een Geestvervuld
leven. Elke dag is er tijd voor persoonlijke stille tijd, gezamenlijk gebed en memorisatie
van Bijbelteksten. Verder is er (naast het ochtend programma waarin het onderwijs gegeven
wordt) ‘s middags en ‘s avonds tijd voor zelfstudie of praktisch werk.

De Bijbelschool onderhoudt contacten met zendingswerkers, gemeentestichters en evange-
listen die hun bediening hebben in Europa. Per student wordt bekeken wat de mogelijkheden
zijn om, door middel van stage, van hen te leren door een periode met hen op te trekken en
mee te werken.

Er is een mogelijkheid om nog een tweede jaar te volgen, waarin de praktijk centraal staat.
Samen met de student wordt dan een portfolio (leerdoelen, literatuur, mentoring en enkele
praktijkstage’s) samengesteld. De student leert dan de theorie onder begeleiding van een
mentor praktisch toe te passen. Graag werken we, in onderling overleg met de student, een
passend programma uit.



DOOR WIE WORDEN DE LESSEN GEGEVEN?

Het onderwijs wordt gegeven door Bijbelgetrouwe docenten, predikanten en voorgangers uit
verschillende kerken. Hierbij zal worden samengewerkt met andere (zendings-) organisaties
en theologische opleidingen. Van groot belang is het voor de school dat bij elke docent de
Persoon en het werk van de Heere Jezus centraal staan. Huidige docenten zijn o.a. evangelist
Arjan Baan, dr. Henk van den Belt, ev. Jacques Brunt, dr. Hans Kommers, ds. Oscar Lohuis,
br. Martin Penning, evangelist Aad van de Sande, ds. Marius Storm en drs. Jef de Vriese.

LEVEN IN EEN LEEFGEMEENSCHAP

De hele week trekken we met elkaar op als een groot (warm) huisgezin. In de leefgemeen-
schap wonen de directeur met zijn gezin, de gastdocenten, gasten die hulp bieden aan de
organisatie en de studenten. We delen lief en leed met elkaar. We leven samen, werken en
bidden samen. Op zondag bezoeken wij een gemeente. De studenten worden aangemoedigd
daar actief betrokken t om zo deze gemeente te dienen en tevens hun gaven en talen-
tente ontdekken en verder te kunnen ontpﬂwen 0ok zijn er mogelijkheden om te partici-

peren in pla evanggl1sat1ewerk evenals in praktische hulpverlening.
: ) - Ly

pe willen we graag dat de studenten gedurende de modules - in het weekend -
e leefgemeenschap verblijven. Tussen de ules is er een lang weekend vrij, waarin de
enten telkens h ntact met de fam n de thuisgemeente kunnen vernieuwen.
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